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TAKDİM 


“Çekilse suyu vadinin nişanı bir zaman gitmez.” 

Tarih sahnesinden çekilen devletlerin ve milletlerin izi, işareti, tesiri ve hatta ruhu öyle kolay kolay silinmez. Tarih ilmi de bunun için önemlidir zaten. 

Zira tarih, insanlığın ölümsüz romanıdır. Bu sebeple faydası sayısızdır. 

Geçmiş mirasa en iyi şekilde tarihle sahip olunur ve ondan istifade edilir. 

Tarih, âlimlerin zekâsını keskinleştirir, insanların basiret (gönül) gözlerini açar. 

Eskilerin ifadesiyle gençlerde din ü devlet, mülk ü millet gayretini arttırır. 

Dünyanın vefasızlığını gösterir. 

Malın mülkün faniliğine işaret eder. 

İnsanı tefekküre, düşünmeye davet eder. 

Bu sebeple tarih ilminin ideolojiden, taraflı yorumlardan uzak tutulması ve ilmi kriterlerle değerlendirilmesi gerekir. Aksi hâlde değil ibret ve ders çıkarmak -kılavuzu karga olanın hesabı- insanları bambaşka ve yanlış mecralara sürükler. Devletler için ise bir felaket olur. 

İşte KAYI serisi bütün bu düşüncelerle, en yakın ve en önemli tarihimiz olarak geçmişte kalan Osmanlı Devleti'ni konu edindi. 

Zira bu devlet, farklı din ve milletlere mensup çeşitli unsurları arasında sağlam bir âhenk teşkil etmiştir. 

İlme, sanata ve insanlığa asırlarca faydalı olmuştur. 

Yorulmuş, üzülmüş, kanını dökmüş, kardeşine kıymış, ölmüş ancak dini, insani ve vicdani ideal ve prensiplerinden asla taviz vermemiştir. 
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Geniş insan toplulukları nezdinde sosyal adaleti tesis etmekle dünya tarihinde kudretli ve cihanşümul bir siyasi varlık göstermiştir. 


Ancak onları en çok üzecek ve gerçekten öldürecek olan darbe, tüm fedakârlıklarına rağmen kendi asli unsurları olan Türkler ve ayağına diken batmasın diyerek çabaladıkları İslam milleti tarafından dahi anlaşılmamaları, iftiraya uğramaları, yalan yanlış ifadelerle tanıtılmaları olacaktır. 


KAYI serisi ile Osmanlı tarihini sadece bir bütün olarak okumayacaksınız, aklınıza gelebilecek her suale de cevap bulacaksınız. 


Osmanlıları her yönüyle ve gerçekleriyle tanıyacaksınız. 


İlmi kriterlerle ve objektif olarak kaleme alınan KAYI serisi, insana elinden bırakamayacağı bir okuma zevki de verecektir. Büyük şair Bâki'nin ifadesiyle; 


Minnet Hudâ'ya devlet-i dünyâ fenâ bulur 
Bâki kalur sahife-i âlemde adumuz 


Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil 


ÖNSÖZ 


Ünlü tarihçi Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen tarihin, gerek bireyler, gerekse milletler üzerindeki tesirinden bahsederken şöyle demektedir: 


“Tarih gür bir kaynaktır. Bu kaynaktan içme bahtiyarlığına erişenler geçmişi, içinde bulunduğumuz zamanı ve geleceği aydınlık görürler. Bu kaynaktan içme bahtiyarlığına erişemeyenler ise karanlıkta yol bulmaya çalışanlar gibi tökezlemekten hatta düşmekten kurtulamazlar” 


KAYI ana başlıklı Osmanlı tarihinin serüveni, yedinci eseriyle okuyucusuyla buluşmuş bulunuyor. Il. Süleyman Han, 11. Ahmed Han, 11. Mustafa Han, 111. Ahmed Han ve 1. Mahmud Han devirlerini akıcı bir üslupla bu eserde okuyacaksınız. 

Bu dönem ne yazık ki insanımızın sanki başka ülkenin tarihi gibi uzak bulunduğu bir devir olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilinen malumat ise ne acıdır ki Osmanlı'ya olan husumet ve taassubun tesiriyle zihinlere yanlış aşılanmıştır. 

Oysa karışık dönemler, asırlar geçtikten sonra daha fazla ders çıkarılacak, daha çok ibretler alınacak ve millet olarak daha fazla kenetlenmeye yol açacak devirlerdir. 

Bu itibarla Kayı VII, Kutsal İttifaka Karşı'yı okurken tarihin bir ibretler manzumesi olduğunu bir kez daha tefekkür edeceğiz. 

Muazzam devletimizin asıl ve yıkıcı darbeleri dıştan değil, hep içeriden yediğini bir kez daha anlayacağız. 

İnsanlar gibi devletler de dostunu ve düşmanını zor zamanda 


anlayabiliyor. 


Yâr odur ki bun deminde yâr ola 
Şadlıkta her kim ola yâr ola 
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Birlik ve beraberliğin önemi zor ve karışık zamanlarda ortaya çıkıyor. Başa bağlılığın önemini ve devletin ne manaya geldiğini insan kaybedince anlıyor. 


Bu itibarla iyi niyetin değil, istişarenin, devlet anlayışındaki temel prensiplerin ve aklın önemi burada ortaya çıkıyor. 

Kayı VII, Kutsal İttifaka Karşı bu bakımdan muazzam örneklerle doludur. Viyana'da beklemediği bir vurgun yiyen Osmanlı Devleti'ne karşı Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rusya, kutsal bir ittifakın içerisine girerek dörtcepheden saldırıya geçecektir. Devlet bu kutsal ittifaka karşı on altı sene sürecek amansız bir mücadelenin içerisine girdiğinde, onlardan daha fazla içerideki yıkıcıların ihanetleri ile de boğuşmak zorunda kalacaktır. Sulh, toparlanma ve atılım süreçlerini ise darbelerin yıkıcı tesirlerinin mahvettiği görülecektir. 
Neticede darbelerin devletimize verdiği zararlar kadar, ittihadın getirdiği faydalar da gün gibi aşikâr olarak defalarca tekrar ediyor. 


Düşmanı bitmeyecek olan İslam âleminin, tarih projektörü ile gözünün açılması ve her zaman açık kalması dileğiyle... 


Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil 


BİRİNCİ BÖLÜM 
II. SÜLEYMAN HAN 


“Seni kendime veziriazam ve vekil-i mutlak tayin ettim. Şer'-i şerif üzere hareket edip hilafından sakın. Allah'ın rızasında olalım. Kırk yıldır bir karanlık yerde mahpus ve hayattan meyus iken yeniden dünyaya gelip gözüm açtım ve âlemi herc ü merc (karışık) buldum. İki eteğimizi belimize çalıp din ü dünyamıza hayırlı olan işlerde bulunup gereği gibi ibadullaha hizmet edelim.” 


TAHTA GEÇİŞİ 


Sultan I V. Mehmed Han seferde bulunan ordunun isyanı neticesinde 8 Kasım 1687 tarihinde tahtından alaşağı edilmişti. Yerine o zaman hanedanın en yaşlı üyesi bulunan II. Süleyman'a biat edilmesi kararlaştırıldı. Şehzade Süleyman IV. Mehmed'in saltanatı süresince Şimşirlik denilen bölümünde sıkı denetim altında mahpus yaşamıştı. Darüssaade Ağası Ali Ağa Şimşirlike giderek ağabeyinin hal'ini bildirdi ve kendisini cülus için davet etti. Böyle bir durumu mümkün görmeyen şehzade, öldürüleceğini düşünerek, “Ağa! İzalemiz emrolunduysa söyle, iki rekât namaz kılayım. Kırk yıldır her gün ölmektense bir gün evvel ölmek yeğdir,” dedi. Darüssaade ağası ise, “Benim şevketlü padişahım! Korkmayın, vallahi ve billahi zarar maksadına gelmedim. Cümle vezirler, ulema ve ocaklı kullarınız sizi padişah edip teşrifinizi bekliyorlar;” dedi ise de Şehzade Süleyman Darüssaade Ağası'na bir türlü inanmadı. Bunun üzerine yanlarında bulunan küçük kardeşi Şehzade Ahmed'in kendisine cesaret verip, “Buyurun, korkmayın. Ağa yalan söylemez,” demesi üzerine dışarı çıktı. Darüssade Ağası kendisine bir samur kürk giydirdi ve biat merasimine götürdü. Kaide-i Osmani üzere Babüssaade önündeki tahta cülus ederek, hazır bulunan devlet adamlarının biati üzerine kırk yedi yaşında iken Osmanlı hükümdarı oldu (8 Kasım 1687) .2 


Sultan Süleyman'ın tahta geçişinden sonra IV. Mehmed, iki oğluyla birlikte, kardeşi Sultan Süleyman'ın kırk senedir bulunduğu Şimşirlik dairesine gönderildi. 

II. Süleyman'ın tahta geçmesinden bir gün sonra Sadrazam Siyavuş Paşa ordu ile Silivri'den kalkıp İstanbul'un Çırpıcı Çayırı'na gelip konaklamıştı. O askerin ulufesini dağıtıp yerlerine göndermeyi planlıyordu. Fakat ordu içindeki zorbalar askeri tahrik ederek Çırpıcı Çayırı'ndan kaldırdı ve şehre girmesini sağladı. 
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LI. Süleyman Han, Siyavuş Paşa'ya bizzat sadaret mührünü verirken, “Seni kendime veziriazam ve vekil-i mutlak tayin ettim. 
Şer'-i şerif üzere hareket edip hilafından sakın. Allah'ın rızasında olalım. Kırk yıldır bir karanlık yerde mahpus ve hayattan meyus iken yeniden dünyaya gelip gözüm açtım ve âlemi herc ü merc (karışık) buldum. İki eteğimizi belimize çalıp din ve dünyamıza hayırlı olan işlerde bulunup gereği gibi ibadullaha hizmet edelim. Eşkıya def'ine (Ocaklı İsyanı'na) çare görüp dağıtasın” dedi. 

Yeni padişah milleti ve devleti için iyi niyet ve güzel düşünceler içinde idiyse de saltanat değişikliğine sebep olan zorbalar aynı görüşte değildi. 

Nitekim asi elebaşlarından Fetvacı Ahmed Çavuş ve Küçük Mehmed'in teşvikiyle harekete geçen sipahi zorbaları İstanbul'da çarşı pazarı yağmalamaya başladı. Atmeydanı'nda toplanmış sipahiler gecikmiş ulufelerinin hemen ödenmesini istiyordu. Sadrazam birikmiş ulufe için yeterli nakit para bulunmadığından ulufelerin belirli aralıklarla ödeneceğini bildirdi ise de dinletemedi. Artık söz ayağa düşmüştü. 

Hazinede para olmamasından dolayı Enderun Hazinesi'nde (İç Hazine) ne kadar altın, gümüş, kap kacak, kılıç vs. varsa para basılmak üzere darphaneye gönderildi. Ancak yine de yeterli nakit olmadığından varlıklı kimselerden “imdadiyye” adı ile vergi alınması kararlaştırıldı ve tahsili için zorbalar görevlendirildi. Bundan dolayı pek çok kimse zulme uğradı. 


Sonra ulufe bahanesiyle çarşıları yağmalayıp Sultan Ahmed Meydanı'nda (Atmeydanı) toplandılar. Maaşlarıyla beraber cülus bahşişi, terakki, gulâmiyye ve veledeş istediler. Hazinede ise para yoktu. 


İSTANBUL'DA KARIŞIKLIK 


Veziriazam ocak ağalarıyla zorba başıları kendi sarayına davet ederek vaziyeti anlattı ve yalnız ulufe ile terakki (zamm-ı maaş) verilebileceğini fakat cülus bahşişi verilmesine mali imkân olmadığını ve cülus bahşişine mukabil bir miktar zam yapılabileceğini 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söyledi. Israr ederlerse sadaretten çekileceğini beyan etti. Toplantıda bulunanlar bunu kabul ettiler. Sipahiler veziriazamın teklif ettiği cülus bahşişine bedel beşer akçe terakkilerine birer akçe zammı kabul edip almaya başladılar. 


Fakat bu defa da yeniçeri zorbalarından Canikli Fetvacı Hüseyin Çavuş ile arkadaşı Burgazlı Hacı Ali, Yeniçeri Ağası Cadı Yusuf Ağa'nın bazı zorbaları öldürdüğünü haber alarak bu vesile ile yeniçeriyi tahrik ettiler. Kanun üzere üçer bin akçe cülus bahşişi ve birer akçe terakkimizden vazgeçmeyiz diye toplanıp ağalarını öldürmek istediler. Paşakapısı'nda maaşlarını almakta olan süvarileri de kendilerine uydurdukları gibi cebecileri de ele aldılar. Onların da isyanları ve yağmaları üzerine çarşı ve pazarlar kapandı. 


Veziriazam Siyavuş Paşa, söz verdikleri halde tekrar ayaklanmalarının sebebini sordu. Yeniçeri ağasıyla kul kethüdasının aleyhinde, “Fazıl Mustafa Paşa bize cülus inamı ve sair haklarımızın verilmesini men edip izalemizi kasdeylemiş. Babası ve karındaşı ceddimizi kırıp ocağımıza incir dikti. İlmiyle âmil değil, görevlerinden alınsın,” dediler. Fazıl Mustafa Paşa, padişahın şefaatiyle yerinde kalırken Yeniçeri Ağası Cadı Yusuf Ağa azledilerek yerine padişahın silahdarı Cerrah Mustafa Ağa tayin edildi. Ocaklıyı ayaklandıran Fetvacı Hüseyin, ocak başçavuşu yapıldı ve kısa bir müddet için isyan bastırıldı.” 


Ocaklıların İstanbula geldiklerinin yirmi üçüncü gününde dördüncü ayaklanma patlak verdi. Bu isyanda özellikle defterdar olmak isteyen Kifri Ahmed Efendi'nin parmağı vardı. 4 Aralık 1687'de bütün ocaklılar bir yere gelip bir kez daha karışıklık başlattılar. Çarşı ve dükkânlar tekrar kapandı. Ocakların maaşları verildiği sırada evvela defterdarın ve sonra veziriazamın saraylarına gidip taşlayarak bunları kaçırdılar. Yeniçeriler, “Bizim bakiyye bahşişimiz verilmedi,” ve sipahiler, “Bizim bölüklerimiz devr olmadı,” derken cebecilerle topçular da, “Bizim de ulufe ve bahşişlerimiz ihsan olunmadı” diyerek feryada başladılar. Bu acı hadiseleri, vakaların şahidi olan Fındıklılı Mehmed Halife şöyle nakletmektedir: 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“Sokaklarda öylesine izdiham oldu ki vasfa gelmez. Şehirde kimse dışarı çıkamaz oldu. Alım satım bertaraf olup halk bir derde müptelâ oldu ki tasavvuru imkânsızdır. Mesela çarşı pazarda halkı cebren soymaya ve nicelerini öldürmeye başladılar. Zorba askerler zapt u rapttan kalıp zabitlerin dinlemez, sözlerin tutmaz ve karşı duranları öldürür oldular. Meselâ beş, on rezil ellerinde birer testi şarap aralarından birini bir eşeğe bindirip sairleri etrafını alıp halka karşı şarap içerek çarşı, pazar gezerler ve bir ehl-i ırz adamı tutup cebren, “İç şu şarabı; diye teklif ederlerdi. Hangi birisin yazalım âlem haraba varıp herc ü merc oldu. Hâsıl-ı kelâm eşkıya ve asker veziriazam sarayına dolup nara vurdular, “Defterdar bu kadar gündür ulufe ve bahşişimizi tahsil edip vermedi istemeziz, diye bağrıştılar. 
Meğer ki bu fitnenin sebebi Kifri Ahmed Efendi imiş. El altından ocaklıya akçeler verip, beni defterdar edin, üç güne dek cümle ulufe ve bahşişinizi vereyim deyu vaad eylemiş.” 

Neticede zar zor ocaklının ulufe, bahşiş ve terakkileri verildi. 
Bundan sonra veziriazam ocak ağalarıyla zorbabaşıları davet ederek, “Bakın ağalar, her ne murad ettiniz ise aldınız. Padişahımızın emri bundan sonra cemiyet yapmayıp şehirli ve yerli askerden başka kimse kalmayıp herkesin vilâyetine gitmesidir,” diye hükümdarın iradesini kendilerine bildirdi. Hepsi söz verip dağıldılar. Fakat bu da geçiciydi. 

Kaldırım kabadayısı olan ocaklılar İstanbul'da, her türlü şenaati işlerken Avusturya ordusu, kaleleri işgal ede ede Belgrad'a doğru pervasızca ilerlemekteydi. 


PADİŞAHA ASİ Mİ OLDU? 
DÜŞMANA KAL'A MI VERDİ? 


Öte yandan divanda ikinci vezir bulunan Fazıl Mustafa Paşa, babasının kölesi ve eniştesi olan Siyavuş Paşa'nın idaredeki aczinden ve zorbaların ortalığa bela olup sık sık isyan etmelerinden bıkarak kendisine, “Bu eşkıyaya niceye dek yüz verirsin. Bunları birer sebeple İstanbul'dan dağıt. Sonra ağır ağır haklarından gel. 
Mademki devlet işleri zorbaların ellerindedir, sana asla sadarette 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istiklâl, huzur ve rahat vermezler. Sipah zorbalarının işini çözmek kolay. Önce yeniçeri eşkıyasını ağalarına kırdır; sen uzaktan seyirci ol” diyerek çözüm bulmaya teşvik etti. 


Bunun üzerine Siyavuş Paşa, Yeniçeri Ağası Cerrah Mustafa Ağa'yı Tunus valiliğine naklederek yerine Sekbanbaşı Harputlu Ali Ağa'yı getirdi. 

Harputlu Ali Ağa, padişahtan aldığı hatt-ı hümayun üzerine ocak zorbalarını temizlemeye başladı ise de maksadı duyulduğun- dan asıl fitne başı olan Fetvacı Hüseyin Çavuş ile Hacı Ali ocaklıyı tahrik ile yine bir isyan vücuda getirdiler. Bunlar, “Köprülü oğlu ile yeniçeri ağasını istemeyiz, sürgün edilsinler. Yoksa evlerini basıp kendilerini öldürürüz” diye ayak dirediler. Veziriazama da, “Bunlar bizim aleyhimizedir. Seni kandırıyorlar. Bütün ocak ağalarının değişmesini isteriz,” diyerek ısrarcı oldular. Neticede Fazıl Mustafa Paşa'nın Boğaz Hisarı'na sürgün edilmesine muvaffak olup yeniçeri ağasının kendilerine bir fenalık yapmayacağına dair yeminle verdiği söz üzerine onu yine ağalıkta bıraktılar. Fakat diğer ocak ağalarının her birini değiştirttiler ve istediklerini görevlere getirttiler. 


Buna rağmen zorba başılar, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın sürgün edilmesiyle ona karşı olan düşmanlıklarını tatmin edemediler. Fetvacı Çavuşu ile Deli Piri Ağa ve Tekeli Ahmed adlarındaki zorbalar Fazıl Mustafa Paşa'nın katli için Şeyhülislam Debbağzâde Mehmed Efendi'den fetva istediler; fakat şeyhülislam, “Cürümü nedir? Padişaha asi mi oldu? Düşmana kal'a mı verdi? Düşmandan yüz çevirip bozgunluğa mı sebep oldu? Söyleyin! Allah'ın emri ve peygamberin şeriatı üzere sizin fetvanız verilmelidir ki, hem padişaha asi oldunuz ve hem nice bi-günah ümmet-i Muhammed'i soyup vilâyeti haraba verdiniz; ben anın hakkında fetva veremem; veren var ise benden izin,” deyip hepsini kovdu. 


Bunun üzerine zorbalar veziriazama gidip şeyhülislamın azlinde ısrar eylediklerinden Debbağzâde azlolunarak yerine zorbaların istediklerini nakibüleşraf olan sabık Rumeli Kazaskeri Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi tayin edilip veziriazamın ricasıyla Köprülüoğlu'nun katlinden bir defa daha vazgeçtiler. 
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ÂLEMİ HARABA VERDİNİZ! 


Karışıklıkların önü alınamadıkça bizzat işlerin elebaşları da rahatsız olmaya başlamıştı. Nitekim ocak elebaşısı Fetvacı Hüseyin, gidişin iyi olmadığını takdir ederek daima tahrik ettiği ocaklının gemi azıya alıp zapt edilemeyecek bir hale geldiğini görünce veziriazama gelerek, “Orduyu sefere çıkaralım. Bu azgın tayfayı cenkte top ve tüfenge yedirelim,” demeye başladı. Fakat sefere hareket için para yoktu. Nihayet ocaklıdan birer altın alınmak ve İstanbul ile Edirne ve Bursa'ya salgın yapılarak para bulmak çareleri kararlaştırılarak emirler gönderildi. Veziriazam Siyavuş Paşa serdar tayin edildi. Ocakların sefere hareketleri için ağır bir hatt-ı hümayun çıktı. Padişah bu hatt-ı hümayununda şöyle diyordu: 


“Siz ki veziriazam ve yeniçeri ve sipahi ve cebeci ve topçu kullarımsınız. Cümlenize selâm, dualar ederim. Bir süredir payitahtı - mızda ve Rumeli ve Anadolu'da halkı ateşlere yakıp âlemi haraba verdiniz. Bu devlet padişahlığın yoksa size mi sipariş ettiler. İçeride ve dışarıda mansıplarımda olan ocak ağalarımı istediğiniz gibi değiştirdiniz. Gün geçmez ki çıkardığınız karışıklıklardan şehr-i İstanbul'u berbat edip zengini fakir ve fakiri zelil oldu. Bir alay ibadullahın ırzların pâymal ve âleme rüsvây eylediniz. Yoksa size dünyada cevap verir yok mu? Bugünden sonra bu fena hallerden el çekip hayır duamı alasınız. Yoksa bedduama uğrarsınız. Veziriazamı serdar tayin ettim. Sefere âmâde olup gönül birliği ile din-i mübin, uğur-ı hümayun ve hizmet-i ibadullahta bulunasız vesselam” 

Hatt-ı hümayun okununca hepsi itaat edeceklerini söyleyerek dağıldılar. 

Ocaklıları kendi menfaatleri için tahrik edenler, yeniçerilerden Fetvacı Hüseyin Çavuş, Hacı Ali ve sipahilerden Deli Piri ile Tekeli Ahmed isimlerindeki şahıslardı. Ocak ihtiyarları ocağın bu hale gelmesinde bunların sebep olduklarını söyleyerek Yeniçeri Ağası Harputlu Ali Ağa'yı bunların haklarından gelmeye teşvik ettiler. 
Kendisine yardımda bulunacaklarına yeminlerle vadettiler. Bunun üzerine yeniçeri ağası, sekbanbaşı ve kul kethüdasını da ele alarak bu iki şahsı öldürmeye karar verdi; fakat casus vasıtasıyla Fetvacı 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Hüseyin bunu haber alınca o da yeniçeri ağasını öldürmek üzere hareket etti. Bunu da Fetvacı'nın yanında bulunan yeniçeri ağasının casusu duyarak gelip ağaya haber verdi. 


Fetvacı Hüseyin daha evvel davranarak büyük bir kalabalıkla ağa kapısına geldi. Yukarı pencereden ne için geldiği sorulunca Belgrad'a gidecek askerin yiyecek masrafını almaya geldiğini söyledi. Bunun üzerine yeniçeri ağası, “Benim sözüm senettir, her ne murad edersen makbuldür. Cemiyetini dağıt, yukarı yalnız gel” dedi. Fetvacı getirdiği kalabalığı dağıtarak dört çuhadarıyla yukarıya, ağanın yanına çıktı. Yeniçeri ağası, “Benim senden çektiğim nedir?” diyerek maiyetine emredip öldürttü. Ardından başını kestirip sokağa attırdı ve gelip vaziyeti sadrazama bildirdi. 


Siyavuş Paşa bundan memnun olmayarak, “Allah belanı versin, sana kim dedi? Fetvacıyı öldürmenin şimdi zamanı mı idi? Sefer yaklaştı, ortalığın fitnesi sükün bulmadan ne vardı bu küstahlığı edecek a zalim,” diye yeniçeri ağasına çıkıştı. O da, “Bu işi ocak ihtiyarlarının kararıyla yaptım. Olan oldu, giden gelmez,” diye diğer zorbaları da temizlemek üzere ferman alıp gitti. 


Fetvacı'nın katli çuhadarları tarafından sipahi zorbalarına haber verildiği gibi bunlar derhal Atmeydanı'nda toplanıp yeniçerilere haber gönderip davet ettiler. Yeniçeri Ağası Harputlu Ali Ağa doğru kışlalara gidip, “Padişahımızın fermanıyla Fetvacı Hüseyin katlolundu. Diğer zorbalar da temizlenecektir, buyurun,” demesine kalmadı zorbaların tahriki üzerine Ağa'ya kılıç üşürüp parça parça ettiler. 
Kanlı gömleğini Atmeydanı'na sipahilere gönderdiler. Sipahiler de Atmeydanı'ndan kalkıp yeniçerilerin yanlarına geldiler. Böylece fesat ehli tekrar toplanmış oluyordu. 


SİYAVUŞ PAŞA'NIN ŞEHİT EDİLMESİ 


Yeniçeriler Harputlu Ali Ağa'yı katlettikten sonra evvela eski ağaları olan Cerrah Mustafa Paşa'yı zorla yeniçeri ağası yaptırdılar. 
Ardından zorbabaşı Hacı Ali Ağa'nın tahriki üzerine veziriazamın sarayına yöneldiler. 
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Küfürler savurarak önlerine düşen Hacı Ali ile birlikte yürüyen asiler veziriazam sarayına gelip orayı kuşattıktan sonra içeri girip divanhanesine kadar çıktılar ve kendisine, “Seni veziriazamlığa kabul etmeziz, mührü ver!” diyerek bağırmaya başladılar. İçeri girenler sdraydan dışarı atılıp kapılar kapandı ise de dışarıda naralar atılıp tehditler savrulmaya devam ediliyordu. Siyavuş Paşanın yanında bulunan devlet'erkânıyla ulema kendisine, “Bunların arasından çıkmak kolaydır, saraya gidip sancak-ı şerifi çıkaralım, gailelerini def ederiz,” dedilerse de o, bu teklifi kabul etmedi ve, “Geçen gün huzur-ı hümayuna vardığımda padişah hazretleri beni azarlayıp, “Sen de zorbasın; dedi. Ben hünkârdan emin değilim. İhtimaldir ki kendi ayağımla tuzağa düşmek gibidir. Zorbalar galebe ederlerse göz göre göre beni içeride katlederler. Allah'ın emr-i şerifi ne ise razıyız ve her ne kaza gelirse burada gelsin,” diyerek maiyetini silahlandırdı. 


Zorbalar dışarıda tüfenkler atıyor ve, “Mührü gönder, şimdi sarayı yakacağız,” diye bağrışıyorlardı. Akşam geçmiş ve kalabalık artmıştı. Veziriazam mührü vermek istemeyerek, “Beni veziriazamlığa zorla getirdiler. İstemiyorlarsa yarın sabah mührü bana veren padişaha teslim ederim. Ölürüm, sağ iken onlara mührü teslim etmem, ellerinden geleni yapsınlar,” diye Rumeli kazaskeri ve çavuşbaşı ile haber gönderdi. Bunun üzerine asiler, “Eğer ölmek istemiyorsa iyilik ile mührü göndersin. Yarın padişaha arz edip tekaüt mü yahut mansıp mı ister ne murad ederse şefaat edip alıverelim,” sözleriyle çavuşbaşıyı yolladılar. Fakat Paşa, “Mührü padişaha teslim ederim,” diyerek eski sözünde ısrar etti. 


Bunun üzerine asiler bizzat padişaha müracaat ederek Özi Muhafızı Bozoklu Mustafa Paşa'nın sadaretine ve o gelinceye kadar Nişancı İsmail Paşa'nın vekâlet etmesine dair hatt-ı hümayun alıp kethüdasıyla kendisine bildirdiler. Siyavuş Paşa da mühr-i hümayunu şeyhülislam vasıtasıyla zorbalara yolladı. Bunlar mührü görünce sevinip sadrazam gelinceye kadar kendisinde durmak üzere şeyhülislama verdiler. 


Artık meydan beş, altı bin kişi ile Hacı Ali'ye kalmıştı. Siyavuş Paşa hakkındaki kinini meydana koyan Hacı Ali, eski veziriazamı 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öldürmek istedi. Oturduğu saraya kurşun yağdırmaya başladılar. 
Yanındaki devlet erkânı saraydan ayrıldıktan sonra binayı ateşe verdiler, “Hani bizim fetvacımız, bizim elimizden sana kurtuluş yoktur,” diye haykırıyorlardı. Siyavuş Paşa cesur ve pervasız bir zattı. “Benim işim Allah'a kaldı. Ekmeğim size helâl olsun, hizmet bu kadar olur, gidebilen gitsin,” diye maiyetine izin verdi. Elli kadar kölesiyle sarayın harem kapısı önüne oturup önüne ok ve yay koyup kendisini müdafaaya başladı. 


Hacı Ali zorbalarla kapıyı kırıp içeriye girdi ise de birkaç defa geriye püskürtüldü; Deveci Mustafa adında bir yeniçeri, paşayı göğsünden vurup diğerleri de kılıç üşürüp şehit ettiler. Harem- den içeriye girip kızlarını ve cariyelerini bağlayıp üzerlerindeki mücevheratı alarak hareminde ne buldularsa yağmaladılar. Hatta tahta sedefkâri dolap ve pencere kapaklarıyla mobilyasını bile parça parça ettiler (Mart 1688).* 


Köprülü Mehmed Paşa'nın kızı olan Siyavuş Paşa'nın hanımı, bu fecaat karşısında bayılmış, küpe ve bilezikleri zorbalar tarafından alınmıştı. Pek şişman olan hanımını kilime koyup götürürlerken paşanın akrabaları ve iyiliğini görmüş bazıları, “Bu hakareti düşman bile etmez,” diyerek müdahalede bulundular. Gerek bu hanımı ve gerek paşanın kızlarıyla cariyelerinden bulduklarını birer miktar para vermek suretiyle kurtardılar. 


Zorbalar tarafından gazası tebrik edilen Hacı Ali kendi kendisini yeniçeri ağası tayin ettiği gibi Deli Piri sipahi ağalığını, Tekeli Ahmed silahdar ağalığını yakalamışlardı. Bunların bu keyfi tayinleri padişaha arz edildi. Sultan Süleyman, bunların kanun üzere tayin hilatlerini gelip huzurunda giymelerini emretti ise de bir tuzağa düşmekten korkarak, “Biz saraya varmayız. Kaymakam paşanın hanesinde giyeriz,” diye cevap verdiler. Dedikleri gibi yapıldı.? 


SANCAK-I ŞERİF ALTINDA 


İstanbul halkı ve bilhassa esnaf takımı zorbaların edepsizliklerinden, yağma ve çapullarından dolayı pek müteessirdi. Ortada 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dertlerini anlatacak bir hükümet de yoktu. Son hâdise bunları büsbütün çileden çıkarmıştı. 


Yine sükünetin temin edilip dükkânların açıldığı bir sırada bu zorbalardan bir kısmı yağlıkçı ve sipahi çarşılarını yağmaya başlamıştı. Dükkânının yağmalanıp mahvedildiğini gören esnaftan Yağlıkçı Emir isimli bir tüccar bir sırığın ucuna beyaz bir mendil bağlayarak, “Ümmet-i Muhammed'den olan sancak dibine gelsin,” diye bağırmaya başlayınca yüreği yanık olanlar sancak-ı şerif çıktı zannederek dükkânlar kapanıp zorbalara karşı mukabil bir hareket başladı. Kısa sürede büyüyerek Bedesten, Arasta, Saraçhane, Bitpazarı, Uzunçarşı ve diğer çarşılar esnafının da iştirakiyle bir anda beş, altı bin kişiyi bir araya getirdi. Bunlar sancaktar emir önlerinde olduğu halde gülbank çekerek saraya doğru yürüdüler. Yollarda düşmandan intikam almak isteyen sancak dibine gelsin diye ilan ede ede saraydan içeriye girdiler, mevcutları on iki bini aşmıştı. 
Önlerine çıkan kapıcılar kethüdasını zorba zannıyla paraladılar. 


Sarayın Orta kapısı kapanmıştı. Bunlar gülbank çekip padişahtan sancak-ı şerifin çıkarılmasını istediler ve, “Eşkıya elinden el-aman! 
Bir âdil padişahsın. Hakkımızı hak et! Şerlerinden bitâb kaldık. 
Ehl ü ıyalimiz dağıldı! Mal ve mülkümüz gitti! Ölümü ihtiyar ettik! Sancak-ı şerifi ihsan buyurun, eşkıyayı kıralım. Ya biz burada ölürüz veya sancak-ı şerifi çıkarırız,” diye içeriye haber gönderdiler. 


Sultan Süleyman fitnenin daha da büyümesinden endişeliydi. 
Maksatlarını sordu. Halk padişaha, “Hünkârım iş gecikirse Ağa Kapısı'nda zorbalar silahlanırlar ve gelip bizi kırarlar,” dediler. Sadaret kaymakamı, vezirler devlet ricali ve ulema saraya davet edildiler. Zorbalar bu hali duyunca yüreklerine korku düştü. Vaziyeti anlamaküzere gönderdikleri casus bilinerek paralandı. Bostancıbaşı ile bostancı hasekisi zorbaların adamları olduklarından sancak-ı şerifi çıkarttırmak istemiyorlardı. Nihayet hükümet erkânının ve ulemanın gelmesi üzerine uzun münakaşalardan sonra sancak-ı şerifin çıkarılmasına karar verildi. Sadaret kaymakamı ile kapı ağası zorba başılardan aldıkları tehdit haberleriyle zahiren sancağın çıkarılmasını uygun görmüyorlardı. Nihayet çıkarılan sancak-ı şerif 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sarayın Orta Kapısı üzerindeki bedene kondu. Padişah, “Cümle kullarıma selam ederim, zorba şakileri üzerine sancak-ı şerifi çıkardım. Ümmet-i Muhammedden olan sancak altına toplansın, gelmeyen kâfir ve avradı boştur,” diyerek ocaklıyı ve halkı sancak-ı şerif altına davet etti." 


Süleymaniye Meydanı'nda toplanmış bulunan beş yüz kadar zorba sancak-ı şerifin çıktığını haber alınca, telaşa düştüler. İçlerinden Deli Piri, “Şeyhülislam ile kazaskerler ve sadaret mührü yanımızdadır,” diyerek Tekeli Ahmed'in sadrazam ve kendisinin sadaret kaymakamı ve Hacı Ali'nin de yeniçeri ağası olmasını teklif etti. Böylece kendince bir hükümet kurmak istemişti. Fakat bu esnada sancak-ı şerif altına davet hatt-ıhümayunu gelince Sekbanbaşı Koca Mahmud Ağa ile Kul Kethüdası Bekir Ağa gelen emre itaat ile ocak ihtiyarları ve oradaki yeniçerilerle birlikte hemen kalkıp saraya gittiler. Eski odalardaki yeniçeriler de çorbacı ve odabaşlarıyla beraber sancak-ı şerif altına toplandılar. 


Zorbabaşı Hacı Ali, sancak-ı şerif altına gidenleri çevirmek isteyerek yüz kadar atlı ile arkalarından gitti ise de muvaffak olamadığı gibi kendisi halk tarafından tanınarak üzerine hücum edilmesi üzerine canını zor kurtararak ağa kapısına kaçabildi. 


Zorbalar ise, zor durumda kalıp şaşkınlıklarından ne yapacaklarını bilemeyip çeşitli planlar yaptılar. Kimisi, “Padişahı indirelim, küçük biraderi Sultan Ahmed'i tahta çıkartalım” Kimisi ise, “Sultan Mustafa'yı oturtalım,” dediler. Bir kısmı, “O gazaplıdır, cümlemizi kırar, diyerek karşı çıkınca bir kısmı da, “Tatar hanını getirelim. Osmanlı tahtına oturtalım ve cümle şehzadeleri, saray halkını kıralım,” diyerek delice tekliflerde bulunuyorlardı. Bu hay huy içerisinde bir neticeye varamadılar. Padişah tarafından mühr-i hümayun birkaç defa talep olunmuşsa da göndermemişlerdi. 


Sarayda toplananlar ise Kaymakam Nişancı İsmail Paşa'yı sadrazam, Debbağzâde'yi şeyhülislam tayin ettirdiler. Karışıklığın suhuletle halledilebilmesi için ileri gelen zorbalara taşrada görevler çıkarıldı. Hacı Ali'ye Bosna valiliği, Deli Piri'ye Bursa ve Tekeli, Ahmede Karesi (Balıkesir) sancakları tevcih olundu. Yeniçeri ağalığına halkın temsilcisi olan peşkir oğlanı Bosnalı Hasan Ağa getirildi. 
Saray, o gece içeriden bostancılar ve dışarıdan cebecilerle topçular tarafından muhafaza olundu. Sarayın Hasbahçe'sine gelen tersane halkı da Gâlata'yı muhafazaya memur edilmişti. İstanbul, sekbanbaşı ve kul kethüdasının da kol gezmesiyle geceyi sükünet içinde geçirdi. 


Bu arada mührü getirip teslim eden eski şeyhülislam Feyzullah Efendi, IV. Mehmed yanlısı olma ihtimali üzerine memleketi Erzuruma gönderildi. Bundan sonra zorba bölükbaşı ve yardımcılarının öldürülmelerine dair fetva çıkarıldı. Eşkıya her tarafta takip ve tedip edilmeye başlandı. 


Zorbabaşı olan Hacı Ali, Bosna valiliğini kabul etmeyerek ocaktaki kendi odasına gelip, “Kara çizmeli bir garip yeniçeriyim,” diye ocağa iltica eyledi. Kendisine yeni ağa tarafından tekaütlük teklif edildi ise de kabul etmeyerek saklandı. Sonunda Fatih civarında bir kadının evinde saklı iken yakalanıp kapı arasında boğuldu. 


Sipahi ağalarından Deli Piri Aksaray'da tutulup sürüklene sürüklene saraya getirilerek daha Orta Kapı'ya sokulmadan parçalandı. Yeniçerilerin yeni odalarında yakalanan Tekeli Ahmed de kapı arasında boğuldu. Daha sonra ikinci ve üçüncü derecedeki zorbalar temizlendi." 


Böylece IV. Mehmed'in hal'ini müteakip İstanbula gelen Kapıkulu Ocakları'nın zorbalıkları, 1687 Kasım ayından 1688 Mart ayına kadar dört ay sürmüş ve zorba tahakkümü devresi sona ermiştir. 


CEPHELERDE DURUM 


Zorbaların kaldırılması ile birlikte devlet tedbirler almaya ve yaraları sarmaya çalıştı. Rumeli'deki büyük toprak kaybı, özellikle Mora'nın tamamen Venediklilerin eline geçmesi devletin avarız, nüzul ve cizye gibi vergilerinin azalmasına neden olmuştu. Ayrıca Anadolu'da devam eden eşkıyalık hareketleri de reayanın dağılmasına ve hazine gelirlerinin azalmasına yol açmıştı. 

Devam eden seferlerin masrafları yanında, Il. Süleyman Han'ın tahta çıkışı ile birikmiş ulufelerin ödenmesi ve cülus bahşişi dağıtılması devlet hazinesini tamamen kurutmuştu. Serhat kalelerinin de 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durumu oldukça kötüydü ve buralardan da şikâyetler yağmaktaydı. 
Yeni sefer hazırlığı için devlet ileri gelenleri birtakım mali tedbirler aldı. Ayrıca Defterdar Fındık Mehmed Paşa'nın çabalarıyla çeşitli isimler altında yeni vergiler konuldu. 


İstanbul'da yeni birtakım mali tedbirler alındı ise de bunlar hazinenin ihtiyaçlarına cevap vermiyordu. Hazine sıkıntısını gidermek için yapılan asıl önemli tedbir ise, bakırdan mangır denilen paranın basılarak paranın kıymetinin düşürülmesiydi. Paranın değerinin bu şekilde düşürülmesi ticaret erbabının hoşuna gitmemişti. Nitekim dışarıdan İstanbul'a gelen tüccarlar, mangır kabul etmiyorlar ve mangır yüzünden İstanbul'a mal satmaktan çekiniyorlardı. Bundan dolayı kıtlık ve hayat pahalılığı da artmıştı. 


İstanbul'da bu hadiseler cereyan ederken, Balkanlar'daki bazı kalelerin düştüğü haberleri geliyordu. 


Budin'in kaybından (1686) sonra da Eğri Kalesi uzun süre şanlı müdafaasını devam ettirdi. Ancak Türk kuvvetlerinin Macaristan'ı tamamen boşaltması ve Tuna güneyindeki memleketleri müdafaa mecburiyetine düşmesi ile birlikte kalenin artık hiçbir şekilde yardım alma ihtimali kalmamıştı. Oysa kaleleri savunan askerin en büyük düşmanı açlıktı. Eğri Kalesi muhafızları bunun acısını fazlasıyla çektiler. Sekiz ay çetin bir direnişle düşmana karşı koyan Eğri askerleri açlıktan perişan oldu. 


Öte yandan Avusturya orduları cebren girdikleri yerlerde Müslüman ahaliyi Budin'de olduğu gibi korkunç katliamlara tâbi tutuyorlardı. Açlıktan ölümler başladığında muhafızlar, kaledeki Türk 
kadın ve çocuklarının hayatını düşünerek 14 Aralık 1687'de 91 
yıllık bu Türk yurdunu gözyaşları içinde General Caraffa'ya teslim ettiler.? Teslim edildiğinde Eğri'de kırk yedi cami ile birçok mektep, medrese ve kütüphane mevcuttu. Teslim alınınca kalenin en yüksek yerine bir haç dikildi. Şehirde Türk devrinden kalma, 1829'da tamir ettirilen, 35 metre yüksekliğinde ve kaidesi on dört köşeli bir minare vardır.” 
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İstoni Belgrad Kalesi'nde de durum farksızdı. Burası da müdafilerin bir kısmının açlıktan ölmesi üzerine dört aylık bir müdafaadan sonra vire ile teslim edildi (9 Mayıs 1688). Osmanlıların İstoni Belgrad (Beyaz Kale) diye isimlendirdikleri şehir 145 yıllık 'Fürk yurduydu. 16 ve 17. asırlarda cami, mescit, mektep, medrese, hamam ve çarşıları ile tam bir Türk şehri hüviyetindeydi. Bütün bu eserler Avusturyalıların şehre girmesi ile birlikte büyük bir yıkıma tâbi tutulacaktı."* 


Bu kaleleri, Kuzey Macaristanda çevreyle bağlantısı kalmayan Lipova, İlok, Varad, Lugoş, Kuzey Karpatlar'da bulunan Munkacs ile Sava Nehri'nin güney ve kuzeyinde bulunan Derbend, Gradişka, Seddü'l-İslam ile Eski ve Yeni Obraca kaleleri takip edecekti. 


Yine bu esnada Temeşvar Muhafızı Gürcü İbrahim Paşa kale muhafızlarına eziyet ettiği için asker tarafından katlolunmuş ve yerine Diyarbakır Valisi Cafer Paşa tayin edilmişti. Bu suretle birbirini takip eden mağlubiyetler sebebiyle Avusturya cephesi pek nazik bir safha arz etmekte olup bu gidişle Belgrad'ın dahi elde tutulabileceği şüpheliydi. 


LEHİSTAN CEPHESİ 


Lehistan cephesinde ise Jan Sobieski'nin saldırıları devam ediyordu. Sobieski'nin hedefinde 1672 yılında ellerinden çıkmış olan Podolya eyaletinin merkezi Kamaniçe vardı. Bütün gayretini bunun için sarf etmekteydi. Fakat müdafilerin şiddetle mukavemeti ve Kırım kuvvetlerinin de Lehistan içlerine akınlar yapmaları sebebiyle isteklerine muvaffak olamıyorlardı. 


II. Süleyman Han tahta çıktığında, Selim Giray'ı Kırım Hanlığı'nda bırakmıştı. Selim Giray Lehlilerin Kamaniçe üzerine saldırılarına karşılık ikinci oğlu Azamet Giray kumandasıyla Bucak ve Nogaylar'dan mürekkep otuz bin Tatar kuvvetini Lehistan üzerine sevk etti. Bu birlikler Kamaniçe'nin sağından süratle Lehistan'a girip İlbav yani Lemberg taraflarına kadar ilerlediler. Bazı palangaları zapt ve bazılarını tahripettikten sonra külliyetli ganimet malı alarak geri döndüler (Nisan 1688). 


11. Süleyman Han 29 


1688 Ağustos ayında Leh Kralı Sobieski büyük kuvvetlerle bir 
kez daha Kamaniçe üzerine yürüdü. Kaleyi dört taraftan sararak topla dövmeye başladı. Bu durum karşısında bir taraftan Özi Muhafızı Bozoklu Mustafa Paşa diğer taraftan Azamet Giray derhal birlikleriyle yardıma koştular. Azamet Giray, Mustafa Paşa henüz yetişmeden evvel hileli planlarla evvela Lehlilerin bir kısım kuvvetini üzerine çekip bozguna uğrattı. Bu arada Litvanya hatmanı kumandasında krala yardıma gelen diğer Leh kuvvetlerini de perişan ettikten sonra Kamaniçe'yi kuşatmış olan birliklere saldırdı. Bu durum karşısında Sobieski kaçarcasına kale önünden çekildi. Bu sırada Kamaniçe önüne gelmiş olan Özi Muhafızı Mustafa Paşa da Kamaniçe müdafilerinin maaş, yiyecek ve harp levazımını teslim ettikten sonra sancağına döndü. 


Harbin başından beri Leh kuvvetlerinin Kamaniçe'yi almak için yaptıkları hareket her defasında boşa çıkmış olduğundan başka memleketleri Tatar kuvvetlerinin akınlarıyla harap olduğundan Leh askerleri, “İl ve memleket harap oldu? diye krallarını sulh yapmak için sıkıştırmaya başladılar. Lehistan hükümeti imparatorla birlikte sulh yapacağı için bu vesile ile Osmanlı Devleti'ni yoklamak isteyerek Kırım Hanı Selim Giray vasıtasıyla müracaat etmişti. Fakat hükümet bunların maksatlarının oyalama ve bu suretle harekâtı gevşetmek olduğunu hissederek sulh yapmakta samimi iseler salahiyetli kefillerini alınız diye Kırım hanına cevap yazdı. 


Bunun üzerine Kilide bulunan Selim Giray, Lehlilerin sulh teklifi için gönderdikleri elçiye, “Siz inanılmaz dönek bir milletsiniz. Hangi taraf ağır gelirse o tarafa geçersiniz. Mademki sulh istiyorsunuz, Devlet-i Aliyye'nin kapısı açıktır. Her sene verginizi vermek ve muteber bir rehin göndermek şartıyla tavassut ederim,” diye cevap verdi. Ancak tam bu sırada Rusların da savaşa dâhil olarak mühim bir kuvvetle Kırım üzerine yürüdükleri haberini aldı. Leh elçisini nezaret altında aldırırken kendisi birlikleriyle süratle Kırım'a döndü. Bu gelişmeler Lehlilerle yapılabilecek anlaşma görüşmelerini kesmişti.” 
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1689'da Lehistan kuvvetleri yine Kamaniçe üzerine yürümüşlerse de Kale Muhafızı Kahraman Paşa'nın şiddetli mukavemetiyle karşılaştılar. Yardımcı birliklerin gelmekte olduklarını haber alınca da kale önünden çekildiler. 


” ŞEHİTLER YURDU, DÜŞMANA VERİLİR Mİ? 


LI. Süleyman Han tahta çıktığı sırada Benefşe Kalesi hariç olarak Mora Yarımadası elden çıkmış bulunuyordu. Venedikliler Rumları da isyanlara teşvik ederek Orta Yunanistan'da süratle ilerlemeye başladılar. 1687 Eylül ayı sonlarına doğru Mora seraskerinin karargâhı olan Atinaelden çıktı. Aynıyılın sonlarına doğru yeni karargâh İstefe (Tep)'de Venediklilerin eline geçti. Şimdi hedeflerinde Eğriboz vardı. 


Venedik cephesindeki perişan vaziyet, Mora Seraskeri Divrikli Mehmed Paşa tarafından hükümete haber verildi. Bunun üzerine Divrikli'nin yerine Arnavud Koca Halil Paşa Mora seraskerliğine tayin olundu. 


Maiyetine bir miktar yeniçeri verilen Koca Halil Paşa'nın asıl vazifesi Eğriboz Adası'na yardım edip onu istiladan korumaktı (Ocak 1688). Bu fena durum karşısında Osmanlı Devleti, Moralıların itaatini temin etmek, ayaklanmalarına mani olmak için oraya bir Rum beyi tayininin uygun olacağını düşündü. Yirmi seneden beri Galata zindanında mahpus bulunan Manyaslı Rum beylerinden Limbraki, adındaki Manya reisini hapisten çıkarılıp Mora beyliğiyle Koca Halil Paşa'nın maiyetine gönderildi. 


1688 yılı Haziran ayında Venedikliler, altmış iki kalyon, elli dört 
kıt'a Venedik, Papalık ve Malta kadırgaları, altı mavna, on sekiz tane isklavon firkatesi ve sair iki yüzden fazla donanma ile Mora'nın Anapoli Limanı'ndan çıkıp Atina Limanı'na geldiler. Kaptan Morozini buradan Eğriboz Kalesi hakkında malumat almak üzere bir papazı casus olarak kaleye gönderdi ise de ada muhafızı Çelebi İbrahim Paşa bu papazı yakalatarak düşman hakkında etraflı bilgi sahibi oldu. Bundan bir müddet sonra Venedik donanması da ada önünde gözüktü (19 Temmuz 1688). 
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Kale Muhafızı Çelebi İbrahim Paşa Yeniçeri Ocağı'ndan yetişme idi. Düşmanın geldiğini haber almasından itibaren vaziyeti gözden geçirerek gerekli tertibatı almıştı. Donanmanın ada önünde gözükmesi ile birlikte maiyetindeki kumandanları, ocak ağaları, alay beyleri, yerli kulu, ağaları ile sair icap edenleri yanına davet ederek görüştü. Kendilerine, “İşte düşman geldi. Padişahımız bizi üzerinize kumandan tayin etti ve siz de kabul ettiniz. Şimdi size bir sualim var: Dört yüz seneden beri din uğruna kimler hizmet etti? Padişahlar bu memleketleri kimler ile aldı? Serhatleri kimlere sipariş edip kimler bekledi? Bizim gibi paşalar ve sizin gibi askerler değil midir? Onlar kendi zamanlarında iş görüp efendilerinden hayır dua aldılar; iltifat gördüler. Onların aldıkları memleketleri göz göre düşmana vermek layık mıdır?” deyince hepsi birden heyecanla hayır diyerek ağlaştılar ve, “Can ve baş ile çalışıp efendimizin ve Ümmet-i Muhammed'in duasını isteriz, dediler. Bunun üzerine Çelebi İbrahim Paşa, “Öyle ise kardeşler, biz bu cengi, padişah, veziriazam kale, ehl ü ıyal ve saire için değil, Allah'ın fermanı, Peygamberimiz'in emri ve şefaati için edelim. Kıyamet gününde Habibullah'ın sancağı dibinde haşrolalım. Eğer gönül birliğiyle yerimizde sabit-kadem olursak inşallah her veçhile muzaffer oluruz,” dedi. Hepsi de bu suretle gayretle çalışacaklarına söz verdiler. 


İbrahim Paşa bu suretle toplantıya son verdikten sonra Yeniçeri Ocağı ağalarını geriye bırakıp onlarla özel olarak biraz daha konuştu ve kendilerine, “Sizler bu devletin bir rüknüsünüz, içeriden biri bana kasdetmedikçe düşman bu kaleyi elde edemez. Küçük yaştan beri kara postal çekip ocağınızda yetiştik. Gayretli iseniz beni muhafaza etmek size düşer. Hasmımız çok, Allah hıfz eyleye, bizi kurşun ile vururlarsa cemiyet edip sizi de öldürürler, kale de elden gider” dedi. Ocak ağaları da, “Mademki bu can tendedir, cümlemiz kırılmadıkça sana zarar eriştirmeyiz,” dediler. 


Çelebi İbrahim Paşa, düşmanın kale önüne asker çıkarmasından evvel kale dışında müdafaa tertibatı aldı. Mısır, Avlonya, Delvine, Tırhala, İnebahtı sancakları kuvvetlerini de ihtiyatta bıraktı. Mora cephesi seraskeri Koca Halil Paşa'ya haber gönderip düşman sahile 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kuvvet çıkarmadan evvel onları karşılamak üzere iki bin kadar süvari istediyse de Halil Paşa, “Düşman çıkıp yerleştikten sonra bizzat kendimiz geliriz,” cevabını verdi. 


Venedikliler adaya kuvvet çıkarıp Osmanlı siperlerine karşı harekete geçtiyse de püskürtüldüler. Fakat kale ve varoşlar her taraftan kuşatıldı. Kısa bir süre içinde asıl kale ve şehirden başka, adanın diğer yerleri Vehediklilerin işgali altına girdi. Mahalli halktan tedarik ettikleri adamlardan da yardım görüyorlardı. 


Çelebi İbrahim Paşa vaziyeti Serasker Halil Paşa'ya tekrar bildirip tehlikeyi anlattığından o da üç bin kadar asker yolladı. Ancak bir müddet sonra bu askeri geri alıp onların yerlerine Mustafa Paşa kumandasında üç bin Arnavut askeri gönderdi. Yeni gelen Arnavut askerleri, durumun zorluğunu görünce bir müddet sonra toplanıp kalenin Hayırlı Kapısı'na bayraklar dikerek, “Biz cenk etmeyiz; kale kapısını açın dışarı çıkalım. Yoksa geri döner sizin ile dövüşürüz,” dediler. Çelebi İbrahim Paşa bunlara selam çavuşunu gönderip bazen Arnavutça ve bazen Türkçe olarak nasihat ettiyse de fayda vermedi. Nihayet gece yarısı kendilerini düşman görmeden kaleden dışarı çıkarılarak yolcu edildiler. © 


ŞANLI EĞRİBOZ MÜDAFAASI 


Casusları vasıtasıyla vaziyetten haberdar olan Venedik kuvvetleri, daha bir heyecanla metrisleri ileri sürmeye başladılar. İşte tam bu anda paşadan izin alan üç yüz yeniçeri serdengeçtisi kaleden çıkarak süratle üzerlerine vardı. Ne olduğunu anlamayan düşmana büyük bir darbe indirip geri kaleye döndüler. 


Aynı gün Çelebi İbrahim Paşa'ya, padişah tarafından kılıç, kaftan (hil'at) ve askeri teşci' için hatt-ı hümayun ile bin altın geldi. Hatt-ı hümayun okunduktan sonra muhafızlar, “Hizmetimiz beğenilmiş; padişah duası almışız,” diyerek coşku içinde gülbank çekerek siperlerine girdiler. Serdar Halil Paşa ise bu defa da Tırhala beyi olan kendi oğlu Mehmed Paşa ile yeniden üç bin Arnavut askeri yolladı. 


Çelebi İbrahim Paşa daha önceki Arnavut kuvvetlerinin halini bildiği için Mehmed Paşa'ya, “Senin askerin halktan toplanmıştır. 
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Cenk görmemiş, top ve humbara yememiştir. Cenge takat getüremezler. Diğer askerler arasına kısım kısım dağıtıp idarenize başka asker verelim,” dedi ise de Mehmed Paşa, “Bunlar benim kefilli aşiretimdir. Murdar kılım için baş verirler ve uğrumda döğüşe döğüşe kırılırlar. Lutfedip bizden ayırmayın” diyerek yalvardı. İbrahim Paşa, “Gel etme oğul, asker-i İslam'a zulmedersin. Birkaç gün önce numunesi zahir oldu, sana acırım,” dedi ise de dinletemedi. 
İbrahim Paşa, daha ileri gitmeyerek babası Halil Paşa'nın hatırına riayeten muvafakat etmekle birlikte Mehmed Paşa'nın inadından dolayı müteessir olmuştu. 


İbrahim Paşa'nın korktuğu başına gelmişti. Çok geçmeden bunlar da evvelkiler gibi düşmandan yüz çevirip çıkmak istediler. Kendilerini geri döndürmek isteyen Mehmed Paşa'yı saldırıp öldürdükten sonra düşman tarafına geçtiler. 


Kırk gündür devam etmekte olan muharebe hep kale dışında, varoş etrafında cereyan etmişti. Düşmanın son taarruzu püskürtülüp siperlerine kadar sürülmüşken düşmanla gizlice anlaşan Arnavutların hıyaneti üzerine varoş düşerek muharebeler artık bizzat kaleye yönelmiş, durum nazikleşmişti. 


Çelebi İbrahim Paşa uzun seneler sefer ve muharebe görmüş tecrübeli bir kumandan olduğundan bundan sonra devam edecek olan kale müdafaası için tedbirler aldı. Ben kumandan olsam nereden taarruz ederim diye düşünerek, düşmanın, kaleye Hayırlı Kapısı'yla Mahmudpaşa Kulesi tarafından saldıracağı ihtimali üzerinde durdu. Ona göre tertibatını alarak bütün kuvvetleri bu bölgeye teksif etti ve kendisi dedüşmanın galip geldiği tarafa yardım etmek üzere ihtiyatta kaldı. 


Morozini ise artık ağır top atışları ile her taraftan kaleyi dövmeye başlamıştı. İbrahim Paşa kalede tutuşacak evleri söndürmek üzere esirlerden mürekkep bir grup tayin etti. On gün içinde kale neredeyse yerle beraber oldu. Askerler hendeklerde kalıp mümkün mertebe müdafaa için duvarları tamir etmekle iktifa ediyorlardı. 


34 Kayı VII: Kutsal İttifaka Karşı 


Kalenin perişan edildiğini gören Morozini, müdafilerin daha fazla karşı duramayacaklarını düşünerek teslim olmalarını istedi. 
Bu sayede canlarını kurtarmalarını aksi halde en feci ölümlere hazır olmâlarını bildirdi. Çelebi İbrahim Paşa ise gelen elçiyi, “Biz sulha vekil değiliz, cenge vekiliz, padişah Edirne'dedir, oraya gitsin, sözünü söylesin,” diyerek geri gönderdi. Bu sırada bir kısım asker, “Biz bu ateşi ne zamana kadar çekeceğiz? İzin ver ne olacaksa olsun, diye kalenin sulhen verilmesini istediler. Paşa bu hal üzerine kumandanlarla görüşelim diyerek kendilerini savdı. Üzüntüsünden ağlayarak Dizdar Kapısı denilen mahaldeki kumandanların yanına gitti, sebat tavsiye etti. Onlar da, “Biz sana tâbiyiz paşam ferah olun,” diyerek kendisini rahatlattılar. 


Teslim teklifinin reddedilmesi üzerine düşman büyük kuvvetlerle Mahmudpaşa Kulesi'ne hücum ederek beden başlarına bayraklarını diktiler. Ancak Çelebi İbrahim Paşa bizzat birlikleri ile düşmanla göğüs göğüse dört buçuk saat şiddetli bir muharebeden ve beş bin kadar düşmanı öldürdükten sonra kuleyi kurtardı. 


Ertesi gün Magravzâde Gürcü Mehmed Paşa kumandasıyla Edirne'den gönderilen yardımcı kuvvet Mahmudpaşa Kulesi'ne yerleştirildi. Harpbundan sonra da devam etti. Çelebi İbrahim Paşa, Morozini'nin yanında kâtiplik eden bir Rum çocuğunun babası vasıtasıyla Venedik ordusu hakkında malumat alıyor ve casusa bol para veriyordu. 


Bu arada düşman tarafından kaleye sığınan iki Fransız askeri, Venediklilerin biri denizden olmak üzere üç koldan Hayırlı Kapı ve Mahmudpaşa Kulesi'ne son ve büyük bir yürüyüş yapacaklarını haber verdiler. Buna göre hazırlık yapılıp asker teşci' edildi. 


Ertesi gün şiddetli taarruzlarda Mahmudpaşa Kulesi'ne yürüyen düşman kuvvetleri yüz geri edildi. Deniz cephesinden atılan Osmanlı topları düşman gemilerini ağır hasara uğratmakta idi. 
Büyük kayıplar verilmesi üzerine 30 Ekim 1688'de muhasaranın yüz onuncu günü Morozini muvaffak olamadan muhasarayı kaldırdı ve donanmasına girip Atina sahiline geçti.'? 
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Çelebi İbrahim Paşa bu uzun müdafaasında Tiryaki Hasan Paşa gibi tedbirli hareketi ile Eğriboz'u kurtarmaya muvaffak olmuştu. 

Öte yandan Venedikliler Bosna ve Arnavutluk taraflarında da faaliyette idiler. 1687 Kasım ayında Dalmaçya'da Kanin (Kaninno) Kalesi düştü. 


Mart 1689'da Venedik donanması Zara, Nove ve Kataro kıyılarına yanaşarak otuz binden ziyade askerle çıkarma yaptı. Onlar bu taraftan, Avusturya kuvvetleri de kuzeyden hareketle Bosna'yı işgal etmeyi kararlaştırmışlardı. Bu sırada Bosna valisi bulunan Vezir Topal Hüseyin Paşa, Bosnada eli silah tutanları silahlandırıp aynı zamanda keyfiyeti hükümete bildirmiş ve yardım istemişti. 


Venedik kumandanı, Hersek sancağında ve Mostar şehrinin güneyindeki Gabela Kalesi'ni muhasara edip dövmeye başladığı sırada Bosna valisi maiyeti askerleri ile serhat kuvvetlerini sevk ederek düşmanı bozguna uğrattı. Bir hayli harp malzemesi de ele geçirilmişti (Eylül 1689).'* 

Aynı yıl başka bir Venedik kuvveti Osmanlı tarihlerinde Menekşe denilen ve Mora'nın doğu sahilinde Mataban Burnu üzerinde bulunup Osmanlıların Girit'le irtibatını temin eden Benefşe sahil kalesini denizden ve karadan muhasara etmişlerdi. Osmanlı gemilerinin Venedik donanmasının baskını üzerine yardım malzemelerini ulaştıramaması üzerine kale sulhen teslim olmak zorunda kaldı. 


YEĞEN OSMAN PAŞA 


Öte yandan merkezde karışıklıklar bir türlü bitmek bilmiyordu. 
Bu kargaşa devlet düşmanları için son derece elverişli bir durum meydana getiriyor özellikle Avusturya birliklerine meydanı boş bırakıyordu. Zira iç isyan ve gaileler Hristiyanlarla savaşmak için kullanılacak silahların sürekli olarak padişaha ve devlete çevrilmesine yol açıyordu. Bu defa da Yeğen Osman Paşa gailesi kapıdaydı. 

II. Süleyman Han'ın cülüsu niyetiyle İstanbul'a gelen Yeğen Osman Paşa, daha önce birtakım serkeşlikleri görülmüş bir asi lideriydi."* Tehdit amacıyla Davutpaşa sahrasında bekliyordu. Uzaklaştırılması için kendisine önce Rumeli Beylerbeyliği ile Belgrad 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muhafızlığı verildi. Ardından Macaristan serdarlığına tayin edildi. 
Ancak Yeğen Osman Paşa, gittiği yerlerde halkı haraca bağlamaktan ve reayayı zulüm altında inletmekten başka bir şey bilmiyordu. 


Zorba'serdar on bin kadar sekban ile Kosova'ya varıp oturmuş ve ileri gitmemişti. Bu sırada İstanbul'da sancak-ı şerif çıkarılıp zorbalar sindirilince şehirden kaçanlar da Osman Paşa'nın yanına toplanmışlardr. Bunlar İstanbul'a gidip seni veziriazam yapalım diye kendisini teşvik eylediler. Yeğen Osman Paşa bundan cesaret alarak iyice kabardı. Hükümet bir gaile çıkarmaması için her istediğini yerine getiriyordu. Dayısı Deli Veli'ye Rumeli Beylerbeyliği'ni, Kethüdası Kara Mustafa'ya da Karaman eyaletini istedi. Daha sonra bizzat kendisi, “Ben bu kadar az askerle düşmana mukabele edemem. 
Bu tarafa ya veziriazam gelmeli veyahut bana mühr-i hümâyun ile sancak-ı şerif gönderilmelidir,” diye haber gönderdi. Kararlılığını göstermek üzere de Üsküp'ten kalkıp Sofya'ya geldi. 


Bunun üzerine serdarlıktan alınarak Bosna valiliğine getirildi. 
Dayısı Deli Veli'ye de Hersek sancağı verildi. Hazinedar Hasan Paşa ikinci defa olarak Avusturya üzerine serdar tayin edildi. Şayet Yegen Osman Paşa ve dayısı Deli Veli yeni görevlerine gitmeyip karşı çıkacak olurlarsa evvela onların haklarından gelecekti.” 


Fakat bu sırada şeyhülislam ve Darüssaade ağasının telkiniyle ve haksız yere kan döktüğü gerekçesiyle değerli ve gayretli bir sadrazam olan Nişancı İsmail Paşa azledilerek yerine Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa getirildi (2 Mayıs 1688). 


Bekri Mustafa Paşa sadarete gelince Yeğen Osman Paşa affedilip, tedibine memur edilen askerin dağıtılmasına karar verdi. 
Suçu bağışlanan Yeğen Osman Paşadan Bosna'ya gitmesi istendi. 
Fakat Yeğen Osman Paşa, merkezden himaye edildiğini anlayınca Bosna'ya gitmek istemedi. 


“Benim istediğim mansıbı almak elimdedir,” diyerek yanındaki on iki bin eşkıya ile vaktiyle tenkiline memur edilen Belgrad Muhafızı Hasan Paşa adına gelen serdarlık beratını kendi adına okutarak, serdarlığı zorla elinden aldı. Daha sonra da kendini Macaristan 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seraskeri ilan etti. Hatta Hasan Paşa'ya getirilen kürkü de giyerek, güya kendisine bir paye atadı. Bir isyan hareketini önlemek isteyen hükümet de bu emr-i vâkii kabul etmek zorunda kaldı (9 Temmuz 1688).2' 


BELGRAD'IN KAYBI 


İstanbul, bir taraftan Eğriboz Kalesi'nin Venedikliler tarafından şiddetle abluka altına alınması bir taraftan da Belgrad'ın düşeceği haberleri ile çalkalanmaya başlamıştı. Belgrad'daki Müslüman ahali Tuna gemileriyle şehri terk ederek Fethülislam taraflarına kaçmaya başlamıştı. Durumun önemini anlayan II. Süleyman Han, 11 Eylül 1688'de Edirne'ye hareket etti. Sadrazam Bekri Mustafa Paşa, Yeğen Osman Paşa'yı Macaristan cephesi serdarlığına tayin etti. 


Oysa şekavetten başka bir şeyden anlamayan Yeğen Osman Paşa hâlâ kendi başına hareket ediyor, düşmana karşı hiçbir tedbir almıyordu. Belgrad'a gelince kendince birtakım düzenlemelerde bulunduktan sonra kalenin müdafaasını Rumeli Beylerbeyi Ahmed Paşa'ya bırakarak Semendire üzerinden Sofya'ya döndü. 


Hâlbuki bu sırada Avusturya Kumandanı Maksimilyen elli bin kişilik bir kuvvetle Zemun sahrasına yerleşmişti. Buradan hareketle Tökeli İmre ve Osmanlı kuvvetlerini mağlup ettikten sonra, Yeğen Osman Paşa'nın dayısı Veli Paşa'nın gafletinden de istifade ile Belgrad tarafına geçti. Burada da karşısına çıkan Osmanlı kuvvetlerini bozan Maksimilyen Belgrad'ı kuşattı. 


Yeğen Osman Paşa ise hâlâ kendisi için para ve asker talebinde bulunuyordu. Merkeze gönderdiği mektupta Öziçe ve Yenipazar taraflarında yapılan savaşlarda Avusturya kuvvetlerinin Sava Nehri'ni geçtiğini, Belgrad'ın muhasara edildiğini ve kendisinin Nişe çekildiğini bildirerek takviye kuvvet ve para talebinde bulunmuştu. Oysa kendi yanında on bini aşkın kuvvet varken Belgrad'ın muhafazasına bıraktığı Ahmed Paşa'nın emrine bin yedi yüz asker bırakmıştı. 


Belgrad'ın düşmesi, düşmanın kolayca Balkan Yarımadası'na inmesine sebep olacağından, Il. Süleyman Han imdat yetiştirilmesi 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için fermanlar yolladı. Fakat Yeğen Osman Paşa'nın kayıtsızlığı üzerine 8 Eylül 1688'de Belgrad düştü.> 


24 Eylül 1688'de Osmanlı'nın önemli şehirlerinden Niş, Ludwig 
von Baderhin birlikleri tarafından ele geçirildi. Bu arada Semendire ve Tuna'nın sol sahilinde Macaristan topraklarında kalan Pançova Palangaları da düşman işgaline uğradı. Macaristan'da yalnız Temeşvar, yokluk içinde müdafaasına devam ediyordu. 


Bu arada Nemçelilerin teşvikiyle İpek, Prizren, Kalkandelen, İştip, Priştine, Vulçitrin, Kosova, Yenipazar, Metroviçe, Üsküp, Yagodina, Plevne ve Komanova şehir ve kasabalarında isyanlar çıkmış olup İslâm nüfusu büyük küçük demeden katliama tâbi tutuluyordu. 


LI. Süleyman Han Hafsa'ya ulaştığında Belgrad'ın Maksimilyen kumandasındaki Avusturya kuvvetlerinin eline geçtiği haberini aldı. Büyük bir üzüntü içerisinde ağlayarak, “Emir Allah'ındır? dedi. 
Sonradan gelen iki başarı haberi ile teselli buldu. Birincisi Selim Giray'ın Lehistan'da kazandığı zaferler, ikincisi ise Venediklilerin Eğriboz kuşatmasından tard edilmeleriydi. 


Bir buçuk ay kadar Edirne Ovası'nda kalan padişah havaların soğumasıyla sarayına çekildi ve ordunun Edirne'de kışlamasına karar verdi. 


SULH TEŞEBBÜSLERİ 


Sultan 11. Süleyman Avusturya cephesindeki daimi gerilemeler- den ve bilhassa o sıralarda Belgrad ve arkasından Niş'in sukutundan müteessir olarak bizzat ordunun başında bulunmak üzere sefere çıkmak istedi. Padişahın bu arzusunu değerlendiren hükümet erkânı öncelikle İmparator Leopolde sulh teklifinde bulunulsun şayet anlaşma olmazsa o zaman sefere çıkılsın şeklinde karar aldılar. Bunun üzerine sabık Ruznâme-i Evvel Zülfikar Efendi Rumeli beylerbeyi payesiyle elçi tayin olunarak Divan-i Hümayun Baş Tercümanı İskerletzâde Aleksandr ile birlikte Viyana'ya gönderildi (Temmuz 1688). Yine bu arada padişahın harp mahalline yakın bulunmak üzere Edirne'ye gitmesi münasip görüldü. 
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Osmanlı murahhas heyeti 8 Şubat 1689'da imparator tarafından kabul olundu. Zülfikar Efendi, padişahın hem cülus tebliği ve hem de sulh için gönderdiği nâmeyi imparatora takdim etmiş ve Avusturyalılardan dört, Lehlilerden iki ve Venedik'ten bir murahhasın iştirakiyle sulh için müteaddit görüşmeler olmuştur. 


Osmanlı murahhasları, murahhas elçi göndermeyen Lehlilerin müzakerelerde bulunmamalarını teklif etmişlerse de kabul edilmemiş; fakat Lehliler görüşmede bulunmakla beraber söze iştirak ettirilmemişlerdir. Osmanlı heyeti elden çıkan yerlerin terkini kabul etmekle beraber Erdel'in serbestisini istiyor ve Avusturyalılar da Macaristan'da henüz Osmanlıların ellerinde bulunan Temeşvar, Arad, Yanova ve Göle gibi kaleleri talep ediyorlardı. Venedik Cumhuriyeti'nin dokuz maddeden ibaret teklifleri arasında elde ettikleri yerlerden başka Eğriboz Adası'yla Dalmaçya, Bosna ve Hersek'te de bazı yerlerin talebi vardı. Lehliler henüz Osmanlıların elindeki Kamaniçe ile Ukrayna ve Podolya'yı istemekte idiler. Bu hususta bir anlaşmaya varılmak için on dört defa toplanıldı ise de hiçbir neticeye varılamadı. 11 Haziran 1689'da görüşmeler son buldu. 


Avusturyalılar Fransa ile de muharebede bulunmalarına rağmen, silsile halinde elde ettikleri başarılar sebebiyle Osmanlılarla kolayca sulha yanaşacak gibi görünmüyorlardı. Elçilere karşı söyledikleri mağrurane şu sözleri de bunu göstermekteydi, “Osmanlı askeri oklanmış şikârımızdır. Ne sulha talip olduk ne de sizden adam istedik. Sizin sefer başladığında elçimizi Budin'den salıverdiğiniz gibi biz de seni Edirne'den salıveririz.”” 


Zülfikar Efendi ise Avusturyalıların mağrurane istekleri karşısında, “Niçin İstanbul'u da istemiyorsunuz?” diyerek sesini yükseltmiş ve devamla, “Biz Erdel'i kendimiz için değil orada eski bağımsızlığın yeniden vücut bulmasını görmek için istiyoruz. Ayrıca istediğiniz dört kaleyi de size teslim edemeyiz. Bizde savaşmadan kale teslimi yoktur ve bu akla muhaldir,' diyerek görüşmeleri noktalamıştı.” 
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Murahhas Zülfikar Efendi beraberinde bulunan Cebeci Zabiti Mustafa Ağa ile hükümete bildirmesi üzerine padişahın bizzat sefere çıkması kararlaştırıldı. Padişah Edirne'de bulunuyordu. 


Öte yandan özellikle Belgrad'ın düşman eline geçmesinin faturasının kendisine kesildiğini anlayan Osman Paşa'nın tavırları daha da değişmişti. Topladığı aşırı vergilerle halka baskı uyguladığı gibi padişah emirlerine de artık itaat etmiyordu. Hatta kendi idaresi altındaki yerlerin devletle ilgisi olmadığını ileri sürerek kafa tutuyordu. Belgrad ve Niş'te düşmanla savaşmayı göze alamayan Paşa'nın bu defa da yüzünün karalığına bakmayarak idarede degişiklik yapmak üzere merkeze doğru geleceği haberleri çıkmıştı. 
Kendisine yerinden ayrılmaması için bir hatt-ı hümâyunla hançer gönderildi. Osman Paşa'nın kendisine hançeri götüren Kapıcıbaşı İsmail Ağa'ya söylediği şu sözler yola gelmezliğinin göstergesi gibiydi, “Ben ne yüz aklığı ettim ki hançere müstahak olayım. Bunu sana kim verdiyse götür teslim eyle. Benim şer' ile davam var. Âsitane'ye giderim. Kâh üzerime asker topladılar (nefir-i âmm) kâh serdarlığımı başkasına verdiler. Serdar olduğum halde asker, cephane ve mühimmat göndermediler. Yeğen Paşa hâindir, döğüşmez kaçar diye âlemi benden nefret ettirdiler” 


Osman Paşa kapıcıbaşıyı bu ifadelerle geri döndürmek istedi ise de ileri gelen adamları, “Paşam! Padişahın ihsanı reddolunmaz. 
Elbette kabul edin, sonra peşiman olursunuz” diye ikaz ettikleri için gönderilen hançeri beline taktı ve sonra kapıcıbaşıya, “Bak a ağa padişahın emri üzere kudretim mertebe bu tarafları korurum ve yine Kasımdan sonra davamı görmeye Âsitane'ye giderim. Veziriazama böylece söyle,” diye cevap göndermekten geri durmadı.” 


Osman Paşa'nın bu tavrı özellikle Kırım Hanı Selim Giray'ın canını sıkmaktaydı. 
KARA GÜN DOSTU: SELİM GİRAY 


Bahadır Giray Han'ın oğlu olan Selim Giray Viyana bozgunundan sonraki bozgun yıllarında kara gün dostu gibiydi. 1684'te Hacı 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Giray'ın yerine hanlığa geldiğinde Osmanlı ülkesi en karışık yıllarını yaşamaktaydı.? 


Selim Giray Han Osmanlılara karşı mukaddes ittifaka dâhil olan Rusların Kırım üzerine korkunç saldırılarına set çekerken bir taraftan Lehistan cephesine koşuyor bir taraftan da Avusturya kuvvetlerinin Balkanlar'a sarkması üzerine fırsat buldukça bu bölgeye yardıma geliyordu. 


Onun müthiş gazaları yanında Özbek Hükümdarı Sultan Kulu Han'a göndermiş olduğu mektubundaki şu ifadeleri devleti için fedakârlığını ve İslam birliğine verdiği değeri yansıtması bakımından çok mühimdir. O mektubunda şöyle demekteydi, “Benim biraderim! 
Cümlemizden ulu olan Mekke-i Mükerreme hâdimi ve halife-i Müslimin bulunan Âl-i Osman padişahı Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin def'i a'dası için her vechile mal, can ve askerimizle bizzat imdad-ı ianet etmek üzerimize vacip olmuştur. Layık-ı din ü devlet değildir ki, bizler ona yardım etmeyelim. Behemehal bu hususta ihmal ve gayretsizlik edersek dinimizi yıkmış oluruz” 


Özbek hükümdarı da bu gayretli Han'a verdiği cevap İslam ümmetine ve hükümdarlarına nasıl davranmaları gerektiğini ifade eden ve altın levhalarda çerçevelenmesi gereken bir vesika gibiydi, “Benim karındaşım, taraf-ı biraderlerinden hangi gün asker talep olundu da gönderilmedi. Askerim benim değil sizindir. Can ve baş üstüne. Gayret-i İslam muktezasınca her ne kadar imdada asker lazımsa ifade buyurun, derhal tedarik olup gönderilir. Vesselam.” 


Öte yandan Selim Giray Han, Avusturya karşısında Osmanlı çaresizliğini ve Osmanlı devlet adamlarının Yeğen Osman Paşa karşısındaki acziyetini kabullenemiyordu. Bu sırada bazı aleyhtarları onun için, “İstiklâl sevdasındandır? diyerek söylenti çıkarmaktaydılar. Bu sözlerden müteessir olan Selim Giray veziriazama gönderdiği mektupta devlete sadakat ve bağlılığını arz ederek padişahın elini öpmek arzusunu belirtti. Şöyle ki: 


“Düşman ayaktadır. Bu kış mevsiminde Boğdan, Eflâk ve Erdel ve bütün Rumeli Hristiyanları isyan edip Karadeniz kenarlarına 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kadar bütün memlekete yayıldı. Bundan dolayı İslamiyet gayretiyle Kırım'dan çıkıp Bucak'ta kışlamak için hareket etmek üzereyim. 
Düşmana fırsat verilirse memleket elden gider. Bundan başka bizzat gelip padişah hazretlerini ziyaret etmek isterim.” 


Selim Giray Han böylece bölücülerin, Osmanlı ve Kırım'ı birbirine düşürmek isteyenlerin emellerine yerinde bir müdahale ile mani oluyordu. Kırım hanının bu müracaatı devlet erkânı arasında görüşüldüğünde müzakerede bulunanlar veziriazama, “Gelmesi Hızır yetişmiş gibidir. Tecrübeli, iş görmüş, iş bilir gazi bir handır. 
Davet buyurun gelsin, meclisinden safalanırız,” demeleri üzerine müttefikan verilen karar, padişaha arz olundu. Padişahın da kabulü üzerine kendisine nâme-i hümayun gönderilerek Edirne'ye davet edildi (31 Aralık 1688). Bir ay sonra Edirne'ye gelen Selim Giray'a Selimiye Camii yakınındaki Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Sarayı tahsis olundu. 


Teşrifini Allahü Teala ve tebârek 
Millet içün ede mes'ud u mübârek 


8 Ocak 1689 Salı günü Kırım hanı, vezirler, şeyhülislam, kazaskerler, nakibüleşraf yeniçeri ağası, süvarilerin bölük ağaları ve ocak ihtiyarları veziriazam sarayına davet olunarak muharebe durumu hakkında görüşüldü. Acıklı ve tehlikeli hali bu kez daha yakından görüp öğrenen Selim Giray, heyetin ricasıyla ilk söze aldı ve şöyle konuştu, “Yeğen Osman Paşa, devlet adamlarının aczi ile bir küçük yılan iken şımartılarak yedi başlı bir ejder haline getirildi. 
Bu şımarık adam göz göre göre hiç muharebe etmeden Belgrad'ın düşman eline geçmesine sebep oldu. Rumeli ve Anadoludaki akrabalarından ve taraftarlarından vezir, beylerbeyi ve sancakbeyi tayin ettirerek her iki kıtada kuvvetli taraftarlar peyda eyledi ve söz dinlemez hale geldi. Bunların zulmünden dolayı halk dağlara, sarp yerlere ve büyük şehirlere sığınmaktadır” Selim Giray vaziyeti özetledikten sonra devlet adamlarına biraz da sitemle şöyle devam etti, “Yeğen dediğiniz vakitte korkunuzdan akciğeriniz görünür! 
Kaht-ı rical mi vardır? Kaldı, kaldı da devlet bu herife mi kaldı? 
Ulema ve meşayıhtan bazıları sen sahib-i huruçsun diyorlarmış! 
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Çok yazık Âl-i Osman devletine ki bir hayırhah adamı kalmamış! 
Eğer bunun tedariki görülmezse ne taraftarınız olur ve ne de işinize karışırım ve ne kılıç salıp işinizde bulunurum.” diyerek ilk ve son kat'i mütalaasını beyan etti. 


Kırım hanının açıkça söylediği sözler Yeğen Osman Paşa'dan korktukları için fikirlerini açıklayamayan ayan heyetini rahatlatmıştı. Mütalaası ittifakla uygun görüldü. Yeğen Osman Paşa ile ona tâbi olanların katilleri hakkında fetva alındı.? 


Selim Giray Han ertesi günü padişah tarafından da kabul olundu. 
II. Süleyman Han hizmetleri nedeniyle kendisine hayır dualarda bulundu. Selim Giray bir aya yakın Edirne'de kaldıktan sonra da Kile'deki ordugâhına döndü (Şubat 1689). 


Hükümet öncelikle Yeğen Osman Paşa'nın maksadını öğrenmek istiyordu. Kendisine Kamaniçe Kalesi kumandanlığı tevcih olunup kalkıp gitmesi için ferman yazıldı. Rumeli eyaletine de nefir-i âmm (halktan asker yazılması) hükümleri gönderildi. Üngürüs (Macaristan) serdarlığı Arap Recep Paşa'ya verildi. Recep Paşaaynızamanda şayet söz dinlemezse Yeğen Osman Paşa'yı da cezalandıracaktı. 


Ocaktan gönderilen çavuş, Yeğen Osman Paşa'ya Kamaniçe'ye tayin emrini tebliğ ettiğinde Paşa hiddetlenerek, “Şimdi seni katlederim lakin elçisin ve hem ocak tarafından geldin. Seni gönderenlerin maksadını bilirim. Beni Kamaniçe'ye gönderip bildikleri gibi katlederler. Gözüm görürken ben kendimi diri diri vermem. 
İşte meydan ellerinden geleni geri komasınlar” diye adamlarıyla Nişten çıkıp Vitoş dağına gitti. 

Geri dönen çavuş, vaziyeti ve Yeğen Osman Paşa ile dayısı Veli Paşa'nın isyanlarını anlattı. Bunun üzerine Kırım hanının huzüriyle ertesi günü mesele tekrar görüşüldü. Giden çavuş çağrılıp keyfiyet soruldu, “Sefere giderim diyor, kılıç ve kaftanla gönlü alınsın,” der demez Selim Giray, “Çıkbire boğazı ipli nikbeti! O da sen de görür müsün söylediği sözü?” diyerek çavuşu kovdu. 

Yeni serdar Arap Recep Paşa, Yeğen Osman Paşa üzerine giderken Filibe'ye geldiği zaman Osman Paşa'nın kız kardeşinin oğlunu 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yakalayıp öldürdü. Ardından Sofya sahrasında vaziyet almış olan Yeğen Osman Paşa üzerine yürüdü. 


Yeğen Osman Paşa, Sofya'yı işgal etmek istediyse de muvaffak olamamıştı. Recep Paşa'nın gelmekte olduğu haber alınınca etrafındakiler dağılmaya başladı. Kendisi ve levendlikten paşa olmuş taraftarları ve bin kadar adamıyla kaldı. Niş'ten Kosova taraflarına kaçıp yanındaki kalan kuvvetleri de dağıla dağıla nihayet maiyeti ile İpek kasabasında yakalandı. Dayısı Veli Paşa ile Yadigâr oğlu Mustafa Paşa, Uzun Mehmed Paşa, nişancısı Mehmed, reisülküttabı Akli Mehmed, çavuşbaşı vekili Mahmud ve sairleriyle beraber başları kesilip düşman karşısındaki tehlikeli gailesi ortadan kalktı. 


NİĞBOLU DAĞLARINI AŞIP GELDİK! 


Selim Giray Han'ın yerinde bulunmamasını fırsat bilen Ruslar, büyük kuvvetlerle Kırım'a saldırınca, Selim Giray Han geri döndü. Kısa sürede toplayabildiği on beş-yirmi bin kişilik kuvvetiyle Ruslara Ortakapı mevkiinde karşı çıktı. Az bir kuvvetle akıl almaz kahramanlıklar gösteren Selim Giray Han, beş gün süren kanlı muharebelerden sonra, Rus ordularını dağıtarak perişan duruma düşürdü ve ağır kayıplar verdirdi (11 Mayıs 1689). 


Bu habere sevinen sultan 11. Süleyman Han Edirne'ye davet edilen Selim Giray'ı ayakta karşıladı ve elinden tutarak yanına oturttu. 
Başarıları için dualarda bulundu. 


1689 sefer mevsimi geldiğinde Avusturya cephesindeki işlerin 
her geçen gün biraz daha kötüye gitmesi üzerine, bütün memleket sathında nefir-i âmm (farz-ı ayn) suretiyle asker toplanmasına ve 11. Süleyman Han'ın da teşvik etmek gayesiyle hasta olmasına rağmen sefere çıkmasına karar verildi. Padişah, tahtırevanla yola koyulmasına rağmen Sofya'ya kadar gelebildi. Fakat sıhhati daha öteye gitmeye müsait olmadığı için orada kaldı. 


Belgrad ve Niş'i geri almakla görevlendirilen Serdar Recep Paşa yirmi bin kişilik süvari kuvvetiyle Semendire ve Belgrad taraflarında akınlarda bulundu. Ağır hareket etmesi ve askerin kendisine güven duymaması başarı şansını azaltıyordu. 
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Sofyadan sonra orduyu kumanda eden Serdar Recep Paşa, Belgrad'a doğru ilerlerken, düşman ordusunun da Pasarofça'ya doğru çekilmekte olduğu haberini aldı. Serdar bunların üzerine Vezir Ömer Paşa'yı gönderdi. Ömer Paşa'nın mağlubiyeti üzerine bizzat harekete geçtiyse de bir varlık gösteremeyerek yenildi. Top, bütün mühimmat ve çadırlar düşman eline düştü. Bu mağlubiyet Sofya'da bulunan TI. Süleyman Han'a haber verildiğinde, sultan teessüründen ağlamaya başlamış ve yanında bulunanlara, “Bir sadık kulum yok ki ortalığın ahvâlini doğru söyleye,” demişti. 


Bütün ordu mühimmatını bırakarak Dragmana'ya kaçan serdar Recep Paşa, orada iki gün kaldı. Ardından zorlukla Samako'ya çekildi. Düşman, ümit etmediği kadar harp malzemesi ele geçirdikten sonra, yardımcı kuvvetlerin de katılmasıyla iyice güçlendiğinden, Üsküp ve Sofya taraflarını istirdat etmek gayesiyle harekete geçti. 


Avusturyalılar Arnavutlarla da işbirliği yaparak, Üsküp ve Priştine gibi yerleri de elde etmeye çalışıyorlardı. Venedikliler de Avlonya'yı işgal ettiler. Nihayet mühim bir mevki olan Vidin de düştü. 

Bu sırada Selim Giray da Sofya'ya gelmişti. Selim Giray süratle Üsküp üzerine yürüdü. Krapos adında bir Sırp sergerdesi, imparatordan aldığı fermana istinaden, kendini Komonovakralı ilan edip, o taraflarda Osmanlı kuvvetlerine karşı çıkmaya başlamıştı. Selim Giray, etrafı kana ateşe boğan bir sergerdeyi iki yüz kadar adamı ile birlikte yakalatarak öldürttü. Yine krallık sevdasıyla ortaya çıkan bir papazı da ele geçirerek astırdı. 


Bundan sonra on beş bin kişilik seçkin bir Avusturya kuvvetinin kıskacındaki Kaçanik üzerine yürüdü. Selim Giray'ın yanında beş bin kişilik bir kuvveti bulunuyordu. Düşmanın çokluğu ve seçme birlikler oluşu yüzünden yanındakiler geri dönülmesini teklif ettiler. Fakat Selim Giray Han, “Boğdan, Eflâk ve Niğbolu dağlarını aşıp geldik. Bu düşmanı bertaraf etmeden gidersek artık düşman arasında nam ve şanımız kalmaz. Her ne olursa olsun akşama kadar ya düşmanı toprağa gömeriz veya cümlemiz kırılıp kıyamete dek bir nam koyup gideriz. Kalpten endişeyi terkle gönül birliği 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ile düşmanları basalım. Cenâb-ı Hakk muinimiz olsun,” diyerek saldırı emrini verdi. 


Kaçanik Boğazı'nda vuku bulan harpte Kırım birlikleri Avusturya askerlerine ağır bir darbe indirdiler. Avusturya birliklerinin büyük kısmı savaş meydanında kalmıştı. Selim Giray buradan Priştine ve Prizren taraflarına geçerek oraları da istirdattan kurtardı.” 


Öte yandan toplanan harp divanında Arap Recep Paşa'nın başarısızlığı nedeniyle serdarlığa Sadrazam Bekri Mustafa Paşa'nın getirilmesine ve padişahın da Edirne'ye çekilmesine karar verildi. 


Sofya'da bulunan Sadrazam Bekri Mustafa Paşa kadın, çocuk ve ihtiyarları kasabadan çıkartarak Üsküp ve Sofya taraflarına gönderdi. 
Etrafa hendekler kazılıp toplar konuldu. Edirne'ye dönen Sultan II. 
Süleyman Han, yeni çareler araştırmaya başladı. Devlet çok kötü durumdaydı. Macaristan cephesindeki orduyu bir türlü yerinde tutmak mümkün olmuyordu. 


Askerin ve halkın maneviyatı sarsılmıştı. Hatta padişahın Sofyadan ayrılışı sırasında halk ümitsiz bir şekilde yollara sokaklara dökülerek, “Padişahım bizi koyup nereye gidersin! Düşmana esir etmeye mi? Üzerimize yüklenen vergileri bin türlü eza ve cefa ile ödedik. Tek padişahımız iş görüp düşmandan intikam aladeyu her cefaya sabr ve tahammül eyledik! Zulmü kendimize rahmet bildik! 
Bu bir alay zuafayı ve dört yüz yıldan beri kulluk eden fukarayı Nemçe keferesine verme padişahım! Bizi garip koma padişahım,” diyerek öyle bir ağlaştılar ki yürek dayanmazdı. Padişah da büyük üzüntü ve keder içinde şehirden ayrıldı. 


Hududlarda zafer şarkılarının yerini artık hüzün nefesleri almıştı. 
Gazi Âşık Hasan'ın söylediği gibi: 

Ne çeker kulların serhad ilinde 

Bilinmez Hünkârım görülme yince 

Bunca memleket kâfir elinde, 

Kaldı, inanmadın ayrılmayınca. 

Kimi şehid oldu kimi giriftâr 

Kâfirin elinde inler zâr u zâr 
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Estergon'la Budin, Eğri'yle Uyvar 
Ele girmez şahım yorulmayınca 


Gaziler boynuna takıp çelengi 
Kırardı Nemçe'yi, Macar u frengi; 
Neylesin kulların edemez cengi 
Hal u hâtırları sorulmayınca” 


Gerçek şu ki askere yeni bir ruh, yeni bir enerji verecek kudretli, iradeli ve değerli birkumandan, bir devlet adamı lazımdı. Ortalıkta görünen bütün serdarlar, sadrazamlar, bu tür vasıflardan mahrum kimselerdi. Bu yüzden bozgunların önü alınamıyor, her gün cepheden yeni mağlubiyet haberleri geliyordu. 


Her biri diğerinden daha tehlikeli ve üzücü olan bu mağlubiyet ve memleket kaybı haberlerinin gelmesi sonunda, 11. Süleyman Han, bütün devlet erkânı ve ulemanın hazır bulunduğu fevkalâde bir meclis topladı. Toplantıda Fransa- Avusturya savaşının verdiği fırsatı değerlendirebilecek, kaybedilen yerleri geri alabilecek güçlü bir devlet adamına duyulan ihtiyaç vurgulandı. 


II. Süleyman Han, Bekri Mustafa Paşa'nın basiretsizliğini ve kötü idaresini ifade edip değiştirilmesinde direnen şeyhülislam ile hocası Abdülvehhab Efendi'ye, “Ya efendi! İstanbul'da Bağdat Köşkü'nde hepiniz huzuruma gelip İsmail Paşa'nın kötü hallerini arz edip bunun (Bekri'nin) salabet, diyanet, akıl ve ferasetini söyleyip her ahvaline kefil olmuştunuz. Evvelki sözünüz şimdiye uymadı. 
Bundan maksadınız nedir?” diyerek hem İsmail Paşa'ya yapılanın yanlışlığını ortaya koyarken hem de yeni bir hataya düşmemeleri için dikkatlerini çekti. 

Sonunda Şeyhülislam Debbağzâde Mehmed Efendi'nin tavsiyesi ve devlet adamlarının da beğenilen özelliklerini ifadeleri üzerine, öteden beri olumlu icraatlarıyla dikkati çeken Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa sadarete getirildi (25 Ekim 1689).* 


SADRAZAM FAZIL MUSTAFA PAŞA 


Sakız muhafızlığından ayrılıp Edirne'ye gelerek görevi devralan Fazıl Mustafa Paşa, ilk iş olarak yıllardır devam eden seferlerin 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getirdiği vergi yükü altında ezilen halkı ve reayayı rahatlatacak icraatlarda bulundu. Haksız yere alınan vergileri mağdurlara iade ettiği gibi adaletnâmeler yayımlayarak olağanüstü vergileri kaldırdı. 
Aldığı acil iktisadi tedbirlerle piyasada ferahlık meydana getirdiği gibi hazineyi de rahatlattı. 


Bundan sonra nefir-iâmm suretiyletoplanmış olan gayri muntazam askeri terhis ederek, asıl muvazzaf orduyu ıslah edip, disiplinli hale getirdi. Bu esnada dört seneden beri düşman içinde kalarak Fındık Mustafa Paşa tarafından harikulade kahramanlıkla müdafaa edilmekte olan Kanije Kalesi; zahiresi tükenip kedi, köpek gibi hayvanlar da yenildikten ve bir hayli telefât verildikten sonra, imdat gelmesinden ümit kesilerek vire ile teslim oldu (11 Temmuz 1690). 


Avusturya cephesinde de Osmanlı aleyhine gelişmeler yaşanmaktaydı. Niş'in düşmesinin ardından Müslüman halk, kitleler halinde Anadolu'ya hicrete başlamıştı. Sırp eşkıyasının bazı şehirleri yağmalaması ve ateşe vermesi son nokta olmuştu. 


Hazırlıklarını bitiren Fazıl Mustafa Paşa, 13 Temmuz 1690 Perşembe günü sancak-ı şerifi alıp Avusturya cephesine hareket etti. 
Ağustos başında Şenkendorf kumandasındaki Avusturya kuvvetlerini yenerek Şehirköy'ü geri aldı. Ardından 12 Ağustos'ta da Musapaşa Palangası'nı zaptetti. Buradan Niş üzerine yürüyen Mustafa Paşa, teslim teklifini reddeden kaleyi kuşattı. Bu arada Mustafa Paşa tarafından; Nişe yardım için gelen, fakat Kırım kuvvetlerinin de gelmesi sebebiyle geri çekilen Avusturya kuvvetleri üzerine gönderilen Kemankeş Ahmed Paşa da Pasarofça, Güvercinlik ve bazı palangaları ele geçirdi. 

Yine bu esnada mühim düşman kuvvetlerini o tarafa çekmek için Erdele gönderilen Çerkez Ahmed Paşa ve Tökeli İmre de Avusturya ordularını ağır hezimetlere uğrattığı gibi, komutanlarını da esir aldı. Avusturya ordularının art arda yenilmesi üzerine, Tunadaki donanmanın kumandanı olan Mezemorta Hüseyin Paşa'nın gayretiyle birkaç günlük muhasaradan sonra 9 Eylül'de Niş ve Vidin geri alındı.” 
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Buradan Belgrad üzerine yürünürken Semendire'nin düşman elinde bırakılarak geçilmesi doğru olmadığından, önce buranın alınmasına karar verildi. 18 Eylül'de Semendire'yi zapt eden Fazıl Mustafa Paşa, I Ekim'de Belgrad'ı kuşattı. 


BELGRAD'IN ZAPTI 


Fazıl Mustafa Paşa'nın kısa zamanda yeni bir ruh verdiği ordunun şevkle çarpışmasına, Avrupa'nın en müstahkem mevkilerinden biri olan Belgrad Kalesi ancak sekiz gün dayanabildi ve 8 Ekim 1690'da kale zapt edildi. Tuna üzerinde kalıp kaçamayan içi asker dolu on iki Avusturya gemisi zaptedildiği gibi, 396 adet de top ele geçirildi. 
Kaleye yapılan son taarruz sırasında vurulup şehit olan Rumeli Beylerbeyi Arnavut Mustafa Paşa'nın naaşı sadrazamın otağı önüne getirilip, bizzat Fazıl Mustafa Paşa'nın imametiyle cenaze namazı kılındıktan sonra, kanlı elbisesiyle defnedildi. 


Belgrad muhasarası esnasında akına sevk edilen Tatar kuvvetleri, Tuna'nın karşı tarafına Siren sahrasına geçip, Varadin taraflarına giderek birkaç palangayı ele geçirdikleri gibi, Kalgay Devlet Giray da Sava Nehri'ni geçip Ösek taraflarına kadar olan yerleri vurup nehirdeki bazı gemileri zaptetti. Osmanlı kuvvetleri ise Vidin, Fethülislam, Hırsova ve Şansi adasını ele geçirdi. Böylece Tuna'nın güney kısmındaki yerler düşmandan tamamen temizlendi. 


Düşman tarafından işgal edilen Osmanlı topraklarındaki Hristiyan halkın bir kısmı onlarla iş birliği yapmıştı. Bunun için Avusturyalılar çekilirken, Niş ve Belgradarasındaki on bin kadar Sırp tebaayı beraberlerinde götürdüler. Belgrad'ın zaptından sonra sadrazam Fazıl Mustafa Paşa, kimin elinde reayadan esir varsa onları toplatıp zahirelerinihükümetten temin ettiği gibi, düşman tarafından dönüp gelenleri de affedip yerlerine gönderdi. Ziraata kudreti olmayanlara da yine hükümetten tohumluk buğday ile çift hayvanı verdirmek suretiyle harap yerlerde yerleşimi temin etti. 

Fazıl Mustafa Paşa, Niş'ten sonra sekiz günde Belgrad'ın alındığını, Edirne'de bulunan II. Süleyman Han'a müjdeledikten sonra, kaleyi iyice tamir ettirip içine yeteri derecede asker, mühimmat ve 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zahire koydu. 15 Kasım'da Belgraddan hareket edip, kırk gün sonra İstanbul-Davudpaşa Kışlası'na geldiği sırada, hastalığı sebebiyle oraya kadar arabayla gelmiş olan 11. Süleyman Han tarafından karşılanarak kabul edildi. 11. Süleyman Han, Fazıl Mustafa Paşa'yı oturtup, “Hoş geldin. Berhudar ol, yüzün ak, kılıcın berrak, ekmeğim sana helâl olsun, arzum üzere hizmet eyledin. Seleflerinden birine böyle bir ulu gaza müyesser olmadı,” diyerek köşke karşı at çekip saf bağlayan ordu erkânının önünde, arkasından çıkardığı samur erkân kürkünü sadrazama giydirdi. Belinden çıkardığı hançeri beline ve başından çıkardığı bir kıt'a murassa pençe sorgucu da başına taktı. Sonra elini kaldırıp ağlayarak, “Ben mükğfat etmeye kadir değilim; Allahü Teala iki cihanda yüzün ak etsin,” diye duada bulundu. Tekrar üst üste iki hil'at giydirerek saraya döndü.” 


İstanbul'da Avusturya cephesinde kazanılan seferlerin sevinci sürerken, bir sevinçli haber de Mora cephesinden geldi. Fazıl Mustafa Paşa Belgrad'ı muhasara ettiği sırada Avlonya'nın Venedikliler eline geçtiğini haber alarak Vezir Koca Halil Paşa'yı Mora serdarlığıyla bölgeye sevk etmişti. Rumeli Beylerbeyi Küçük Cafer Paşa, İşkodra Sancakbeyi Süleyman Paşa ve Prizren Sancakbeyi Mahmud Paşa da birlikleriyle kendisine iştirak ettiler. 


Muhasaranın yirmi yedinci gününde Venedik donanması büyük bir birliği karaya çıkardı. Bu birlikler metrislerdeki Süleyman Paşa koluna saldırdılar. Ancak Osmanlılar çabuk toparlanmışlardı. Venedik birliklerine ağır bir darbe indirildi. Esir edilenlerden başka dört bine yakın ölü veren Venedikliler bozgun halinde çekildiler. 
Kalede kalanlar da kurtuluş ümidi kalmayınca kale surlarını lağımlarla yıkıp firar yolunu tuttular. Böylece Avlonya otuz bir günlük bir muhasaradan sonra tekrar ele geçirildi (6 Mart 1691).* 


VEFATI VE ŞAHSİYETİ 


İstanbul'a döndükten sonra Yeniçeri Ocağı'nda düzenlemeler yapıp ordu noksanlarını tamamlayan Fazıl Mustafa Paşa, ikinci defa Macaristan'a gitmek için sefer hazırlıklarına girişti. Sefer mevsiminin gelmesi üzerine, 13 Mayıs 1691'de 11. Süleyman Han'dan sancak-ı 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şerifi alıp, Davudpaşa sahrasına çıktı. 11. Süleyman Han bu sırada ağır hasta olmasına rağmen, askere moral olur düşüncesiyle orduyla beraber Edirne'ye kadar gitti. 


11. Süleyman Han, Fazıl Mustafa Paşa'nın 14 Haziran'da orduyla beraber ayrılmasından sekiz gün sonra, yıllardan beri muztarip olduğu istiska (vücudun karın kısmında su toplanması) hastalığından 
22 Haziran 1691'de vefat etti. Edirne'de teçhiz ve tekfini yapılarak 
İstanbul'a getirilerek Alay Köşkü'nde cenaze namazı kılındı. 24 Haziran günü Süleymaniye Camii'nde, ceddi Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kabri yanına defnedildi.” 


II. Süleyman Han, dört seneye yakın (3 sene 7 ay 14 gün) hükümdarlıktan sonra, kırkdokuz yaşında vefat ederek yerine kardeşi II. Ahmed hükümdar olmuştur. 


II. Süleyman Han, İbrahim Han'ın oğlu olup 15 Nisan 1642 
tarihinde Saliha Dilâşüb Valide Sultan'dan doğdu. Babası İbrahim Han vefat ettiğinde altı yaşındaydı. Sünnet töreni, o sırada tahta çıkmış olan ağabeyi IV. Mehmed ile birlikte yapıldı (21 Ekim 1649). 


IV. Mehmed'in saltanatının ilk yıllarında büyük valide Kösem Sultan ile küçük valide Hatice Turhan Sultan arasındaki nüfuz mücadelesi sırasında adının taht için geçmesi üzerine kardeşleriyle birlikte sarayın Şimşirlik denilen özel bölümüne kapatıldı ve daha sıkı kontrol altında tutuldu. Ancak eğitimini devam ettirdi. Hususi hocalardan dersler aldı. Hattat Tokatlı Ahmed Efendi'den sülüs ve nesih hattını öğrendi. Sık sık IV. Mehmed'in çıktığı seferlere ve av partilerine götürüldü, zaman zaman da Edirne Sarayı'na nakledildi. 


TI. Süleyman Han, Silahdar Tarihi'nde şöyle anlatılmaktadır: 


Orta boylu, yassı bağırlı, şekil ve şemaili güzel, beyaz ve değirme çehreli, doğan burunlu, kara gözlü, siyah-gür sakallı ve biraz şişmanca idi. 


Vakur ve heybetli olup güzel ahlaklıydı. Hüsn-i muamele sahibiydi. 
Halim ve selimdi. 
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Lisanı tatlı, dindar, kadirşinas ve cömert, hakka kail, adle mail bir padişahtı. 


Sırat-ı müstakime (doğru yol) salik olup beş vakit namaza ve sünneti seniyyeye uymaya titizdi. 


” Ömrünce hiçbir namazı terk etmemişti. Yanında lafza-ı Celâl ve 


ism-i Resul Aleyhisselam anıldığında derhal ayağa kalkması ve hürmette bulünması şiarı olmuştu. 


Kullarından birisi bir şey talep etse, vermem, yoktur ve olmaz cevabı lisanlarından sadır olmamıştı. 


Maharetli bir hattat olup yazısı son derece güzeldi. 


Cülusunda Sadrazam Siyavuş Paşa'ya söylediği sözler, kendisinin devlet reisliği vazifesinde duyduğu büyük mesuliyet hissini yansıtıyordu. 


Son derece duygusal olup cephelerden bozgun haberi gelince şiddetli gözyaşı ile hüngür hüngür ağlardı. 

Her işini devlet ricali ile istişare ile yapardı. * 

Ağır hasta olmasına rağmen askeri teşvik için sefer meşakkatini göze alır, ordu ile Sofya'ya kadar giderdi. Sancak-ı şerif huzurunda 


Cenâb-ı Hakk'a dua ederek düşman karşısında ordularını hacil etmemesi için yalvarırdı. 


Fevkalâde bir mecliste Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa'nın değerini anlayarak sadarete getirmiş ve kötü gidişatı önlemeye muvaffak olmuştu. 


Hiç çocuğu olmamıştı. 


Memleket içerisinde imar faaliyetleri ile de ilgilenen Süleyman Han, Fener'de bir kule ve bir köşk ile İzmir'de bir cami inşa ettirdi.?7 


İKİNCİ BÖLÜM 
Il AHMED HAN 


Sığındım tâ ezelden ben Allah'a 
O'dur zira bâya, yoksula penâh 


Tevekkül üzre ol, her zaman Ahmed 
Yardım etsin sana her yerde Allah! 


TAHTA ÇIKIŞI 


I1. Süleyman Han'ın ölümü üzerine Sultan Ahmed Han'a padişah olduğu bildirildiği zaman, “Mülkün maliki Allahü Teala'dır. 
O, mülkü dilediğine verir. Dilediğini aziz, dilediğini zelil eder,” mealindeki ayet-i kerimeyi okuduktan sonra, “Ben saltanata talip değildim. Allahü Teala fazl u kereminden bu aciz kuluna nasib eyledi. Bu nimetin şükrünü eda edemem,” dedi. 23 Haziran 1691'de 
49 yaşındayken Edirnede tahta çıktı." 


Devrin şâirlerinden Dürri, 11. Ahmed'in tahta çıkışına şöyle tarih düşürmüştür: 


»#4ALALIZ 


Dehre müjde itdi Sultân Ahmed-i Âdil cülüs” 


Sultan 11. Ahmed Han tahta çıktığında hazinenin darlığı sebebiyle Kapıkulu Ocakları'na cülus bahşişi verilemedi. Daimi olarak İstanbul'da Eyüp Sultan Camii'nde yapılan kılıç kuşanma merasimi bu defa Edirne'de Eski Camii'de yapıldı. 


Sultan II. Ahmed Han tahta çıkar çıkmaz derhal defterdardan devletin mali durumu hakkında bilgi aldı. Sadaret kaymakamına da işini titiz ve layıkıyla yapmasını emretti. Tebdil-i kıyafetle halk içinde gezdi. Halkın sıkıntı çektiği konuları tespit edip, gereğinin yapılması için emirler verdi. Divan toplantılarını haftada dört güne çıkarttı. Ayrıca mali tedbirler aldırarak malikâne usulünü getirtti. 
Devletin Avusturya savaşları ile fazlaca meşgul olması sebebiyle Anadolu'da fazla önemli isyanlar çıkmamış fakat merkeze uzak ve denetiminin zor olduğu Irak, Suriye ve Hicaz gibi yerlerde bazı küçük çaplı isyanlar meydana gelmişse de bunlar da kısa sürede bastırılmıştır. 


Elli yaşında tahta geçen Sultan 11. Ahmed Han, daha birkaç gün önce ordunun başında Avusturya üzerine sefere çıkmış olan sadrazam ve Serdar-ı Ekrem Fazıl Mustafa Paşa'ya, ağabeyinin vefatıyla kendisinin tahta çıktığını bildirerek, sadaretinin devamına dair bir fermanla, mühr-i hümayun ve samur kürk gönderdi.” 


SALANKAMEN SAVAŞI 


Fazıl Mustafa Paşa, gönderilenleri Sofya'da teslim alıp yoluna devam etti. 20 Temmuz'da Belgrad'a varınca hiç beklemeyip, Zemun yakasına geçmek için Sava Nehri üzerine köprü kurdurdu. Askerinin bir kısmını Macar topraklarına geçirdi. Temeşvar muhafızı tayin edilen Tökeli İmre, üç yüz kişilik maiyeti ile orduya katıldı. Bu arada Tuna ve Sava nehirleri taştığından Fazıl Mustafa Paşa askeri azar azar, seri bir şekilde karşıya geçirmeye çalışıyordu. 

Ele geçirilen düşman askerlerinden, Avusturyalıların Varadine geldiklerini ve köprübaşını basmak istediklerini öğrendi. Eyalet ve Kırım askerinin gelmemesine rağmen acele ile karşıya geçti. 


Varadin'deki düşman kumandanı Baden Kontu Prens Ludwig kumandasında elli bin yaya ve elli bin atlı olmak üzere yüz bin kişilik bir kuvvet vardı. Bunlar da Varadin ile Zemun arasına gelip yerleşmişlerdi. 

Avusturya askerleri, Osmanlı ordugâhına üç saatlik mesafeye kadar yaklaştılarsa da taarruz edemeden geri çekildiler. Veziriazam düşmana saldırmak için Kırım kuvvetlerinin gelmesini beklemek niyetindeydi. Ancak düşmanın hücuma cesaret edemeyip çekilmesi üzerine kethüdası Mustafa Efendi, “Oklanmış avı kaçırmayalım,” sözleri ile saldırıya geçilmesini istedi. 

Bunun üzerine Fazıl Mustafa Paşa ordu erkânını topladı. Müzakerelerde ileri gelenlerin saldırıda bulunulması fikrine menfi tavır almalarına ve mutlaka Kırım kuvvetlerinin beklenmesi yönündeki sözlerine rağmen veziriazam kethüdasının teklifini uygun buldu. 
Ordu harekete geçirilip düşman üzerine yüründü. 


Fazıl Mustafa Paşa aslında Varadin taraflarına çekilmeye başlayan düşmanın yolu üzerindeki Karlofça Boğazı'nı tutarak gelmesi muhtemel Kırım askerleri ile birlikte Avusturyalıları kıskaca almak arzusundaydı. Oysa büyük mücahid Selim Giray rahatsızlığı nedeniyle hanlığı terk etmiş yerine Saadet Giray gelmişti. Saadet Giray ise ortalıkta görünmüyordu. Hâlbuki harp sahasına yedi sekiz saatlik bir mesafede bulunuyorlardı. 


Fazıl Mustafa Paşa arzusunu tahakkuk ettirdi ise de, Kırım kuvvetlerinin gelmediğini ve yolun da kapandığını anlayan düşman, iki kuvvet arasında kalmamak için hemen hücuma geçti. 19 Ağustos 
1691 ikindi üzeri muharebe başladı. 


Nemçe kuvvetleri, Osmanlı kuvvetlerinden fazla idi. Bunun için sadrazam metrisler kazdırarak, topları mevzilere sokmuş ve düşman taarruzunu beklemişti. Nitekim düşman Oyluk üzerine çekilse, yiyeceksizlikten ıztırap çekecek ve Osmanlı kuvvetleri tarafından takip edilerek kırılacaktı. Biraz daha beklese bu defa da Kırım kuvvetleri yetişecek, vaziyeti büsbütün fena olacaktı. 


Bu sebeplerle muharebe, Nemçe kuvvetlerinin taarruzu ile başladı. Türk topçuları şiddetli ateşlerle, düşman saflarında büyük rahneler (gedik-yarık) açtılar. Nemçeliler, verdikleri büyük zayiata bakmayarak ilerlediler. Bunun üzerine, metrislerden çıkan Osmanlı kuvvetleri, kanlı bir taarruz ile düşmanı yüz geri ettiler. Avusturya kuvvetlerinin safları bu taarruza rağmen sayıca fazla olmanın vermiş olduğu avantajla ilerlemiş ve siperdeki Osmanlı askeriyle göğüs göğüse çarpışmaya girmişti. 

Savaş çok kanlı bir biçimde cereyan ediyordu. Osmanlı tarafından başta yeniçeri ağası olmak üzere pek çok yeniçeri bölük komutanı şehit düştü. Buna rağmen müthiş bir dirençle mücadeleyi devam ettirmekteydi. Bu direnç düşmanın bir miktar gerilemesine yol açtı. 


Prens Ludwig ön safta savaşanları geri çekerek yerlerine yeni ve taze kuvvetleri sürdü. Savaşın bu safhasında sağ kolda Anadolu Beylerbeyi Kemankeş Ahmed Paşa komutasındaki Türkmen süvarileri, düşmanın top ve kurşununa daha fazla duramayarak geri çekilmeye başladılar. Bu çekilme düşmana cesaret verdi ve o bölgeye doğru saldırılarını artırdılar. Böylece ordunun sağ kolu 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süratle bozulmaya yüz tuttu. Düşman bu bölgeden merkeze doğru da yol bulmaya başlamıştı. 


Bu durum karşısında sadrazam Fazıl Mustafa Paşa kapıkulu süvarisiyle birlikte, yalın kılıç düşmana hücum etti. Sadrazamın bu hareketi herkese moral vermişti. Herkes canla başla vuruşmaya başladı. 


Ayrıca Karaman Beylerbeyi Çelebi İbrahim Paşa'da eyalet askerleriyle sağ tarafın imdadına koştu. Bu olağanüstü mücadele karşısında düşman bozulmaya başladı. Feci zayiat veriyorlardı. 


Ancak Osmanlı ordusunun zafere doğru hızla ilerlediği bir sırada düşman tarafından atılan bir kurşun Fazıl Mustafa Paşa'yı şehit etti. Veziriazamın ölümünün gizlenmesi zaferin sonuçlanmasına yarayacaktı. Ancak çevresindekilerin ve özellikle sipahi ağasının tedbirsizlik edip, “Serdar düştü,” diyebağırmaları, mehterin susmasına ve düşmanın durumu anlamasına yol açtı. Sipahi Ağası Ömer Ağa, yerinde sebat etmeyip geri çekildi. 


Sürahi şikest olsa kadeh ortada kalmaz 

Ey sâki baş gitse ayak pâyidâr olmaz 

Bunufarkeden düşman kumandanı, kaçan kuvvetlerini yeniden düzene soktu. Sadrazamın şehadeti Türk safları arasında yıldırım süratiyle yayıldı ve birden ricat başladı. Bütün bunlar, zaferle bitmek üzere olan savaşı mağlubiyete çevirdi. Sağ koldan giren düşman, ordugâhı işgal etti. 


Şehit sadrazamın vücudu muharebe sahrasında kayboldu. Bu muharebede Avusturya tarafı kırk bin ölü, Osmanlılar ise beş bin şehit verdi. Bu rakamlar, Avusturya ordusunun nasıl feci bir şekilde sarsıldığını göstermektedir. Bu sebeple, çekilen Osmanlı ordusunu takip edemediler. 


YAZIK SENİN NAM U ŞANINA! 


Halep valisi Vezir Koca Halil Paşa ile Küçük Cafer Paşa, sancak-ı şerifi alıp orduyu selamete çıkarmak için ordu hazinesi, cephane ve bütün topları meydanda bırakarak Belgrad'a döndüler. Nitekim 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muharebeden sonra, yedi bin Kırım süvarisi ile yedi yüz gönüllü Varadin istikametine gönderildi. Bunlar on gün sonra Salankamen meydanına geldikleri zaman, düşmanın gitmiş olduğu; fakat perişan olduklarından, ellerine geçenlerin çoğunu götürememiş, çadırları yakmış, ölülerini dahi gömemeyerek öylece bırakmış bulunduklarını gördüler. Bu nokta dahi, düşmanın uğradığı feci vaziyeti açıkça göstermekteydi. 


Bu arada Tuna Kaptanı Mustafa Kaptan, Tuna Nehri'nde düşmanın sekiz yüz parça cephane ve zahire kayığını ele geçirdi. Belgrad'a ulaşan ordunun serdarlığına Koca Halil Paşa seçildi. Bozguna sebep olan Sipahi Ağası Ömer Ağa idam edildi. 


Derme çatma kuvvetlerle Kırım Hanı SaadetGiray geldiği zaman çoktan iş işten geçmişti. Serdarın şehadeti ve mağlubiyet haberi Edirne'de padişaha bildirildi. Sadaret Kaymakamı Kadı Ali Paşa veziriazam tayin edildi. Koca Halil Paşa'ya da Macaristan cephesi serdarlığı verildi. 


Sultan II. Ahmed Han, Salankamen muharebesine yetişemeyen Kırım hanını yazdığı bir hatt-ı hümayunla şöyle tekdir etti: 


Sen ki Kırım Hanı Saadet Giray'sın. Mukaddema seninle ahd ü misak, re'y-i sevab, kavl ü karar böyle miydi? Yazık senin nam ü şanına. Asâkir-i İslam kullarım can ve başlarıyla din uğruna çalışıp niceleriyle veziriazam ve yeniçeriağam şehit olalar; sen, yedi, sekiz saatlik yerde bulunup imdada erişmeyesin? Murad etsen bu denlü mesafe sana göre ancak bir kamçılık yer idi. Gayret-i İslam bu mudur? Malum oldu ki ihmal ve tekasül ve hıyanet sende imiş. Hıyanet bana değil Allah'adır. Takdir bu imiş; bir iştir oldu, olmamak gerek idi; biz bunu Allah'tan bilirüz. Bade'l-yevm tıynetinde olan vahşeti giderüp var kuvveti bazuya getürüp Serdar Halil Paşa ile yek-dil hizmet-i hümayunumda bulunup gayret-i İslamiye'yi yerine getürüp a'day-ı dinden ahz-ı intikam etmede makdurun sarf edesin.” 


Kırım kuvvetlerinin muharebeye zamanında yetişememesi, zaf erin bozguna dönüşmesinin en önemli nedeni olarak görünmektedir. 
Aslında bunun da sebebi, Hacı Selim Giray gibi, büyük nüfuzlu, dini 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ve milli gayret sahibi bir hanın tahttan, bazı dâhili mecburiyetler sebebiyle feragat etmesi ve yerine Saadet Giray'ın geçmesi idi. 


Bu han, selefi gibi büyük bir nüfuza sahip bulunmadığı için, hem on bin miktarından az bir kuvvet toplayabilmiş hem de, bunu zarflanında savaş sahasına sevk edememişti. Hâlbuki Kırım süvarileri yüz bin civarında toplanabiliyordu. 


Saadet Giray bu gevşekliği dolayısıyla bir müddet sonra bizzat padişah tarafından azledilerek yerine Safa Giray tayin edildi. Fakat daha sonra bu da azledilerek, Hacı Selim Giray Han, üçüncü defa Kırım Hanlığı'na getirilecektir. 


KADI ALİ PAŞA'NIN HİLELERİ 


Yeni sadrazam Kadı Ali Paşa sadarete, cepheye bizzat gitmek şartıyla getirilmişti. Buna rağmen sefer ihtiyaçlarını karşılamak için kendisinin bir süre daha merkezde kalması gerektiğine herkesi inandırdı. Bu durum karşısında Koca Halil Paşa Macaristan cephesi serdarlığına atandı. 

Öte yandan Tuna Nehri'nin kıyısındaki Varadinde üslenmiş bulunan Avusturya ordusu zaferin verdiği moralle Osmanlı kalelerini teker teker ele geçirmenin hesaplarını yapıyordu. 

Nitekim bu birlikler Varadin'den Segedin'e, oradan da Temeşvar yakasındaki Çanad taraflarına giderek üç günde Lipve'yi aldılar. 

Geniş salahiyetle serdar tayin edilen Koca Halil Paşa, ne yapmak lazım geleceğini orduda istişare etti. Yeniçeri Ağası Eğinli Mehmed Ağa Varat, Yanova veGöle gibi kalelerin çevresinin bataklık olması sebebiyle bir müddet müdafaa edebileceğini öncelikle Temeşvar Kalesi'ne yardım edilmesi gerektiğini söyledi. Bu görüş kabul edildi. 


Tuna'nın sol tarafındaki Paçova sahiline geçilerek dört günde Temeşvar'a ulaşıldı. Kale, asker, erzak ve mühimmat yönünden ikmal edilerek, muhafızlığına Fındık Mustafa Paşa getirildi. Belgrad'a dönen Koca Halil Paşa, gelen ferman üzerine, kapıkulu askeri ile sancak-ı şerifi Edirne'ye gönderdi. Belgrad'a Vezir Topal Hüseyin Paşa'yı muhafız tayin edip kendisi Ohri'ye gitti. Lehistan cephesinde 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Kral Sobieski, Kahraman Paşa'nın karşısında bir hezimete daha uğradı ve Kamaniçe muhasarasını kaldırmak mecburiyetinde kaldı. 


Veziriazam Kadı Ali Paşa, Serdar Koca Halil Paşa'yı kendisine rakip görerek kızağa çekmek istiyordu. Zira Halil Paşa, orduda sevilmiş, tecrübeli ve hudutlarda başarılı olmuş bir kumandandı. 
Sadrazam evvela Fazıl Mustafa Paşa zamanında Yeniçeri Ocağı'nın intizamını yoluna koymaya muvaffak olan Yeniçeri Ağası Eğinli Mehmed Ağa'yı bir bahane ile öldürttü. Ardından kendisinin eski efendisi Koca Halil Paşa hakkında, “Gözleri görmez oldu. Bir şeyi teşhis edemez. İhtiyarlığından vücuduna lerze gelmiştir, tekaütlük ister, diyerek onu da tekaüt ettirip yerine Belgrad Muhafızı Topal Hüseyin Paşa'yı tayin ettirdi (Ocak 1692). 

Aynı yılın Nisan ayında, Avusturyalıların Varat, Erdel ve Temeşvar taraflarında faaliyette bulundukları, Bosna'ya da taarruz planladıkları haber alınarak gerekli tertibat alındı. Bu sırada Avusturya müttefiki olan Leh kralı, Avusturya ile savaş halinde bulunan Fransa ile dostluk kurarak Osmanlılarla anlaşmak istedi. 


Öte yandan Sultan II. Ahmed, bu karışıkzamanda veziriazamın bizzat ordunun başında bulunmamasından rahatsız olmaktaydı. 
Zaman zaman onun cepheye gitmesinde ısrar ederek, “Nice özür ve bahane edersin; kalkıp git yoksa hakkından gelirim,” dedikçe, sadrazam ise, “Hazine yok, tahsili imkânsız, asker dağıldı, cephane ve mühimmat düşmana kaldı, kolumuz, kanadımız kırık; vakit geçip kasım geldi; bu kış burada kışlayıp ilkbaharda gideriz,” diyerek müsaade alıyordu. 


Padişah, bir gün şeyhülislam ile sadrazamı huzuruna çağırtarak memleketin ne durumda olduğunu anlatmalarını istedi. Şeyhülislam sadrazamın mevkiini korumaktan başka bir şey düşünmediğini ifade ederek seferlere çıkmamasını tenkit etti. Sadrazam bu tenkit üzerine ilk fırsatta şeyhülislamı görevinden aldırdı. Ancak padişah da onun maksadını ve acziyetini anlamıştı. Kendisini görevinden alarak yerine Diyarbekir Valisi Hacı Ali Paşa'yı getirdi." 
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Yeni veziriazam derhal Avusturya üzerine sefere memur edildi (1692). Fransa'ya karşı daha güçlü olması gayesiyle Avusturya-Osmanlı savaşının durdurulması için İngiltere ve Flemenk (Hollanda) büyükelçileri, Sultan Ahmed Han nezdinde faaliyette bulundularsa da netice alamadılar. Bu arada vaktinde yardım ulaştırılamayan Varat Kalesi Avusturyalılara teslim olmak mecburiyetinde kaldı. 


1692 Haziran ayının son günü Edirne'den hareket eden Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Hacı Ali Paşa, Ağustos'un ilk günlerinde Belgrad'a vardı. Belgrad'da yapılan istişare toplantısında, Salankamen savaşı dolayısıyla gözü korkmuş olan askerin Sava Nehri'nin karşı yakasındaki düşmanla çarpışması halinde nehirde boğulma tehlikesi doğacağı söylenip, ordunun Belgrad'da kalarak surların tamir edilmesi kararlaştırıldı. 


Göle ve Temeşvar kalelerine ikmal yapıldı. Avusturyalıların sınır kalelerine yaptıkları küçük çaptaki saldırılar püskürtüldü. Zaten Avusturyalılar, Fransızlarla savaştıkları için Osmanlılar üzerine fazla güç sevk edemiyorlardı. Osmanlılar da toparlanmak için geri duruyorlardı. Nemçelilerin kışlağa çekildiklerini haber alan Serasker Hacı Ali Paşa, Belgrad'ın tahkim işlerini bitirdikten sonra, dokuz bin askerle Büyük Cafer Paşa'yı hudut serdarı tayin ederek Kasım ayında geri döndü. 

Bu sırada Avusturya ve müttefiklerinin insafına dâhil olmuş bulunan İngiltere ve Felemenk, Osmanlılar nezdinde sulh teşebbüsünde bulundular. Bunun sebebi Fransa ile çekişen Avusturya'nın doğudaki kuvvetlerini boş bırakmak ve XIV. Louis'in kudretinin zayıflamasını temin ile Osmanlı ülkesinde icra ettikleri ticareti kuvvetlendirmekti. 


Kendi kuvvetini mümkün olduğu kadar yıpratmamak, az bir emekle büyük menfaatler elde etmek isteyen bu iki tüccar devletin sulh mevzuundaki aracılığı, Nemçe taleplerinin kabul edilmeyecek şartlarda olması dolayısıyla reddedildi. Bununla beraber İngiltere ve Felemenk, sulh çalışmalarına devam ettiler. 
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HANYA MUHASARASI 


Veziriazam Hacı Ali Paşa, Nemçelilerle uğraşırken, Venedik donanması da Girite asker çıkarmıştı. Venedik Amirali Françesco Mocenigo, Malta, Floransa ve Papalık gemilerinin de dâhil olduğu yüz parçalık bir donanma ile karaya on altı bin asker çıkarmıştı. 
Buna mukabil Hanya, Ispanakçı İsmail Paşa emrindeki bin beş yüz kişi tarafından müdafaa edilmekteydi. Paşa, düşman çıkarmasına, saf cengi ile mani olmak istediyse de, kuvvetleri yetersiz olduğundan, kaleye kapandı ve Kandiye Muhafızı Fındık Mehmed Paşadan yardım talep etti. 


Fındık Mehmed Paşa, Kandiye ve Resmo muhafızlarından bin beş yüz kişilik bir kuvveti imdada gönderdi. Ayrıca vaziyeti İstanbul'a bildirdi. Bu yardım kuvveti, beş günlük bir çarpışmada, düşmandan hayli esir aldıkları gibi, muhasara ordusunu yararak, rüzgâr gibi bir süratle Hanya'ya dâhil oldular. Bu yardım, müdafaadaki Osmanlı askerinin maneviyatını yükseltti vedüşmanın hücumlarına şiddetle vekahramanca mukavemet etmesine sebep oldu. Venedik amiralinin teslim teklifini içeren mektubu, açılmadan iade edildi ve sefire bir daha gelirse başını kaybedeceği ihtar edildi. 


Hanya'nın muhasarasını haber alan Sultan 11. Ahmed Han, Kapdan-ı Derya Yusuf Paşa emrinde bir filoyu, yardım kuvvetiyle birlikte Kandiye'ye gönderdi. Fındık Mehmed Paşa'yı da Girit serdarı yaptı. Ayrıca Mora serdarı bulunan Halil Paşa'ya, buradaki Venedik kuvvetlerini tazyik etmesini emretti. 


Halil Paşa, Korent şehri önünde bulunan Venedik tahkimatını yıkıp muhafızlarını da mağlup etti. Mora içlerine akınlar yaptı. 
Anabolu ve İnebahtı üzerine kuvvetler sevk etti. Bunun üzerine Mora'daki Venedik kumandanları, Amiral Mocenigo'dan acele yardım istediler. Fakat Venedik kumandanı, Osmanlıların Mora'yı tazyikinin Hanya muhasarasını çözdürmek maksadından dolayı olduğunu anladığından bunlara cevap vermedi. 


Hanya'daki Osmanlı yiğitleri, kendilerinden altı misli fazla olan düşmanın taarruzlarına mukavemet ettiler. Bir hücum esnasında 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Malta amirali ve iki yüz şövalyesini kılıçtan geçirdiler. Bu sırada yardım alan Fındık Mehmed Paşa, sekiz bin kişilik bir kuvvetle Hanya'ya yürüdü. Bunun üzerine Venedik amirali, acele muhasarayı kaldırarak askerini gemilere bindirip uzaklaşmak mecburiyetinde kaldı. Bu esnada Türk kuvvetleri tarafından hayli hırpalandı. 


Venedikliler, kırk bir gün süren muhasarada dörtte bir zayiat vererek, mağlup bir şekilde ve ağırlıklarından bir kısmını da terk ederek kaçtılar (28 Ağustos 1692). Mora Serdarı Halil Paşa da Hanya muhasarasının kaldırıldığını haber alınca, yarımada dâhilinde akına memur ettiği kuvvetini geri çekti. Venedikli büyük amiral Mocenigo hemen görevinden alındı. Venedikliler Bosna ve Karadağ'da da başarı sağlayamadılar.” 


Venediklilerle Girit'te ve Mora'da çarpışmalar devam ederken Serdar, Belgrad kalesini tahkim ile meşguldü. Bu sırada Lehistan cephesinde altmış bin kişilik bir Leh ordusu, Kamaniçe'yi muhasara ile İsakçı'yı vurmaya teşebbüs etmişti. 

Kamaniçe Muhafızı Kahraman Paşa, Leh muhasara ordusunu bir huruç hareketiyle yenip kaçırttığı gibi Kırım kuvvetleri de Lemberg varoşlarına kadar bütün Lehistan topraklarını baştan başa çiğnediler. 
Büyük ganimetlerle geri döndüler. Böylece 1692 sefer mevsimi, Girit ve Mora'da Venediklilere, Kamaniçe'de de Lehlere karşı zaferlerle bitmiş oldu. Avusturya ise herhangi bir harekette bulunmadı. 


1687 senesinde tahtan indirilen IV. Mehmed Han Edirne'de bulunuyordu. Hal' edilmesinden beş sene sonra 6 Ocak 1693 senesinde Edirne'de vefat etti. Cenazesi Edirne'den İstanbul'a nakledilip annesinin yaptırmış olduğu Yeni Camii yanındaki türbeye defnedildi. 


TÜRK-OSMANLI ANANESİ 


1693 yılı Şubat ayı ortalarında, İngiliz ve Felemenk elçileri 
Edirne'ye gelmişler ve Mukaddes İttifak'ın sulh şartlarını bildirmişlerdi. Teklif edilen sulh şartlarına göre Osmanlılar Erdel'den el çekeceklerdi. Macaristan'da elinde tuttuğu Yanova, Göle ve Temeşvar kalelerini Avusturya'ya bırakarak Tuna Nehri hudut kesilecekti. 
Lehlilerle yapılacak barışta da Ukrayna ve Podolya ile Kamaniçe 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Kalesi, Eflâk ve Boğdan voyvodalıkları ve Bucak (Basarabya) Leh kralına ve Mora'da Venedik Cumhuriyeti'ne terk edilecekti. 


Müttefiklerin talepleri, hâlihazırda Osmanlı hâkimiyetinde bulunan yerlerin bazılarının bile kendilerine verilmesi hususunu ihtiva etmekte, hatta dajma mağlup olmuş Lehistan için dahi toprak tavizleri istenilmekteydi. Elçiler bunu Divan'da anlattıkları zaman, Rumeli Kazaskeri dayanamayarak, “Bre dinsiz kâfirler, biz sizden daha memleket talebinde iken yedimizde bulunan mülk-i mevrusemizi istemek nasıl sözdür!” dedi. Talepler yalnız kazaskerin değil, bütün Divan azasının dahi asabını bozmuş gayet tabii olarak reddedilmiştir. Muharebe yapılmaksızın toprak verilmesi Türk ve Osmanlı ananesinde mevcut ve vaki olmadığı gibi, bunu icraya kimsenin salahiyet ve kudreti de yoktu. 


1693 yılı Martayı sonlarında Bozoklu Mustafa Paşa, veziriazamlığa getirilirken Hacı Ali Paşa da Kandiye muhafızlığına gönderildi. 
Bu sırada üçüncü defa Kırım tahtına çıkan büyük kahraman Selim Giray Han'dan, Avusturyalıların Erdel üzerinden Eflâk ve Boğdan'ın istilasına hazırlandıklarına, buradaki yerli halkı isyan ettirerek Edirne'ye dahi sarkmayı düşündüklerine dair bir mektup geldi. 
Selim Giray mektubunda, “Erdel tarafının ehemmiyetine değinerek Belgrad'ı Allah'a emanet eyleyip siz asâkir-i İslâm ile Rusçuk'a gelip Tuna'dan Eflâk yakasına geçip Erdele girersiniz. Düşman gelirse harp ederiz. Bozarsak Erdel'i tamamen zapt ederiz. Kaleleri Avusturya askerleriyle dolu olan Erdelalınmadıkça diğer Avusturya kalelerinin alınmalarına imkân yoktur;” diyordu: 


Bunun üzerine Erdel'in geri alınmasını temin maksadıyla bir ordu hazırlandı. Sadrazam Bozoklu Mustafa Paşa'ya aynı zamanda serdar-ı ekremlik de tevcih edilerek harekâta memur edildi. 


Osmanlı ordusu, Temmuz ortalarında Ruscuk'a dâhil oldu. 
Veziriazam, ölen Boğdan Prensi Konstantin Kantemir'in yerine Prens Konstantin Dukal'yı tayin etti. Bu sırada yüz bin kişilik Kırım kuvvetleri de, buranın karşısındaki Yerköye ulaşmışlardı. Burada toplanan ve Kırım Hanı'nın da hazır bulunduğu bir harp meclisinde, harekâtın hedefleri tayin edildi. Öncelikle Erdel meselesi çözülecekti. 
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BELGRAD ÖNÜNDE NEMÇELİLERE DARBE 


Fakat Rusçuk'tan dört menzil ötede Tutrakan'a varıldığı sırada, Belgrad Muhafızı Cafer Paşa'dan gelen bir haber, şehrin düşman tarafından muhasara olunacağını bildiriyordu. İki gün sonra alınan yehi bir mektupta ise, büyük bir Nemçe ordusunun Duc de Cray kumandasında Çingene Adası'na köprü kurup Sava'nın sağ yakasına geçtiği ve Belgrad'ı şiddetle muhasaraya başladığı haber verildi. 


Toplanan harp meclisinde Belgrad düşerse bu bölgelerde de tutunmak zorlaşır düşüncesiyle, düşman üzerine yürünmesine karar verildi. Tatar kuvvetleri de Vidin yakasına geçerek, serdara katıldılar. Serdar-ı ekrem istikamet değiştirip, Villages ve Yanova kalelerini fethettikten sonra Belgrad'a yöneldi. 


Bu sırada düşman muhasara ordusu işi sıkı tutuyor ve Belgrad! bir an evvel düşürebilmek maksadıyla, kaleyi gece gündüz dövüyordu. 
Açılan gediklerden 8 Eylül sabahı düşman kuvvetleri şiddetli bir umumi hücum yaptı. Buna, çok daha büyük bir gayretle mukabele eden Cafer Paşa emrindeki Osmanlı kuvvetleri, beş buçuk saat devam eden muharebede, düşmanın sekiz bin askerini kılıçtan geçirdiler. 


Nemçe kumandanı, serdar emrindeki ordu yetişmeden burayı düşürmek için, ertesi gün aynışiddette bir hücum yaptırmak istiyordu. Fakat dört bin kadar Tatar ve Rumeli sipahisinden mürekkep bir keşif grubu, Avusturya mühimmat arabalarını sürüp götürmüş ve önlerine çıkan siperlere dâhil olarak, bir hayli düşman kırmışlardı. 


Bundan oldukça ürken düşman kuvvetleri, iki ateş arasında kalıp mahvolmamak için, alelacele çekilmeye başladılar (12 Eylül 1693). 
Ağırlıklarının bir kısmı ile Tuna'daki erzak gemilerini, Kapdan Ali Paşa'ya kaptırmamak için yaktılar. Sava üzerindeki köprüleri de yakarak, Mohaç ve Segedine doğru çekildiler. 


Serdar-ı ekrem, çekilen düşmanı takip ederek çok fazla zayiat verdirdi ve 17 Eylül'de Belgrad'a girdi. Muhasara sırasında Osmanlı ordusu dört bin şehit vermiş; buna mukabil birkaç misli düşmanı öldürmüşlerdi. Selim Giray, Erdele yaptığı akından sonra, bol 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ganimet ve yirmi bin esirle geri döndü. Kışın yaklaşması üzerine Kasım sonlarına doğru Osmanlı ordusu Edirne'ye döndü. 


Bu arada 1693 senesi Haziran ve Eylül aylarında çıkan iki yangın, İstanbul'da büyük hasarlara sebep oldu. Birincisi Cibali'den başlayarak, binlerce binayı kül haline getirip, Zeyrek Camii ile Atpazarı'na kadar yayılmıştı. Diğeri Ayazma Kapısı'ndan başlayarak Fatih'ten Atpazarı'na; Vefa, Şehzadebaşı ve Aksaray'dan Cerrahpaşa'ya kadar birçok binaları tahrip etti. Yangınlarda mal ve mülk olarak uğranılan zarardan başka, Türk kültür hazinelerinin kaybı da ölçülemeyecek kadar fazlaydı. Bu iki yangında on dört bine yakın ev, dükkân ve binanın harap olduğunu söylemek, uğranılan felaketin büyüklüğünü göstermesi açısından oldukça önemlidir. 


Değerli bir devlet adamı olan Sadrazam Bozoklu Mustafa Paşa, av merakına düşkün olup sık sık merasimler tertip ediyordu. Onun bu davranışları ve devlet işlerini ihmali padişaha şikâyet edildi. Bu hususta çok hassas olan padişah, tebdil-i kıyafetle Paşa'yı kontrol ettiğinde söylenenlerin doğru olduğunu anladı. Ayrıca bu takip sırasında padişah, onun Belgrad'ı tahkim konusunda gevşek davrandığını da öğrenmiş bulunuyordu. Bunun üzerine Mustafa Paşa sadaretten azledilerek yerine Trablusşam valisi bulunan Sürmeli Ali Paşa tayin edildi (14 Mart 1694). 


Bozoklu Mustafa Paşa askeri nizamın sağlanması için ıslahat işleri ile de uğraşmıştı. Orduya katılmayan ocaklı ve timarlıların isimlerini defterden çıkarmıştı. Bu itibarla çok düşman kazandığı ve hakkında çeşitli söylentilerin çıkarılarak azline sebep olduğu da iddia edilmiştir. 


VARADİN KUŞATMASI 


Yeni senenin ilk hareketi, Venedik'in Dalmaçya cephesindeki faaliyetiyle başladı. Narenta Suyu üzerinde bulunan Gabella Kalesi, içerideki yerli halkın düşmanla işbirliği etmesi yüzünden 28 Haziran 1694'te Venedik'in eline geçti. Dalmaçya ile Hersek arasında bulunan Narenta Suyu üzerinde olan bu kalenin stratejik ehemmiyeti 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pek büyüktü. Geri almak için birkaç defa teşebbüs edildi ise de muvaffak olunamadı. 


Narenta Kalesi'nin düştüğünü öğrenen Serdar-ı Ekrem Sürmeli Ali Paşa, Edirne'den hareket ederek Belgrad'a vardı. Selim Gifay da dört oğlu ile birlikte hazır bulunuyordu. Selim Giray'ın da bulunduğu harp meclisinde, iki seneden beri Belgrad'ın tahkimi ve muhasaradan kurtarılması ile meşgul olunarak, düşman arazisine geçilmediği göz önüne alındı. Harekâtın buraya tevcihi ve Petervaradin'in kuşatılması kararlaştırıldı. Sava üzerine kurulan köprüden ordu, Esklavonya'ya geçti. 12 Eylül 1694 Varad muhasara edildi. 

Osmanlı ordusu yüz bin kişiden oluşuyordu. Macaristan'ın içinde akına memur bulunan Kırım kuvvetleri de harekâta iştirak ediyordu. 
Tuna donanması üç yüz altmış gemi ve kayıktan müteşekkil olarak ilerliyordu. 


Varadin Kalesi, Avusturya tarafından iyi tahkim edilmiş olduğu ve Osmanlı harekâtının buraya olacağı anlaşıldığından, müdafaa kuvveti olarak elli bin kişi hazırlanmıştı. Esasen Osmanlılar için bu kuşatma harekâtı, Eylül ortalarında yapıldığından, mevsim itibarıyla de geç kalınmıştı. 


Varadin, ince bir dil şeklinde Tuna'ya girmekte, karşı yakadan kurulan köprü ile de her türlü yardımı temin edebilecek vaziyetteydi. Bununla beraber, kuvvetli bir Tuna donanmasının iştirakiyle kaleyi düşürmek mümkündü. Bu sebeple metrisler kazılarak, hemen şiddetli bir muhasara harekâtına başlandı. 


Muharebeler tamamen Osmanlı kuvvetlerinin üstünlüğüyle cereyanediyordu. Fakat mütemadiyen sağanak halinde yağan yağmurlar, metrislerin bozulmasına, askerin çamur içinde muharebe etmesine ve sıhhatinin bozulmasına sebep oldu. Muhasaranın yirmi üçüncü gününde Sakız Adası'nın Venediklilerce istirdat edildiği haberi ve padişahın geri dönülmesi yönündeki hatt-ı hümayunu üzerine muhasara kaldırıldı. Bütün ağırlıklarla birlikte Sava üzerinde 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kurulan köprüden Belgrad'a geçildi. Serdar ise Aralık ayı başında Edirne'ye döndü.* 

Bu muhasara neticesiz kalmakla birlikte düşman, Osmanlı ordusuna karşı fiilen bir harekete girişemedi ve bir meydan muharebesi yapmaktan da çekindi. Haleb Beylerbeyi Cafer Paşa, Belgrad muhafızlığında bırakıldı. Kırım askeri de Besarabya'ya çekildi. Şehri, güzel bir şekilde tahkim eden Cafer Paşa, o kış içinde Göle Kalesi'ni aldı. 


SAKIZ ADASI'NIN ELDEN ÇIKMASI 


Serdar-ı ekrem, Varadin muhasarasında iken, Malta, Floransa ve Papalık filolarından oluşan bir Venedik donanması, Sakız Limanı'na gelerek karaya asker çıkarıp, denizden ateş açarak, kaleyi muhasaraya başlamıştı. 


Sakız Kalesi'ni bin üç yüz yetmiş asker ile Hasan Paşa müdafaa ediyordu. Yanında derya beylerinden Ahmed ve Mehmed Beyler vardı. Kale çevresinde lağımlar kazan Venedikliler, ilk gün iki bin yedi yüz gülle attılar. Evlerin çoğu hasar gördü. Rumlar ayaklanıp kalenin teslimi için yürüyüşler yaptılar. Türklerden ellerine geçirdikleri kadın ve çocukları Venediklilere teslim ettiler. 


Hasan Paşa, Sakız'da sürgünde bulunan sabık şeyhülislam Feyzullah Efendi ile durumu müzakere etti. Bu kadar kuvvete karşı koymanın boşu boşuna kan dökmek olacağına hükmedip kalenin vire ile teslim olması kararlaştırıldı. İki hafta süren muhasaradan sonra teslim olan kaledeki Müslümanları, götürebildikleri eşyalarla birlikte gemilere bindirdiler. Ardından anlaşma şartlarına muhalif olarak donanmanız bu taraflardadır diyerek on üç gün limanda gemilerde tuttular. Perişan bir hale gelen mahsurları sonunda Çeşme'ye gönderdiler.” 


Sakız'ın düşmesi İstanbul'u karıştırdı. Osmanlı merkezine bu kadar yakın olan bir adanın Venedik eline geçmesi, Sultan II. Ahmed Han'ı oldukça fazla üzdü. Belgrad'da Nemçe üzerine sefer ile meşgul olan Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Sürmeli Ali Paşa'ya bir hatt-ı hümayun gönderdi. Serdar-ı ekremin eline ulaştırılan hatt-ı hümayunda padişah, “Mademki Sakız düşman elindedir, 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bütün Üngürüs (Macaristan) memleketini feth etsen, makbulüm değildir.” diyordu. 

Serhat işlerini düzene koyup, hemen yola çıkan Sürmeli Ali Paşa, Edirne'ye gelince padişahın fermanını aldı. 11. Ahmed Han'ın üzühtü ve gadabı fermana yansımıştı. Şöyle ki, “Kapudan Paşa'ya ve kalyonlar kapudanı olan Hüseyin (ikbali daim olsun) ve sair deniz birlikleri kumandan ve kapudan ve bilcümle donanma-yı hümayun ileri gelenlerine hüküm ki: 


İhmal ve kusurlarınız sebebi ile düşman eline düşen Sakız Adası'nın Allahü Teala'nın yardımıyla düşman elinden kurtarılıp alınması dinin ve devletimin büyük meselelerinden biridir. Bu hususta, Anadolu valisi vezirim İbrahim Paşa vazife ile o tarafa tayin olunup ol tarafın bütün işleri kendine verilmiş olmakla siz sözü edilen vezirim ve beylerimden bu emirde tam hizmet ve hoşnutluğumu kazanacak uygun hareket umulup beklenerek adı geçen birlikte vazifelendirildiniz. Hazır olun, emr-i şerifim size vardığı gibi adı geçen veziri üzerinize serasker bilin. Donanma-yı hümayunumda bulunan bilcümle çekdiri ve kalyonlar ve diğer levent gemilerini vezir (İbrahim Paşa) gereği gibi tertip ve teçhiz ve cümlesi silahları tamam ve avadanlıkları yeterli olmak üzere hazır veâmâdeedince Sakız'ın karşısında diğerleri ile birleşin. Kemal-i ittifak ve ittihad ederek gerek cephane mühimmatını ve azık ve yiyecekler ve sair levazımın Sakız'a naklinde ve gerekse mel'unların uğursuz gemilerine avn-i Hakk'la zarar vermekte elden geldiğince bol gayret gösterilsin. Bu emr-i hayrın geciktirilmesine ve durdurulmasına sebep olmaktan gayetle sakınılıp çekinilerek daha önceden işlediğiniz suçun af olunmasına sebep olacak hizmette bulunup baş ve can ile bütün gücünüzü sarf ediniz. Hâsılı Sakız Adası'nın kurtarılmasına ve mel'unların uğursuz gemilerine Allahü Teala'nın yardımı ile zarar vermekte diğer lüzumlu bütün işlerde her türlü hizmeti yerine getirmenizi istiyorum. Şöyle ki, bundan sonra dahi herhanginizden tembellik ve gevşeklik görülürse vebali boynunuza bilâ-âmân katlolunursunuz. Ona göre görüp anlayarak karşı hareketten sakınıp çekinmeniz için hatt-ı hümayun-ı şevket-makrunum 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mucibince ferman-ı âlişanım sadır olmuştur. Fi evâhir-i Rebiülahir sene 1106 (Aralık 1694). 


Sakız'ın teslimine karar verenler de padişahın gadabından kurtulamadı. Vezir Hasan Paşa'ya Sakız'ın teslimini tavsiye eden Feyzullah Efendi, Nil üzerindeki İbrim Adası'na sürüldü. Buna itiraz eden iki kazasker Paşmakçızâde Ali ve Yahya Efendiler Gemlik ve Halebe gönderildiler. Reisülküttab Ebubekir Efendi, Elbasan sancakbeyliğine tayin edildi. Rami Efendi, reisülküttab oldu. Kapdan-ı Derya Helvacı Yusuf Paşa azledildi. Yerine Amcazâde Hüseyin Paşa tayin edildi. Mısırlıoğlu İbrahim Paşa'ya donanma serdarlığı verilerek, kış içinde Sakız'ın alınmasına memur edildi." 


Ii. Ahmed Han huzuruna çıkan İbrahim Paşa'yı taltif ve tehdit ederek, “Sadrazam hüsn-i halini arz edip vükelam dahi makul görüp hizmet umduğundan seni Sakız fethine serasker nasb u tayin eyledim. Eğer taksirat edersen, şiddetli cezalandırırım,” deyip dualarla uğurladı. 


SAKIZ'IN ZAPTI 


Donanma-yı hümayun 1695 yılının ilk günlerinde, İstanbuldan hareket etti. Ayrılmadan önce Barbaros Hayreddin Paşa'nın, Beşiktaş'taki türbesi ziyaret edildi. Yasinler, Fatihalar okundu. Kurbanlar kesildi. Fukaraya sadaka dağıtıldı. 


Mekânımız derya deniz... 
Venedikli, gelen biziz. 
Öcümüz komaz, alırız... 
Bize Hayreddinli derler. 


sesleri arasında denize açıldı. 

Bütün deniz erleri, erenler, Çeşme'de toplandılar. Donanmanın idaresi Mezemorta Hüseyin Paşa'ya verildi. Mezemorta Hüseyin Paşa, uygun havayı bekliyordu. Nihayet bir seher vakti tekbir-i kebirlerle Osmanlı donanması deryaya açıldı. 

Ancak Venedik donanması bu durumdan haberdar olmuş idi. 
Henüz limandan demirlerini bile alamayan on altı kalyonluk Venedik donanması, limandan çıkarak savaşa tutuştu. Düşman donanmasını dar bir boğazda iki taraftan sıkıştıran Osmanlı donanması top atışları ile sarstı. Düşmanın iki kalyonu yara alarak Sakız Limanı'na ftrar etti. On dört kalyonu ise Çömlek Burnu'ndan aşağı Venedikkayası'na doğru çekildi. Kalyon kaptanlarından Aşçıoğlu Mehmed'in kalyonundan atılan top gülleleri düşman top çeker patronasına isabet ederek önce havaya uçmasına, sonra da suya gömülmesine neden oldu. 


Venedik mavnaları üzerine gönderilen el- Hac Abdullah Kaptan'ın bulunduğu dört parçalık kalyondan açılan ateşle, düşmanın iki mavnasının kürek, dümenleri ve leventleri suya gömüldü. Donanma-yı hümayun çekdirmeleri dahi Arab-alayı şeklinde giderken, baştarda- yı hümayun üst taraftan hareket etmiş, Serasker Mısırlızâde İbrahim Paşa'nın bulunduğu çekdiriler de düşman çekdirileri üzerine hareket etmiştir. 


Karşılıklı top atışlarından sonra çekdiriler karşı karşıya gelindiğinde Venedik çekdirileri firara kalkışmışlardı. Fakat firar edecek durumları bulunmadığından, kalyonların ardına sığınarak bunları kendilerine siper edindiler. Ancak Memi Paşazâde Abdurrahman Paşa bir çekdiriye çarpıp, içinde bulunan Venedik leventlerini esir etmiştir. 

Düşman baştardası bile mavnaların olduğu tarafa doğru firar ederken, el- Hac Abdullah Kaptan'ın kalyonunun yanından geçerken atılan güllelerle baştardanın generali ile beraber içinde bulunan askerleri de denize gömüldü. Osmanlı donanması bulunduğu yerde demirlerken, düşman donanmasından kalanlar Sakız Limanı'na sığındılar. 


İki gün bulunduğu yerde dinlenen Osmanlı donanması 21 Şubat 1695'te Sakız Limanı'ndaki Venedik donanması üzerine doğru hareketlendi. Zira limanda bulunan Venedik donanması buradan çıkarakfirara kalkışmıştı. Bunlardan bir kalyon kaçarken mühimmat ve cephanesiyle karaya oturmuştu. Bu kalyonla beraber, limanda bekleyen dört büyük Venedik çekdirisi ve dört büyük fırkate ele geçirildi. 
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Bu kalyonlarda bulunan 24 kıyye atar 16 adet balyemez ve altı havan topu, beş binden fazla tüfekle beraber birçok mühimmat ve cephane ele geçirildi. Kalyonlarda bulunan iki yüz seksen Venedik askeri de öldürüldü. 


Adaya çıkan Osmanlı askerleri, kalede bulunan beş yüz Venedik askerini esir alırken, kalede bulunan on altı balyemez top, sekiz bin “kazgan humbarası” ve kale içinde sayısız harp malzemesini ele geçirdi. 

Venedik, Sakız'ı yitirirken generalleri ve zabitleri ile birlikte on binde fazla askerini de kaybediyor ve ağır bir darbe alıyordu.”? 


Öte yandan Venedikliler kaçarken kiliseler dâhil Rum mallarını yağmaladılar. Yerli Rum halkı Katoliklerin Venediklilere yardım ettiğini söyleyerek şikâyette bulundu. Bunun üzerine Katoliklerin imtiyazları kaldırıldı ve Fransız Konsolosluğu içindeki hariç Katolik kiliseleri Rumlar'a verildi. Adada çok az Katolik kaldı. Kale varoşundaki kiliselerden biri Valide Sultan, bir diğeri Serasker İbrahim Paşa adına camiye çevrildi." 


VEFATI VE ŞAHSİYETİ 


Serasker Mısırlıoğlu, Sakız'ın fethinin müjdesini bizzat vermek için İstanbul'a koştu. Fakat asker düşman ile savaşırken Sakız'ın elden çıkmasının acısı ile üzüntüden hastalığı ağırlaşan Sultan 1I. 
Ahmed Han, 6 Şubat 1695 tarihinde Sakız'ın fetih haberini alama- dan, elli iki yaşında iken Edirne'de hayata gözlerini yumdu. Ağabeyi II. Süleyman Han gibi günü gününe aynı olarak 3 yıl 7 ay 14 gün saltanat sürmüş ve aynı rahatsızlıktan (istiska/ödem) vefat etmiştir. 
Padişahın naaşı Edirneden İstanbul'a getirilerek Kanuni Sultan Süleyman Han'ın türbesine defnedildi. Yerine yeğeni 11. Mustafa Han tahta çıktı." 


TI. Ahmed Han, Sultan İbrahim'in üçüncü oğludur. IV. Mehmed Han ile 11. Süleyman Han'ın kardeşidir. 25 Şubat 1643'te Hatice Muazzez Valide Sultan'dan dünyaya geldi. Babasının hal'inden (1648) sonra biraderi Süleyman'la beraber uzun bir dönem kafes hayatı yaşamışlardır. 
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Ağabeyi 11. Süleyman Han'ın vefatı üzerine 1691 Haziran ayında kırk dokuz yaşında hükümdar ilan edilmiştir. Tahta çıktığı zaman söylediği sözler, 11. Ahmed Han'ın nasıl manevi bir mesuliyetle devlet reisliğini kabul ettiğini anlatmakta ve milletine hizmet duygusunun derinliğini göstermektedir. 


Silahdâr Tarihi'nin kaydına göre Sadrazam Fazıl Mustafa Paşa padişahı, “hüsn-i'hal ve zühd ü takva ile mevsuf, her fende mahir, âli-cenâb bir kâmil-vücud” olarak nitelemiştir. Bu ifadeler Sultan TI. 
Ahmed'in uzun yıllar kafes hayatı yaşamış olmasına rağmen rahat bir hayat sürdüğünü, memleket meselelerini takip ettiğini ve ilim öğrenmekten geri kalmadığını göstermektedir. Nitekim, Arapça ve Farsçayı da çok iyi bilmekteydi. 

Mizaç itibarıyla hassas, hiddetli fakat son derece merhametli bir zattı. Saraydaki ileri gelenağaların tesiri altında kalarak verdiği emirleri gerekirse anında değiştirirdi. Yaptığı herhangi bir hatayı düzeltmekten çekinmezdi. 


Değerli adamları tanır ve iş başına getirir ise de herhangi bir tesir ile azlederdi. Ancak işlerin iyi gitmesine dikkat ederdi. Devlet işlerini, divan-ı hümayun müzakerelerini dinler ve hasta olduğu zamanlarda bile bunu takip ederdi. Haftada dört gün divan yapılması kanununu yeniden ihya etmişti. 


Tebdil-i kıyafet ile halk arasında dolaşır, dertlerini sabırla dinler, çare bulunması için gerekli yerlere emirler verirdi. İslamiyete, Hicaz bölgesine ve seyyitlere hizmet hususunda derin bir mesuliyet hissi içinde hareket ederdi. Çoğu kez kararlarını halk arasında duydukları ve öğrendikleri bilgilerden sonra alırdı. Nitekim Çalık Ali Paşadan sadrazamlık mührünün alınıp Bozuklu Mustafa Paşa'ya verildiği şu hadise, padişahın halkın değerlendirmelerine verdiği ehemmiyet kadar devlet adamlarının tavır ve şahsiyetlerini göstermesi bakımından da mühimdir. 


II. Ahmed Han bir gün tebdil-i kıyafetle gezerken, ahalinin, vergilerden dolayı defterdardan şikâyet ettiğini işitmişti. Bu sebeple azlini sadrazam olan Çalık Ali Paşa'ya birkaç kere bildirmişti. 
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Sadrazam, Defterdar Canibi Ahmed Efendi'nin dürüst ve temiz bir kimse olmasını dikkate alarak, bu emri icra etmedi. Padişah bu hususu kendisinden sorunca, defterdarı müdafaa ederek; aleyhindeki sözlerin aslı olmadığını, kendi başına da iş görmediğini, sadaretin emrini icra ettiğini bildirdi. Padişah, emrini tutmayanın, kendisinin vekili olamayacağını bildirince, Sadrazam Çalık Ali Paşa, hürmet ve edeple mührü teslim etti. Bunun üzerine padişah, Bozoklu Mustafa Paşa'yı sadarete tayin etmek istedi. Fakat Paşa, eski veziriazamı methederek, yerinde bırakılması ricasında bulununca 11. Ahmed Han hiddetlenerek, “Vallahü'l-azim ve billahi"I-kerim ikinizi de siyaset ederim; itabında bulundu. Bunun üzerine Bozoklu Mustafa Paşa mühr-i hümayunu kabul etti (27 Mart 1693). 


Padişah bundan sonra, merhametli ve hakşinas bir hükümdar olduğunu göstererek, eski sadrazamı çağırıp gönlünü almış ve, “Paşa, bu işi kendine sen eyledin; hangi memleket valiliğini istersen sana ihsanımdur; muradın ne ise makbul-i hümayunumdur,” diye iltifatta bulunmuştur. Çalık Ali Paşa, mansıp ricasında olmadığını söyleyerek, tekaüt edilmesini isteyerek Mihaliç hassını talep etti. Bunun varidatının az olduğunu söyleyen halefine, “Böyle sefer vaktinde ve hazine müzayakasında bu dahi çoktur, kanaatederim),” cevabını verdi. Bu cevaplar Paşa'nın sahip olduğu hamiyet ve istikametinin en bariz delilleri olarak görülmekte; devletine ve milletine olan hudutsuz bağlılığını aksettirmektedir. Paşa bir müddet Bursada 
kalmış sonra Kandiye muhafızlığına tayin edilmiş ve burada 1698 
senesinde vefat etmiştir. 


II. Ahmed Han, kısa süren saltanatı boyunca adil olmaya çalışmış, milletini memnun etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya gayret göstermiştir. Gösterişten hoşlanmaz, sade giyinmeye özen gösterirdi. Uzun uzun düşündükten ve bilenlerle istişare ettikten sonra karar verirdi. 

Sanatkârları korur, taltiflerde bulunarak daha iyiye ve güzele doğru yönlendirirdi. Kendisi de güzel yazı yazardı. Yazdığı Kur'ân-ı Kerim'ler ve çoğalttığı kitaplar vardır. Mekke'ye gönderdiği surre 


76 Kayı VII: Kutsal İttifaka Karşı 


hediyeleri içerisinde padişahın kendi hattıyla yazdığı mükemmel tezhipli bir Kur'ân-ı Kerim de bulunurdu." 

Şairlik tarafı da bulunan 11. Ahmed Han, Ahmed mahlası ile yazardı. Bir Şiirinde şöyle demektedir: 


Sığındım tâ ezelden ben Allaha 
Odur zira bâya, yoksula penâh 


Tevekkül üzre ol, her zaman Ahmed 
Yardım etsin sana her yerde Allah! 


II. Ahmed Han annesi Hatice Muazzez Sultan'a çok düşkündü. 
Annesini tahta çıkmadan dört sene evvel kaybetmişti. Vefatından itibaren annesinin ruhu için her yıl hatim indirtmiştir. 


TL. Ahmed Han'ın hanımı Rabia kadından Âsiye ve Âtike isimli iki kızı ile İbrahim ve Selim adında iki oğlu vardı. 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
II. MUSTAFA HAN 


Senden irişmezse âmân, olur işler kamu yamân 
Yâ sâhib-i kevn ü mekân, yessirlenâ hayra'l-umür 


Yâ Hâlık-ı berd-i selâm, olsun habibine selâm 
Budur hulüs üzre kelâm yessirlenâ hayra'l-umür 


İkbâli âsidir garib, lütfundan etme bi-nasib 
Yâ Baki vü Hayy ü Mucib, yessirlenâ hayra'l-umür 


TAHTA ÇIKIŞI 


6 Şubat 1695 Pazar sabahı Edirne Sarayı'nda Veziriazam Sürmeli 
Ali Paşa'nın başkanlığında divan-ı hümayun henüz toplandığı sırada Darüssaade Ağası İshak Ağa gelip vezirin kulağına eğilerek, “Padişahımız (11. Ahmed Han) Hakk rahmetine vardı,” dedi. Veziriazam Ali Paşa, duyduğu bu haber karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. 
Bunun üzerine Ali Paşa, durumu belli etmeden divanı dağıttı. 


Bu esnada 11. Mustafa Han, Hazinedarbaşı Nezir Ağa aracılığıyla amcasının ölümünü öğrenmişti. Nezir Ağa gibi bazı kimselerin de desteğini alarak Hasoda'ya geçip bir oldubittiyle “iç biat” törenini gerçekleştirdi. Ayrıca cülustöreni için baltacılarla sadrazama haber göndererek Babüssaade Ağası'na cülus hazırlığı için emir verdi. 
Kendisi de daha kimse gelmeden Edirne Sarayı'nın “cülus mahalli”ne kurulan tahta oturdu.' 


Cülus töreni devam ederken merhum 11. Ahmed Han'ın cenazesi, padişahın emri üzerine, Darüssaade içinde İmam-ı Sultani Ali Efendi tarafından yıkanarak hazırlanmış ve Alay Köşkü önündeki musalla taşına konulmuştu. Merhum padişahın cenaze namazı Müfti Efendi tarafından kıldırıldı. Ardından Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'ne defnedildi. 


TI. Mustafa Han, tahta çıkar çıkmaz veziriazamı ve devlet erkânını biat merasimi için hemen saraya çağırdı. Davetliler, ulema ve Ocak ağaları birer ikişer gelip “Misafir Odası”nda toplandıktan sonra “umum biatı” için huzura girdiler. Birkaç gün sonra Eski Camii'de kılıç kuşanma merasimi yapıldı. 


II. Mustafa Han, hükümdar olduğu zaman otuz bir yaşında bulunuyordu. Köprülülerin haşmet ve kudret devrinde doğmuş, göz kamaştıran bir saltanatın nimetleri arasında büyümüş, yirmi üç yaşlarında iken babasının tahttan indirilmesi ile hapsedilmiş, sekiz yıldan beri de geleceğinin ne olacağı endişesine kapılmıştı. 
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Busırada Osmanlı Devleti, dört düşmana karşı on iki yıldan beri savaşıyordu. Temeşvar tamamen kaybedilmiş, Venedikliler bütün Mora Yarımadası'nı almışlar, Polonyalılar Podolya'yı, Ruslar Azak Kalesi ve çevresini istila etmişlerdi. Genç padişahı ağır bir devlet yükü beklemekteydi. 


İLK FAALİYETLER 


II. Mustafa Han ilk iş olarak, İstanbul'da Bâyeziddeki Eski Saray'da oturan annesi Gülnüş Valide Sultan'ın Edirne'ye gelmesi için Tevkii Elmas Mehmed Paşa ile Darüssaade ağasını ve matbah eminini İstanbul'a gönderdi. Valide Sultan, kalabalık bir hizmetli kadrosu ve kapalı arabalarla Babaeski'ye ulaştığında 11. Mustafa Han büyük alay düzenleyerek annesini karşılamaya çıktı. Validesinin geliyor olması sebebiyle, Solak Çeşmesi yakınındaki İskender Çelebi Bahçesi'nde ziyafetler düzenlendi ve Gülnüş Sultan dinlendirildi. 
Buradan, yine büyük bir törenle Edirne Sarayı'na gidildi. 


Sultan II. Mustafa Han, bir başka haberciyi ise Erzurum yoluna çıkarmıştı. Çünkü sevip saydığı hocası Erzurumlu Feyzullah Efendi'yi de Edirne'ye davet etmişti. Feyzullah Efendi, güngörmüş ve güvenilir bir kimse idi. Böylece devlet işlerinde kendisine akıl danışabilecekti. Bundan sonra Sadaret Kaymakamı Ahmed Paşa, Yeniçeri Ağası Murad Paşa ve Darüssaade ağası azledildi. Şeyhülislam Sadık Mehmed Efendi azledilerek yerine evvela İmam Mehmed Efendi, iki ay sonra da bunun azliyle şeyhülislamlığa, Padişahın hocası Feyzullah Efendi getirildi (25 Mayıs 1695). 


Fakat veziriazam olan Ali Paşa, daha Feyzullah Efendi gelmeden Şeyhülislam Sadık Efendi'yi azlettirip yerine Rumeli kazaskeri Mirza Mustafa Efendi'yi tayin ettirmiş ve böylece bir süre için Feyzullah Efendi'nin tayinini önlemeyi başarmıştı. Feyzullah Efendi, Edirne'ye geldikten sonra veziriazamın hilesini anlamış olacak ki, Ali Paşa'nın azlini ve devamında katlini istedi. Bunun üzerine ll. 
Mustafa Han, askeri seferden alıkoymakla suçlanan Veziriazam Ali Paşa'yı Seyyid Feyzullah Efendi'nin tavsiyesi üzerine görevden alıp yerine Sadaret Kethüdası Elmas Mehmed Paşa'yı atadı. Seyyid 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Feyzullah Efendi'yi de şeyhülislamlık görevine getirdi. Feyzullah Efendi'nin devlet işlerine müdahalesi bu tarihten başlayıp ölümüne kadar devam etmiştir. 


Ayrıca, savaş durumu öne sürülerek cülus bahşişinin her ocağa toptan ve belli oranlarda verilmesi kararlaştırılmıştı. Böylece yeniçerilere iki yüz elli; cebecilere, sipahi ve silahdarlara on beşer; topçulara beş kese akçe cülus inamında bulunuldu. 


II. Mustafa Han, tahta çıkar çıkmaz hızla düşündüklerini gerçekleştirmeye çalışırken daha önce Venediklilerin eline düşen Sakız Adası o sırada geri alınmış, Kırım Tatarlarından Şahbaz Giray, Lehistan topraklarına girip Lemberge kadar ilerlemiş, çok sayıda esir ve ganimetle dönmüştü. Morada Venediklilerin, Hersek cephesinde Osmanlı kuvvetlerinin etkili olduğu haberleri gelmişti. 
Özellikle Sakız'ın geri alınması uğurlu sayılmış ve Edirne'de büyük şenliklerle kutlanmıştır. 


RAHATI KENDİMİZE HARAM KILDIK! 


II. Mustafa Han, tahta çıktığında 1683 İkinci Viyana Kuşatması'yla başlayan çok uluslu savaşlar devam ediyordu. Devlet peş peşe gelen yenilgiler ve toprak kayıpları ile fazlasıyla yıpranmıştı. Yeni padişahın ilk düşüncesi, devletin kontrolünü kendi eline almaktı. Bunun için Divan-ı Hümayun'un haftada dört gün çalışmasını emretti. 
Çünkü divan bir süredir düzenli olarak toplanamamıştı. Ayrıca yeni padişah, tıpkı ataları gibi bizzat ordunun başında sefere çıkma isteğini de bildirdi. 

Bu sırada devlet adamlarından bazıları, uzun süren ve gerek devleti, gerekse halkı fazlasıyla yıpratan savaşa son vermek istiyorlardı. Genç ve idealist bir kişiliğe sahip padişah ise, bu düşüncede olanları hayal kırıklığına uğratacak bir çıkış yaparak, hükümdarlığının üçüncü günü (8 Şubat 1695), kendi el yazısı ile veziriazama hatt-ı hümayun gönderdi. Padişah şöyle demekteydi: 


Cenâb-ı Hakk bu âciz, bu günahkâr kuluna bir cihan padişahlığı ihsan etti. Padişahların hangisi zevk ü safâya, kendi nefsinin rahatı- 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na düşmüş ise, eli altındaki memleketlerinin ve tebaasının huzuru ve rahatı kaçmıştır. Biz bugünden zevk ü sefayı ve rahatı kendimize haram kıldık. Pederimiz merhum Sultan Mehmed ve amcalarımız Sultan Süleyman ile Sultan Ahmed padişahlık vazifelerinde ihmal ve tekâsül gösterdiler. Bu yüzden düşmanlar devletimizin dört yanını sardı. Bunca Müslüman memleketleri istila edildi. Ehl-i İslam'ın serveti yağma edildi ve kendileri kadınlarıyla, çocuklarıyla esir oldular. Düşmâna karşı ceddim Sultan Süleyman (Kanuni) gibi kendim sefere çıkmaya kat'i niyet ettim. Sizler ki veziriazamım, vüzera, ulema, vükelâ ve ocak ağalarısınız, cümleniz bir yere gelüp bu hatt-ı hümayunumu okuyup düşününüz, gazaya gitmem mi makul, yoksa Edirne'de oturup kalmamız mı münasip? Din ve devlet ve halka hangisi faydalı, Allah için söyleşip doğruyu bana bildiriniz vesselâm!? 


Böylece 11. Mustafa Han, İngiltere'nin de aracılığı ile o sırada gündeme gelen barışa karşı olduğunu da göstermiş oluyordu. 


Bu hatt-ı hümayunu vezirler, kazaskerler ve devlet erkânı üç gün boyunca görüşüp değerlendirdiler. Sonunda padişahın bizzat sefere gitmesi büyük masraflar gerektireceğinden, kendisinin bu sene Edirnede kalarak veziriazamın serdar-ı ekrem olarak tayin edilmesi hususuna karar verilip padişaha arz edildi. 


Hatt-ı hümayunda belirtilen, sefere çıkma isteğine karşı sadrazam, “Padişahımızın savaşa gitmesi hazineye ağır yüktür. Hem de sefer zorlukları ile nazik vücuduna sıkıntı verecektir. Uygun olan veziriazam hazretlerinin serdar tayin edilip gönderilmesidir,' diyerek kararlarını bildirmesi üzerine Sultan 11. Mustafa Han, “Bana ağırlık ve hazine lazım değil, yeri geldiğinde kuru ekmek yerim, vücudumu din uğruna feda ederim. Her türlü zorluğa sabrederim. Hizmet-i ibadullah tamama ermeyince seferden dönmem; elbette kendim giderim,” diye cevap vererek hazırlıkların yapılmasını emretti. 


Bu sırada Sultan 11. Ahmed'in büyük bir gayretle düzenlediği Sakız seferi neticelenmiş ada yeniden Türklere kazandırılmıştı. Venedik donanması Osmanlı donanması karşısında ağır bir bozguna uğrayarak çekilmek zorunda kalmıştı. Haber Edirne'ye ulaştığında 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büyük bir sevinç meydana getirdi ve şenlikler düzenlendi.? Mezemorta Hüseyin Paşa, Venediklilere karşı kazandığı bu zaferden sonra tekrar kapdân-ı deryalığa yükseltildi (21 Şubat 1695). 


Düşüncelerini gerçekleştirmek üzere harekete geçen sultan, ülkenin dört bir yanına gönderdiği fermanlar ve Kırım hanına gönderdiği nâme-i hümayun ile baharda Edirnede toplanmak üzere sefer hazırlıklarına başlanılması emrini vermişti. Padişahın bu kararlı tutumu, devlet adamlarını, âlimleri, kumandanları, askerleri ve ahaliyi ziyadesiyle sevindirdi. Derhal hazırlıklara başlandı. 


Askerin yetişmesi ve Kapıkulu süvarilerinin ocaklarda bulunmaları için her tarafa fermanlar ve memurlar gönderildi. Veziriazama gönderilen diğer bir hatt-ı hümayunda da Kapıkulu Ocakları'nın ve özellikle yeniçeri, cebeci ve topçuların düzenli ve işe yarar bir halde yola çıkmaları kaydedilmekte idi. 


Sultanın bu tavrı, çözülmenin sona erdirilebileceğine inanan halktan da destek bulmuştu. Halk kendisinden önemli başarılar bekliyordu. Kararmış gönüller artık aydınlanmış ve ümitlenmişti. 


Tuna kıyısındaki konumu sebebiyle bu seferler sırasında Rusçuk şehri ve limanı, gerek asker ve malzemenin sevk edilmesi, gerekse sefer malzemeleri elde etme konusunda çok önemli roller üstlenmiştir. 


Sefer için çıkarılan emirler yanında savaş malzemeleri, yiyecekler ve diğer ihtiyaçların sağlanması için kapıcıbaşılar, asker yazılması maksadıyla özel görevliler ve Tuna kıyılarına yanlarına nakit akçe verilmek üzere mübayaacılar tayin edilmiştir. Tüm bunlar sonucunda doksan bin civarında piyade ve süvari asker hazırlanmıştı. 
Tuna üzerindeki donanmada ise irili ufaklı yüz seksen civarında gemi ve on bin kadar asker bulunuyordu. 


II. Mustafa Han, böylece sefer için gerekli hazırlıklarını da tamamlamış görünüyordu. Ardından tahta cülusundan yaklaşık beş ay sonra sırtında zırh, başında üzeri yeşil şal sarılı tolga ve sorguç, kaplan postu sarılı atıyla gösterişli merasimlerle birinci Avusturya seferine çıktı (30 Haziran 1695). Sefere şeyhülislamlığa getirdiği hocası Seyyid Feyzullah Efendi de katılmıştı. 
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LUGOŞ ZAFERİ 


Ordu-yı hümayun, Edirne'den yola çıkarak Filibe ve Sofya üzerinden Belgrad'a kırkıncı günde vardı. Padişah Belgrad'a ulaştığında, Belgrad Muhafızı Vezir Cafer Paşa ve Tuna donanmasının top atışları ile karşılandı. Karşılamanın ardından toplanan savaş meclisinde hangi tarafa gidilmesi gerektiği görüşüldü. Uzun görüşmeler sonucunda; Segedin yakınlarında olduğu öğrenilen Avusturya ordusunun üzerine gitmek, eğer karşılaşılırsa savaşmak, durum bu şekilde gelişmezse Macaristan'ın güvenliği için önemli olan Temeşvar civarındaki serhat kalelerini düzenlemek yolunda kararlar alındı. 


Öncelikle Temeşvar'a yakın olan ve Avusturyalılar tarafından hareket üssü haline getirilmiş bulunan Lipve Kalesi üzerine gitmenin gerekli olduğu düşünülerek bu yöne asker gönderildi. Osmanlı idaresi zamanında burası Temeşvar eyaletine bağlı bir sancak merkezi idi. Tuna üzerine bir köprü kurularak Macaristan topraklarında bulunan Pançova tarafına geçildi. Bu sırada ordu Temeşvar taraflarında bulunduğundan düşmanın Belgrad'ı muhasara etme ihtimali söz konusuydu. Burasının iyice sağlamlaştırılması ve muhafazası Belgrad Muhafızı Cafer Paşa'ya bırakıldı. Ayrıca Belgrad'a bir miktar kuvvet daha konuldu. 


29 Ağustos 1695'te Temeşvar sahrasından Lipve Kalesi üzerine 
bir miktar asker sevk edilmişti. Böylece Tisa Nehri üzerindeki Ohca Palangası alındı ve ordu Temeşvar önüne geldi. Buranın muhafızı olan Topal Hüseyin Paşa, tecrübeli olması dolayısıyla orduya alınmıştı. Ordu buradan hareketle Lipve üzerine gitti. 


Lipve kumandanı, Saksonya prensinin altmış bin kişilik bir kuvvetle yardım edeceğini söylemesi üzerine teslim olmayı reddetmişti. 
Bunun üzerine heyecan içinde bulunan asker, siper kazmaya gerek görmeden kaleye saldırıya geçti. Öncelikle kale varoşunu ve arkasından keleyi düşürdü. Birçok ganimet ve esir elde edilmişti. Kale kumandanı da esirler arasında bulunuyordu. Sultan 11. Mustafa Han, Lipve kumandanını getirterek konuştuktan sonra, “Öldürmeyin, hapsedin? diyerek İstanbul'a Yedikule'ye gönderilmesini emretti. 
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Avusturyalılar, Temeşvar Kalesi'ni alabilmek için Lipve Kalesi'ne büyük yığınak yapmışlardı. Otuz dokuz balyemez ve kolonborne ve beş havan topu ile bütün barut ve cephane, elde edilen savaş malzemeleri arasında bulunuyordu. Lipve Kalesi'nin muhafazası zor göründüğünden kale tamamen yıktırıldı. 


Tam bu sırada Kırım Hanı Hacı Selim Giray orduya geldi. 
Lugoş'un fethi için gönderilmiş olan Rumeli Beylerbeyi Mahmud Paşa, Erdel Generali Veterani'nin üzerine geldiğini belirterek süvari kuvvetlerine olan ihtiyacını bildirdi. Bunun üzerine öncelikle Veterani'nin hakkından gelinmesi kararlaştırıldı. Osmanlı ordusu Lipve'yi kurtarmak üzere Çanad (Csanad)'a gelen Avusturya kuvvetleri üzerine yürüdü (22 Eylül 1695). 


Veterani, Tameş Nehri etrafı bataklık ve arkası orman olan bir mahalle ordusunu konuşlandırmış, zahire ve ağır arabalarıyla da etrafını çevirmişti. Fakat Osmanlı ordusu, hızlı hareketiyle düşmanı çember içine aldı. 11. Mustafa Han, vakit kaybetmeden düşman üzerine hareket edilmesini emretti. Bunun üzerine Kırım Hanı Hacı Selim Giray Tameş Nehri'nden karşı tarafa geçerek dağ arkasından dolaşıp düşmanın üzerine yürüdü. 


Savaşın başlangıcında sol kol kumandanı olan Mahmud Paşa'nın şehit düşmesi üzerine Osmanlı ordusunda bir dağılma olduysa da daha sonra padişah, savaşın idaresini bizzat ele alarak verdiği yerinde emirler ve Kırım Hanı'nın da yetişmesiyle tehlikeli olan durumu kısa sürede düzeltti. 


Osmanlı yaya ve atlı kuvvetleri de karşı taraftan atılan top ve tüfeğe bakmayıp cepheden saldırıya geçtiklerinden düşman kuvvetleri fazla dayanamayarak bozulmuştu. 11. Mustafa Han bizzat ordunun başında bulunuyordu. Sipahiler, silahdarlar, gönüllü ve solakların başında, elinde kılıç düşmana hücum ediyordu. Bu çok şiddetli geçen muharebe üç saat gibi kısa bir sürede son buldu. 


Avusturya ordusu müthiş bir hezimete uğradı. Avusturya as- 


kerlerinin ekserisi kılıçtan geçirildi, diğer kısmı ise esir edildi (22 Eylül 1695). Başından kılıç ile yaralanan Veterani güçlükle savaş 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meydanından kaçarken Şebeş Generali Antoni ölüler arasındaydı. 
Savaşın sonuçlanmasıyla birlikte düşmanın ganimet malı ve savaş malzemeleri ordunun eline geçmişti. Yaralı olarak kaçan Veterani, sığındığı Şebeş Kalesi'nde yaralarının ağır olması sebebiyle iki saat sonra öldü. Osmanlı ordusu vakit geçirmeden Lugoş Kalesi üzerine giderek hücumla burayı da aldı.* 


Bu savaşla birlikte Avusturya kadar Türk ordusu tarafında da kayıplar olmuştu. Nitekim Rumeli Beylerbeyi Mahmud Paşa ve Diyarbekir Valisi Şahin Mehmed Paşa gibi iki değerli kumandan şehit düşmüştü. Zaferden sonra Sultan 11. Mustafa Han, şehit olan Şahin Mehmed ve Mahmud Paşaların naaşlarını otağı içine getirterek yüzlerini açtırıp, “Tabur cengine muvaffak oldum, lakin Şahin'imle Mahmud'umdan ayrıldım,” diyerek üzüntüsünü dile getirdi ve her ikisini yan yana defnettirdi. 


Özellikle Şahin Mehmed Paşa, sekiz sene Yanova Kalesi'ni düşmana karşı başarıyla savunmuştu. Yerine başkası tayin edilip Edirne'ye geldiği zaman Sultan II. Ahmed kendisini kabul ederek, “Berhudar ol, yüzün ak, ekmeğim helâl olsun. Sekiz seneden beri kapandığın Yanova Kalesi'nde uryan, ciğerin püryan, mal ve menal- den rügerdân (varını yoğunu terk eden), din uğrunda ettiğin hizmet ancak bu kadar olur. Ben mükâfat edemem; Allah seni didarıyla sevindirsin, şimdilik sana Diyarbekir eyaletini verip Anadolu'nun teftişine memur ettim,” diye iltifat etmiş ve samur kürk giydirmişti. 


Lugoş'un fethiyle birlikte ordu Şebeş Kalesi üzerine hareket etti. Avusturyalı muhafızlar, üzerlerine gelen kuvvetlerden korkarak, kaleyi bırakıp kaçtılar. Böylece kale kısa süreliğine de olsa ele geçirildi. Fakat ordunun dönmesiyle birlikte kale tekrar düşman eline geçecektir. 


Önceden karar alındığı gibi bundan sonra ordunun Çanaddaki Avusturya kuvvetleri üzerine gitmesi gerekiyordu. Fakat Veterani'nin yenilerek, yaralı olarak kaçtığı haberini alan Avusturya kumandanının Erdel taraflarına gittiği haberi gelmişti. Bu yüzden geri dönmeye karar verildi. Temeşvar'a yeterli asker, cephane ve yiyecek bırakıldıktan sonra Mehadiye, Eflâk ve Niğbolu yoluyla Edirne'ye 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gelindi. Ordu burada üç gün beklemeyi uygun gördü. Daha sonra İstanbul'a hareket edildi ve dönüş sırasında da padişaha “Gazi” unvanı verildi. 


Sultan 11. Mustafa Han, Şebeş Kalesi'nden alınan ve balyemez ve kolonborne nevinden olan nakışlı topları İstanbul'a nakledilerek Sarayburnu'na konmasını emretti. Bu sefer sırasında Belgrad Muhafızı Vezir Cafer Paşa, yerine bir vekil bırakarak bizzat Varadin taraflarına gitmişti. Önce Tisa Nehri'nin Tuna ile birleştiği yere yakın olan Titel Kalesi üzerine yürümüş ve orasını fethettikten sonra kaleyi yıktırıp Belgrad'a dönmüştür. Lugoş meydan muharebesinde pek çokesir alınıp bunların öldürülmemeleri emredilerek işe yarayacak genç ve kuvvetli olanları hazine tarafından on beşer kuruşa satın alınmış ve bunlardan bin kadarı Kapıkulu Ocakları'na verilmiştir. 


Lugoş ve Şebeş kaleleri de tahrip edildikten sonra yapılan müzakerelerde İstanbul'a dönme ve gelecek yıl yeni bir sefer için hazırlık yapılması kararı alındı. Çünkü asker yorulmuş, nakil vasıtaları ve hayvanlar fazlasıyla zarar görmüştü. Bu düşüncelerle hareket eden padişah, 28 Eylül 1695'te geri dönmek için yola çıktı. Niğbolu üzerinden 18 Kasım 1695 tarihinde parlak bir zafer alayı ile göz kamaştıran merasimler ve tebrikler arasında İstanbul'a girdi. 


AZAK'TA ŞANLI MÜDAFAA 


Öte yandan 1595 yılında Karadenize inmek isteyen Rusya da Kutsal İttifak'a katılarak Osmanlı Devleti'ne karşı harp ilan etti. Osmanlıların Avusturya ve Venedik cephelerinde uzun süren savaşlar dolayısıyla yıpranmalarından büyük ümide düşen Ruslar, Lehlilerle anlaştılar. Ruslar, on yedinci yüzyıl başlarından beri göz koydukları Azak Kalesi'ni elde etmek için ansızın taarruza geçmeyi kararlaştırmışlardı. Fakat bu planları casuslar vasıtasıyla haber alınmıştı. 


Azak Sancakbeyi Mustafa Bey, kalenin hücuma mukavemet edemeyeceğini düşünerek alâkadarlarla görüşüp kale dışında siperler kazarak müdafaa tertibatı aldı. Aynı zamanda düşmanın hücum etmek üzere olduğunu Kırım hanı vasıtasıyla hükümete bildirdi. 
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Nitekim bir müddet sonra Ruslar denizden on beş bin ve Çarın kumandasında olarak karadan altmış bin kişilik öncüsüyle iki yüz bin kişilik bir kuvvet ve üç yüz pare top ile saldırıp kaleye yakın geldiler (8 Temmuz 1695). Bundan başka Rus Generali Şeremetov kumandasında olarak Kazak Hatmanı Mazeppa'nın da iştirak ettiği bir Rus ordusu da Özi (Dinyeper) tarafından taarruza geçmişti. 


Kefe Beylerböyi Murtaza Paşa ile Kırım Hanı Hacı Selim Giray'ın oğullarından Kaplan Giray kale dışında müdafaa tertibatı almışlardı. 
Bu birlikler kale yakınına gelmiş olan Ruslara karşı hücum yaparak onları bir miktar geri atmaya muvaffak oldular ise de mevcutları çok olan Ruslar mukabil taarruzla Osmanlı ve Tatar kuvvetlerini kaleye çekilmeye mecbur ettiler. Ardından hem karadan ve hem de denizden Azak'ı sardılar. 


Ruslar, süratli bir şekilde Azak Kalesi'nin Kuş Kulesi karşısına bir kule yaparak, yerleştirdikleri balyemez toplarıyla oradan kaleyi dövmeye başladılar. Bu sırada bir miktar kuvvetle yetişen Trabzon Beylerbeyi Ali Paşa mukavemete katılarak kaledekilerin kuvve-yi maneviyelerini arttırdı. 


Muhasaranın on üçüncü günü kalenin teslimi hakkında çarın mektubu geldi. Ancak kabul edilmeyip dayanmaya karar verildi. 
Muhasara müddeti içinde çok tehlikeli anlar geçirildi. Bir avuç mücahid bu müthiş taarruzlara mukabele etti. 


Nihayet Kırım Veliahdı Devlet Giray'ın Azak Kalesi'ne doğru yaklaştı haberi alınınca Ruslar çekilmeye başladılar. Kaplan Giray ise bu fırsatı kaçırmadı. Kaplanca taarruzları ile Ruslara büyük zayiat verdirdi. Kale önünde epeyce maktul bırakan Ruslar geri çekilme boyunca Kırımlıların baskınları neticesinde kayıplar vermeye devam ettiler. 


Azak Kalesi'nin muhasarası doksan altı gün sürmüştü. Rusların zayiatı Osmanlı tarihlerine göre elli altmış bin kadardı. Batılı tarihçiler ise bu sayıyı otuz kırk bin olarak vermektedir (13 Ekim 1695). 

Bu arada Özi tarafından taarruza geçen Şeremetoğlu, Doğan (Togay) Kalesi muhafızlarının Azak Kalesi muhafazasına memur 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edildiklerini haber alarak elli, altmış bin Barabaş Kazağı ve otuz bin Rus askeriyle gelerek burayı zapt ettiler. Bundan başka yine o taraflardaki Nusret Kerman ve Şahin Kerman kaleleri de Rusların eline geçerek Özi Nehri Rusların hâkimiyeti altına düşmüştür. 


Devlet Giray ise Azak Kalesi muhasarasından sonra Barabaş Kazaklarının Ruslarla birleşerek yaptıkları taarruzdan dolayı üzerlerine yürüyerek bunlardan adam akıllı intikam almıştır. 


ULAŞ MUHAREBESİ 


II. Mustafa Han o kışı İstanbul'da geçirdi. Birinci seferde kazanılan başarılar, kötü gidişe son verebileceğini düşünen padişahın ümidini bir kat daha arttırmıştı. Böylece yeniden sefer için hazırlıklara başlandı. Ancak mali vaziyet, yeni bir seferi kaldırabilecek durumda olmadığından müsait olan devlet ricali ve ileri gelenlerin, masraflarını kendilerinin karşılayacağı askerler ile orduya katılmaları uygun görüldü. 

Bilhassa Sokullulardan İbrahim Hanzâde Ali Bey, Civan Kapıcıbaşızâde Mustafa Bey, Köprülüzâde Numan Bey bütün masrafları kendilerine ait olmak üzere tedarik edecekleri kuvvetlerle sefere memur edildiler. Bu kuvvetlere ilave olarak İstanbul ve Edirne bostancı ocaklarından da güçlü, kuvvetli bin beş yüz bostancının seferber edilmesi münasip görüldü. Bu suretle kuvvet toplanması, artık dört cepheye asker yetiştirilme menbaının tükenmekte oldugunu gösteriyordu. 


Anadolu'ya yazılan fermanlarda seferin önemi vurgulanırken tıpkı namaz gibi farz-ıayn hükmünde bir görev olduğu belirtilerek vakit kaybetmeden orduya katılımın sağlanması istendi. 


Nihayet 1696 yılının Mart ayı son gününde Davutpaşa ordugâhına çıkıldı. Yirmi bir gün sonra buradan hareket olunarak dokuz günde Edirne'ye ve oradan da hareketle kırk gün sonra Belgrad'a gelindi. 
Bu sırada Rusların bir sene evvel zaptına muvaffak olamadıkları Azak Kalesi için hazırlandıkları haber alınması üzerine Kırım Hanı Hacı Selim Giray'ın yerinde kalması muvafık görülerek bir miktar kuvvetle oğullarından birini göndermesi kendisine yazıldı. 
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Ordu-yı hümayun Sofya'ya geldiği zaman, Alman ordusunun Budapeşte ve Erdel'detoplandığı öğrenildi. 3 Ağustos günü 11. Mustafa Han Belgrad'a girdi. Kaynaklarda, padişahın Belgrad'da yapılan istişareden "sonra Hırka-yı Şerif sandığını açtırıp ulema ve vüzera önünde ağlayarak dua ettiği ve Allah'a, kendisine de Kanuni Sultan Süleyman'ın Mohaç'ta kazandığı zafere benzer bir başarı nasip etmesi için yalvardığı da belirtilmektedir." 


Sivas Valisi Dursun Mehmed Paşa çarhacı (öncü) olarak ilerledi. 
Şam Valisi Osman Paşa da artçı görevindeydi. Bu sırada Kırım Hanı tarafından gönderilen altı bin atlı da orduya iltihak etti. 


Ordu, Tuna üzerine kurulmuş olan köprüden Pançova sahrasına geçti. Bu sırada düşman ordusu, Tisa Nehri'nin Tuna'ya karıştığı noktada Titel Kalesi yakınında bulunuyor ve Osmanlı gemilerine zarar vermeye çalışıyordu. 


Bunu önlemek için, Tuna'nın kollarından Temeş Suyu üzerine tonbazlardan iki köprü kurularak geçildi. Koca Cafer Paşa'nın gayretiyle düşmanın nehir donanması mağlup edilip nehir yolu emniyet altına alındı. Bu muvaffakiyetten dolayı Cafer Paşa'yı taltif eden padişah Titel'in alınmasını istedi. Bunun üzerine Cafer Paşa, “Hünkârım! Titel'in alınmasını benden bilin. Ancak düşmanın asıl kuvvetlerinin mağlup edilmesi elzemdir. Onlara büyük darbe indirilmedikçe Titel ve sair kale ve kasabaların alınması mümkün olsa da elde tutulması mümkün değildir” diye cevap verdi. 


Bu sırada Osmanlıların Nalkıran dedikleri Saksonya Kralı Frederic Auguste ile General Heisler kumandasındaki kuvvetler Temeşvar'ı muhasaraya başlamıştı. Muhasaranın haber alınması üzerine Titel tarafına yani nehrin sağ tarafına geçilmeyip yetmiş bin kişilik bir kuvvetle Temeşvar'ı muhasaraya gelmiş olan düşman üzerine gidilmesine karar verildi. 

Öncelikle Temeşvar'ın tek yolu olan bataklık bir boğaz güçlükle düşmandan alındı. Daha sonra Ulaş bölgesine çekilen Avusturya kuvvetleri üzerine yüründü. Düşman ordusu da bu sırada dokuz gün süren muhasarayı kaldırıp Türklerle karşılaşmak üzere Ulaş 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(Bega) boylarına gelmişti. Avusturya Başkumandanı Saksonya Prensi Frederic'in beraberinde on bin atlı ve yirmi bin yayası bulunuyordu. Bütün kuvvetleriyle Osmanlı üzerine yürümüştü. İki taraf arasında önce hafif çarpışmalar meydana geldi. Daha sonra Ulaş civarında gerçekleşen büyük savaşta 11. Mustafa Han ordunun önünde bizzat savaşıyor ve onu gören askerlerin daha büyük gayretle savaşı sürdürmelerini sağlıyordu. 


Savaşın en şiddetli anında, Veziriazam Elmas Mehmed Paşa tarafından on iki bin serdengeçti ile şiddetli bir hamle yapıldı. Kanlı çatışmalar vuku buldu. Bu arada padişahın bulunduğu Hırka-yı Şerif arabası dibine bir top mermisi düştü. Bunun üzerine hemen bir saatlik süre içinde oraya bir siper kazılarak padişah içerisine alındı. Osmanlı birliklerinin büyük mücadelesi sonucu Avusturyalılar bozulmaya başladı. Bundan sonra düşman, asıl ordugâhlarına kadar takip edildi. Burada da bastırılarak takip edilmeleri için süvari kuvvetleri gönderildi (27 Ağustos 1696). Böylece savaş, karşı tarafın yenilgisiyle sonuçlanmış ve düşmana on beş bin kadar kayıp verdirilmişti. Ölenler arasında meşhur kumandanlardan Heisler de vardı. 
Yine kumandanlardan Jorger de top parçasıyla ağır yaralanmıştı. 
Bu seferde Elmas Mehmed Paşa büyük kahramanlıklar göstermiş ve harbin kazanılmasında önemli rol oynamıştı.“ 


Zaferi takiben Osmanlı ordusu 31 Ağustos Cuma günü Temeşvar önüne geldi. Kaleyi takviye ve tahkim etti. Bir taraftan da çevresindeki muhtelif palangalar fethedildi. Bunların en önemlisi Rumeli Beylerbeyi Daltaban Mustafa Paşa'nın 17 Eylül Pazartesi günü fethetmiş olduğu Morevik Palangası'dır. Temeşvar Muhafızı Elmas Mehmed Paşa'nın kardeşi Mustafa Paşa, bu sırada şehit olduğundan burasının muhafızlığına Koca Cafer Paşa tayin edildi. 
Ayrıca kaleye gereken asker, mühimmat ve yiyecek bırakıldıktan sonra Belgrad'a dönüldü. Belgrad muhafızlığına da Cafer Paşa'nın yerine Konya ve Adana Valisi Acemzâde Hüseyin Paşa tayin oldu. 


Böylece gerekli düzenlemeleri yapan padişah, 28 Eylül 1696'da Belgrad'dan ayrıldı. Edirne'ye dönen 11. Mustafa Han, kışı burada geçirmek ve ertesi sene için hazırlıklarını takip etmek istiyordu. 
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Aynı yıl içinde Venedikliler Dalmaçya kıyısındaki Ülgün'ü kuşatmışlarsa da başarılı olamamışlardır. Ardından Bihaç'a düzenledikleri saldırılarla Hersek'teki Poçitel ve Novasin muhasaraları da sonuçsuz kalmıştı. 


- Kaptan-ı Derya Mezemorta Hüseyin Paşa kumandasındaki Osmanlı donanması ise altmış altı parçalık donanma ile 13 Mayıs 1696'da denize açılmıştı. 24 Ağustos günü Kiklad takım adalarından Andros önlerinde Venedik donanması ile karşılaşan Mezemorta, düşman gemilerini hasara uğrattı ise de fazla zayiat verdiremedi. 


18 Eylül günü donanma tekrar Venedik donanması ile karşılaştı. 
Amiral Steineau'nun gemisinin batması, Osmanlı kuvvetlerinin üstün gelmesini sağladı. On üç Venedik gemisi batırıldı. Türk donanması ise altı gemisini yitirmiş ve üç yüz şehit vermişti. Daha sonra İstanbul'a dönen donanmayı, ikinci Avusturya seferinden dönen Sultan Mustafa, yalı köşkünden seyretti. Donanma-yı hümayun bütün topları ateşleyerek Hünkâr'ı selamladı. 


AZAK KALESİ'NİN DÜŞMESİ 


Ruslar, 1695 yılında Azak muhasarasındaki başarısızlıklarına rağmen ümitlerini kesmemişlerdi. Kırım kuvvetleri ise yıllardır devam eden savaşlar sebebiyle çeşitli cephelerde çok zedelenmiş olduklarından eski güçleri artık kalmamıştı. Hem bu durum hem de Azak Kalesi'nin henüz tamir ve tahkim edilememesi Rusları tekrar karşı harekete sevk etti. 


11. Mustafa Han 1696 yılında Avusturya seferine çıktığı zaman Belgrad'daiken Rusların Azak'a daha büyük kuvvetlerle saldıracağı haberlerini almıştı. Bunun üzerine Kırım Hanı Hacı Selim Giray'ın yerinde kalmasını ve oğullarından birini az bir kuvvetle göndermesini bildirmişti. Hükümdar Azak'ın savunmasına büyük önem vermekteydi. 

Ruslar 3 Haziran 1696'da bir kez daha Azak önlerine geldiler. 
Kale önceki muhasarada son derece zarar görmüş olduğundan, tamirine Trabzon valiliği ile Kalaylıkoz Ahmed Paşa görevlendirilmişti. Ayrıca, muhafazasına kuvvet de tayin edilmişti. 
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Fakat bunların hepsi ihmal ile zamanında göreve gelmemiş ve tedbirlerini almamışlardı. Kaledeki cephane ve gerekli olan malzeme de azalmış olduğundan, bu ikinci taarruza karşı koyma ihtimali zayıflamış bulunuyordu. 


Öte yandan Azak'ın muhafaza ve müdafaasına görevlendirilerek sonradan gelen kuvvetlerle, Kırım hanı kuvvetleri de geç kaldıklarından kaleye giremediler. 


Ruslar ise asıl ordudan başka Özi Kalesi'ni muhasara etmek üzere elli bin Rus ve Barabaş Kazağıyla Doğan Kalesi tarafına gelmiş olan Şeremetoğlu'nu da Azak tarafına getirmiş olduklarından tehlike daha çok artmıştı. 


Kaleyi çeviren Ruslar, dışarıdan yardım gelmesi ihtimalini düşünmekteydi. Muhasara kuvvetlerinin gerisine derin siperler ve hendekler kazarak o tarafta da düzen almışlardı. Nitekim Erzurum Valisi Baki Paşa, Ali Paşa ve Hasan Paşa kuvvetleri kalenin yardımına gelmişlerse de düşmanın aldığı düzen üzerine içeriye giremediler. 


Bu durum karşısında, içerideki dört beş yüz muhafız ümitsiz duruma düşmüştü. İki ay kadar süren savunma ve çarpışmadan sonra 6 Ağustos 1696 günü teslim olmak zorunda kaldılar. 


Azak kalesinin düşmesi, Sultan 11. Mustafa Han ve bütün ülkenin büyük üzüntüsüne sebep oldu. Geri alınması için hemen girişimler- de bulunuldu. Zamanında imdada yetişmeyenler ile kalenin tamiri için zamanında icap eden kereste ve saireyi yetiştirmeyenler derhal idam olundular. Diğerleri de muhtelif cezalara çarptırıldılar ise de bu son derece stratejik kale ne yazık ki elden gitmişti. 


Osmanlı Devleti tarafından Kuban Nehri ağzına Açu Kalesi yaptırıldı. Böylece Moskof yayılmasının önüne geçme çareleri düşünüldü. 

16. asrın ikinci yarısından itibaren Orta Asya ve Kafkasya'ya doğru yayılmakta olan Ruslar, Azak Kalesi'ni elde ederek böylece Karadenize yönelmişlerdi. Rusları Karadenize indirmek istemeyen Osmanlılar da burasının elden çıkmasıyla aynı derecede zararlı çıkmışlardı. 
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Rus Çarı, Azak Kalesi'ni iyice onarıp tabyalar yaptırdıktan sonra içine sekiz bin muhafız ve Don Nehri'ne de donanma koymuştu. 
Kırım hanından alınan haberlerde de Çar'ın Karadeniz'de faaliyete geçtiği, karadan da Kırım'a hücum etmek hazırlığında olduğu öğrenilmişti. 


HATALI MEŞVERET 


Fransa ile yaptığı savaşı sona erdiren Avusturya, Osmanlı Devleti'ne barış teklifinde bulunmuştu. Ancak II. Mustafa Han, Avusturyadan gelen barış teklifini, kazandığı iki zaferin etkisiyle kabul etmedi. Böylece Avusturya'ya karşı üçüncü bir sefere karar verildi. Son ve kesin bir darbenin vurulması için yeni bir seferin gerekliliğine inanılarak hazırlıklara başlandı. Niş ile Belgrad arasındaki ormanların haydutlardan temizlenmesi işi Rumeli Beylerbeyi Cafer Paşa'ya verildi. 


Asker, Edirne'den 18 Haziran'da biraz gecikerek yola çıktı. Daha yolda iken Hırvatistan kumandanı tarafından muhasara edilmekte olan ve Hırvatistan krallarının eski merkezi bulunan Bihke (Bihaç) Kalesi'nin muhasaradan kurtarıldığı haberi alındı. Hersek sancağında muhasara altında bulunan Puçtil ve Novasin kaleleri önünden Venediklilerin çekilmek zorunda kaldıkları haberi ordugâhta sevinçle karşılandı. 11 Ağustos günü Belgrad'a ulaşıldı. 


Bu tarihten kısa bir süre önce Fransa ile Alman İmparatoru, İngiltere, İspanya, Hollanda devletleriyle Savua dukası arasında dokuz seneden beri devam etmekte olan muharebe Risvik Antlaşması'yla sona ermişti. Fransa Kralı XIV. Louis, Risvik Antlaşması'na Osmanlıları da sokarak barış yapmak istediyse de iki savaşta başarılı olan genç Osmanlı padişahı bu aracılığı kabul etmemişti. Hâlbuki Fransa cephesinden kuvvetini çeken Nemçe İmparatoru, bunları Osmanlılara karşı sevk etmekle cephelerdeki durumunu düzeltmeye başlamıştı. 


Bu arada Kurs Kralı Tökeli İmre'nin Erdel ve Orta Macar Krallığına tayini düşünülüyordu. Ayrıca Cafer Paşa Şebeş Palangası tarafına çete kuvveti göndermiş; bunlar da ava çıkmış bulunan palanga kumandanını avlamışlardı. Padişahın Belgrad'a gelmesi 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üzerine yapılacak seferin ne tarafa olması gerekeceği görüşülecekti. 
Bunun üzerine Temeşvar Muhafızı Cafer Paşa ile İstanbul'da oturmakta olan Tökeli İmre Belgrad'a davet edildiler. 


Seferin yönü konusunda biri padişahın, diğeri veziriazamın eşliğinde görüşmeler yapıldı. Belgrad'da yapılan toplantıda iki fikir ortaya çıktı. Birinci görüşe göre Tuna'dan Temeşvar yakasına geçip düşman ordusuna taarruz edilecekti. Diğer görüş ise, Savadan Zemun yakasına geçip Varadin Kalesi'nin muhasara edilmesi yönünde idi. 

Birinci hedef oldukça tehlikeliydi. Çünkü Tuna'dan sonra Tameş, Begi ve Tisa nehirlerini geçmek gerekiyordu ki bu geçişlerde düşmanın saldırısına uğrama ihtimali vardı. İkinci hedef doğrultusunda hareket edildiğinde ise, karadan Belgrad'a yakın olmak ve Tuna donanmasının himayesinde nehir yoluyla iaşe edilmek imkânı söz konusuydu. 


Kendi fikrini kabul ettirmek isteyen veziriazam, “Her kim Varadin muhasarasına sevk ederse olumsuzluk durumunda sefer dönüşünde her birinin birer bahane ile katlolunması kararlaştırılmıştır.” 
dedi. Padişahın veziriazama güveni dolayısıyla bu söz karşısında bir kısım ordu erkânı hayrete düştüler. 


Buna rağmen Belgrad Muhafızı Amcazâde Hüseyin Paşa, Zemun yakasını tercih edip Avusturyalıların Belgrad ve Erdele taarruzlarında üs olarak kullandıkları Varadin Kalesi'nin muhasara edilmesini isteyerek, Temeşvar tarafının bataklıklarla dolu oldugunu, düşmanın su geçitlerinde fırsat kolladığını, hatta gerekirse çekilmenin bile mümkün olamayacağını bildirdi. Amcazâde ayrıca Varadin'in muhasara edilmesi halinde donanma tarafından iaşenin de kolay olacağını düşünüyordu. Nitekim Varadin üzerine gidilip orası alınırsa Tuna'nın sol kenarından Baçka'ya geçilmesi üç nehri geçmekten daha kolaydı. 


Yine Amcazâde, hudutta bulunması sebebiyle düşmanın durumunu bildiğinden bahisle düşmanın geçişten sonra veya geçişin ortasında birdenbire baskın yapabileceğini ve bu durumu birçok 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defalar yaptığını belirtti. Hatta Sen Gotar savaşında da aynı suretle hareket ederek ordumuzu bozduğundan bahisle şayet padişah bizzat gidecekse bu kadar nehirleri geçerek içerilere kadar gitmesinin doğru olmddığını savundu. Hem başarılı olunsa bile bunun çekilen eziyete değmeyeceğini, orduda bir çözülme olursa kötü sonuçlar doğabileceğini dile getirdi. 

Onun bu fikirleri, Temeşvar hakkındaki muhalefeti kuvvetlendirdi. Mısırlızâde İbrahim ve Bostancı Mahmud Paşalar da birçok nehir geçilmek zorluk ve tehlikesine karşılık Varadin üzerine gidilmesini doğru buluyorlardı. 


Son karar için henüz ordugâha gelmemiş olan Cafer Paşa'nın beklenmesine karar verildi. Hemen sonra gerçekleşen toplantıda Koca Cafer Paşa, Pançova yönüne gidilmesini, Titel Kalesi hizasın- da Tisadan geçilmesini, Titel'in zabtından sonra Segedin, Göle ve Yanova kalelerinin alınmasını ve nihayet Tökeli'yi istihdam ettikten sonra Varadin üzerine gidilmesi yönünde görüş belirtti. 


Mütaleasına aykırı karar verildiğini gören tecrübeli komutan Amcazâde feryat ederek, “Bu gideceğiniz yollar, sazlık, bataklık yerlerdir, külli zahmet çekilip azim köprülere muhtaçtır. Eğer bir miktar yağmur yağarsa cümle zahire vetop arabaları dökülüp kalır. 
Akıbetinde bir şeamete uğranır. Varadin Kalesi ele girmedikçe söylenen şeylerin gerçekleşmesi hayaldir. Burnumuz dibinde Varadin Kalesi dururken âhar yere gitmek neden iktiza eder?” diyerek yandı yakıldı ise de faydası olmadı. Bu ifadeler üzerine veziriazam ile de aralarında soğukluk hâsıl oldu. 


ZENTA FACİASI 


Neticede Cafer Paşa'nın teklifi üzerine Temeşvar yönüne gidilmesi kararlaştırıldı. Padişahın Cafer Paşa'ya güveni fazla olup ona, “Baba” diye hitap ederdi. Hatta Cafer Paşa'nın bu muhabbetten dolayı, Temeşvar'da yaptırdığı binaları padişaha göstermek için askeri bu yöne sevk ettiği de söz konusudur. Sefer yönü kararlaştırıldıktan sonra ordu Tuna'yı geçerek Pançova'ya karargâh kurdu. 
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Yüz on parçalık ince donanma da Tisa Suyu'na doğru hareket etti. 
Tuna, Temeş ve diğer bir nehir daha geçildikten sonra Tisa Nehri kenarına gelindi. Osmanlı ordusu karşısına çıkamayan Avusturya ordusu, Tisa'nın karşı tarafında Titel Kalesi'nde yedi sekiz bin asker bırakıp geri çekilmişti. Buradan su üzerine kurulan köprüden asker karşı tarafa geçirilmeye başlandı. Temeş ve Bega suları bin bir güçlükle geçildi. Düşman nehirden uzak yerde bulunduğu için veziriazam ileri gidilmesini teklif ettiyse de onunla aynı fikri paylaşmayanlar duruma itiraz ettiler. 


Osmanlı ordusunun yollarda karşılaştıkları en büyük problem nehirleri geçmekti. Bir arabanın geçebileceği genişlikte olan Valova Köprüsü'nün iki ucu Avusturya ordusu tarafından yakılmıştı. Bunun üzerine Sadrazam Elmas Mehmed Paşa, kendisi de bizzat çalışarak köprünün yeniden inşa edilmesini sağladı. Bu inşaata yardım etmeyen vezirleri de cezalandırdı. Fakat daha yapılması gereken birçok köprü vardı. Valovadan Varadine kadar bu sefer boyunca toplam dokuz köprü daha kurulmuştu. Osmanlı ordusu büyük, küçük on kadar nehir geçip buraya gelmişti. 

Sonuçta Segedin üzerine gidilmesine karar verilip donanmanın da Tisa Nehri ağzına gelmesi emredildi. Avusturya ordusunun büyük kumandanı Prens Öjen dö Savua, ordusunun büyük kısmıyla Tisa yakınında bulunuyordu. 28 Ağustos'ta Osmanlı ordusunun bir kısmı Titel Nehri yakınlarında Zemun Nehri'ni geçer geçmez Avusturya ordusunun top atışlarına maruz kaldılar. Buna rağmen Osmanlı askeri kayıklarla Zemundaki ince donanmanın desteği ile karşı kıyaya geçmekte muvaffak oldu. Osmanlı askerinin geçişini engelleyemeyen Avusturya Kumandanı Nehem, yapılan çarpışma sonucunda oradan kuvvetlerini çekip Titel Kalesi muhafazasında yedi, sekiz bin yaya ve atlı bırakıp geri çekildi. 


I1. Mustafa Han, Prens Öjen'in ordusuyla Tisa Nehri'nden Zenta'ya kadar geri çekilmesine hiç şaşırmamış ve zaferden emin olmaya başlamıştı. Fakat Prens Öjen'in asıl hedefi kuzeydeki isyanın bastırılmasının ardından boşta kalan Vaudemont'un askerleri ve Rabutin komutasında Erdel'den gelen süvarilerle birleşmekti. 
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Takviye birliklerle birleşen Avusturya ordusu elli bin kişiye ulaştı ve Varadine geri döndü. 


II. Mustafa Han ve Osmanlı komutanları Prens Öjen'in geri dönmesini beklemiyorlardı. Bu gelişmeye çok şaşırdılar. Bu durumdan anlaşıldığı üzere Osmanlı istihbaratı gerekli bilgilere ulaşamamıştı. 
Fakat Avusturya ordusunda durum farklıydı. Osmanlı ordusunun harekâtından haberdar olan Avusturya Başkumandanı Prens Öjen, Türk ordusunun harekâtını casusları vasıtasıyla öğrenmişti. Ayrıca veziriazam ile muhalifleri arasındaki anlaşmazlıkları da biliyordu. 
Avusturya ordusu geri dönüş yolunda yaz sıcağında on dört gün boyunca yürümüş ve oldukça bitkin bir hale gelmişti. 


Veziriazam Elmas Mehmed Paşa, tekrarlanan görüşmelerde düşman üzerine ani bir hücum yapılması için görüşlerini bildirdi. 
Ancak bunun için izin alamayınca Osmanlı ordusu lehine olan fırsat da kaçmışoldu. Hücum etmek konusunda kararsız olan Prens Öjen, Varadin önüne çekilip tabur kurdu. Arkadan gelen birlikler Varadin Kalesi'ni toplarıyla koruma altına aldı. Bu şekilde mevzilenen düşmana saldırmak tehlikeliydi. 


Yapılan bütün teşebbüslere rağmen Avusturya ordusu bulundukları siperlerden çıkarılamadı. Tabura taarruzun tehlikeli olacağı ve Zemun yakasına geçmek için köprü kurulmasına düşmanın fırsat vermeyeceği hesaplanarak, harp divanında Baçka Ovası ile Segedin yalılarının vurulması ve askerin Tisa Nehri'nden Zenta'ya geçmesi kararı, sadrazamın karşı çıkmasına rağmen alındı. 


Düşmanın ani baskın yapacağı dedikodusu askerin disiplinini bozmuştu. Beş yüz kişilik bir kuvvetle kale ve varoşları ele geçiren ve bir haydut yatağı olan Zenta'da Türk köylerinden gasp edilmiş bol miktarda eşya bulundu. 


Prens Öjen casusları aracılığıyla gelişmelerden haberdar olmaya devam ediyordu. Osmanlı ordusunun çok az süvariyle yön değiştirdiğini öğrenir öğrenmez derhal harekete geçti. Ordusunu on iki saf halinde düzenleyerek Osmanlı askerini takibe başladı. Kont Schlick'e ise bin yedi yüz piyade ile Segedin'e gitme talimatı verdi. 
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Osmanlı ordusunda komutanların ve askerlerin moralleri bozuktu. Avusturya birlikleri ve Segedindeki birliklerin arasında kalma ihtimali vardı. Bu nedenle Tisa üzerine hemen köprü kurulmasına başlandı. Böylece Avusturya ordusundan kurtulup Erdel'e geçilecekti. 83 araba tonbazı üzerine kurulan köprü, devamlı çalışma ile iki günde tamamlandı. Padişah, otağ-ı hümayun ve iç halkı, Hazine-i Âmire ile karşıya geçirildi. Yeniçeri serdengeçtileri, tüfekçiler ve piyadegân karşıya geçip Titel'i ele geçirdi. Burası aslen manastırdan bozma olduğundan kaleye asker konulması uygun görülmeyip yıkıldı. Ardından Fulvar Nehri'ni geçip Tisa kenarına gelindi. Sadrazam ile yeniçeri ağası ve diğer ordu erkânı, düzeni sağlamak üzere henüz karşıya geçmemişlerdi. Bu sırada Prens Öjen'in Zenta'ya doğru hızlıca ilerlediği öğrenildi. 


Prens Öjen başlangıçta sahip olduğu savunma fikrinden tamamen vazgeçmiş, saldırıya hazırlanıyordu. Avusturya ordusu Tisa'yı Tuna ile birleştiren ve Segedin yolunu kesen köprünün bulunduğu Saint Thomas'a geldiğinde, köprünün Osmanlılar tarafından yakıldığını gördüler. Hemen piyade ve topçular için iki ayrı köprü inşa ettiler. Böylece nehri geçen Avusturya ordusu, Tisa kıyılarına ulaştı. 

Sadrazam bir yandan askeri karşıya geçirmeye çalışırken, bir yandan da eyalet askerleri ile yayalardan ibaret yedi bin kişilik bir kuvveti metrise soktu. Bu faaliyetler sırasında düşmanın baskın yaptığı haberi ile orduda disiplin tamamen bozuldu. Bu kargaşada köprüyü geçmeye çalışan askerlerden iki bin kadarı boğuldu. Sonuçta karşı tarafa geçen kuvvetlerden yardım alınamayınca panik içinde kalan Osmanlı ordusu dağılmıştı. Sadece yüzerek karşıya geçebilenler kurtulabildi. 


Paniği bahane eden sadrazamın, askere sert davranması ayrı bir üzüntü ve ümitsizlik meydana getirdi. Bu arada Prens Öjen, esas ordunun karşıya geçtiğini haber alınca, henüz nehri geçmemiş olan birliklere taarruz emri verdi. Düşman, Osmanlı ordusunun bu halinden cesaretlenerek ikindi vakti metrislere hücuma başlattı. Büyük bir süratle hareket ederek Osmanlı kuvvetlerini nehir kenarında sıkıştırdı. Askeri kurşun yağmuruna tutarak bunalttı. Bu durum 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üzerine sadrazam, köprüye ve nehre doğru kaçan askere mâni olmak isteyerek önlerine geçip, “Ben ölünceye kadar dövüşürüm, siz nereye kaçarsınız?” diyerek firar eden askerlere karşı durdu. Askerler de, “Bizi bu geçitlere düşürmek senin tedbirsizliğindir,” diyerek, sadrazama saldırarak parçaladılar ve köprü önünde toplandılar. 
Ancak köprü yıkıldığından kurtuluş ümidi yoktu. 


Düşman yakasında kalan on bin civarında asker din-i mübin yolunda âşıkane kılıç çalalım diyerek düşman alayları içine daldılar. 
Böylece Osmanlı serdengeçtileri ile düşman arasında korkunç ve kanlı bir boğuşma oldu. Askerin hemen hepsi kahramanca vuruşarak şehit düştüler. Belki savaş kuralı olarak teslim olmayı düşünebilecek iken hepsinin vuruşarak şahadet yolunu seçmiş olmaları askerimizin gayret, cesaret ve vatan sevgisini gösteren gerçek bir ölçüydü (11 Eylül 1697). 

Avusturyalılar da bir avuç Türk'ün arslanca çarpışmaları sonucunda epeyce kayıp vermiş ve ağır bir şekilde zedelenmişlerdi. Bu nedenle Türk ordusunu takibe yeltenemediler ve Erdele döndüler. * 


Bu savaşta Veziriazam Elmas Mehmed Paşa, Koca Cafer Paşa, Anadolu Beylerbeyi Mısırlızâde Vezir İbrahim Paşa, Adana Beylerbeyi Vezir Fazlı Paşa, Diyarbekir Beylerbeyi Kavukçu İbrahim Paşa, Maraş Beylerbeyi Yunus Paşa, Rumeli Beylerbeyi Küçük Cafer Paşa başta olmak üzere birçok sancak beyi ve üst düzey kumandan şehit düşmüştür." 

Osmanlı ordusunun zayiatı çok fazla idi. Yirmi bin asker karada, on bin asker ise nehirde boğularak şehit oldu. Kuşluk vakti başlayan savaş ancak gün batımında bitmişti. Askerin emre itaatsizliğinden doğan bu büyük faciadan sonra feci manzarayı karşıdan izleyen Sultan 11. Mustafa Han, herhangi bir saldırıdan korunmak için ordudaki bazı kumandanların teklifi ile bütünağırlıklarını bırakarak Temeşvar'a dönmek için yola çıktı ve iki günde buraya vardı. 

Temeşvarda on gün kadar kalan sultan, Amcazâde Hüseyin Paşa'yı sadarete getirdi. Sultan, Temeşvar Kalesi'nde, mevcut kuvvete ilaveten, mühim miktarda asker bırakarak Belgrad'a çekildi. Buranın 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da takviyesini yaptıran padişah, 30 Eylül 1698'de Edirne'ye hareket etti. Zafere rağmen büyük zarar gören Avusturyalılar da yeni bir saldırıya cesaret edemediler.” 


Tarihe Zenta faciası olarak geçen bu muharebede Sadrazam şehitler arasında olduğu için ilk defa mühr-i hümayun düşman eline geçti. Avusturya ordusunun ele geçirdiği ganimetler paha biçilemezdi. İçinde padişahın muhteşem otağ-ı hümayunu olmak üzere bütün çadırlar, yedi tuğ, 423 sancak, seksen yedi top, elli sekiz çift kanca, cephaneler, tüm erzak stokları, on beş bin öküz, yedi bin at ve birkaç bin deve; altı bin araba yüzlerce sandık ve üç milyon gulden değerinde savaş hazinesi ele geçirilmişti. 


PrensÖjen donanım olarak genel bir saldırıya hazır değildi. Asıl niyeti ise Segedine yardım ulaştırmaktı. Bu yüzden Avusturya için Zenta galibiyeti Prens Öjen'in bile beklemediği bir zaferdir. 


Padişah İstanbul'a dönerken Bosna Muhafızı Mehmed Paşa vefat etmiş ve başsız kalan askerin disiplini bozulmuştu. Bunu fırsat bilen Prens Öjen Zenta muharebesinden bir ay sonra açık bir şehir olan Bosna kasabasına girdi. Bütün şehri yağma ve tahrip ederek baştanbaşa harabe haline getirdi. (Kasım 1697). Bu haber üzerine padişah; o tarafa kuvvet sevk etti. Bunun üzerine Prens alelacele çekildi. Bosna valiliğine de Daltaban Mustafa Paşa tayin edildi. 
Daltaban Mustafa Paşa bazı kaleleri geri alıp burada bulunan Venediklileri ülkelerine dönmeye mecbur bıraktı. 


Zenta faciası, Viyana muhasarasınıtakip eden yıllarda Osmanlı Devleti'ne karşı kurulmuş olan “mukaddes ittifak”ın başarısı olarak kabul edilmiş ve Avrupa'da büyük bir heyecan meydana getirmiştir. 
Osmanlı tarihçileri tarafından da Hicri 1109 (1697) yılı “Zenta Senesi” olarak anılmaya başlanmıştır. Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya'nın açtığı dört cephede, Osmanlı orduları zaman zaman başarılar kazanmış olmasına rağmen, toprak kayıplarının önüne geçilememişti. 

Böylece artık kaybedilen toprakların kurtarılması ümidi kalmadığı gibi, mevcudu muhafaza endişesi de vardı. Osmanlı idarecileri 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artık, barışı düşünmeye başlamışlardı. Diğer taraftan özellikle asker gücü bakımından oldukça büyük kayıplara uğramış bulunan Avusturya da barış taraftarı idi. 


BARIŞA DOĞRU 


1683'te İkinci Viyana Kuşatması'nın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Osmanlı ordusu on dört yıl boyunca müthiş ve kanlı bir boğuşmanın içerisindeydi. Karşısında Avusturya, Venedik, Polonya ve Rusya'dan oluşan bir Kutsal İttifak vardı. Bu nedenle dört ayrı cephede ve onlarca kalede devamlı vuruşuyordu. Neticede bu on dört yıllık savaş, sonunda Zentada ağır ve kesin yenilgisiyle 1697'de sona ermişti. 


Zenta felaketi Osmanlıların müttefiklerin eline geçen toprakları zorla geri alma umutlarının son bulduğunu gösteriyordu. Daha önce, Osmanlıların savaşı sona erdirme yönündeki isteklerine hem müttefiklerin aşırıya kaçan buyrukları hem de Osmanlı ordusunun 1690-1692'de kısa süren iyileşmesi ve Fransızların manevi ve maddi desteği engel olmuştu. XIV. Louis ile Çasar arasında barışın yaklaşması üzerine, Osmanlıların kaybedilen toprakları yakında geri alma planları tamamıyla suya düşmüştü. Bu sebepten, sonradan Fransızların Osmanlıları barış yapmaktan vazgeçirme çabalarına rağmen Zentadaki yenilgisiyle birlikte oluşan tereddüt ve suskunluk, yerini Kutsal İttifak ile olan savaşı hemen sona erdirme arzusuna bırakmıştı. 


Gerek Osmanlı Devleti ve gerek Avusturya, uzun sürmekte olan savaşın ağırlığını iyice hissettiklerinden barış için ara sıra teşebbüslerde bulunuyorlardı. Özellikle dört cephede savaşa mecbur olan Osmanlı Devleti bu konuda daha önce davranarak daha Melek İbrahim Paşa ve Sarı Süleyman Paşa zamanlarında Avusturyalıları yokladılarsa da başarıdan başarıya koşan imparatorun ağır teklif - leriyle karşılaştıklarından bir sonuç elde edememişlerdi. 

Askeri felakete uğramış her güç gibi Osmanlıların hedefleri de mümkün olan en iyi barış koşullarını elde etmeye yönelikti. Zenta mağlubiyetinden sonra veziriazamlığa getirilmiş olan Amcazâde 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Hüseyin Paşa, tecrübeli ve iyi görüşlü bir vezir olduğundan hem askerin hem de hazinenin zarar gördüğünü düşünerek dört cephedeki savaşa son vermeyi uygun görmüştü. 


Zira 1697 Zenta mağlubiyeti neticesinde Osmanlı kuvvetleri Tuna kıyılarına çekilmek zorunda kalmış, Venedikliler Mora Yarımadası'ndan kuzeye ilerleyerek Atina, Dalmaçya ve Bosna'da birçok işgallerde bulunmuşlardı. 1695 yılından beri Kırım taraflarında hücuma geçen Rusların 1696'da Azak Kalesi'ni ele geçirmeleri Osmanlıları yeniden barış istemeye zorlamıştı. İnsanlar, devam eden savaşlardan yorgun düşmüşlerdi. Kayıplarından dolayı ümitleri kırılmış ve bu yüzden de barıştan başka bir şey düşünemez hale gelmişlerdi. 


Öte yandan barış yapılmasını Avrupa'daki siyasi gelişmeler sebebiyle Türklerden ziyade imparator da istiyordu. Çünkü Avusturya, Fransa ile yaptığı Risvik Antlaşması'yla Türklere karşı serbest kalmış ise de siyasi durumlar dolayısıyla Fransa savaşının tekrar başlaması kaçınılmaz görünüyordu. Ayrıca, patlaması beklenen İspanya veraseti meselesi de Avusturya'yı barışa taraftar etmişti. Venedik de Avusturya'ya uyarak barıştan yana bir hal sergiliyordu. 


II. Mustafa Han, barışa olan ihtiyacın farkındaydı. Fakat böyle bir isteğin Osmanlı Devleti'nin itibarını sarsacağını düşünerek, hiç olmazsa elden çıkan yerlerin bir kısmı geri alınmadıkça barışa yanaşmak istemiyordu. Barış teklifinin kendisinden gelmesi de, bu durumu daha da vahim hale getirecekti. Son kayıplar yüzünden esasen barıştan yana olan Hüseyin Paşa, kaybedilen yerler kısmen de olsa geri alınmadan böyle bir fikre yanaşmayan 11. Mustafa Han'ı ikna etti. Böylece, her iki taraf da anlaşmaya karar verdi. Müttefikler böylece 24 Nisan 1698'de Viyana'da toplanıp aralarında barış şartlarını tespit etmeye başladılar. 


Kutsal İttifak'ın iki üyesi Lehistan ve Rusya ise umdukları yerleri alamadıkları için savaşın devam etmesini istiyorlardı. Çar Petro ile İmparator Viyana'da ikili görüşme yapmışlar, fakat bir türlü anlaşmaya varamamışlardı. 
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Çarın ısrarla Kerç Kalesi'ni istemesi karşısında imparator görüşmeler sırasında destek vereceğini, fakat Türklerin buna yanaşmayacağını söylemişti. Petro'nun barışı kimin istediğini sorması üzerine de imparator hemen bütün Hristiyan dünyasının istediğini söyleyerek bu konudaki kesin tavrını ortaya koydu. Çar Petro, İngiltere ve Hollanda'nın kendi ticari menfaatleri için barış istediklerini söylemişse de imparatoru iknaedemedi. Savaşlar sırasında başarısız olan Lehler ise yıllardır almaya çalıştıkları Kamaniçe'yi istiyorlardı. 
İmparator Leopold'un, görüşmeler sırasında Leh menfaatlerinin korunacağı garantisini vermesi üzerine Lehistan da barışarazı oldu. 
Ayrıca Lehistan, savaşta alamadığı Kamaniçe'yi sulh masasında elde etmek için Papa'nın aracılığını talep ediyordu.” 


Bu uygun ortamda İngiltere'nin İstanbul elçisi William Paget ile Hollanda elçisi Jacobus Colliers, Amcazâde Hüseyin Paşa'ya barış hususunda aracılık yapabileceklerini bildirdiler. 


ANTLAŞMA YERİ VE TARAFLARI 


Osmanlılar ile müttefikler arasında, barış görüşmeleri yapılacak şehir konusunda anlaşmazlık ortaya çıkmıştı. Tartışmaya neden olan antlaşmanın yeri dışında barış konferansı için her konuda antlaşmaya varılmıştı. 


İmparatorluklar (Avusturya, Venedik, Polonya) Viyana veya Debrecen'i önerdilerse de, Osmanlı Devleti, Tuna'nın kuzeyinde bulunan herhangi bir yeri, başka bir deyişle düşman topraklarını kabul etmedi. Bu nedenle, Avusturyalılar böyle bir şehrin nimetlerinden vazgeçerek sınırda tarafsız bir bölgeyi kabul etmek zorunda kaldılar. Yıkılmış ve nüfusunun önemli bir bölümünü kaybetmiş olan Karlofça'nın yakınlarında açık bir alanı seçtiler. Ruslar ve Polonyalılar arasında anlaşmazlık olduğundan Kont Marsigli tarafından gösterilen alanı herkesin kabul edeceği konusunda anlaşıldı. 


Taraflar Karlofça'da kamp kurmuşlardı. Müttefik ülkelerinin temsilcileri Petervaradin, Türkler ise, Belgrad tarafında kamp kurmuşlardı. İkisinin arasında ise arabulucuların yani İngiliz Büyükelçisi William Paget ile Hollandalı Jakob Colyer'in kampı vardı. 
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Görüşmelerin yeri, arabulucuların kampında yapılan, üç kanata bölünmüş büyük ahşap bir evdi. Müttefikler, Osmanlılar ve arabuluculardan oluşan üç tarafın da, iltimas veya ayrımcılık ihtimalini önlemek için ayrı bir girişi vardı. Her katılımcının ayrı bir odası bulunuyordu, ortada bulunan salon ise müzakereler için kullanılıyordu. Ayrıca sürekli ziyaretleri önlemek için, büyükelçiler her zamanki kalabalık maiyetleri kendilerine eşlik etmeyecek şekilde en fazla iki tekerlekli arabayla gelebiliyorlardı. 


Görüşme yeri belirlendikten sonra Veziriazam Amcazâde Hüseyin Paşa, barışın sonuçsuz kalarak savaşın tekrar başlaması ihtimaline karşı orduyu alarak Belgrad'a hareket etmişti (30 Mayıs 1698). 
Tuna ve Sava nehirleri üzerinde köprüler kurdurmakla meşgul oldu. 
Sofya'ya geldiğinde Avusturya ve Venedik murahhasları tarafından barışın esasına dair bir beyanname geldi ve kabul edildi. 


Avrupadaki askeri yenilgilerin bir sonucu olarak Osmanlı İmparatorluğu, görüşmelere zayıf bir konumda başlamak zorundaydı. 
Bu problemli durumda, Sultan 11. Mustafa Han gerekli kadrodan yoksun olduğundan görüşmeler için uygun kişileri bulmak zorundaydı. Sonunda Reisülküttab Rami Mehmed Efendi ve Divan-ı Hümayun Tercümanı İskerletzâde Aleksandr Mavrocordato tayin olunarak bir heyetle Karlofça'ya gönderildi. * 


Görüşmelerde, Rami Mehmed Efendi herhangi bir Avrupa dili konuşmadığı için başrolü oynayan kişi Mavrocordato idi. Aleksandr Mavrocordato, kaynaklara göre kırk altı yaşındaydı. Boyu normal olup yakışıklı, koyu tenli ve siyah sakallıydı. Bu kişi, Babıali'nin baş tercümanıydı ve dahası “Özel Temsilci” konumundaydı. Aslında, Türk diplomasisinin liderlerinden biriydi. İtalyanca ve Latince- yi mükemmel konuşmakla kalmıyor, bunun yanında Hristiyan dünyasını ve Avrupa saray uygulamalarını da biliyordu ve dahası davranışlarında cesur olduğu kadar akıllı ve yetenekliydi. Ayrıca Hristiyanların anlayamadığı Arapça ve Farsça da konuşuyordu. 
Davranışları kibar, akıllı fakat etkisizdi. Bütün bu özelliklerinden dolayı, Türkler tarafından saygı görüyordu. Gizli amacı, yetenekleri- nin, ününün ve antlaşmalardaki deneyimlerinin avantajını, kendisi 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veya oğulları için veya Eflâk ve Boğdan prensliklerini kazanmak için kullanmaktı. 


Karlofça Antlaşması'na Avusturyalılar tarafından Kont Ötringen ile Şihink Katılmıştı. Venedik Cumhuriyeti ise, Şövalye Carlo Ruzzihi tarafından temsil ediliyordu. Latince ve İtalyancanın yanında çok iyi Fransızca ve İspanyolca konuşurdu. O zamana kadar ciddi diplomatik deneyimleri olmuştu. Üç sene önce Rusya'nın Türklere karşı ittifaka katılması, onun diplomatik girişimleri sonucunda gerçekleşmişti. Beraberinde, tercümanı, Mora konusunda uzman olan sekreteri, Dalmaçya sınırının tanımlanmasında ona yardımcı olan doktoru vardı. Lehistan murahhası olarak ise, Kont Malahovski tayin edilip Ruslar da Prokop Boganoviç adında bir gözlemci tayin etmişti. 


GÖRÜŞMELER 


25 Ekim 1698'de bütün delegeler Karlofça'ya ulaştı. Artık kamplarla ilgili teknik sorunlar da çözülmüştü. İlk günler karşılıklı ziyaretlerle ve selamlarla geçti. Bunun arkasından delegeler hazırlık anlaşmalarını gözden geçirdiler ve müzakerelerin programı üzerinde çalıştılar. Müttefiklerin önerilerini savaşa ve ittifaka katılmaların- daki kronolojik sıraya göre sunmaları konusunda anlaştılar. Sıra, Avusturya delegasyonu ile başlıyor ve sonra Polonya Kralının temsilcisine, daha sonra Venedik Cumhuriyeti'ne ve en sonunda Rus çarının delegelerine geliyordu. 


Görüşmeler 13 Kasım 1698'den 4 Ocak 1699'a kadar sürdü ve bu süre içinde toplam yirmi dokuz gün oturumda bulunuldu. Avusturyalıların bir an önce barış yapmak istemelerine rağmen, aslında üç hafta sürmesi planlanan konferans çok daha uzun oldu. Üç aydan fazla devam etti. Bu değişikliğin nedeni ise, bu sırada çoğunlukla Venedikliler tarafından çıkarılan zorluklardı. Çünkü Ruzzini, Osmanlı için kabul edilemeyecek istekler öne sürüyordu. Bu istekler şunları kapsıyordu: 


İlki Mora konusuydu. Venedik tüm alanı istiyordu, dahası oraya bir garnizon kurmak amacındaydı. Râmi Mehmed Efendi, Ruzzini 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tarafından belirtilen ve Korint Körfezi boyunca uzanan sınırı kabul etmek niyetinde değildi. Buranın güneyindeki yarımadanın bütün topraklarını imparatorluğa kazandırmak istiyordu. Bu yüzden, Venedik'in garnizon isteğini de geri çevirdi. 

Tartışmanın bir başka konusu Santa Maura Adası idi. Son olarak, görüşmelerin ilk aşamasında, Venedik ve Osmanlı elçileri İnebahtı, Preveze ve Çanakkale Boğazı gibi üç istihkâm bölgesinin tahliyesi ve yıkılması konusunu müzakere ettiler. Türkler bu bölgelerin hepsini talep etti. 

Ruzzini, Türklerle uzlaşmaya varmak istiyor, bunun için hediyeler, methiyeler ve kurnazlıklar da dâhil olmak üzere mümkün olan her türlü diplomatik metodu kullanıyordu. 


Osmanlı hedefleride mümkün olan en iyi barış koşullarını elde etmeye yönelikti. Müttefiklerin daha önce yapmış oldukları önerilere göre Osmanlılar bir barış formülü tasarlamıştı. 


Osmanlı Sarayı kendi önerilerinde aşağıdaki değişiklikleri talep etmişti: 

- Habsburg askeri güçleri Erdel'deki tüm kaleleri boşaltacak ve kaleler bu prensliğin liderlerine geri verilecekti. Erdel, padişah ve çasarın himayesi altında özerk bir devlet olarak önceki konumuna dönecekti. 


- Tisave Maroş nehirleri Osmanlı Temeşvar eyaletinin sınırlarını oluşturacaktı. 


- Titel Kalesi boş tutulacak ve bu mevkide yeni istihkâm inşa edilmeyecekti. 

- Sava Nehri'nin öte (Yani Habsburg) yakasında olup daha önce Belgrad eyaletinin parçası olan topraklar iade edilecekti. 

- Petervaradin Kalesi yıkılacak ve İlok, Ösek ve Brod kaleleri boşaltılacak ve mümkünse oraya bir sınır çizgisi çizilecekti. 

- Bosna sınırı dâhilinde olup Una Nehri'nin öte yakasındaki palangalar, bunlara bağlı araziyle birlikte Osmanlıların elinde olacak ve 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aynı nehirdeki geri kalan palangalar çatışmaya meydan vermemek için boşaltılacaktı. " 


Avusturya ile anlaşmaya varılınca Polonya ile barış aşağıdaki koşullara göre yapılmalıydı: 
> Kamaniçe Kalesi Osmanlılar tarafından yıkılacaktı. 
- Buna karşılık, Polonyalılar Boğdan'ı tamamen boşaltacaklardı. 
- Polonya ile olan eski sınır korunacaktı. 
- Venedik'le barış şu anki mevcut durum üzerine yapılacaktı. 


- Çeşitli devletlerin murahhasları istişare yoluyla sınırı doğru hale koyacak ve gerektiğinde, bazı kalelerin boşaltılması veya yıkılması kararlaştırılacaktı. 


Sıralanan bu önerilerin gösterdiği gibi Osmanlı Devleti'nin hedefleri somut ve gerçekçi olup stratejik olarak yere sağlam basıyordu. 


Osmanlıların barış için ileri sürülen bu şartlarına karşılık Avusturyalılar ise, sınır meselesinin çözümünü ve bundan dolayı yaptıkları haritanın kabulünü istiyorlardı. Râmi Mehmed Efendi, öncelikle kalelerle vilâyetlerin durumunun görüşülmesini, sınırın böylece kendiliğinden meydana çıkacağını öne sürmüş ve aracı elçiler de Osmanlı başmurahhasından yana tavır koymuşlardır. 
Bu konuda en tartışmalı görüşler Temeşvar Kalesi'nin yıkılması meselesinde yapılmıştı. Hatta bir ara görüşmelerin ertelenmesi bile gündeme geldiyse de daha sonra Temeşvar'ın Osmanlılarda kalması kararlaştırıldı. 


Osmanlı Devleti ve Ruzzini, ne Akdeniz'in doğusundaki topraklar sorunu üzerinde ne de Dalmaçya konusunda anlaşabilmişlerdi. 
Dalmaçya ile ilgili olarak, Osmanlılar Dalmaçya ve Arnavutluk'un ayrılmasını ve Dalmaçya sınırının Narenta Nehri çizgisinde oluşturulmasını önerdiler. Osmanlıların iki ayrı önerisi daha vardı: Birincisinde, özellikle belirsiz bir şekilde formüle edilen her şeye daha sonra keyfi olarak karar verileceğini belirttiler. Venediklilere göre karar verecek olanlar delege yardımcıları idi. İkincisi, Osmanlı İmparatorluğu ile Dubrovnik şehri arasında bir bağ oluşturacak yeterli bir alanı koruma garantisi altına almaktı. Ruzzini, bu iki öneriyi kabul etmedi. En azından en önemli konularda karara varmak istiyordu. Bunları gelecekte yapılacak ve delege yardımcıları tarafından yürütülecek bir tartışmaya bırakmadan çözüme kavuşturmak istiyordu. Osmanlı Devleti ise, Ruzzini'nin isteklerine razı olmadı. 


24 Ocak'ta, Rusya büyükelçisi ve Türkler görkemli bir törenle 
iki sene için ateşkes imzaladıklarında Venedikli delege görüşmelere hâlâ devam ediyordu. Fakat Ruzzini, daha sonra Polonyalı ve imparatorluk elçilerinin oluşturacağı aynı zamanda Venedik için de geçerli olacak barış koşullarını kabul etmek zorunda kaldı. 


ANTLAŞMANIN SONUÇLARI 


Yüz yirmi günün sonunda şu esaslar üzerinde anlaşmaya varılmıştı: 


Erdel meselesi daha önce halledilmiş olduğundan ilk madde bu ülkenin sınırlarını belirliyordu. Temeşvar eyaleti dışında Erdel dâhil bütün Macaristan Avusturya'ya bırakılıyordu. Ancak Tisa, Moroş ve Tuna nehirlerinden Osmanlı tebaası da eşit şartlarda yararlanabilecekti. 


Bir başka madde ile Baçka Nehri (Bega/Ulaş) taraflarının daha önce olduğu gibi yine Avusturya'nın elinde kalması, Titel bölgesinin eski halinde bırakılması benimsendi. Bu bölgede sınır olarak Tisa Nehri'nin Tuna'ya döküldüğü yerden Bossut (Posut) Suyu'nun Sava'ya karıştığı yere kadar olan doğru çizgi kabul edildi. Böylece Macaristan sınırı belirlenmiş oldu. 


Antlaşmanın ardından, kapıları açtılar ve İngiliz arabulucu antlaşmanın maddelerini Latince okudu. Daha sonra delegasyonlar çevirileri kontrol edip belgeyi imzaladılar ve mühürlediler. Hemen sonra birbirlerini selamladılar ve kucaklaştılar. Antlaşmayı ordular da gürültülü alkışlarla ve silah atışlarıyla kutladılar. Antlaşmadan sonra, taraflar Karlofça'da bir hafta daha kaldılar. Bu bir haftayı veda davetlerinde, neşeli ziyafetlerde ve birbirlerini ziyaret ederek geçirdiler. Böylece yirmi beş yıl sürecek antlaşma yapıldı, barış konferansı kapandı ve geriye antlaşmanın onaylanması, zor ve uzun bir iş olan sınırların tanımlanması kalmıştı. 


110 Kayı VII: Kutsal İttifaka Karşı 


Bu antlaşma ile Venedik Mora'yı aldı, İnebahtı ve Ege Adaları ise Osmanlı'da kaldı Dalmaçya sınırları, Dubrovnike deniz için geçiti sağlayacak şekilde çizildi. 

, Antlaşmanın imzalanması sırasında müttefiklerin murahhasları görevlerinin sırf bir dikta olacağını ummuşlarsa da sarsıcı bir hayal kırıklığına uğramışlardı. Çünkü Osmanlı heyeti askeri yenilgiye ve müttefiklerin savaşı yeniden başlatma tehditlerine rağmen konferansa olan yaklaşımında da müzakere masasındaki tavrında da bir zayıflık ya da aşırı itaatkârlık göstermemişti. Aksine, hâlâ güçlü olan bir hükümdarın temsilcilerine uygun davranışlarını sergilediler. 
Çasar'ın seçtiği yer yerine tarafsız bir bölgede toplanma ısrarında başarılı oldular. Çasar'ın müttefiklerinin teşrifat hususunda kılı kırk yaran ısrarlarından çıkan kavgaları küçümseyişle takip ettiler ve böyle ucuz polemiklere düşmediler. Böylece yenik düşmüş bir güçten çok uzakta kalan bir tavrı uzun anlaşma günleri boyunca gösterebildiler. Bu tavır, padişahın barışın ancak saltanatın onuru ve itibarına tam anlamıyla uygun düşecek koşullarda akdedilmesi yolundaki emrine tamamıyla uyuyordu. 


Diğer taraftan son Avusturya seferine çıkılması yönünde Osmanlıları kışkırtanlardan biri de Kurs kralı diye anılan Orta Macar Kralı Tökeli İmre idi. Tökeli'nin bu karışık zamanlarda devlete büyük hizmeti geçmiş ve Osmanlılara bağlılıktan asla vazgeçmemişti. 


Avusturya delegeleri barış görüşmeleri esnasında Tökeli İmre'nin elleri bağlı olarak kendilerine teslim edilmesi konusunda oldukça direndiler. Ancak Osmanlı delegeleri savaşa yeniden başlamak pahasına da olsa bu onur kırıcı isteği hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini kesin bir dille ifade ettiler. Bu vaziyet karşısında Avusturyalılar zorunlu olarak bu isteklerinden vazgeçmek durumunda kaldılar. 


Karlofça Antlaşması'nın imza edilmesinden sonra Tökeli İmre'ye İzmit yakınlarında büyük bir çiftlik verildi ve giderlerine yetecek kadar aylık bağlandı. Tökeli, bütün yakınları ve adamları ile oraya yerleşti ve 1705 yılında ölünceye dek orada kaldı. 
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Karlofça Antlaşması, Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa Kutsal İttifakı arasında yapılan ilk antlaşma olması açısından önemlidir. 
Türklerin tarafsız ülkelerin arabuluculuğunu kabul ettiği ilk durum ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisinin ilk resmi belgesidir. 


Karlofça Antlaşması'nda, Kutsal İttifak güçlerinin en zayıfı olan Venedik, ittifakta çok mücadele etmesine rağmen görüşmelerde en azıyla yetinmişti. Mora, yedi Yunan Adası, Sııda ve Spinalonga gibi iki Girit kasabası, Butrinto, Caataro, Castelnuova, Dalmaçya sahilinde Risano ve Akdeniz'de Tenos, Venediklilerde kaldı fakat gerekli olan ticari adaları ele geçiremediler. 


Bunun yanında deneyimli Venedikli diplomatlar, bu antlaşmanın çok uzun sürmeyeceğinin bilincindeydiler. Ruzzini, Türklerin durumu düzeldiğinde, sınır ülkelerinden birine karşı savaş açacağından emindi. İran, Rusya, Polonya ve Avusturya'nın durumunu bildiği için, Ruzzini Venedik'e saldıracaklarından emin olabilirdi. Donanma Cumhuriyeti olarak içlerinde en zayıfıydı, coğrafi olarak Osmanlı'ya en yakın olandı. Ruzzini'nin tek umudu Kutsal İttifak'ın devam etmesi ve Osmanlı'nın Avusturya ordusu korkusunun Venedik'i koruması idi. 


Bu açıdan bakıldığında, Karlofça Antlaşması'nın Venedik için iki önemli sonucu vardı. Öncelikle, ekonomik güçlerinin ve doğu ile ticaretlerinin azaldığının farkına varıyorlardı. İngiltere, Hollanda ve Fransa artık onların yerini alıyordu. İkincisi ise, dış politikada Venedik tamamıyla Habsburg İmparatorluğu'na bağımlı hale geliyordu.!7 


OSMANLI-RUS BARIŞI 


On dört maddeden meydana gelen bu barış antlaşması Petro'nun İstanbul'a gönderdiği Rus Elçisi Oukraintzow ile Reisülküttab Râmi Mehmed Paşa ve Divan-ı Hümayun Baş Tercümanı Mavrokordato Efendiler arasında beş ay süren bir müzakereden sonra imzalanmıştır. Başlıca maddeleri şunlardır: 


- Azak Kalesi ve ona bağlı palangalar, Kuban istikametinde on saatlik arazi ile beraber Rusya'ya terk edilecektir. 
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- Son savaşta Rusların Özi boyunda işgal etmiş oldukları Togan, Gazi-kerman, Şahin-kerman ve Nusret-Kerman kaleleri tahrip edildikten sonra arazisi Osmanlılara iade edilecektir. 


- Çarlık'ıı son savaşa kadar Kırım Hanlığı'na vermekte olduğu haraç kaldırılacaktır. Bu madde ile Rusya'nın istiklâli tasdik edilmiştir. 

- Esirler karşıliklı iade edilecektir. 

- Azak Kalesi'nin Petro'ya terki, Rusya'nın artık Karadenize inmesi manasına geliyordu. Haraç altından kurtulup müstakil bir devlet durumuna geçen Rus çarlığının Avrupa siyasetinde rol oynamaya başlaması da Karlofça konferansıyla işte bu İstanbul Antlaşması'ndan itibaren başlamıştır. 


Çok cepheli savaşlar Osmanlı Devleti'nin sosyal ve ekonomik yapısını büsbütün sarsmıştı. Artan sefer masrafları için yeni vergiler konurken, var olanların ise miktarları daha da arttırılmıştı. 


Kapıkulu ve timarlı sipahi teşkilatları bozulmuş olduğundan genel seferberlik ilan edilerek halktan asker toplandı. Bunlar savaşlar sona erince döndükleri memleketlerinde önemli problemlere yol açtılar. Savaşlar yüzünden beylerbeyi ve sancakbeyleri görev bölgelerinde bulunamadıklarından eşkıyalık hareketleri baş gösteriyordu. Topraklarını terk eden çiftçiler, güveni sağlamakla görevli yarı resmi sarıca ve sekban teşkilatına katıldı. Anadolu bu halde iken Balkanlar'da “hayduk” denilen zümreler ortaya çıktı. 


11. Mustafa Han, bu tür eşkıyalık hareketlerinin önlenmesi için bir yandan “Teftişçi” adı altında valiler tayin ederken diğer yandan “sarıca” ve “sekban” taşkilatının kaldırıldığını ilan etti.“ Devlet merkezine uzak eyaletlerdeki isyanlar ise siyasi bir hal almıştı. 


Şehrizor taraflarında hüküm süren Bebe Süleyman adlı zorba İran'a ait bazı yerleri zapt etmişti. 1699'da Bağdat Valisi Hasan Paşa'nın kumandası altında üzerine kuvvet gönderilen Bebe Süleyman mağlup olunca Hakkari'ye doğru kaçtı. Bu arada Suriye'nin nüfuzlu Arap kabile reislerinden Hüseyin el- Abbas'ın isyanı Halep-Şam kesiminde huzursuzluğa yol açtı. 
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Basra ve dolayları ise Müntefik Arap kabilesi reisi Mâni' tarafından ele geçirilmişti. Dicle'nin doğusunda İran'a ait bataklık bir bölge olan Huveyze'nin hâkimi Ferecullah ile Mâni, Basra için sürekli bir mücadele halinde idiler. 


ASAYİŞİN TEMİNİ 


Karlofça Barışı on altı sene sürmüş olan büyük harbi sona erdirmiş, fakat Osmanlı Devleti bu harpten hem maddi ve hem manevi pek büyük bir kayıp ile çıkmıştı. Elden giden büyük kıt'a ve ülkelerden başka, memleket idari, askeri, mali, iktisadi, adli ve içtimai bakımdan bitkin bir hale gelmiş, nizam bozulmuş, asayiş kalmamıştı. 


Gerek harp sebebiyle artan vergi ve angaryalar yüzünden, gerekse yer yer şekavet ve soygunculuklardan usanan köylülerden bir kısmı yerlerini terk ile şehir ve kasabalara sığınmış, bir kısmı da eşkıyalığa başlamışlardı. 


Karlofça Barışı'ndan sonra Osmanlı Devleti, evvelce ehemmiyet vermediği İngiltere, Fransa, Felemenk gibi bazı Avrupa devletlerinin kendi siyasetlerine göre tesirleri altında kalmaya başlamış kâh ikisi kâh birisiyle anlaşarak siyasetini idare etmiştir. Nitekim Karlofça Muahedesi Fransa'ya karşı hasım vaziyet almış olan İngiltere ve Felemenk hükümetlerinin gayretleriyle vücuda gelmiş ve bu iki devlet bu suretle hem Osmanlı hem de Fransa cephesinde harp etmekte olan müttefikleri Avusturya'yı sıkışık durumdan kurtarmışlardır. 
Daha sonraki muharebelerde adı geçen devletlerden başka Prusya ve İsveç devletleri de Osmanlı Devleti'nin siyaseti üzerinde tesirli olmaya başlayacaktır. 


Antlaşmayı takiben Veziriazam Amcazâde Hüseyin Paşa ilk iş olarak memleketin düştüğü kötü ve acıklı durumun ıslahına doğru yürüdü. Hudut işleri, idari ve mali, askeri ve bahri ıslahatı ele alarak yaraları tedaviye başladı. 


Sulh münasebetiyle hudutlar değişmiş olduğundan Avusturya hududu üzerindeki Temeşvar, Belgrad ve Bosna taraflarındaki kalelerin iyice tahkim edilmeleri hakkında vali ve muhafızlara fermanlar gönderildi. Lehlilere terk edilmiş olan Kamaniçe'ye mukabil de 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Hotin Kalesi bu arada tamir edildi. Tahkim edilen kalelere fazla miktarda yeniçeri, cebeci, topçu yani kapıkulu askerleriyle gönüllü, azab, faris denilen yerli askeri sınıflar yerleştirildiler. 


Azak Kalesi'nin Ruslara terki cihetiyle Karadeniz in bir Osmanlı denizi olması tehlikeye girmiş olduğundan hükümet, Rusları Azak denizinden dışarı çıkartmamak için bu denizle Karadeniz arasındaki Kerş (Kere) Boğazı'nda bir kale inşasına başlatmış, bu suretle iki deniz arası iyice kapatılmıştı. 


Osmanlı Devleti aynı zamanda Kuzey-Doğu Anadolu hududu üzerinde bulunarak devletin yüksek hâkimiyetini tanımak suretiyle vergi veren Gürcü prensliklerini (Açıkbaş, Köril, Dadyan) Ruslara meylettirmemek için tedbirler aldı. Bir taraftan ocaklık suretiyle idare edilen Çıldır Beylerbeyliği vasıtasıyla onları kontrol altında tutarken bir taraftan da Gürcülerle, Çıldır vilâyeti arasındaki hudutları her ihtimale karşı tamir ederek kuvvet yerleştirdi. 


Harplerin uzun müddet devamı memlekette vaziyetleri asayiş namına hemen hiçbir şey bırakmamıştı. Rumeli'de Karadağ mıntıkasında Arnavutluk ve Sırbistan'da ve bilhassa hudutlar üzerinde bir kısım gayrimüslim tebaa şekavete başlamış bulunuyordu. 
Anadolu'da başıboş levend ve sekbanlar faaliyetlerde bulunurken, Suriye ve Elcezire taraflarında ise devletle bağlantılarını kesmek için ilerleyen isyan hareketleri, endişe verici bir şekil almıştı. Basra ve Korna tarafları elden çıkarak asi Urban eline geçmişti. 


Kuzey Afrikadaki Garb Ocakları (Cezayir, Tunus, Trablusgarb) evvelce bağlı oldukları Osmanlı idaresine ehemmiyet vermemeye, kendilerine yapılan nasihatleri dinlememeye başlamışlardı. 


Hükümet memleketteki asayişsizliğin önünü almak için valilere gönderdiği fermanlarda tabii durumun iadesiyle halkın himayesini emretmekte idi. Bilhassa Rumeli'deki hudut haydutları işiyle Anadolu'nun güneyinde ve Irak-ı Arab'daki isyan hareketleri önemli bir hal arz etmekte idi. 


Bu vaziyetler dolayısıyla Belgrad, Semendire, Rodnik, Pasarofça, İrşova, Güğercinlik (Kolombac), Yagodin civarında vesair hududa 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yakın yerlerde ve Avusturya hududu üzerindeki haydutların cezalandırılması için faaliyetlere girişildi. Şam'dan itibaren Kudüs, Gazze, Nablus sahalarına kadar yayılmış olan Urban şakavetinin bertaraf edilmesi için Şam valisine ferman gitmişti. Yapılan takiplerle buralarda asayiştemin edilmiş ise de Anadolu ile Suriye hududu üzerinde bulunan Çölbeyliği denilen Selimiye ve Deyrirahbe sancağına sahip Arap beyinin serkeşliği hükümeti epeyce meşgul edecekti. 
Urban'ın eline düşmüş olan Korna ile Basra bizzat Bağdat Valisi Daltaban Mustafa Paşa kumandasında sevk edilen kuvvetler sayesinde Mayıs 1701'de kurtarılabildi. Buraya merhum Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa'nın damadı Vezir Ali Paşa tayin edildi. Bundan başka hükümet Bağdat ve Basra taraflarındaki Urban şakavetinin tamamıyla tenkili, Diyale Nehri'nin ıslahı ve Basra nizamının tamamen tekmili için Bağdat valisine geniş salâhiyetler tanıdı. 


HALKIN REFAHI İÇİN GAYRETLER 
Asayişin temini için yapılan gayretlerin yanı sıra Avrupadaki hudut eyaletlerine ehemmiyet verilerek buralardaki Hristiyan halkın huzur ve rahatını temin etmek üzere de tedbirler alınıyordu. Böylece hükümet gelecekteki herhangi bir hadisede onların devlete sadık kalmalarını temin etmek istediğinden, hudut halkının angaryalarla incitilmemesini emreylemekteydi. 


Yine hudut eyaletleriyle icap eden yerlere Müslüman halkın maneviyat ve dini akidelerini yükseltmek ve onlara vaaz ve nasihat etmek üzere Rumeli'ye bol bol vaizler gönderildi. Bilhassa Belgrad ile Tuna boyu Babadağı ve Bosna eyaleti bu yönlerden önemli olarak nazar-ı dikkate alınmıştı. 


Anadolu'daki vali ve sancak beylerine gönderilen fermanlarda da mıntıkaları dâhilindeki şakavetin bertaraf edilmesi için valilerin birbirlerine yardım eylemeleri emrediliyordu. Bu müşterek gayret sayesinde birkaç sene içinde memlekette emniyet ve asayiş teessüs etmiş ve mühim olan belli başlı gaileler bertaraf edilmiştir. 
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Yine savaşlar boyunca keyfi uygulamalara başlamış bulunan Garp ocaklarının eyaletleri ile Mekke emirlerine fermanlar gönderilerek dikkatleri çekildi. Devlete bağlılıkları sağlandı. 


II. Mustafa Han gönderdiği fermanlarda, “Sizin aranızdaki rekabetler ve ayrılıklar hem devletimizin zaafına hem de düşmanlarımızın kuvvet bulmasına yol açar,” diyordu. 


Uzun süren harp döneminde Osmanlı maliyesi çok sıkıntılı ve buhranlı zamanlar geçirdiği gibi devamlı artan vergilerle halk da perişan durumlara düşmüştü. 


Karlofça Muahedesi'nden sonra harp masrafları ortadan kalktığı için hükümet tedrici surette fazla vergileri kaldırmak, halkı ziraata ve memleket imarına sevk etmek üzere fermanlar neşretti. Bundan başka Kapıkulu Ocakları'nda yapılan tensikat yani harp sebebiyle miktarı çok artmış olan asker miktarının azaltılması da devlet hazinesine oldukça ferahlık verdi. 


Neticede maliyede bir istikrar husule gelmeye başladı. Para ayarının düzeltilmesine teşebbüs edildi. 


Halkın kalkınması ve çalışma sahasına atılması için muharebe sebebiyle yüklenen fazla ve ilave vergileri kaldırıldı. Vergi borcu olanlar affedildi. Bu hal çiftçilere geniş bir nefes aldırdığı gibi sanayinin inkişafına da yol açarak memleketin bozulmuş olan düzeni yola girmeye başladı. 


Devletin ehemmiyetle takip etmiş olduğu işlerden biri de Yörük ve Kürt aşiretlerinin iskânı idi. Göçebe olan bu aşiretler Antalya, Alâiye, Manavgat, Urfa ve Malatya taraflarına iskân edilmeye çalışıldı. Böylece devlet bunların zirai kalkınmada yapacakları faaliyetten istifade etmek istiyordu. Ancak başıboş gezmeye alışmış olan bu Türkmen ve Kürtlerin iskânları kolay olmuyordu. Hükümet bunların içinden ya yerleşmek istemeyen veya kendilerine yer verildikten sonra bırakıp giderek şakavet yapanlarla uzun yıllar uğraşmaya mecbur olmuştu. Yörük aşiretlerinden bir kısmı da Kıbrıs adasına yerleştirildiler. 
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KAPIKULU OCAKLARI'NIN TANZİMİ 


Kapıkulu yani padişahın hassa askerlerinden olan Yeniçeri Ocağı 
16. asır sonlarından itibaren eski nizamını kaybederek bozulmaya yüz tutmuştu. Ancak ehil ellerde bulunduğu zamanlarda kendilerinden istifade edilmekte idi. Fakat Viyana bozgununu takiben on altı sene süren harp, yaya askerine olan ihtiyacı artırdığından “be-dergâh” adıyla ocağa her sınıf halktan asker yazılmıştı. Bu durum zaman içerisinde ocakta inzibat bırakmadığı gibi bu toplama talimsiz kuvvetler çok defa kaçmaktan ve yağmadan başka bir şey de yapmıyorlardı. Bundan dolayı devletin esas yaya ocağı kökünden sarsılmış bir hale gelmişti. 


Karlofça Antlaşması'nı takiben diğer ıslahatlar gibi Yeniçeri Ocağı'nın da yoluna konması için girişimlere başlandı. Temmuz 
1701 tarihli bir fermanla yeniçerilerin eskiden devam edegelmiş 
hizmetleri zikredildikten sonra muharebeler dolayısıyla ocağa hariçten alınmış olan şehirli ve köylülerin ocak nizamını bozdukları beyan olunarak bundan sonra bu gibilerin alınmaları men edildi. 
Bundan başka ocağa kayıt olup da hudut kalelerinde hizmet etmemiş olanlar yeniçerilikten çıkarıldı. Böylece Yeniçeri Ocağı temizlenerek mevcudu azaltıldı. Ferman neşredildiği zaman ocağın mevcudu yetmiş binden fazla iken bu miktar yarı yarıya yani otuz dört bine inmiş bulunuyordu. Devlet hazinesi bu sayede mühim bir tasarruf temin ediyordu. 


Yine yapılan düzenlemelerle Kapıkulu Topçu Ocağı'nın top atıcıları (imal edenler değil) altı bine ulaşmışken anlaşmadan sonra bin iki yüz elliye, Cebecilerin miktarı da beş bin civarından iki bin dört yüze indirilmiştir. 

Harplerin uzun sürmesi devletin esaslı süvari kuvveti olan timarlı veya topraklı süvari teşkilatını da alt üst etmiş bulunuyordu. Özellikle savaşlar dönemini fırsat bilen alaybeylerinin irtikâp, tamah ve husumet dolayısıyla tımarları münhal addedip başkalarına vermiş olmaları bozgunluğun en mühim sebebini teşkil etmekteydi. Hükümet de bu son derece hayati meseleyi savaşlar dolayısıyla takip edememişti. 
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Antlaşmadan sonra hükümet timarlı sipahi teşkilatını ıslah için bütün timarlıların beratlarını gözden geçirtmiş, bunlara yeniden berat vermiş, aynı zamanda esas kanuna göre sipahinin mutlak surette sancağında oturup bir harp sırasında alay beyinin kumandası altında sefere gitmesini şart koşmuştur. 


Öte yandan Kaptan-ı Derya Mezemorta Hüseyin Paşa, Veziriazam Amcazâde ile görüşerek donanmanın ıslahı işini ele aldı. 
Donanmada kalyon esası kabul olunarak çekdiri yani kürekli donanma usulü terk edildi. 


Bu tarihe kadar kaptan paşalar, baştarde denilen büyük amiral kadırgasına binip muharebeyi oradan idare ederlerken yeni kanunda kaptan paşanın üç fenerli ve üç bayraklı olan ve başkapudane adı verilen büyük kalyona binerek muharebeyi oradan idare eylemeleri usulü kabul edildi. 


Ayrıca yeni kanun, donanma kumandanlarıyla küçük zabit ve efradın ehliyet, kıdem ve maaşlarına dair zamanına göre esaslı kayıt - ları ihtiva edip eskiliğe değil ehliyet ve bilgiye kıymet vermekte idi. 


KIRIM MESELESİ 


Lehlilerle akdedilen Karlofça ve Ruslarla yapılan İstanbul muahedeleri, Kırım hanlarının bundan sonra bu iki devlet topraklarına düzenledikleri akınları önlemiş olduğundan bu hal, Tatarların yağmacılık ve esir alıp satmak hususundaki geçim kapısını kapatmıştı. 
Buna rağmen Tatarlar, Lehliler ve Rusların antlaşmayı çiğnedikleri iddiasıyla taarruza vesile arıyorlar ve devamlı olarak Osmanlı Devleti'ne müracaatta bulunuyorlardı. 


Ancak Amcazâde Hüseyin Paşa, devletin böyle çapulcu maceralarıyla yeni bir harbe sürüklenmesini istemiyordu. Muahedeyi bozacak her türlü hareketi şiddetle men edip ahderiayet ettiği için Kırım Hanlığı'nın bu yoldaki planları boşa çıkmaktaydı. Öte yandan veziriazamın bu samimi hüsnüniyetine rağmen Rusların boş durmayarak muahedeye aykırı hareketleri de görülmüyor değildi. 
Nitekim Özi taraflarında tahkimat yapmaları ve Ur Boğazı'na yakın yerde kale inşa etmeleri bunun göstergesiydi. Ancak Osmanlılar 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antlaşmayı bozmamak uğruna bu durumlara karşı mümkün olduğunca ağırdan alıyorlardı. 


İşte tam bu sırada Kırım'da Gazi Giray isyanı vuku buldu. 


Karlofça'da Lehistan'la anlaşılan maddelerden birisi Nogay Tatarlarının savaş sırasında zapt ettikleri yerlerden kaldırılıp eski yerlerine ve Özi Suyu'nun karşısındaki Kırım topraklarına yerleştirilmeleri idi. 


Bu sırada Kırım Hanlığı'nda Devlet Giray bulunuyordu. Bunun kardeşi olup, Nureddin Sultan mevkiinde bulunan Gazi Giray, bu maddeye aykırı hareket ederek iki seneden beri tatbik sahasına koymuyordu. Hatta Gazi Giray, biraderi Kırım hanına karşı muhalefet ederek Nogaylarla birlikte birkaç defa Devlet Giray'la çarpıştı. 
Meselenin büyümesi üzerine hükümet Kırım Hanı Gazi Giray'ı türlü vaatlerle Edirne'ye getirdikten sonra tevkif ettirdi ve kalebend olmak üzere Rodos'a gönderdi. 


Bundan sonra Kırım Hanı Devlet Giray hükümetten aldığı emir üzerine Nogayları Bucak'tan alarak Kırım tarafına geçirdi. Halil Paşa Yurdu'nda kalanlar da üzerlerine memur edilen Özi Valisi Yusuf Paşa ile Kırım hanının tazyikleri üzerine her sene hazineye otuz bin kazan akçası vermek, seferlerde yeter derecede adam ile orduya gelmek ve Lehistan topraklarına akında bulunmamak üzere itaat ettiler (Temmuz 1701). 


ŞEYHÜLİSLAM FEYZULLAH EFENDİ 


Veziriazam Amcazâde Hüseyin Paşa büyük bir azimle her sahada memleketin kalkınmasına çalışırken karşısına hükümetin bütün işlerine müdahale eden Şeyhülislam Feyzullah Efendi çıkacaktı. 


Feyzullah Efendi, şehzadeliğinde padişahın hocası olup Sultan II. Mustafa tahta geçtikten sonra ikinci defa şeyhülislamlığa getirilmişti. Padişah, hocasına büyük hürmet göstererek her dediğini yapmakta, makamının ehli olan veziriazama da teveccühünü eksik etmemekteydi. Bu sebeple Feyzullah Efendi sadrazama karşı pek diş geçiremiyor, o da şeyhülislamın nüfuzunu bildiğinden fazla ileri gitmeyerek vaziyeti idare ediyordu. Bununla beraber Amcazâde ile Feyzullah Efendi'nin iyi geçinmelerinde Kaptan-ı Derya Mezemorta 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Hüseyin Paşa'nın da tesiri vardı. İkisinin pek sevdiği bu zât her iki tarafı da idare ederek bir tatsızlığa meydan verdirmiyordu. 


Feyzullah Efendi uzun zamandır şeyhülislamlığı muhafaza ettiği gibi kendisinden sonra makamını süratle yükselttiği büyük oğlu Nakibüleşraf Fethullah Efendi'ye tahsis ettirerek 1702 yılında ona şeyhülislam payesi verdirmişti. İkinci oğlu Seyyid Mustafa Efendi ile üçüncü oğlu Ahmed Efendi'yi Rumeli Kazaskerliği payelerine kadar çıkarmıştı. Dördüncü oğlu Seyyid İbrahim'i şehzade hocası ve aynı zamanda kazasker yaptırmış, amcazâdesi Seyyid Dede Efendi'yi İstanbul kadısı ve Rumeli Kazaskerliği'ne, damadı Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi'yi süratle ilerleterek İstanbul kadılığı payesiyle Rumeli Kazaskerliği'ne namzed yapmış böylece ilmiye rütbelerinin en yüksek derecelerini oğullarıyla damad ve akrabalarına tahsis ettirmişti. Diğer ulemaya neredeyse yüksek ilmiye kapıları kapanmış bulunuyordu. Bu durum senelerce hizmet ederek yüksek derecelere çıkmak için yolu tıkanmış olan büyük kadıların haklı olarak infiallerine sebep olmuştu. 


Nihayet Amcazâde'nin hastalığı nedeniyle Eylül 1702'de önce sadaretten ayrılması on sekiz gün sonra da vefatı üzerine meydan tamamen Feyzullah Efendi'ye kaldı. Şeyhülislamın tavsiyesiyle Bağdat valiliğinden A nadolu valiliğine nakledilmiş olan Daltaban Mustafa Paşa sadarete getirildi. 


Mustafa Paşa, Bosna ve Bağdat valiliklerinde güzel hizmetleri ile tanınmıştı. Basra ile Korna'yı geri almaya ve Bağdat Urbanı'nı cezalandırıp o taraflarda hükümet nüfuzunu arttırmaya muvaffak olduğundan takdir görmüştü. 


Feyzullah Efendi'nin padişah katındaki değerini bilen Daltaban Mustafa Paşa, onun arzusu dairesinde hareket ederek mevkiini muhafaza etmek istiyordu. Hatta merasimde protokol mucibince şeyhülislamlar veziriazamların solunda gitmek icap ederken bunun sadaretinde bu kanun değişerek sadrazamın, şeyhülislamın solunda gitmesi emrolunmuştu. Bundan başka padişah, şeyhülislamla görüşülmedikçe kendisine arz edilen telhis veya takrirleri tensip 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etmiyor ve yapılacak işlerde mutlaka hocasının mütalaasının ve muvafakatinin alınmasını tavsiye ediyordu. 


Böylece şeyhülislam manen hükümdar gibi olup kendisine gösterilmeden ve muvafakati alınmadan padişaha hiçbir şey arz edilmez hale geldi.” 


Daltaban Mustafa Paşa her ne kadar şeyhülislamın tavsiyesinden dışarı çıkmayarak iş görmekte ise de İstanbul ahvaline ve mizacına göre harekete vukufu olmayıp kaba ve tok sözlü ve tab'an haşin olduğundan dolayı devlet erkânı da kendisini sevmiyordu. Hatta padişah da bazı tavırları dolayısıyla kendisinden memnun olmamıştı. 


Öte yandan Amcazâde'yi Ruslara karşı tahrik edemeyen Kırım Hanı, Daltaban Mustafa Paşa'yı ikna etmiş bulunuyordu. Fakat şeyhülislam böyle bir sefere karşı bulunuyordu. Bunun üzerine sadrazam el atından Kırım Hanlığı'nı Ruslara karşı tahrike başladı. 
Oysa yıllar boyunca savaştan perişan olmuş ve yeni yeni toparlanmaya çalışan bir devlet için böyle teşebbüse girişmek son derece tehlikeli bir hareketti. 


DEVLET GİRAY'IN BÜYÜK CÜRETİ 


Kırım Hanı Devlet Giray, hükümetin Rus ve Lehlilerle bir gaile çıkarmak istememesine rağmen bir vesile bularak bu yolu açmak sevdasındaydı. Çok geçmeden de aradığı fırsatı Osmanlı sarayında bulacaktı. Ruslara karşı hareket etmek isteyen yeni veziriazam Daltaban Mustafa Paşadan aldığı teşvik mektubu üzerine harekete geçerek Kalgay Saadet Giray'ı mühim bir kuvvetle Bucak taraflarına gönderdi. Ardından oradan Rusların taarruzuna dair hükümete haberler göndermeye başladı. 


Devlet Giray mektuplarında Özi valisi vasıtasıyla Rusların Kırım'a yakın bir yerde metin bir kale yaparak içine mühim miktarda asker ve harp levazımı koyduklarını ve Kırım'a kasdetmek istediklerini arz etmişti. 


Ancak Reisülküttab Râmi Mehmed Efendi, sadrazamın bu işteki parmağını sezmişti. Derhal şeyhülislama gelerek, “Tatarın bu hareketi mutlak surette veziriazamın başının altından çıkmaktadır. 
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Moskov seferi fikriyle Tatar taifesini cem ettirmek suretiyle hedefi padişahı tehdit ve sizi harcamaktır,” diyerek derhal Devlet Giray'ın azledilerek yerine babası Selim Giray'ın tayinini tavsiye etti. Telaşa düşen şeyhülislam hemen padişaha koşarak veziriazam hakkında, “Bu hainin katli vaciptir. Azl ve katli ile Tatara korku gelir. Şimdiki halde Reisülküttab Rami Efendi'nin her haline mütekeffilim, âkil, kâmil, sadık kultındur. Hizmetinden haz edersiz, vezaret verin, bu hainin tedariki görüldükten sonra sadaret ihsan buyurun,” diyerek Râmi Efendi'yi sadarete tavsiye etti. 


Sultan Mustafa, veziriazamın Tatar işini ehemmiyetsiz tutmasın- dan dolayı şüpheye düşüp hakikati anlamak için gizlice çuhadarlar vasıtasıyla soruşturma yaptırdı. Gelen haberler veziriazamın Tatar üzerine serdar olup Edirne'den ayrıldıktan sonra işlerine müdahale edenlerden intikam almak için Tatar fitnesini tahrik ettiği yönündeydi. Devlet Giray'la Saadet Giray'ın da halkı kendilerine uydurmak maksadıyla veziriazam bizimle müttefiktir, karşımıza kimse gelmez dedikleri bildirildi. Bu durum karşısında Daltaban Mustafa Paşa önce saraya davet olunarak elinden mühür alındı ve üç gün sonra da katledildi.? 


Daltaban Mustafa Paşa'nın yerine gelen yeni Sadrazam Râmi Mehmed Paşa, Kırım hanının doğrudan doğruya bu hali hükümete bildirmek lazım gelirken kendi başına Saadet Giray'ı mühim bir kuvvetle Bucak taraflarına göndermiş olmasından şüphelenmişti. 
Derhal neden böyle bir duruma giriştiklerini Kırım hanına yazdı. 
O da Rusların faaliyetlerini yazarak tedbir aldıklarından söz etti. 


Bunun üzerine Edirne'de bulunmakta olan Rus elçisinden bilgi istendi ve faaliyetleri soruldu. Gelen cevap şu şekildeydi, “Tatarların geçinmeleri taarruz ve yağma ile olduğundan bizimle sulbü istemezler; Kırım'a yakın olarak yapıldığını söyledikleri kale Ur Kapısı'ndan kırk saat uzak mahalde olup bizimle dost olan Potkalı Kazaklarını muhafaza için yapılmıştır. Azak Denizi'nde cenk vaktinde mevcut olan on iki kalyon hâlâ oradadır. İsterseniz size satalım” 


Bu durum karşısında Kırım hanına yerinde oturup mesele çıkarmaması ve Saadet Giray'ı da Kırım'a çağırması emrolundu. 
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Fakat Saadet Giray verilen emri dinlemediği gibi Devlet Giray'ın da Kırım'dan çıkarak ona iltihak edeceği ve sonra Edirne'ye yürüyecekleri haber alındı. 


Kaynakların ifadesiyle Bucak taraflarına geçecek olan Kırım kuvvetleri Bucak Tatarlarını da zorla kendilerine iltihak ettirdikten sonra şöyle hareket edeceklerdi: 


“..Devlete itaat etmemek ve Osmanlı'ya kul olmamak üzere ahd ü misak eyleyüb İsmail ve Kili'ye tâbi olan on iki kariyeyi vurup reayasını esir, emval ve erzakların garet ve ehl-i İslam olanları korkudub cümle eşyalarını yağma ve bir nice avratların tasarruf ve nâ-bâliğ kızlarının bikirlerini izâle ile şımarıp arzularına müsaade olunmazsa (Yani Rusya'ya taarruzlarına müsaade edilmezse) Tuna'yı geçip İstanbul'a yürüyeceklerdi” 

Bu vaziyet karşısında Devlet Giray, hanlıktan azlolunarak (Aralık 1702) üzerine Özi Valisi Yusuf Paşa seraskerliğiyle kuvvetler sevk edildi. 

Azledilen Devlet Giray'ın yerine dördüncü defa olarak babası Hacı Selim Giray tayin edildi. Rodos Kalesi'nde mahbus bulunan Gazi Giray affolunarak babası kalgay ve diğer kardeşi Kaplan Giray da Nureddin tayin olundular. Bunlar babalarından evvel Kırım'a gelerek vaziyete hâkim oldular. 


Sabık Kırım Hanı Devlet Giray babasının Kırım hanı olduğunu ve kendi üzerine de kuvvet sevk edilip katli hakkında da fetva verildiğini ve Sadrazam Daltaban Mustafa Paşa'nın da katledildiğini haber alınca şaşırmıştı. Bu arada etrafındakiler de dağıldığından kırk kadar adamıyla geridöndü. Ancak Bahçesaray'a girmeye cesaret edemediğinden Çerkesistan'a kaçtı. Bucak tarafında bulunan Saadet Giray da Devlet Giray'ın kaçtığını haber alınca İsmail taraflarına kadar gelmişken o da süratle Çerkes topraklarına çekildi. 


Bu suretle Ruslarla harbe sebebiyet verecek bu mühim gaile Râmi Mehmed Paşa'nın sadaretini müteakip bastırılmış oluyordu. 
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İSYAN BAŞLANGICI 


Râmi Mehmed Paşa Karlofça Muahedesi'ndeki hizmeti sebebiyle padişahın teveccühüne sahipti. Buna rağmen 11. Mustafa Han hocasının tavsiyesi üzerine sadarete getirdiği sırada mühr-i hümâyunu teslim ederken, “Şeyhülislamın rey'inden taşra hareket edersen cezaya müstahak olursun,” sözleriyle devlet işlerinden mesul olan hükümet reisirre hocası Feyzullah Efendi'nin emriyle hareket etmesini tavsiye etmişti. 


Râmi Mehmed Paşa, kuvvetli kalem sahibi, güzel şair, ihatalı, devlet işlerini iyi bilir değerli bir vezir olduğundan kendisi selefi olan Daltaban mertebesine düşmesini istemediği gibi onun akıbetine de uğramak arzu etmediğinden pek temkinli hareket etmekte idi. 


Yeni sadrazam görevine özellikle mali tedbirlerle başladı. Eskiden beri memleket dâhilinde işlenip sonradan çeşitli sebeplerle terk edilen çuha ve kumaş dokumacılığını yeniden tesis etmek istedi. Bunun için Selanik'te çuha dokuyan Yahudilerle kumaş imal eden Bursa ustalarından bazılarını Edirne'ye davet ederek, “Ecnebi memleketler yaptıkları çuha ve kumaşın levazımını Türkiyeden aldıkları halde bizde niçin işlenip dokunmaz! Bu, büyük bir kusurdur. Her ne lazım ise tedarik edelim. Fransa ve diğer yerlerden çuha almayalım. Buna bir çare bulun, üstadlarınıza ikram olunur,” diyerek sanatkârları teşvik ederek söz aldı. Bunların Fransadan gelen diba ve hatayi ve sair ecnebi memleketlerinden gelen kumaşlar gibi dokuma yapmaları ve hiç kimse tarafından müdahale edilmemesi hakkında ellerine fermanlar verdi (1703). 


Râmi Paşa tersane işlerine de ehemmiyet verdi. Kaptan paşa ile tersane eminini Edirne'ye getirterek, tersanenin irad ve masrafını inceden inceye tetkik ettirdi. Devletin gelir ve giderini gözden geçirtti. Tasarruf yapmak suretiyle hazine mevcudunu arttırdı. Bundan başka defterdar dairesinde hazineye ait işlerin alım ve satımında kendilerine mühim para getiren aracıların açıktan elde ettikleri parayı hazineye tahsis ettirdi. 


Ancak çok geçmeden Râmi Mehmed Paşa da selefleri gibi şeyhülislamın bütün hükümet işlerine müdahalesinden ve tahakkümünden bıkmaya başladı. Ayrıca Feyzullah Efendi'nin evlatlarıyla mensuplarının, “Vezir kendi çırağımızdır,” diyerek Râmi Paşa'nın istiklâline halel verecek ve şerefine dokunacak sözler sarf etmekte olduklarından bu işe bir son vermek ve şeyhülislamın nüfuz ve tahakkümünden kurtulmak üzere çare aramakta idi. 


Bu sırada ortaya çıkan bir mesele ona aradığı fırsatı verecekti. 
Gürcistan'da çıkan karışıklıklar nedeniyle bölgeye Turnacıbaşı kumandasıyla dört oda yeniçeri ve iki yüz nefer cebeci gönderilecekti (Ağustos 1703). 


Sefere memur cebeciler, büyük ağaları olan cebecibaşı ile Kethüdalarına gelip, “Mademki bizi sefere memur eylediniz, birikmiş maaşlarımızı isteriz. Padişah hazretleri Edirnede! Kime feryad edelim ve kimden isteyelim? Kaymakam namına olan sefih oğlan (Feyzullah Efendi'nin damadı Köprülüzâde Abdullah Paşa) güvercin uçurmaktan eli değmez! Arz-ı hâl etsek merhamet edip yüzümüze bakmaz,” diye evvela cephanelikte toplandılar. Gülbank çekerek maaşlarını istediler.> 


Kalan maaşlarından bir miktar verildi ise de tamamını almadan gitmeyeceklerini söylediler. Her ne kadar arkanızdan gelecektir denilse de dinlemediler. Kışlalarından çıkarak Etmeydanı'nda Fazlı Paşa Sarayı önüne toplandılar. 


Cebecilerin Gürcistan seferine gitmek istememeleri üzerine İstanbul kaymakamı bulunan şeyhülislamın damadı Köprülüzâde Abdullah Paşa, sekbanbaşı ve cebecibaşı ile görüşerek en iyi çare olmak üzere bunların birikmiş maaşlarını verip sevk etmeyi muvafık bularak keyfiyeti Veziriazam Râmi Mehmed Paşa'ya bildirdiler. 


Cebecilerin serkeşlikleri Edirne'de duyulunca bu hal cebecibaşının gevşekliğine verilerek azlolundu. Yerine Boşnak Sarı İbrahim Ağa tayin edildi ve yeni cebecibaşı Veziriazam tarafından bazı gizli emirlerle acele İstanbul'a gönderildi. 


KÜFRÂN-I NİMET ETMEYİNİZ! 
19 Temmuz 1703'te İstanbul Kaymakamı Abdullah Paşa, Cebecilerin maaşlarına mukabil bir miktar vermek suretiyle işi hal- 


126 Kayı VII: Kutsal İttifaka Karşı 


letmek istemiş ve cebeciler de bunu kabul eylemişlerdi. Fakat çok geçmeden gruptan bazılarının, “Ne durursunuz? Sizin işiniz burada kapanıp durmakla bitmez. Hemen Atmeydanı'na varalım. Yeniçeri Ocağı'ndan yardım talep edelim,” demesiyle iş çok farklı bir boyut aldı.Böylece maaşlarının tamamının verilmesini isteyerek yeniçerilerin yeni odalardaki Etmeydanı önüne toplandılar. 


Bu hal üzerine yeniçeriler evvela kendi kışla kapılarını (ortaların kapılarını) kapayarak bunları içeri sokmamışlar ise de cebecilere bir hayli de ayak takımı iltihak eylediğinden onların da yardımlarıyla kapılar açılıp içeriye girdikten sonra cemiyetlerini büyüttüler. 


İş bu duruma gelince Abdullah Paşa, sekbanbaşı ile görüşüp İstanbul kadısı olan Feyzullah Efendi'nin damadı Seyyid Mahmud Efendi hariç olarak ulema ve İstanbul'daki devlet ricali ve ocak zabitlerini saraya davet ile yeniçeri ve bostancıları silahlandırıp sancak-ı şerifi çıkarmak suretiyle bu ayaklanmayı bastırmaya karar verdi. 
Lakin sancak-ı şerif Edirnede padişahın yanında bulunduğundan Eyüp Türbesi'ndeki sancak getirtildi. Fakat İstanbul Kadısı Seyyid Mahmud Efendi, bacanağı olan Abdullah Paşa ile aralarının açık olması sebebiyle hastalığından bahis ile davete icabet etmedi.?' 


Ertesi sabah İstanbul'daki bütün ocak ağaları yeniçerilerle erkenden saraya gelmiş ise de Saray Ağası Osman Ağa yeniçerilerin saraya girip yağma yapmaları ihtimalini düşünerek kapıları kapatmış olduğundan söylenen sözleri dinlememiş ve bu suretle aradan epeyce zaman geçmişti. 

Sekbanbaşının saraya gittiğini duyan asiler fırsatı kaçırmayıp hemen ağa kapısına hücum ile yağma ettikten başka ağakapısı zindanındaki mahbusları da salıvererek cemiyetlerini büyüttüler. 
Ardından da İstanbul kaymakamının sarayına hücum ettiler. 


Abdullah Paşa'nın adamları paşa kapısının kapılarını kapatarak, “Paşa dünden beri saraydadır,” diye kendilerini müdafaaya kalktılar. 
İki taraf arasındaki çarpışmada bir cebecinin ölmesi işi kızıştırdı. 
Nihayet vezir sarayına girip yağmadan sonra ocak muhzırı hapsinde olanları da hapisten çıkarıp kendilerine iltihak ettirdiler.?* 
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Cüretleri daha da artan asiler oradan saraya gittiler. Yeniçeriler de saray kapısının kendilerine açılmamasından müteessir olarak asiler tarafına meylettiler. Bu durum üzerine sekbanbaşı bunların aralarından kaçarak kendisini kurtarmak istemiş ise de Tavukpazarı tarafında atından düşerek yakalandı. Feyzullah Efendi'nin damadı İstanbul Kadısı Seyyid Mahmud Efendi de evinden alınarak sekbanbaşı ile beraber hapsedildi.” 


Bu hadisenin ertesi günü yeniçerilerin ve medrese softalarının da katılımıyla daha da kuvvetlenen asiler, Sekbanbaşı Haşimzâde Murtaza Ağa'yı bayrağını çıkar diye sıkıştırdılar. Murtaza Ağa, “Velinimetiniz olan padişah üzerine isyan ile küfrân-ı nimet etmeyiniz! 
Bu gibi harekete cüret edenlerin akıbetlerinin ne olduğu malumdur. 
İsyandan el çekerseniz sizin affınıza kefil olurum? dedi ise de hiçbiri bu sözlere kulak vermedi. Hem de fırsatı ganimet bilerek yeniçeri ağalığını elde etmek isteyen mazul kul kethüdası Çalık Ahmed Ağa'nın teşvikiyle Murtaza Ağa'yı öldürdüler (Temmuz 1703). 


Asiler yeniçeri ağalığını Çalık Ahmed'e vermek istedilerse de o henüz zamanı gelmediğini düşünerek almadığı gibi sekbanbaşılığı da vekâlet suretiyle kabul etti. Asilerin hapsettikleri İstanbul Kadısı SeyyidMahmud Efendi kendisine yapılan tehdit üzerine sekbanbaşının akıbetine uğramak istemediğinden onlara iltihaka mecbur oldu ve İstanbul'daki ulemayı Atmeydanı'na, asilerin yanına davet etti.2 


Bu sırada Saray-ı Cedid-i Âmire'de yani Topkapı Sarayı'nda toplanmış olan ulema ve devlet erkânı sekbanbaşının akıbetini duyunca isyanı bastırmak için alacakları tertibatın bozulduğunu anlamışlardı. Kaymakam Köprülüzâde Abdullah Paşa, “Bu fitnenin tarafımızdan bastırılması mümkün olamadı. Mukadderat böyle imiş. 
Şimden geru münasip bir zaman uzlet ve inzivaya çekilip gözden kaybolmaktır,” diyerek gizlenmeye karar verdi. Vaziyeti padişaha yazdıktan sonra ortadan kayboldu. Saraydaki heyetin de bir kısmı saklanıp ve bir kısmı da Atmeydanı cemiyetine iltihak eylediler. 
Ortada hükümet kalmamıştı. 


İsyanın dördüncü günü cumaya tesadüf etmişti. 
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Cuma namazının şartlarından biriside imamın yani padişahın adaleti olduğundan ve bu hareket âdil olmayan padişah üzerine yapıldığından Cuma namazı sahih olmaz denilerek bu işlerin neticesine kadar cuma namazı kılınması yasak edildi. 


“ Cemiyetin idaresini bundan sonra Karakaş Mustafa denilen bir timarlı sipahi ele aldı. Bu adamın timarı, şeyhülislamın telhisçisi Bılanlı Mehmed Ağa'nın müdahalesiyle elinden alınmıştı. O da dirliğini, yani timarını kurtarmak için Edirne'ye kadar gelmiş; telhisçiyi görmüş, yalvarmış, yakarmış ise de telhisçi bunu yanından kovmuştu. 

Üzüntülü bir halde Edirne'den İstanbul'a gelen Karakaş, memleketine gitmek üzere Üsküdar'a geçtiği sırada Cebeci isyanı patlak vermişti. Bundan ümide kapılan Karakaş bir müddet beklemiş ve işin büyüdüğünü görmesi üzerine İstanbul'a geçerek Atmeydanı'ndaki asilere iltihak ederek cerbezesiyle söz sahibi olmuştu. 


Asiler bundan sonra memur tayinine başladılar. İki defa Rumeli kazaskeri olan Paşmakçızâde Ali Efendi'yi zorla evinden alarak şeyhülislam ilan ettiler. Ancak onun geridurması üzerine sonradan yerine İmam Mehmed Efendi'yi getirdiler. Maktul sekbanbaşının yerine de Çalık Ahmed'i sekbanbaşı yaptılar. Çalık, birkaç gün sonra da yeniçeri ağalığına getirildi. 

İstanbul kaymakamlığına ise Amcazâde Hüseyin Paşa'nın damadı olup mazul olarak Anadoluhisarı'nda oturmakta olan Kavanoz Ahmed Paşa'yı münasip görmüşlerdi. 


Asiler bundan sonra padişaha bir ariza takdim ettiler. Arizada şeyhülislam ile nakibüleşraf olan oğlu Fethullah ve Rumeli Kazaskeri Dede Efendileri azledilerek hepsinin İstanbul'a yollanmasını ve padişahın da acele İstanbul'a gelmesini rica ettiler. Şayet bu ricaları kabul olunmayacak olursa Edirne'ye hareket edeceklerini bildirdiler. 


FERMANINIZ ÜZERE HAREKET EYLEDİM! 


I1. Mustafa Han, babası Avcı Sultan Mehmed gibi Edirne'yi seviyor ve fırsat düştükçe ava gidiyordu. Saltanata geçtiği tarihten beri İstanbul'u ihmal edip Edirne'de oturmaktaydı. 
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Abdullah Paşa'nın haberi gelerek, İstanbul'daki isyan Edirnede duyulduğu zaman yeniçeri ağasıyla diğer ocak ağaları ve sair ileri gelenler şeyhülislamın konağında sabaha kadar vaziyeti görüştüler. 
Neticede bu isyanın maaş ve atiyye isteğiyle meydana geldiği kararına varılarak Kul Kethüdası Abdullah Ağa ile acele olarak İstanbul'a külliyetli para yollandı. Vaziyetten endişe eden padişah bu halin ne olacağı hakkında şeyhülislama hatt-ı hümayun göndermişti, Feyzullah Efendi bu hatt-ı hümayuna, “Mesele ulufe nizâ'ıdır. Kul kethüdası kullarıyla otuz kese akçe yollandı,” cevabını verdi. 


Ertesi gün Veziriazam Râmi Mehmed Paşa'nın sarayında toplanıldı. Bu içtimada şeyhülislamdan başka Şeyh Vani Efendi'nin kızından olan büyük oğlu Nakibüleşraf Fethullah Efendi ile Vezir Enişte Hasan Paşa, Rumeli ve Anadolu kazaskerleri, yeniçeri ağası, defterdar, Edirne kadısı ve ocak ağaları vardı. 


Bu görüşmede, şayet kulkethüdası İstanbul'dan muvaffakiyetsizlikle avdet ederse ne gibi tedbir alınacağı müzakere edildi. Neticede cebeciler nedamet etmezlerse öldürülmelerinin vâcib olduğuna dair fetva alınmasına karar verildi. 


Çok geçmeden İstanbul'daki ihtilâlcilerin isteklerini bildiren heyet Edirne'ye ulaştı. Şeyhülislam Feyzullah Efendi, heyetin getirdiği arizanın, kendisi ile evlat ve yakınları aleyhinde olduğunu haber aldığında arizanın padişaha takdimine müsaade etmedi. 
Heyet azalarını da Edirne bostancıbaşısı marifetiyle Eğridere palangasına sürdürdü.” 


Fakat İstanbul'da patlak veren isyan Damad Moralı Hasan Paşa'nın eşi ve padişahın kızkardeşi tarafından önce Valide Gülnüş Emetullah Sultan'a sonra da padişaha haber verildi. 11. Mustafa Han derhal veziriazamı davet ederek, “Rikâb-ı hümayunuma gönderilen elçiler hakkındaki bu muameleye sebep nedir? Dilekleri sual olunmadan bu makule işler isyanı alevlendirmekten başka neye yarar?” diye sorup kendisini tekdir etmesi üzerine şeyhülislamın tahakkümünden usanan Râmi Mehmed Paşa fırsatı kaçırmayarak, “Benim şevketlü efendim, bana mühr-i şerifi teslim buyurduğunuzda zinhar şeyhülislamın reyinden hariç hareket eyleme diye 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tenbih buyurduğunuz için bu işte dahi ferman-ı hümayununuz üzere muvafakat eyledim,” cevabını verip mahzarları gösterdi.? 


Padişahın kendisine haber verilmeden yapılan bu davranışa oldukça cdnı sıkılmıştı. Derhal Eğridere'ye sürgün edilen İstanbul heyetini Edirne'ye davet etti. Feyzullah Efendi'nin de dört oğluyla beraber Karadeniz yoluyla Erzurum'a gönderilmesine irade çıktı. 


Veziriazam sarayına dönünce toplantı münasebetiyle Paşakapısı'nda bulunan şeyhülislama hiçbir şey sezdirmeyerek hürmet ve ikram ile konağına gönderdi. Arkasından da hatt-ı hümayunla beraber çavuşbaşıyı yollayıp akşamla yatsı arasında Feyzullah Efendi'yi arabalarla Edirne'den çıkarıp Sabuncu Köyü'ne sevk ettirdi. Feyzullah Efendi oradan da Varna'ya gitmek üzere derhal yola çıkarıldı. 


Asilerin gönderdikleri arizada padişahın İstanbul'a gelmesi teklifi de vardı. Verilen cevapta şeyhülislam ile evlatlarının sürgün edildikleri ve kendisinin (padişahın) de cemiyetin dağılmasını müteakip İstanbul'a hareket edeceği bildirilmişti. Fakat isyancılar cephesinde işin şekli değişmiş, padişahın hal'i düşünülür olmuştu. Padişahın gönderdiği emre karşı Veziriazam Râmi Mehmed Paşa'nın yerine Kavanoz Ahmed Paşa'yı getirdiler. Edirne'den dönen heyetin, padişahın cemiyet dağıldıktan sonra İstanbul'a geleceği hakkındaki sözlerinden kuşkulanan asi elebaşıları, gelen heyete, “Edirne'de siz: kandırmışlar. Maksadınız cemiyetimizi dağıtmaktır,” sözleriyle gönderdikleri heyeti cemiyetlerinden çıkarıp, “Bundan sonra kararımız Edirne'ye gitmektir,” diyerek Davudpaşa sahrasına göçtüler. 


Fakat Mirahur Selim Ağa bir kolayını bulup asilerin elinden kurtularak Edirne'ye kaçmaya muvaffak olmuştu. Veziriazam ile birlikte 11. Mustafa tarafından huzura kabul edilerek vaziyeti açıkça anlatmış olduğundan bu halden müteessir olan padişah asilere karşı hemen kuvvet toplanmasını emretmiştir. 

Evvela İstanbul tarafına hiçbir kuvvet geçirilmemesi için İzmit ve Mihaliç taraflarına fermanlar gönderildi. Hüdavendigâr (Bursa) ve Sultanönü (Eskişehir) sancakları mutasarrıfı Hasan Paşa'nın, kapısı 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halkıyla hemen Mudanya iskelesine giderek oradan İstanbul ve Rumeli taraflarına hiç kimseyi geçirmemesi emrolundu. Marmara'nın Rumeli sahilleri sıkı kontrol altına alındı. 


Kırım hadisesi sebebiyle Babadağı'nda bulunmakta olan kuvvetler ile Rumeli birliklerinin Edirne'ye gelmeleri buyuruldu. Anadolu Valisi Numan Paşa'nın da Gelibolu yoluyla acele Edirne'ye gelmesi hakkında fermanlar gitti. Fakat asileri sevk ve idare edenler daha evvel Mudanya ve İzmit geçitlerini elde etmiş olduklarından hükümet kuvvetleri muvaffak olamadılar. 


Mustafa Han bayraklar açtırarak yeni sipahi, silahdar ve serdengeçti kuvvetleri topluyordu. Rumeli'den istenilen bütün kuvvetler geldi. Edirne'de toplanan kuvvetler, padişah tarafından asilere gönderilen hatt-ı hümayuna karşı sadakatlerini arz ettikleri gibi bir tepsi üzerine konulan Kur'ân-ı Kerim, ekmek, tuz ve kılıç üzerine ve padişaha karşıisyan eden asilerle harp edeceklerine ve sözlerin- de sebat edip Sultan Mustafa'ya sadık kalacaklarına yemin ettiler. 


Veziriazam istekleri kabul edilip yapıldıktan sonra asilerin inatlarında sebat edip itaatsizliklerinde devam ettikleri takdirde katillerinin caiz olduğuna dair fetva aldı. Asilere karşı sevk edilecek kuvvetlere veziriazam serdar tayin edildi. 


Davutpaşada toplanmış olan asi kuvvetler, Nalbandoğlu Vezir Hasan Paşa'yı İstanbul kaymakamlığında bırakarak 10 Ağustos 1703'te İstanbul'dan çıkarak Davutpaşa'ya gelmişlerdi. Daha sonra ayın otuzuncu günü Edirne'ye doğru yola çıktıklarında kuvvetleri otuz bini bulmuştu.” 


PADİŞAH KİM OLACAK? 


Silivri mevkiine geldikleri zaman Sultan Mustafa'nın yerine kimin getirilmesi lazım geleceğini görüştüler. Asiler İstanbul'da iken henüz kimi hükümdar yapacaklarına dair bir kararları yoktu. Fakat Sultan IV. Mehmed'in oğullarını istememekte kararlıydılar. Bazıları Kırım Hanzâdesini ve bazıları İbrahim Hanzâdelerden (Sokullu Mehmed Paşa'nın Esmihan Sultan'dan gelen soyu) birini hükümdar 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yapalım gibi sözler sarf ediyordu. Silivri'ye geldiklerinde 11. Ahmed Han'ın oğlu Şehzade İbrahim üzerinde birleşmiş bulunuyorlardı. 


Ancak 16 Ağustos 1703'te Silivri'de Veziriazam Ahmed Paşa'nın çadırında'yaptıkları bir görüşmede Şeyhülislam İmam Mehmed Efendi, Şehzade İbrahim'in henüz on bir yaşında bulunduğunu belirterek hükümdarlık sırasının âkil ve reşid olan en büyük şehzade ve Sultan Mustafa'nın biraderi Ahmed'in (111. Ahmed) olduğunu belirtti. Bu mütalaa nedeniyle Şehzade İbrahim'den vazgeçip otuz bir yaşında bulunmakta olan Sultan IV. Mehmed'in diğer oğlu Şehzade Ahmed'in cülusuna karar verildi. 


Yeniçeri ağası, Şehzade İbrahim'i istemekte olduğundan kendisi zorla ikna edilerek hanedanın en yaşlı şehzadesi Ahmed üzerinde ittifak hâsıl oldu. Şehzade Ahmed'in padişah olmasını isteyenler, Edirnede Sultan Mustafa'yı müdafaa edecek kuvvetlerle İstanbul kuvvetlerinin aralarını bulmak suretiyle saltanat tebeddülünü kan dökmeden halletmeyi düşünmüşlerdi. 


Şehzade Ahmed'in cülusuna karar verildikten sonra her tarafa emirler gönderilerek Sultan Ahmed adına hutbe okunması bildirildi. 


Diğer taraftan Veziriazam Râmi Mehmed Paşa Edirne dışındaki ordugâhta kalarak Evlâd-ı Fatihân Kumandanı Vezir Yörük Hasan Paşa'yı seraskerlikle asi birliklerin üzerine göndermişti. Aynı zamanda asi kuvvetlere nasihat etmek üzere ulemadan bazılarını da orduyla yollamıştı. 


Serasker Yörük Hasan Paşa sekiz bin kişilik ordusuyla 17 
Ağustos'ta Çorlu'ya geldiğinde, İstanbul kuvvetleriyle karşılaştı. 
İstanbul kuvvetlerinin çokluğunu ve kendi kuvvetinin azlığını görüp mukabele edilemeyeceğini beyan ederek veziriazamdan yardımcı kuvvet istedi. Bunun üzerine Eski Saray baltacılarıyla arz ağaları adamlarından yüzer nefer ve diğer saray adamlarından da bir miktar kuvvet yollandı. 


Yörük Hasan Paşa bir taraftan da asileri oyalamak gayesiyle nasihatçileri onlara yolladı. Nasihatçi heyeti karşı tarafa gidip onların veziriazamı Ahmed Paşa'nın çadırında İstanbul kuvvetleri 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ileri gelenleri ile görüştüler. Her dediklerinin yapıldığını, kendi tayin eyledikleri memurların padişah tarafından kabul edildiğini ve cemiyetlerinin dağılmasını müteakip padişahın İstanbul'a gideceğini ve bu hareketin düşmanlara fırsat vereceğini söyledilerse de verilen karardan dönmediler. Şeyhülislam İmam Mehmed Efendi gelen heyete, “Bizim kimseye kasdımız yoktur; Sultan Mustafa ittifakla hal' ve Sultan Ahmed'i iclâs edip İstanbul'a getirmek isteriz, dedikten sonra yedi adet fetva çıkararak murahhas olarak gelen Edirne heyetine verdi. İstanbul kuvvetleri Çorlu'da, ilk defa yeni hükümdar ilan ettikleri Sultan Ahmed namına hutbe okutup Cuma namazı kıldılar. 


Yörük Hasan Paşa Sultan Mustafa'nın hal'ine dair fetvaları görünce durumun vahametini anlayıp bunları Edirne'ye padişaha yollayıp cevabını beklemek istedi. Fakat karşı taraf bu hal'i Hasan Paşa'nın bir hilesi zannederek kendisine ya yolları üzerinden gitmesini veyahut harp etmesini teklifettiler. Hasan Paşa çarpışmaya cesaret edemeyerek Karıştıran mevkiine doğru çekildi. Bunun üzerine İstanbul kuvvetleri Edirne üzerine yürüdü. Cesaretleri daha da artmış bulunuyordu. 


Veziriazam Râmi Mehmed Paşa ise muharebeye gider gibi sancak-ı şerifi veteberrüken de Kâbe anahtarlarını alarak Edirneden hareketle Hafsa'ya gelmiş bulunuyordu. Burada iken Yörük Hasan Paşa ordusundan gizlice çıkarak yanına geldi (20 Ağustos) ve vaziyeti anlattı. Vaaz ve nasihatle bu işin önüne geçilemeyeceğini bildirdi. 
İşin ciddileşmesi üzerine Veziriazam'ın otağında toplanıp vaziyeti gözden geçiren ordu erkânı, askerin maneviyatını arttırmak için bizzat 11. Mustafa'nın ordugâha gelmesine karar verdiler. Bu arada İstanbul kuvvetleri de Babaeski kasabası civarına geldiklerinden iki taraf arasında bir merhale kadar bir mesafe kalmış bulunuyordu. 
Edirne kuvvetleri burada siperler kazarak mevzi aldılar. 


İŞ BİTTİ, SÖZ TÜKENDİ! 
İki taraf kuvvetlerinin karşılaşıp çarpışmasından evvel, İstanbul'dan gelenler el altından Edirne kuvvetleriyle de anlaşma 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yolunu araştırmışlar ve bunda muvaffak olmuşlardı. Neticede Edirne kuvvetlerinin İstanbul kuvvetlerine iltihakına karar verilmişti. 
Hâlbuki bu halden haberdar olmayan 11. Mustafa askerin kendisine yaptığı sadakat yeminine inanarak kuvvetlerin başına gelmişti. 


Nitekim her iki kuvvetin son merhaleye ve günün akşamı aralarındaki parola mucibince iltihak vakti geldiğini düdüklerle birbirlerine haber ettiler. Ardından Edirne birlikleri hep birden tüfeklerine ateş vererek Babaeski tarafındaki İstanbul kuvvetlerine iltihak etmek üzere çıkıp gittiler. 


Hayret içinde kalan Râmi Mehmed Paşa ile diğer devlet erkânı başlarının kaygısına düşerek, “Kul taifesi vefakarlık etmeyip hainlik edip yüz döndürdüler. Gelen askere tebaiyyet ettiler. Bundan sonra karşı durmakta fayda yok; Edirne'ye teşrif buyurun! Yarın bakalım ahval ne yüzden zuhur eder” diyerek vaziyetten padişahı haberdar eylediler. 


Bu durum karşısında Hafsadan ayrılan 11. Mustafa Han, yedi saatte Edirne'ye geldi. Padişah, asilerin, biraderi Sultan Ahmed'i hükümdar ilan ettiklerini Hafsa mevkiine geldikleri zaman haber almıştı. Hatta Hırka-yı Şerif'i arabaya yükletirken, “İnşaallah heman selâmetle saraya varub şu emaneti sahibine (yeni hükümdara) teslim ideydik, Allah mübarek eyleye padişahlığın,” demişti. Çuhadarı olan Müverrih Fındıklılı Mehmed Halife, “Niçin böyle meyus olursuz, eslafımız erazil eşkıya elinden ne zahmetler çekmiştir,” dediği zaman padişah, “Yok yok iş bitti, söz tükendi! Vüzerâmla kul ağalarım gelen eşkıyaile yek-dil ve yek-cihettirler. Şerlerinden Cenâb-ı Bâri'ye sığındım. Cümlesini kahr u helâk eyleye,” demiştir. Sultan Mustafa saraya geldiğinde Valide Sultan feryad ederek kendisini karşıladı. 
Padişah validesinin elini öptükten sonra, “Kul beni tahttan indirmişler, yerine karındaşım Sultan Ahmed'i padişah eylemişler. Allah mübarek eyleye, evlatlarım ve hassaten cariyelerim kendisine Allah emaneti olsun,” sözleriyle ve beş oğluyla birlikte biraderi Ahmed'in oturduğu daire-i uzlete çekildi. 


Gitti Tübâ bir yana serv-i dil-ârâ bir yana 
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22 Ağustos 1703'te Hafsa karargâhını ele geçiren birleşik kuvvetler doğru Edirne'ye geldiler. İki taraf arasında kan dökülmeden neticelenen bu korkunç hadiseden dolayı herkes memnun olmuştu. 
Sultan Mustafa'nın yerine ana, baba bir kardeşi 111. Ahmed geçti 
(22 Ağustos 1703). 


Öte yandan başta Sadrazam Râmi Mehmed Paşa olmak üzere öteki hükümet erkânı kaçarak her biri bir yere gizlenmiş bulunuyordu. Kaçmaya çalışan Feyzullah Efendi Pravadi'de yakalanarak Edirne'ye getirilip büyük hakaret ve işkencelere uğradıktan sonra katledildi.” Oğlu Fethullah Efendi de İstanbul'da öldürüldü. Öteki evlatları ve akrabaları ise bir süre Yedikule Zindanı'na konuldu, daha sonra da Kıbrıs'a sürüldü.” 


İstanbul'dan kalkan bir ihtilâl ordusunun Edirne'de bulunan Sultan 11. Mustafa'yı tahtından indirmesiyle sonuçlandığı için Osmanlı tarihlerinde Edirne Vakası adı verilen bu olaya Feyzullah Efendi Vakası da denilmiştir.” 


VEFATI VE ŞAHSİYETİ 


Yeni padişah 111. Ahmed Han, Edirne Vakası'ndan sonra saray kadroları ve devlet erkânıyla İstanbul'a dönmüş, II. Mustafa Han ve şehzadeleri de İstanbul'a getirilerek Topkapı Sarayı Kafes Kasrı'na kapatılmışlardı. 


Hal'inden sonra ancak yüz kırk gün yaşayabilen Sultan 11. Mustafa Han 29 Aralık 1703'te İstanbul Sarayı'nda fani dünyadan baki âleme göçtü. 

Sultan 11. Mustafa'nın gerek Edirne Vakası sırasında ve gerek hal'inden sonra sinirleri fazlasıyla bozulmuştu. Tac ve tahttan ayrılmasının etkisiyle hastalanmış, istiska olarak yatağa düşmüş ve mesanesi de tıkanmıştı. 

Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, teçhiz ve tekfiniyle ilgilenerek ona karşı son vazifeleri yerine getirdi. Cenaze namazı ise Ayasofya Vaizi Şeyh Mustafa Efendi tarafından kıldırıldı. Sultan Mustafa, Yeni Camii civarındaki Valide Turhan Sultan Türbesi'nde, babasının ayak 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ucuna defnedildi. Sekiz sene dokuz ay on yedi gün tahtta kalan II. 
Mustafa Han, kırk bir yaşındayken ahirete göçmüştü. 


Sultan TI. Mustafa, IV. Mehmed Han'ın oğludur. Annesi, Girit'te Resmo şehrine yerleşmiş Venedikli Verzizi ailesinden cariye kökenli Rabia Gülnüş Sultandır (1642-1715). Emetullah Rabia Gülnüş Valide Sultan, Valide-i Cedid adlarıyla anılmış, iki padişah anası, hayırsever valide sultan olarak ünlenmiştir. 


IV. Mehmed'in büyük şehzadesi olan 11. Mustafa, 2 Haziran 1664 
tarihinde Edirnede iken dünyaya gözlerini açtı. Doğumu dolayısıyla yedi gün yedi gece şenlik yapılan şehzade Mustafa'nın çocukluğu da yine Edirne'de geçti.” İstanbul'un fethinden sonra Edirnede tahta oturan padişahların ikincisidir. Başkent olarak bu kenti İstanbul'a tercih eden padişahların da sonuncusu olacaktır. 


Mustafa, babasıyla Mora Yenişehir'inde bulunurken henüz beş yaşındaydı. Burada iken bed-i besmele töreniyle ilk dersi Vani Mehmed Efendi'den aldı ve “Rabbi yessir”i okudu. Yazı hocası ünlü hattat Hafız Osmandı. 1670€ gelindiğinde ise, Seyyid Feyzullah Efendi'den ders almaya başladı. 


Tarih 6 Haziran 1675'i gösterdiğinde, Edirne'de Şehzade Mustafa ve kardeşi Ahmed için muhteşem bir sünnet düğünü yapılmıştı. Bu gösterişli sünnet düğünü geceli gündüzlü 15 gün sürdü. 

Şehzade Mustafa, devrin büyük âlimlerinden dersler aldı. Hocaları Vani Mehmed Efendi ve Seyyid Feyzullah Efendi'dir. Ok atmakta ve kılıç kullanmakta pek mahirdi. IV. Mehmed Han, çıktığı seferlere ve düzenlediği av partilerine oğlu Mustafa'yı da götürmekteydi. 
Nitekim 1672 yılında çıktığı birinci Lehistan Seferi'nde Şehzade Mustafa da yanında bulunuyordu. Böylece genç şehzade, Osmanlı Avrupa'sını yavaş yavaş tanımaya başlamıştı. 


Viyana bozgununun getirdiği yıllar saray ve hanedan için üzüntülü yıllardı. Toplumda ve asker arasında gelişen huzursuzluk babasının tahttan indirilmesine kadar vardı. IV. Mehmed Han tahttan indirileceğini anlayınca çok iyi yetişmiş bulunan oğlu Mustafa'nın saltanata geçirilmesi için uyarıda bulundu. Fakat bu uyarı dikkate 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alınmadı. Artık Osmanlı'da saltanata hanedanın en yaşlı üyesinin çıkması kaidesi yer etmeye başlamıştı. 


Nitekim o zaman ekber üye olan IV. Mehmed Han'ın kardeşi 11. 
Süleyman, devlet ileri gelenleri tarafından padişahlığa layık görülerek tahta oturtuldu. Osmanlı tahtına oturan 11. Süleyman, haremiyle birlikte Edirne'ye göçmüştü (1689). Mustafa ise babası ve küçük kardeşi (111.) Ahmed'le beraber kapalı arabalara bindirilip Edirne Sarayı'na götürüldü. Şehzade Mustafa, bir süre günlerini Topkapı Sarayı'nın Şimşirlik Kasrı'nda göz hapsiyle geçirdi. Daha sonra Edirne'ye sevk edilmiş olup burada serbest bir hayat sürmüştür. 

11. Süleyman Han'dan sonra saltanata geçen Sultan 11. Ahmed Han döneminde (1691-1695) Şehzade Mustafa yine Edirne'de yaşamına devam ediyordu. Fakat Sultan Ahmed de ölümcül hastalığa yakalanmış olup, uzun süre saltanat tahtında oturamamıştı. 


1695-1703 yıllarında saltanatta bulunan II. Mustafa Han, kızıl ve seyrek sakallı, kısa boyunlu, orta boylu ve heybetli idi. Meşhur sanatkâr Levni tarafından yapılmış bir minyatürü de vardır. 


II. Mustafa Han zeki, yumuşak tabiatlı, adaletli ve zamanın ilimlerini iyi bilen bir kişi idi. Kendisinin karakter bakımından önceki padişahlardan daha sağlam, olgun ve ender görülen ölçüye sahip bulunduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda devlet parasının toplanmasında ve dağıtımında bu ölçülü davranışını gösterdiği, cimri ya da savurgan olmadığı da bilinmektedir. 1699'dan sonra, babası gibi ava ilgi duymaya başlayan padişahın bir merakı da okçuluktu. 


Dokuz seneye yakın saltanat süren 11. Mustafa Han muktedir, gayretli, vatanperver, çalışkan ve değerli bir padişahtı. Âlimlere ve hocasına hürmeti o kadar çoktu ki, bu hal tahttan indirilmesinin de sebebi olacaktı. 


Hükümdarlığının ilk senelerinde gayret ve faaliyeti ile savaş talihini Osmanlı Devleti'nin lehine çevireceğine inanmıştı. Her ne kadar ilk zamanlarda bu düşüncesinde kararlı görünse de Zenta Muharebesi'nden sonra ümidi kırılmış ve zamanını Edirne'de 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geçirmiştir. 11. Mustafa, sefere çıkan son Osmanlı padişahı olup, Edirne'de tahttan indirilen tek padişahtır. 


II. Mustafa Han bundan sonra bir taraftan reform faaliyetleri bir taraftan da imar işleri ile ilgilenmiştir. Saltanat dönemi süresince Edirne'de Saraçhane Köprüsü'nü onartmış, İnebahtı'da 11. Bâyezid Camii'ni yeniden inşa ettirmiştir. 

Bu arada daha önce yanmış bulunan Galata Kalesi içindeki kilisenin boş arsasına Valide Sultan'ın isteği üzerine yaptırılan “cami-i şerif ve ma'bed-i lâtif”, özenle döşenerek Şubat 1697'de Galata Yeni Camii adıyla ibadete açıldı. 


Yine onun döneminde Mescid-i Harâm'da Hacerü'l-Esved'in mahfazası, Kâbe tavanını tutan direkler ve yüzeye inen merdiven, Mescid-i Kubâ'da eskiyen duvar ve minare yenilenmiş, Mebrekü'nnâka üzerine dört direkli bir kubbe, dışarıya bir sebil ve abdest alma yerleri yaptırılmış, derin su kuyuları kazdırılmıştır. 


Devrinde devlet adamları ve âlimler, kıymetli ilmi ve sosyal müesseseler yaptırmışlardır. Hocası Feyzullah Efendi, Fatih'te bir medrese ve değerli kitapların toplandığı bir kütüphane; Sadrazam Amcazâde Hüseyin Paşa, Saraçhanede bir medrese, kütüphane ve çeşme; Sadrazam Râmi Mehmed Paşa, Eyüp'te bir çeşme ile mektep; Damad Ali Paşa bir kütüphane yaptırmışlardır. Sultanın silahdarı olan Çorlulu Ali Paşa tarafından tersane içinde iki katlı cami yaptırılmıştır. 


MEFTUNİ & İKBALİ 


Sultan 11. Mustafa, kaynaklarda duygulu, hassas bir sultan olarak tarif edilmektedir. Kendisi, edebiyata meraklı biri olmakla birlikte ataları gibi şairlik yönü de vardı. Şiir yazan padişah, ilk mahlasını Meftuni olarak kullanırken, sonradan İkbali mahlasıyla şiirler yazmıştır.” Enderun Tarihi'nde bir münacatı ve bir de na'at-ı şerifi görülmektedir. 


II. Bayezid Han'ın; 
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Dâm-ı zülfünle başa daim belâ eksik değil 

Hışm-ı çeşminle dile her dem cefâ eksik değil beytiyle başlayan gazeline yazmış olduğu, naziresinin birinci beyti şöyledir: 


Başımızdan hiç hevâ-yı zülf-i yâr eksik değil 

Mürtefi' yerdir anınçün rüzigâr eksik değil 

“Başımızdan sevgilinin zülfünün hevası hiç eksik değildir. Elbette ya, yüksekçe bir yerdir, o yüzden rüzgâr hiç eksik olmaz.” 

II. Mustafa Han padişahtı, başı elbet ki yüksek yerdi, rüzgârsız durmazdı, ama gönlünde de bir ilâhi ürperme vardı. Kendisinin ilâhiler yazdığı ve bu ilahilerin bestelendiği de bilinmektedir. 


Onun Peygamber Efendimize hitap eden bir terennümü şu şekildedir: 


El-meded ey Fahr-ı âlem hem Şefiu'l-müznibin 
Nazil oldu hakkına çün râhmeten li'l-âlemin İşidelden vasfını budur lisanımda hemin 
Es-selatü ve5-selam ey Sadıkü'l-va'dü'l-emin 


Ümmetinden bir hakir ü bi-kesim ben yâ Resül Hazretine itdiğim vird ü salâtı kıl kabül 

Âciz İkbali'yi sen cennât-ı adne kıl vusül 
Es-selatü ve5-selam ey Sadıkü'!-va'dü'l-emin 


Ve işte Allah'a niyazı, yalvarışı: 

Allâhu Rabb-i lâ-Yezâl yâ Vahid ü yâ ze'l-Celâl 
Ey padişâh-ı bi-zevâl Yessir lenâ hayra'l-umür 
Vakti seherde dâdımız arşa çıkar feryâdımız 


Cürm ü hatâ mu'tadımız Yessir lenâ hayra'l-umür 


Senden irişmezse âmân, olur işler kamu yamân 
Yâ sâhib-i kevn ü mekân, yessirlenâ hayra'l-umür 


Yâ Hâlık-ı berd-i selâm, olsun habibine selâm 
Budur hulüs üzre kelâm Yessirlenâ hayra'l-umür 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İkbâli âsidir garib, lütfundan etme bi-nasib 

Yâ Baki vü Hayy ü Mucib, yessirlenâ hayra'l-umür 

TI. Mustafa Han zor bir zamanda tahta çıkmıştı. Büyük idealleri vardı. Her türlü yükün altına girmeye hazırdı. Fakat aradığı vasıfta devlet adamlarını da yanında bulamadı. Zaman zaman yakarışlarında bu çaresizliğini görmek mümkündür. Şöyle ki: 


Yâ Rab meded eyle kuluna iki cihanda 

Çünkü bu meâşimle işim cümle yamândır 

Aldı bu kadar halk-ı cihânun yükünü âh 

İşte bu mafsi ile iş hayli dumândır” 

Yine padişahın şu yakarışı pek içten ve derindendir: 


Rüz-ı mahşerde kusurum setr et ey Ferd-i gani 

Enbiya vü mürselin içre hacil etme beni 

Zikr ü tevhid ederim sıd-ı derün ile seni 

Enbiya vü mürselin içre hacil etme beni 

“Yarabbi! Sen ganisin, zenginsin, mahşer gününde insanların toplandığı bir sırada benim kusurlarımı gösterme. Peygamberler arasında beni utandırma. Seni her zaman kalbimle zikrederim, anarım, ne olur beni utandırma.” 

Hat sanatıyla da uğraşan 11. Mustafa Han, Hocazâde Mehmed Enverive Hâfız Osmandan ders gördü. Özellikle sülüs, nesih ve celi yazılarda başarılı örnekler vermiştir. 

Ayrıca 11. Mustafa, Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa'yı, döneminin tarihini yazmakla görevlendirmişti. Mehmed Ağa, böylece Nusret-nâme adlı eseri yazarak, önemli bir kaynak meydana getirmiştir. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
III AHMED HAN 


Hayr-endiş ey vücüd-ı kerim 
Kimseye etme kendini teslim 
Hâcet ashâbına adalet kıl 
Fukarâ haline riâyet kıl 
Sana şehzadeler emânetdir 
Lâyık-ı şân olan siyânetdir 
Dâima saltanatta var olasın 
Ferr ü şevketle ber-karâr olasın 
Eyleye bahtını küşâde Hudâ 
Hayme-i ömrün ola pâ-ber-câ 


TAHTA ÇIKIŞI VE İLK FAALİYETLERİ 


Edirne Vakası üzerine biraderi 11. Mustafa Han'ın tahttan indirilmesiyle birlikte 22 Ağustos 1703'te tahta geçti.' Edirne Sarayı'nda 
cülus merasimini müteakip otağı şehir dışına çıkarıldı. Padişah 25 
Ağustos günü bütün ocaklılarla beraber Edirne'den hareket etti. Yanında Valide Gülnüş Emetullah Sultan, sabık hükümdar 11. Mustafa ve üç oğlu (Mahmud, Osman, Hasan) ile 11. Ahmed'in oğlu Şehzade İbrahim de bulunuyordu. 


Büyük bir alayla doğrudan Eyüp Sultan Türbesi'ne giden padişah, bu büyük sahabinin huzurunda dua etti. 


Cenâb-ı Hâlid ibn-i Zeyd Ebâ Eyyübi Ensâri 

Alemdâr-ı Resülullâh aleyhi rahmetü'l-Bâri 

Ardından nakibüleşraf, silahdar ağa ve yeniçeri ağası vasıtasıyla Hazreti Peygambere ait kılıcı kuşandı. Edirnekapı yoluyla karadan şehre girdi ve top atışları ile selamlanarak Yenisaray'a dâhil oldu. 


Padişahın Edirne'den gelerek İstanbul'a girdiği gün ihtilâl elebaşıları maiyyetleriyle beraber Çırpıcı Çayırı'ndaki yerlerine gelip orada bıraktıkları arkadaşlarıyla görüştüler. Aldıkları kararların hepsinin tatbik edilmediğini şehre giderlerse ayaklarıyla kapana tutulacaklarını söyleyerek Çırpıcı Çayırı'nda kalmalarında ısrar ettilerse de sonunda bu fikir doğru görülmeyerek şehre girilmesine karar verildi. 


İnkılâbı yapanlar 111. Ahmed Han'ı hükümdar ilan ile İstanbul'a getirdikten sonra hükümet işlerine müdahale etmeyeceklerine dair söz vermişlerdi. Fakat buna rağmen istediklerini yaptırmak üzere devlet ricalini sıkıştırmaktan vazgeçmemişlerdi. Bu sırada Ağa Kapısı'nda padişaha ziyafet çeken Yeniçeri Ağası Çalık Ahmed Paşa, iki ayda kul kethüdalığından vezirliğe kadar çıktığına kanaat etmeyerek veziriazam olmak istemiş ve bunu bizzat padişaha söylemişti. 
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Sultan Ahmed Han ilk günlerinde bu elebaşıların arzularına muvafakata mecbur oldu. Bu sırada birikmiş ulufe yani maaşlarını istemek üzere ayaklanan saray bostancılarının serkeşlikleri padişahın gücüne gitti. Bunlar icabında efendilerini müdafaa edecekleri yerde ayaklanmışlardı. 


Sultan Ahmed Han yeniçeri ağası vasıtasıyla iki bin kadar yeniçeriyi Sarayburnu'na çıkararak yedi, sekiz yüz bostancıyı saraydan ihraç ile Yeniçeri Ocağı'na kaydettirip yerlerine Rumeli'den yeni devşirme aldı. Asıl mesele ihtilâli yapan ve Edirne Vakası'nı tertip edenleri temizlemekti. 


Bunların birbirleriyle söz birliği ederek cemiyetlerini dağıtmak mümkün olamayacağı düşünülerek tedrici surette temizlenmeleri uygun görüldü. Padişah şeyhülislamı davet ile her cumartesi günü Kur'ân tefsirinden bir bahsin izahını emrederek devlet erkânı ve ulemanın o günlerde sarayda bulunmalarını emretti. 


İHTİLÂLCİLERİN TEMİZLENMESİ 


İhtilâl erbabının en kudretlisi ve korkuncu yeniçeri ağası olan Çalık Ahmed Paşa idi. Ocak bunun emrinde olduğundan her dediğini yapıyor ve mütalaası alınmadan iş görülemiyordu. 


Ayrıca Çalık Ahmed Paşa, “Bu devlet bana münhasırdır,” diyerek sadaret sevdasına düşmüştü. Hatta cuma günleri camilerde padişahın koltuğuna girdikçe ısrarla mühür talebinde oluyordu. 
Silahdar Mehmed Halife'nin naklettiği bir cuma günü aralarında geçen ve padişahın da dâhil olduğu şu hadise meselenin önemini göstermektedir, “Bir gün beni camide tuttu. Elbette mührü bana alıver diyerek bırakmadı. Ben dahi, bir orta kuşaklı oğlanım, bu asıl işiçinde bulunmak külli kabahattir; lutfeyleyip bu teklifi eyleme; işte padişah, var kendisinden iste dedim. Sonra yanıma gelerek va'd-i hümâyunları oldu, dedi. Allah mübarek eyleye, mülukte kizb olmaz dedim. Elinden güç hal ile kurtulup huzur-ı hümayuna vardım. 
Şu herifle ne belaya uğradım, mühür delisi olmuş dedim. Padişah ya beni nasıl taciz etti; bile idin! Hele va'd ile başımdan savdım buyurdular.” 
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Neticede iş yeniçerileri tahrike kadar vardı. Mutlak surette veziriazam olmak isteyen Çalık Ahmed Paşa, yeniçeri içindeki adamlarını el altından tahrike başladı. Bunlar ulufe divanı günü çorba içmeyip, veziriazamlık mührü yeniçeri ağasına verilmedikçe cemiyetlerini dağıtmayacaklarını ifade edeceklerdi. Çalık Ahmed Paşa'nın bu girişimi padişah tarafından haber alınarak keyfiyet padişahın eniştesi Moralı Hasan Paşa vasıtasıyla Veziriazam Kavanoz Ahmed Paşa'ya bildirildi. 

Veziriazamlığın elden gideceği korkusuyla etekleri tutuşan A hmed Paşa, yeniçeri ağası aleyhinde atıp tutmaya başladı. Bu suretle veziriazamla yeniçeri ağası birbirlerine iyice hasım olmuşlardı. 


Bunun üzerine padişah vaziriazamı davet ile, “Yeniçeri ağasının ahvali gereği gibi malumumdur. Fakat ne suretle ortadan kaldırılır,” diye sordu. O da, “Hünkârım! Cumartesi günleri tertip edilmekte olan huzur dersi münasebetiyle ulema derse geldikten sonra umur-ı seferiyeye dair görüşme vardır diye vezirler davet olunsun. Bu vesile gelmiş olan yeniçeri ağasına Kıbrıs eyaleti verilerek saraydan bir çekdiriye bindirilip yola çıkarılsın ve arkasından bir ferman ile işi bitirilsin,” diyerek yol göstermişti. 

Alınan tertibat üzerine padişah sadrazama bir hatt-ı hümayun gönderip bizzat Moskov üzerine seferim vardır, demiş olduğundan bu hususta Paşa Kapısı'nda ilk görüşme oldu. Daha sonra saraya gidildi. Çalık Ahmed Paşa her ihtimale karşı saraya gitmekten çekiniyordu. Onu tuzağa çekmek için Damad Moralı Hasan Paşa yanına vararak kendisiyle gizli bir görüşme yaptı. Hasan Paşa, Çalık Ahmed Paşa'ya, “Dünkü gün şevketlu efendimiz bizim sultana (hemşiresine) geldiği zaman mührü size vereceğini söyledi, 'Heman şimdi verseniz olmaz mı? dedim. “Olur, ancak halk ayakta, belki ma'zulün başına toplanıp yeniden bir fenalığa başlarlar, meşveret günü veririm, buyurdu. Allah mübarek eyleye,” sözleriyle Çalık Ahmed Paşa'yı kandırdıktan sonra, “Bizi yabana atma,” deyince Çalık Ahmed Paşa, “Allah hıfz eyleye, başım üzerinde yerin var; sende bana ianet ve istinad edersen sadaret edebilirim,” cevabını verdi. 
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Bu planlar ve sadaret vaadiyle avutularak saraya getirilen Çalık Ahmed, diğer vezirlerle birlikte padişah tarafından kabul olundu. 
Moskov seferi işi görüşüldü ve sefere karar verildi. Padişah bu hususta yeniçeri-ağasının fikrini sorduğu zaman veziriazam olacağını ümiteden Çalık Ahmed Paşa, “Ferman sizden, kulluk bizden,” cevabını verdi. 


Müzakereden sonra vezirler padişahın yanından çıkarak Revan Köşkü'ne gelip istirahat ettikleri sırada Sarayburnu'na bir çekdiri göndermesi için kaptan paşaya acele bir hatt-ı hümayun gitti. 
Çekdiri Sarayburnu'nu dolaştığı sırada padişah veziriazamı davet ile Çalık Ahmed Paşa'ya Kıbrıs eyaletini verdiğini söyleyip Revan Köşkü'ne gönderdi. 

Veziriazam meclise gelip Silahdar Fındıklılı Mehmed Halife'nin getirdiği tayin hil'atini Çalık Ahmed Paşa'nın arkasına koyduğu sırada veziriazam, “Paşa kardeş, şevketlü padişahımız size Kıbrıs mansıbını ihsan buyurdular,” deyince Çalık Ahmed Paşa gazab ve infial ile, “İyiliğe kemlik bundan iyi olmaz” diye arkasından kürkü çıkarıp attı ve, “Cürmümüz nedir?”? demesi üzerine veziriazam, “Mansıb-ı padişahi cürüm zımnında olmaz, ikram için olur,” demesiyle birlikte, “Ferman kendilerinindir;” diyerek arkasından attığı hil'ati bırakıp giymedi. Süratle geldiği gibi Hasbahçe kapısından gitmek istedi ve, “Atımı getirin,” diye seslendi. Fakat daha evvel at ve uşakları Bâb-ı Hümayun'dan çıkılacak diye o tarafa gönderildiginden şaşırıp yumuşadı. Silahdar Mehmed Halife Ahmed Paşa'nın koltuğuna girip aşağı indirirken Çalık Ahmed alttan alarak, “Ağa oğlum hünkârımızdan izin talep eyle! Evime varayım, tedarikim görüb bir miktar akçe alayım)” dedi ise de silahdar, “Efendimizin emridir. Buradan doğru balıkhaneye inersiz, çekdiri hazırlanmıştır, binüb mansıbınıza gidersiz, diyerek bostancıbaşıya teslim etti. 
Böylece balıkhaneden sandal ile çekdiriye gönderilen Çalık Ahmed Paşa'nın Rodos Kalesi'ne kalebend olmasına hatt-ı hümayun gönderildiği gibi daha sonra katline de diğer bir hatt-ı hümayun yollandı (10 Kasım 1703). 
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Katl fermanını götüren Kapıcıbaşı Küçük Hasan Çanakkale'de çekdiriye yetişerek içine girmişti. Nitekim Rodos'a vardığı gibi boğularak başı İstanbul'a gönderildi. 

Bundan sonra Yeniçeri Ocağı'ndaki ileri gelen ağalar değiştirilip İstanbul'dan çıkartılıp bir kısmı katledildiler. Bunları müteakip Veziriazam Kavanoz Ahmed Paşa da azlolunarak yerine Sultan IV. Mehmed'in kızı Hatice Sultan'ın zevci olan ikinci vezir Moralı Enişte Hasan Paşa getirildi.* 


Yeniçeri ağası ve veziriazamın azillerinden sonra, zorbalıkla iş başına gelmiş veya mansıp elde etmiş olan bazı ileri gelen kimselerle elli kadar yeniçeri yeniden bir isyan çıkarmak üzere aralarında sözleşerek yeniçerilerin birinci ağa bölüğüne gidip yardım istediler. 
Ancak odabaşı ve odaeskisi, “Biz hükümet işine karışmayız! Umur-ı saltanatı teftiş bizim ve sizin vazifeniz değildir, devlete açtığınız yara yetmiyormuş gibi yine ne yapmak istersiniz?” sözlerle bunların fesadını bertaraf etmek isteyerek aynı zamanda keyfiyeti Yeniçeri Ağası Çelebi Mehmed Ağa'ya da bildirdi. 


Çelebi Mehmed Ağa derhal ocak çorbacılarını (bölük kumandanlarını) Ağa Kapısı'na devet ederek icap eden direktifleri verdi. 
Birinci Mirahur Baltacı Mehmed Ağa ile ocağa bir hatt-ı hümayun gönderilerek nasihat edildi. Süratle alınan tedbirlerle yeni çıkacak olan isyan hareketi önlenmiş oldu. 


Ardından fitne çıkarmak isteyen elebaşılar elde edilip derhal katledildiler. Bu arada cebecileri isyana teşvik etmiş olan Cebecibaşı Boşnak İbrahim Ağa da Bağdat'a sürgün edilerek oraya varır varmaz katlolundu. Edirne İsyanı tertipçilerinden olan engerek yılanı Küçük Ali ile Karakaş Mustafa da birer suretle idam olundular. 


NI. Ahmed Han bundan sonra asiler tarafından tayin edilmiş olan Şeyhülislam İmam Mehmed Efendi'yi de azl ile Bursa'da ikamete memur edip yerine Paşmakcızâde Ali Efendi'yi tayin etmek suretiyle iş başında bulunup asilerle irtibatı olan herkesi bertaraf etti ve böylece her tarafa sükünet geldi (Ocak 1704). 
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Artık devlet işlerine düzen verilebilirdi. Moralı Hasan Paşa, Kalaylı Ahmed Paşa ve Baltacı Mehmed Paşa'nın kısa süren sadaretlerinden sonra bu göreve Çorlulu Ali Paşa getirildi. Otuz yaşlarındaki yeni veziriazam, dört yıl kaldığı bu görev esnasında öncefikle iç durumu düzeltmeye çalıştı. Gelirleri artırmak, idari ve askeri bütçeyi güçlendirmek için gayret etti. Tedavüldeki para kıtlığını azaltmak için çareler aradı. Bu şekilde ekonomik ve sosyal durumda iyileşmeler meydana geldi. 


Veziriazam dış ilişkilerin düzeltilmesi için de faaliyetlerini yoğunlaştırdı. İspanyolların elinde bulunan Cezayir'deki Oran Limanı'nın Cezayir Dayısı tarafından fethi ve Osmanlı topraklarına katılması veziriazam döneminde başarılan önemli bir kazançtı. Bu zaferle İspanyollar Cezayir'den tamamen çıkarılmış oldular. 


OSMANLI- RUS ÇATIŞMASININ NEDENLERİ 


Osmanlı Devleti, Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları ile tarihinde ilk defa büyük toprak parçaları kaybı ile karşı karşıya kalmıştı. On altı sene süren savaşlar iktisadi ve mali açıdan devlet ve toplumu derinden sarsmaya yetmişti. Savaşlarda yaşanılan mağlubiyetler, cephelerden gelen kötü haberler, asırlardır yenilgi yüzü görmemiş Osmanlı toplumunu ve devlet adamlarını şaşkına çevirmişti. Savaşın ağır iktisadi külfetini her geçen gün daha da hisseden Osmanlı toplumu, içinde bulunduğu duruma bir anlam veremiyordu. Bu nedenle, barış görüşmelerinin neticelenmesinden sonra halkın üstündeki mali sıkıntıyı hafifletmeyi amaçlayan devlet, fazla vergileri kaldırarak, ödenmeyenleri de affetti. Yapılan mali ıslah ve düzenlemelerden sonra, zirai ve ticari hayat yavaş yavaş canlanmaya başladı. 


Buna rağmen Osmanlı Devleti'nin kaybettiği topraklar dikkate alındığında, bu sulh döneminin uzun sürmeyeceği kolayca anlaşılıyordu. Çünkü Azak Kalesi'ni alan Ruslar, Karadeniz'i tehdit ediyor ve hatta burada büyük bir donanma kurabilmek için çalışmalar yürütüyorlardı. İstanbul Antlaşması ile Karadenize açılma imkânı bulamayan ve Kırım'da da kuvvetli bir mukavemetle karşılaşan 1. 
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Petro, Baltık Denizi'ne açılabilmenin daha kolay olabileceği düşüncesiyle, Lehistan'ı nüfuzu altınaalmak için çalışmalara başladı. 


Çorlulu Ali Paşa Osmanlıların çok önem verdiği Azak'ın Rusya'ya verilmesini içine sindirememiş ve geri alınması için fırsat kollamaya başlamıştı. Bu amaçla Rusya'ya sefir olarak Mustafa Ağa gönderilmek suretiyle buradaki tüm faaliyetler izlenmeye başlandı. Ayrıca Petro'nun Lehistan'daki faaliyetleri de yakından takip ediliyordu. Bu gelişmeler çok yakında Osmanlı Devleti'nin on yıldır yaşadığı barışı bozan bir Osmanlı-Rus çatışmasının başlayacağının sinyalleriydi. 


1700 yılında Osmanlı Devleti ile anlaşma imzalayan Rusya, 
Azak Denizi'nde ve Polonya'ya (Lehistan'a) ait olması gereken Ukrayna topraklarında serbest hareket etme imkânı bulmuş, Kırım Hanlığı'nı tehdit eder hale gelmişti. Sıcak denizlere inmek için çalışan ve genişleme siyaseti güden Çar. Petro, Osmanlı Devleti'ne bağlı Kırım'da, Orkapı'dan on iki saatlik mesafede Komenka adlı bir kale inşa ettirdiği gibi, Samarak Suyu'nun Özi'ye katıldığı yerde Yeni Kale, Azak Kalesi'nin kırk mil berisine de Taygan Kalesi'ni yaptırmıştı. Ayrıca, Ukrayna taraflarında Bender Kalesi'ne sekiz saat mesafede Raşkova Kalesi'ni, Yaş'ın karşısına İstekin Kalesi'ni inşa ettirmiş, Hotin ve Kamaniçe kalelerine de külliyetli miktarda Rus askeri yerleştirmişti. Rus çarlığının, Osmanlı Devleti'nin kuzey sınırları boyunca giriştiği bu askeri hazırlıklar, doğrudan doğruya devleti tehdit etmekteydi. 


LEHİSTAN MESELESİ 


18. asrın başlarında İsveç Kralı XLI. Şarl ile Rus Çarı Büyük Petro arasındaki rekabet Lehistan üzerinde odaklaşmıştı. Rusya Lehistan'a büyük önem veriyordu. Çünkü Karadeniz'de henüz güvenli bir çıkış elde edemediği için Baltık Denizi'nde gayesini gerçekleştirmeye çalışıyordu. Avrupa'da bu dönemde başlayan veraset savaşları ile Lehistan krallığı meselesi Petro'ya aradığı fırsatı vermişti. İki tarafın da Lehistan'a kendi taraftarı olan kralı seçtirmek için çalışması ve sonuçta Rusya'nın adayı Saksonya Kralı 11. Ogüst'ün seçilmesi savaşın patlak vermesine sebep oldu. 


150 Kayı VII: Kutsal İttifaka Karşı 


Lehistan'ın Rus hâkimiyetine girmesinden korkan İsveç, önce Rusya'nın müttefiki Danimarka'yı saf dışı bırakıp daha sonra Lehistana girdi. Burada Rus taraftarı 11. Ogüst'ü deviren İsveç Kralı Şarl, kendi adayını kral ilan edince Rusya'yı karşısında buldu. 


İsveç Kralı Demirbaş Şarl, Rusya içlerine dalıp Ukrayna'ya kadar inerek Harkov'un güneybatısındaki Paltova'da çarın sayıca oldukça üstün ordusuyla Karşılaştı ve giriştiği muharebede büyük bir yenilgiye uğradı. Bu yenilgi yeni bir siyasi gelişmeye yol açtı (1709). 
Bu muharebede esir olmaktan zor kurtulan Demirbaş Şarl ve bir miktar askeri, memleketlerine dönüş yolları Ruslar tarafından kapatıldığı için, kendilerine yardım eden Ukrayna Kazakları Hatmanı Mazeppa'yla beraber, Dinyester'i geçip Osmanlı Devleti'ne iltica ederek Özi Kalesi'ne sığındılar (Temmuz 1709). 


Bunu fırsat bilen Rus orduları, Demirbaş Şarlı takip etme bahanesiyle İstanbul antlaşması hilâfına Osmanlı topraklarına girdiler. 
Sınırdan kırk sekiz saatlik mesafeye kadar gelip, Aksu kıyısında, Boğdan-Çernoviç'te ve Kırım-Çekçeken Geçidi taraflarını yağma edip geri çekildiler. 


Sınırları ihlal ederek kralı takip eden Ruslar, bazı İsveç askerlerini esir aldılar. Kralı da Osmanlı Devleti'nden talep ettiler. Bu teklif Sultan 111. Ahmed Han tarafından kabul edilmediği gibi, XII. 
Şarl'a misafir kral muamelesi yapıldı. 


Çar Petro ise Şarl'ın derhal ülkeden çıkarılmasını isteyerek aksi takdirde müttefiki olan Lehistan kralı ile birlikte Osmanlı Devleti'ne harp ilan edeceğini bildirdi. 

Osmanlı hükümeti Çar'ın muharebe tehdidini havi ültimatomunu alınca keyfiyeti tahkik için bölgeye adamlar gönderdi. Onların beyanatı ile Bender'den ve Kırım hanından gelen haberler de tehlikeyi gösterdiğinden 1710 Kasım ayından itibaren harp hazırlığına başlandı. Bu arada Kırım Hanı Devlet Giray da İstanbul'a davet edildi. Padişahla görüşen Kırım hanı, “Eğer bu düşmanın sulhune itimat buyurup gene tehlike haberleri nazar-ı dikkate alınmazsa cümle Kırım memleketi elden gider. Şunubilin ki Rumeli'nin elden 


HMI. Ahmed Han 151 


çıkmasına da sebep olur. Bu kâfirin maksadı İstanbul'dur” sözleriyle harbe karşı tereddütlü duran padişahı ikaz etmiştir. Bu görüşme sonucunda ilkbaharda Rusya'ya yapılacak sefer hazırlığına başlanıp keyfiyet eyaletlere ve diğer icap edenlere bildirildi ve kuvvetlerin Edirne'de toplanmaları ferman olundu (Aralık 1710). 


PRUT SEFERİ 


Osmanlı Devleti'nin Ruslara karşı sefer düzenlenmesi kararı üzerine Rusyadaki Osmanlı tüccarlarının memlekete selametle dönmeleri için Rus elçisi Tolstoy ve yetmiş kadar maiyeti tevkif edilerek Yedikule'ye hapsedildi. Derhal savaş hazırlıklarına başlanarak eyaletlere emirler gönderildi. 


Sefer mevsimi gelinceye kadar Rusya'nın yıpratılması düşünülerek, kış aylarında Rusya içlerine akın hareketleri için Kırım hanına emir gönderildi. Bu emir üzerine, Devlet Giray Han komutasındaki Kırım kuvvetleri Ukrayna içlerine yayıldılar. 1711 yılının Ocak-Şubat aylarında yapılan ve Harkov'a kadar uzanan bu akın sonunda, otuz iki şehir tahrip edilip iki yüz kadar müstahkem mevki ele geçirildi. Baharın ilk aylarında da Bucak Tatarları ile Kalgay Mehmed Giray, İsveçli Orlik ve Kazak Potocki adlı voyvodalar ile Podolya üzerine ikinci bir akın yaptı. 

Osmanlı Devleti savaş ilan ettiğinden beri Rusya da boş durmamış, Osmanlı sınırları içindeki Hristiyan tebaayı ayaklandırmak için tahriklere başlamıştı. Rusların Ortodoks olmaları ve Rus çarının da Ortodoks Hristiyanlarının hâmisi olduğunu ilan etmesi, Osmanlı Devleti'ne bağlı ve kendileri de Ortodoks olan Eflâk ve Boğdan beylerini de Rusya'ya meylettirmişti. Nitekim Boğdan Voyvodası Dimitri Kantemir, Ruslarla Yaroslav Muahedesi'ni imzalayarak, topraklarını genişletmek şartıyla Rusya'ya tâbi prensliği kabul etti. 
Ayrıca Rus Çarı Osmanlı Devleti'ne harp ilan edip Boğdan'a girer girmez, Kantemir de henüz bağlı olduğu Osmanlı Devleti'ne isyan ederek asker ve zahire ile Ruslara yardım edecekti. 


Eflâk Voyvodası Brankovan ise Rusya'ya meyletmekle beraber, Boğdan beyi gibi muahede imzalamamış, tedbirli hareket edip, 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vaziyeti tetkik ile icabında otuz bin askerle yardım etmeyi ve zahire vermeyi gizlice taahhüt etmişti. 


Serdar-ı Ekrem Sadrazam Baltacı Mehmed Paşa, ordu-yı hümayunla 9 Nisan'da Davudpaşadan hareketle, 21 Mayıs'ta Edirne'ye ve 15 Haziran'da İsakçı Köprüsü'ne vardı. 19 Haziran'da Kartal'da Yeniçeri Ağası Yusuf Paşa, Kırım Hanı Devlet Giray Han ve Sadaret Kethüdası Antalyalı Osman Ağa ile savaş planı üzerinde müşavere etti. 


Toplantıda Rusların Bender'e saldırmak ihtimali göz önünde tutularak ordu-yı hümayunun Prut kıyısı boyunca kuzeye doğru ilerlemesi ve Rus ordusu ile karşılaştığı yerde savaşı kabul etmesi kararlaştırıldı. Devlet Giray Han 10 Temmuz günü otuz bin Tatar askeriyle öncülerin başında hareket etti. Asıl ordu da onu takiben plana göre ilerliyordu. Bu şekilde yol alan ordu, 14 Temmuz'da Kekeçağzı'na, 18 Temmuz'da da Han Tepesi'ne dört saat mesafedeki Bahul menziline gelip buraya kondu. 


Nitekim Rus öncü kuvvetleri kumandanı Şeremitiyev, Dinyester yakınlarına geldiğinde, Boğdan Beyi Kantemir'den Osmanlı ordusunun on gün önce Edirne'den yola çıktığını belirten ve kendisine yardımcı kuvvetler gönderilmesini isteyen bir mektup aldı. Yaş'a bir miktar Rus askeri gönderdikten sonra Osmanlılardan evvel İsakçı'yı tutmak üzere yola çıkan Şeremitiyev, Osmanlı ordusunun kendisinden evvel İsakçı'ya geldiğini öğrenince, Yaş'a çekilip, durumu Çar'a bildirdi. 

Bunun üzerine Çar, büyük bir orduyla Yaş'a geldiyse de, Osmanlı ordusunun muntazaman ilerlemesi karşısında korkan Eflâk Voyvodası Brankovan'dan, erzak yardımı görmedi. Erzak sıkıntısını gidermek için Kantemir'in teklifiyle İbrail ve Falcı'daki Osmanlı erzak depolarını ele geçirmek gayesiyle yedi bin kişilik bir süvari kolunu bölgeye gönderdi ve kendisi de ordu ağırlıklarıyla ilerlemeye başladı. 

Hâlbuki Baltacı Mehmed Paşa komutasındaki yüz yirmi bin kişilik Osmanlı ordusu süratle gelerek, Rus çarı daha Dinyester kıyılarındayken, Prut Nehri'nin sağ tarafına geçmek üzere Kırım 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Hanlığı kuvvetleriyle birleşerek Falcı mevkiine yürümüştü. Baltacı Mehmed Paşa ise Falcı Geçidi'nden bir buçuk saat mesafede durup, orduyu Falcı sahiline geçirmek için köprü kurmaya başladı. Düşman öncüleri buna mani olmak istedilerse de muvaffak olamadılar. Bu suretle Osmanlı ordusu Prut Nehri'nin karşı tarafına geçti. 


Bu sırada düşman öncülerinin geri çekilme hareketini sezen Baltacı Mehmed Paşa, kuvvetli bir süvari kolunu ileri göndererek Ruslara ağır kayıplar verdirdi. Diğer taraftan Kırım Hanı Devlet Giray da, 20 Temmuz günü Rus nakliye kollarını basarak epeyce zayiat verdirdi. Ayrıca çeşitli eşya ile dolu altı yüz arabayı da ele geçirdi. Bu suretle Rus ordusu ağırlıklarını tamamen kaybetti. 


Öğleden sonra Rus askerine verilen istirahatten faydalanan Devlet Giray, Tatar birlikleriyle Yaş yolunu kesince, Rus ordusu çok kötü duruma düşürüldü. Kuzey yanı ricat hattı, Kırım atlıları; sağ kanat da Çerkez Mehmed ve Salih Paşaların emrindeki sipahiler tarafından tutulunca, Rus ordusu artık tamamen sıkıştırılmış bulunuyordu. Ruslar ilk gün yalnız topçu desteği olmadan açıktan yapılan yürüyüşü yeniçerilerin gayretsizliği sebebiyle durdurmaya muvaffak oldular. Fakat bu çarpışmalar sonunda, Çar'ın hareket imkânları da tamamen önlendi. Prut Irmağı'nın karşı kıyısına da Cin Ali Paşa komutasındaki Bender askerleri yerleştirilince, çevirme işi tamamlanmış ve Osmanlı topçusunun mevzilere girmesiyle de Ruslar büyük zayiatlar vermeye başlamışlardı. 


RUSLARIN AMAN DİLEMESİ 


Ordusunun gıdasızlık yüzünden fena bir durumda olduğunu, çemberden kurtulmanın imkânsızlığını ve zayiatının da gitgide artmakta olduğunu gören Petro, bir meclis topladı ve bu meclis Türklere sulh teklifinde bulunmayı kararlaştırdı. Çarın müsaadesiyle Mareşal Şeremitiyev bir mektup yazarak, resmen sulh teklif etti. 
Baltacı Mehmed Paşa mektubu getiren Rus subaylarının karnını doyurup tevkif ettirdi. Ardından Rus ordusunun bombardıman edilmesini, top ateşine fasıla verilmemesini emretti. 
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Rus ordugâhı dehşet içerisindeydi. Böyle bir krizde onları ancak hızlı bir karar kurtarabilirdi. Toplanan harp şurasında en cesur generallerin tekrar savaşmaya cesaret etme teklifleri, sakin düşünenlerin çoğunluğu tarafından çılgınca ve yararsız bulunarak reddedildi. Zira her şeyi hatta çarın özgürlüğünü ve hayatını riske etmemeliydiler. Şansölye Şafirov, “Ya kesin bir ateşkes anlaşması yapalım veya en azından geri çekilmeyi garanti edecek bir teslimiyet anlaşması imzalayalım,” teklifinde bulundu. Bu teklifi Çariçe Katerina da gönülden destekledi ve teslimiyet anlaşmasına Çar'ı ikna etmeyi de bizzat üzerine aldı. 


Çar Petro kısa süren bir tereddütten sonra bu kaçınılmaz çareye rıza gösterdi. Senatoya yazdığı mektupta ölümü ya da esir düşmesi halinde kendisini değil yalnızca ülkenin iyiliğini gözetmelerini bildirerek, “Bizim kuvvetlerden birkaç kat üstün Osmanlı ordusu tarafından ihata olundum. Yiyecek yolları tamamen Türklerin ellerinde olup önümde tamamen yok olmaktan veya Türklere esir düşmekten başka bir şey göremiyorum. Şayet esir düşersem beni kendinize çar tanımayınız ve bir şey emredersem yapmayınız. Eğer kurtulup yanınıza gelirsem o vakit emirlerimi icra ediniz; katlolunursam münasip birinihükümdar yapınız,” diyerek vasiyette bulunmuştu.* 


Rus ordugâhında alınan bu karardan sonra Şeremitiyev, ikinci bir mektup yazarak daha ziyade kan dökülmeksizin sulh için bir karar vermesini Baltacı Mehmed Paşa'ya tekrar rica etti. Aksi takdirde canla başla tekrar harp edeceklerini bildirdi. Serdar-ı ekrem 
21 Temmuz'da Şeremitiyev'den ikinci mektubu aldıktan sonra bu 
hususu görüşmek için Kırım hanı ve ordu erkânını toplayıp, sulh yapılıp yapılmaması hakkında görüştü. Topladığı heyete, “Rus çarı sulh istiyor ve her ne talep edilirse vermeyi kabul ediyor, ne dersiniz? Arzumuz gibi hareket ederse sulhe mi müsaade edelim, yoksa amanına bakmayıp harbe devam mı edelim?” diye sordu. 


Kırım hanı sulhe muhalif olmasına rağmen, ordu erkânının ekserisi, “Eğer istediğimiz kaleleri bize teslim eder ve tekliflerimize razı olursa sulh yapmak kazançtır. Ayrıca yeniçeriler arasında savaşa karşı bir isteksizlik sezilmesi ve maazallah fena bir durumda savaşın 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bozgunla neticelenme ihtimali vardır. Bizim isteyeceğimiz kalelerin her biri bin bir müşkülatla elde edilir. Hazır bu kadar kaleler zahmet ve meşakkatsiz ele geçecek iken bunu kabul etmezsek, Allah muhafaza etsin, çekilmek ihtimali vardır, diye mukabele ettiğinden sulhe karar verildi. 


Ertesi gün ordugâha davet edilen Rus Murahhası Petro Şafirov ile görüşmelere başlandı. Petro murahhasına her ne pahasına olursa olsun anlaşma yapmasına izin vermekteydi. 


2 Temmuz 1711 tarihinde aşağıdaki şartlar gereğince anlaşma 
imzalandı.? Buna göre: 


- Azak Kalesi ne şekilde teslim alımışsa yine öylece teslim edilecektir. 


- Muahede hilâfına yapılan Taygan Kamanke ve Samara (Yeni Kale) kaleleri yıkılacak, bundan sonra oralarda kale yapılmayacak ve Kamanke Kalesi'ndeki bütün harp levâzımı Osmanlılara terk edilecektir. 


- Ruslar Lehistan işlerine müdahele etmeyeceklerdir. 


- Barabaş, Potkalı ve Kırım hanına tâbi Kazaklara Ruslar tarafından müdahale edilmeyecektir. 

- Osmanlı Devleti'nin misafiri olan İsveç Kralı XII. Şarl'ın memleketine gitmesine Ruslar tarafından katiyen mani olunmayacaktır. 
İki taraf isterlerse sulh yapabileceklerdir. 

-Osmanlı Devleti'ne gelip giden Rus tüccarından başka Osmanlı Devleti'nde Rus elçisi bulunmayacaktır. 

- Osmanlı hükümeti Rus reayasını ve Ruslar da Osmanlı reayasını metbuları aleyhine tahrik etmeyeceklerdir 

- Evvelce ve sonradan elde edilen Müslüman esirler Osmanlı hükümetine iade olunacaktır. 

- Ruslar tarafından Kırım hanına eskiden olduğu gibi yine vergi verilecektir. 

Bu müsaleha, Çar'ın, murahhası Şafirov'a verdiği talimata nazaran pek hafif ve siyasi cereyanlar göz ününe alınmadan akdedilmiş 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bir antlaşma olup Ruslar için pek müsaitti. Çar Petro Temmuz'da teati edilen muahede ahkâmına riayet edeceğine dair Baron Petro Şafirov ile Mareşal Şeremetiyev'in oğlu Petroviç Mihal'i rehin olarak vermiştir. 


“ Prut Muahedesi'nin imzalanmasını müteakip veziriazam ve serdar-ı ekremtarafından açlıktan muztarip olan Çar Petro'ya pirinç, ekmek, kahve, şeker ve diğer bazı yiyecek maddeleri gönderildi. 


Prut muzafferiyetinden bahis ile vilâyetlere gönderilen fermanda müsaleha ahkâmı kısaca anlatıldıktan sonra bu muzafferiyet dolayısıyla Sultan Ahmede Gazi unvanı verildi. 


Prut Antlaşması'yla Ruslar daha önce indikleri Azak Denizi'nden uzaklaştırılarak uzun bir müddet için Karadenize inme hayallerine son veriliyordu. 


BALTACI-KATERİNA 


Rusların Prut Antlaşması'nı, Çariçe Katerina'nın bütün mücevherlerini alarak sadarazamın çadırına gittiği ve onu ağlayarak, yalvararak ve hatta cinselliğini kullanarak sağladığı genel bir kanaat olarak yaygınlaşmıştır. 


Gerçekten de Katerina'nın antlaşmanın imzalanmasında çok büyük rolü olmuştu. Ünlü Alman şarkiyatçı Zinkeisen Osmanlı İmparatoluğu tarihinde onun yaptıklarını şöyle nakletmektedir, “Bu arada Katerine, sadrazama giden yolu açmanın ve yapılacak müzakerelerde onu daha uysal ve ılımlı hale getirmenin yollarını arıyordu. Sadrazamın ve kethüdasının uygun hediyelere karşı hassas oldukları sır değildi. Katerina bu yüzden Türk ordugâhına göndermek üzere kendi değerli kürklerinin ve değerli eşyalarının tamamını bir araya topladı” Katerina'nın subaylardan ve askerlerden de bir şeyler toplamak için ordugâhın içerisinde at üzerinde dolaştığı da sonradan rivayet edilmiştir * 

İşte bu rüşvet meselesi ve Katerina'nın gösterdiği gayret sonraları süslenerek saptırılmıştır. Katerina ile Paşa arasında hayali olarak kurulmuş ilişki üzerine birçok roman ve hatta şarkılar yazılmıştır.” 
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Esasen Baltacı Mehmed Paşa'nın Katerina ile buluştuğu rivayeti yeni bir şeydir ve o zamanki hiçbir Türk ve Avrupa kaynağında böyle bir iddia yoktur. Prut Seferi sırasında Rusların ve Türklerin tuttukları ruznâmeler ve sefere iki taraftan katılan şahısların birçok hatırat, rapor ve şehadeti günümüzde incelendiği halde bunların hiçbirinde ima yoluyla olsun, Katerina ile Serdar-ı Ekrem Baltacı Mehmed Paşa'nın yüz yüze geldikleri dahi söylenmemiştir. 


Prut Seferi'nden hemen sonra Baltacı'yı sadaretten düşürmek için söylenen iddialar arasında bile buna benzer ima dahi olmamıştır. 
Baltacı'ya muhalif olanlar, Rus ordusunu imha etme imkânı varken rüşvet aldığı yönünde iddialar ortaya atarak kendisini azlettirdiler. 


Aslında Baltacı Mehmed Paşa riski göze alamamış ve çok önemli bir fırsatı harcamıştı. 


Nitekim esir olmaktan kurtulup bandosunu çalarak memleketine dönen Çar'ın gidişinden sonra Türk ordugâhına gelmiş olan İsveç Kralı XII. Şarl, bu antlaşmayı imzalamasından dolayı Baltacı Mehmed Paşa'yı pek acı sözlerle tenkit ederek, “Çar'ı yakalayıp İstanbul'a sevk edemez miydin?” diye sormuş ve sonra dönerek Bender'deki ikametgâhına çekilmişti. 

Nitekim memleketine dönen Çar'ın anlaşmaya riayet etmemesi üzerine Veziriazam Baltacı aleyhine dedikodular başlamıştı. Sulhun akdini istemeyip Çar'ın esir edilmesini isteyenler, daha geniş şartlarla sulhun mümkün olduğunu söyleyenler, Baltacı'nın muvaffakiyetine hased edenler ve nihayet padişahın etrafında bulunarak kendisini sevmeyenler türlü türlü ithamlarla hükümdarı veziriazam aleyhine tahrik etmeye başladılar. Kırım hanı ile İsveç kralı da vaziyeti padişaha bildirmiş idiler. 

Çar'ın sulh şartlarına riayet etmek istememesi Baltacı'yı da müteessir etmiş, akdettiği muahedeye nâdim olmuştu. Bu durumun kendi aleyhinde olduğunu bildiği için telaşa kapılarak kabul etmiş ve aynı zamanda padişah tarafından da muaheze edileceğinden korktuğundan dolayı harp meydanından Kartal sahrasına inmiş 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ve oradan Çar'ın vaziyetini gözden kaçırmayarak bir müddet beklemişti. 

Padişah tarafından avdet etmesi kendisine emredilince İstanbul'a doğru hareket etti. 


Rüşvet dedikodularının ayyuka çıkması ve Petro'nun da antlaşma şartlarını uygulamaması üzerine 111. Ahmed bu işin hakikatini anlamak için Kırırhı Hanı Devlet Giray'ı İstanbul'a davet ederek keyfiyeti kendisinden öğrenmek istedi. Devlet Giray, “Rus ordusunun çevrilmesi ve kıtlıktan ağaç kabuklarını soyup yiyen ve Osmanlı ordusuna mukavemetleri kalmayan bu ordunun efradını kırıp Çar'ın esir düşmesi gibi bir fırsat maalesef elden kaçırıldı. Birkaç kale için, Çar'ın silah ve mühimmatıyla serbest bırakılması doğru değildi,” diyerek gerek kendisinin ve gerek İsveç kralının, sadrazamın bu kararına muhalif kaldıklarını belirtti. Fakat sadrazam, Kethüdası Osman Efendi'nin tesiriyle, teslim oldular diyerek çarı ve ordusunu serbestçe gönderdiler diyen Devlet Giray devamla, “Misli görülmemiş bir fırsat idi lakin fevt oldu. Aslında sulh böyle olmazdı, beni söyletmediler ve bir müşavereye getürmediler ve geldikçe Eflâk ve Boğdan payesine koyup kalpaklı gâvur geldi, diyerek darb-ı mesel edüb kulağıma işittirdiler. Sâye-i devlet-i aliyyende hutbe ve sikke sahibi İslam padişahı olan ve sancağın çeküb ulufen yiyüp devâm-ı ömr ve devletin duasında olan bu kuluna, bu hakaretleri reva görme pâdişahım,” diyerek sadrazam ile kethüdası Osman ve mektupçusu Ömer Efendi'yi baş kabahatli olarak gösterdi. Bunun üzerine padişah, “Eden bulur, hatırın hoş tut,” diye kendisini teselli etti. 

Nitekim ardından Osman Efendi ile Ömer Efendi derhal idam olundular. Baltacı Mehmed Paşa da 20 Kasım 1711'de görevinden alınarak Midilli'ye sürüldü. Temmuz 1712'de buradan Limni Adası'na gönderildi.* 1712 yılının Eylül ayının sonlarında elli yaşının biraz üzerinde iken Limni Adası'nda vefat ederek oraya defnedildi. 

Hakkındaki iftiralar bir yana bırakılacak olursa gerçek şu ki, Baltacı Mehmed Paşa'nın Rusları kuşatıp açlıkla teslime mecbur etmemesi ve sulh işini pek gevşek tutup hiç olmazsa çar ordusunun 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silahlarını olsun almayarak basit bir sulh akdetmesi dolayısıyla tarihçe mesuldür. 


Öte yandan Rusların davranışına üzülen III. Sultan Ahmed Han, yeni sadrazam Damad Ali Paşa kumandasındaki orduyu, Çar Deli Petro'nun üzerine gönderdi. Hatta Edirne'ye kadar kendisi de ordunun başında gitti. Bunun üzerine Ruslar andlaşma şartlarını yerine getireceklerini bildirdiklerinden sefer durduruldu. 


YUSUF NÂBİ 


Sakın terk-i edebden küy-ı mahbüb-ı Hudâdır bu Nazargâh-ı İlâhidir Makâm-ı Mustafâdır bu 


Felekde mâh-ı nev Bâbü5-Selâm'ın sine çâkidir 
Bunun kandili Cevzâ matla'-ı nür u ziyâdır bu 


Habib-i Kibriyâ'nın hâb gâhıdır faziletde 

Tefevvuk kerde-i Arş-ı Cenâb-ı Kibriyâdır bu 

Bu hâkin pertevinden oldu deycür-ı adem zâil 

Amâdan içti mevcüdât çeşmin tütiyâdır bu 

Mürâât-i edeb şartıyla gir Nâbi bu dergâha 

Metâf-ı kudsiyândır busegâh-ı enbiyâdır bu 

13 Nisan 1712'de Osmanlı edebiyat dünyası en güzide şairlerinden birini kaybetti. 

Gitti Nâbi Efendi Cennete dek 


Mısraı ölümüne tarih düşülen Yusuf Nâbi, Peygamber Efendimize yazılan en güzel na'atlardan birinin şairi idi. Peygamber Efendimize sevgisi her şeyin üzerindeydi. 

Bir hac ziyareti sırasında Peygamber Efendimiz'in işareti üzerine bütün Medine minarelerinde okunan yukarıdaki na'atının açıklaması şöyledir: 

“Edebi terk etmekten sakın. Zira burası Allahü Teala'nın sevgilisi olan Peygamber Efendimiz'in bulunduğu yerdir. Bu yer Hak Teala'nın nazar evi. Resül-i Ekrem'in makamıdır. Burası Cenâb-ı Hakk'ın sevgilisinin istirahat ettikleri yerdir, fazilet yönünden düşünülürse Allahü Teala'nın arşının en üstündedir. Bu mübarek yerin mukaddes toprağının parlaklığından yokluk karanlıkları sona erdi. 
Yaratılmışlar iki gözünü körlükten açtı. Zira burası kör gözlere şifa veren sürmetlir. Gökyüzündeki yeni ay O'nun kapısının yüreği, yaralı. 
aşığıdır. Bunun kandili dahi, ışığının nurunu ondan almaktadır. Ey Nâbi! Bu dergâha edebin şartlarına riayet ederek gir. Zira burası büyük meleklerin etrafında pervâne olduğu ve peygamberlerin hürmetle eğilerek öptüğü tavaf yeridir.” 


Yusuf Nâbi, 17. asırda yetişen en büyük Osmanlı şair ve velilerindendi. 1642 senesinde evliyalar ve enbiyalar şehri olarak bilinen Ruhada (Urfa) doğdu." Çocukluğunda Arapça ve Farsçayı en iyi şekilde öğrendi. Daha sonra Yakub Halife isimli bir Kadiri şeyhi- ne talebe oldu. Ondan dini ilimleri tahsil etti ve tasavvuf yolunda ilerledi. Yusuf Nâbi'deki kabiliyeti gören hocası bir müddet sonra onu yüksek ilimlerin merkezi İstanbul'a gönderdi. 


Nâbi İstanbul'a gelince divan kâtipliğinde vazife aldı. Bir taraftan burada çalışırken diğer taraftan da gönül ehli âlimlerin sohbetlerinde bilgisini genişletiyor, yaşayışını güzelleştiriyordu. 

O, Allahü Teala'nın dinini yaymak için yapılan cihad hareketlerine katılmaktan da geri durmadı. 1672 yılında Lehistan Seferi'ne iştirak etti, Kamaniçe'nin zaptı dolayısıyla yazdığı şiir Sultan IV. 
Mehmed Han tarafından beğenilerek şehrin kapısına işlendi. Padişahın takdir ve iltifatına mazhar oldu. Ebced hesabıyla fetih tarihini de kapsayan şiirin son beyti şöyledir: 

Tarihini felekde melek yazdı Nâbi'yâ 

Düşdü Kamençe hısnına nür-ı Muhammedi"? 

1678 senesinde, hac farizasını yerine getirdi. Dönüşte Musahip 
Mustafa Paşa'ya kethüda oldu. Mustafa Paşa'nın vefatından sonra Baltacı Mehmed Paşa'nın yanında Halebe gitti. Baltacı sadrazam olunca İstanbul'a dönerken Nâbi'yi de yanına aldı. 

Bundan sonra Darphane Eminliği ve Anadolu Muhasebeciliği gibi görevlerde bulunan Nâbi 1712 yılında vefat etti. Üsküdar'daki 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Karacaahmed Kabristanı'na defnedildi. Kabri Sultan II. Mahmud ve Sultan 11. Abdülhamid Han devirlerinde tamir görmüştür. 


Yusuf Nâbi devlet vazifesinden artan zamanlarında şiir ve ceşitli eserler yazmıştır. Şiirlerinde hep iyiyi ve doğruyu vermeye çalışmıştır. Bu yönüyle o bir düşünce ve hikmet şairidir. Şahsi duyguları, gönül arzularının aşmış, hakiki bir Müslüman'ın hayatını hem yaşamış hem de şiirlerinde yaşatmıştır. Geçici, fani dünyanın lezzetlerine, hallerine aldanmamak, kimseye haksızlık etmemek, zulmetmemek, hep müşfik ve merhametli olmak, gurur ve kibirden sakınmak şiirlerindeki nasihatlerinden en çok rastlananlarıdır. 
Nâbi'ye göre iyi bir insan olmanın ilk şartı her işte ve her mevzuda her zaman Allahü Teala'yı hatırında tutmaktır. 


Nâbi rubailerinde, yoksulların hali, acı ve elemler karşısında sabırlı olma, kanaatkârlık, her kemâlin bir zevâlinin olacağı bu sebeple Allahü Teala'dan hiçbir zaman ümit kesmemek gerektiği gibi günümüz insanına da ışık tutan konuları birbirinden güzel anlamlı mısralar ile dile getirmiştir. 


Fevkalâde güzel bir gazeli şu şekildedir: 


Bağ-ı dehrin hem hazânın hem baharın görmüşüz 
Biz neşâtın da gamın da rüzgârın görmüşüz 


Çok da mağrur olma kim meyhâne-i ikbalde 

Biz hezâran mest-i mağrurun humarın görmüşüz 
Top-ı âh-ı inkisare pâydâr olmaz yine 

Kişver-i câhın nice sengin hisârın görmüş 

Bir hurüşiyle eder bin hane-i ikbali pest 

Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz 

Bir hadeng-i can-güdazı ahdır sermayesi 

Biz bu meydanın nice çabuk-süvarın görmüşüz 
Bir gün eyler dest-beste paygâhı cay-gâh 

Bi-adet mağrur-ı sadr-ı i'tibârın görmüşüz 
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Kâse-i der- yuzeye tebdil olur cam-ı murad 
Biz bu bezmin Nâbi'yâ çok ba'de-hârın görmüşüz” 


MORA SEFERİ 


Venedik kalyonları Karlofça Antlaşması'nın verdiği cüretle uzun süredir Akdeniz'de korsanlık yapmaktaydılar. Rusların 1711'de Boğdana girmelerini fırsat bilen Venedikliler antlaşma hilafına kendilerine iltica eden Karadağlıları himaye etmeye başladılar. 
Nihayet Rakka valisi iken vefat eden sabık veziriazam Enişte Hasan Paşa'nın eşyası deniz yoluyla İstanbul'a getirilirken Venedik gemisi tarafından ahidnâmeye mugayir olarak hem gemi ve hem de eşyasıyla beraber zaptedilmesi bardağı taşıran son damla olacaktı. 


Aslında Akdenizde bu gibi vakalar eksik değildi. Bu hallere karşı İstanbul'daki Venedik balyozu (elçisi) davet edilip hükümet tarafından sıkıştırılıyorsa da bir netice elde edilemiyordu. Devlet erkânından bazılarının tavsiyeleriyle veziriazam tarafından doğrudan doğruya Venedik cumhurreisine müracaat edilmiş fakat o taraftan da müsbet ve menfi bir cevap alınamamıştı. 


Bu sırada Karadağ asilerini tenkil eden Bosna Valisi Numan Paşa tarafından Venediklilerin muahedeyi ihlal ettiklerini bildiren raporu gelince bu hususta görüşmek üzere 8 Aralık 1714'te Paşa Kapısı'nda bir toplantı yapılarak durum gözden geçirildi. 


Venediklilere harp açarak Mora'yı istirdad etmeyi tasarlayan Veziriazam Damad Ali Paşa büyük harpten beri Venediklilerin müttefiki bulunan Avusturya'nın İspanya veraseti muharebesinden yorgun düşerek Raştad Muahedesini imzalamaya mecbur kalmasın- dan da faydalanmak istemişti. Neticede veziriazam sarayında yani Paşa Kapısı'nda görüşme neticesinde alınan fetva ile Venediklilere harp açıldı." 


Harp kararı verilir verilmez Venedik'te bulunan Osmanlı tüccarlarının salimen avdetleri için Bosna vilâyeti ile İşkodra, İlbasan, İnebahtı, Eğriboz sancaklarında bulunan Venedik konsoloslarının tevkifleri emrolundu. Yine aynı hükümde Venedik tebaasının da Osmanlı Devleti'nden çıkarılırken hiçbir şeylerine katiyen dokunulmayıp bütün emval ve eşyalarıyla gönderilmeleri bildirildi. Hüküm mucibince Venedik'teki Osmanlı tebaasının memlekete avdetlerine kadar İstanbuldaki Venedik elçisi de Tophane'de sabık Topçubaşı Mustafa Ağa evinde nezaret altına alınarak kalyonlarının dümenleri alınmıştır (10 Aralık 1714). 


Hükümet Venediklilerle harbe karar verince bunların denizci bir devlet olduğu malum olduğundan mükemmel bir donanma hazırlamaya başladı. Aynı zamanda vaziyetten bahis ile garp ocaklarına da fermanlar gönderilerek ilkbaharda gemileriyle Osmanlı donanmasına iltihak etmeleri bildirildi. 


II. Ahmed Han, Venedik'in müttefiki Avusturya imparatoruna bir nâme göndererek bunda Venedik'in muahede ahkâmına riayet etmemesi cihetiyle üzerine sefer açıldığını bildirdi. 


Osmanlı donanması yeni Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmed Paşa'nın kumandasında denize çıktığı gibi veziriazam da sancak-ı şerifle beraber kara ordusunu alarak hareket etti. Padişah Kapıkulu Ocakları'yla birlikte Edirne'ye kadar geldi ve orda kaldı (Nisan 1715). 


Veziriazam ve Serdar-ı Ekrem Damad Ali Paşa Selânike geldiği sırada kaptan paşa da oraya gelerek Venediklilere ait İstendil Adası'nın zabtı için görüşüp mutabık kaldıktan sonra donanmasıyla avdet etmiş veziriazam da ordu ile Tırhala'ya doğru hareket eyledi. 


Mora'ya doğru giden Osmanlı donanması 6 Haziran 1715'te İstendil Adası önüne geldi ve karaya asker çıkardı. Mukavemetin faydasızlığını gören müdafiler, dokuz veya on iki saatte kaleyi teslim ettiler. Teslim şartı gereğince kaledeki Venedik askerleri Mora sahilindeki Benefşe Kalesi'ne gönderilip kaledeki otuz beş tunç toptan on beşi kalyonlara alınıp diğerleri bir miktar askerle kalede bırakılmıştır. 

İstendil Adası'nın zabtı haberi Kaptan-ı Derya Canım Hoca'nın selam ağası vasıtasıyla serdar-ı ekreme bildirildi. Adanın tahririne Mevkufati İbrahim Efendi (meşhur Nevşehirli Damad İbrahim Paşa) gönderildi. 
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Diğer taraftan Osmanlı ordusu Mora'ya girerken Mora'nın en müstahkem kalelerinden olan Anapoli üzerine gitmezden evvel, yarımadanın karadan ağzında bulunan Gördos veya Korent müstahkem kalesini muhasara ile işe başladı. Kalenin kapı tarafından başka hücum ile aşılacak yeri olmadığından Venedikliler bu kısmı fevkalâde tahkim etmişlerdi. Muhasaranın üçüncü haftasında yapılan şiddetli bir hücum sırasında kale halkı teslim olacaklarını bildirdiklerinden (3 Temmuz 1715) kale teslim alınarak içine muhafız kuvvet konuldu. 


SERİ FETİHLER 


Mora'nın doğusunda deniz kenarında bulunan Anapoli, adanın idare merkezi idi. Veziriazam Gördos'den sonra 10 Temmuz'da Anapoli üzerine hareket etti. 12 Temmuz'da burası da muhasara olundu. Muhasaranın bir kolu pek müstahkem olan Plamota (Palamidi) tarafından yapıldı. Bu cihetteki yedi tabya alınmadıkça Anapoli'nin düşmesine imkân yoktu. 


Donanmanın da muhasaraya iştiraki cihetiyle deniz tarafından da kale sıkıştırıldı; Hatta bazı donanma topları karaya çıkarıldı. 
Kalenin düşmesi Plamota tabyalarının alınmasıyla olacağından o tarafın tabyaları birer birer eldeedildi. En son elde edilen Aktabyadan kaçan düşman Anapoli tarafına kaçtıkları sırada şiddetle takip olundu. Hep birlikte girilen Anapoli Kalesi içinde şiddetli çarpışmalar vuku buldu. 

Bu sırada kaleye girenlerden bir kısmı kale burcuna çıkıp bayrak diktiklerinden bunu gören muhasara kuvvetleri dur emrine bakmayarak önlerindeki ikihendeği aşıp kaleye girdiler. Bu suretle evvela Plamota tabyaları ve bir saat sonra da Anapeoli elde edildi 
(19 Temmuz 1715). Anapoli Kalesi'ndeki külliyetli harp levazımına el konuldu. 


Mora'nın merkezinin düşmesi diğer kalelerdeki muhafızların maneviyatlarını kırdı. Anapoli'nin zabtında Mora'nın umumi valisi ve kumandanı Aleksandr, bir yeniçeri tarafından esir alınarak 


NI. Ahmed Han 165 


Venedik beyzâdelerinden diğer dokuz neferle birlikte Edirne'ye padişahın yanına gönderildi. 


Venedik Cumhuriyeti Moradaki fetihleri önlemek için donanmasıyla 18 Temmuz'da Preveze ve İnebahtı taraflarını istilaya teşebbüs etti. Preveze önüne gelen üç çekdirive altı firkate on galite, beş şayka, üç çenber, üç işkampavye ve saireden mürekkep büyük donanması ve beş bin kadar kuvvetle Preveze'yi muhasara ile dövmeye başladı. 
Karaya da asker çıkararak her iki cihetten şehri muhasara etti. 


Bu hal Morada bulunan veziriazama bildirildiğinden derhal ordudan kuvvet sevk edildi. Fakat henüz ordu kuvveti yetişmeden evvel kaledeki muhafız kuvvetleri birdenbire huruç hareketi ile bunların üzerine hücuma geçti. Böyle bir hücumu beklemeyen ve ne yapacaklarını şaşıran Venedik kuvvetlerinin bir kısmı esir alındı ve bir kısmı katlolundu. Yarı bellerine kadar denize giren Osmanlı kuvvetleri denizdeki on altı kürekli bir düşman firkatesini de zapt ettiler. 


Osmanlı kuvvetleri ise Anapoli'den sonra Mora'nın en müstahkem kalelerinden Modon, Koron ve Anavarin'in bulunduğu adanın güney batısına geçti. Yollar sarp olduğundan ağır toplar ve zahire donanma ile yollandı. Osmanlı ordusuna karşı Venedik donanması Mudon'u denizden de müdafaa edecekti. 


Serdâr-ı ekrem Modon tarafına giderken Koron ve Anavarin kaleleri üzerine de kuvvet sevk etmişti. Bu iki kale muhafızları kendi başlarına buralarını muhafaza edemeyeceklerini anladıklarından kaleleri bırakarak hepsi Modonda toplanmışlardı. Gaziler boş buldukları bu iki kaleye de kolayca yerleştiler. 


Diğer taraftan Modon önünde muhasara tertibatı alan serdar-ı ekrem muhasaraya başlar başlamaz muhafız kumandanına haber gönderip kan dökülmeden kalenin teslimini istedi. Bu suretle harpten evvel teslim olurlarsa mal ve canlarına zarar gelmeyeceğini şayet harpten sonra teslim olmak isterlerse müracaatlarının kabul edilmeyeceğini bildirmişti. Bu teklife karşı Venedik kumandanı, “Aman talep edersek siz de müsaade etmeyin,” cevabını gönderdi. 
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Rüzgârsızlıktan dolayı Osmanlı donanması yetişip Venedik donanmasını burada yakalayamamıştı. Muhasaranın üçüncü günü Osmanlı donanmasının gelmekte olduğunu haber alan Venedik amirali kale önünden demir alıp açılmak isterken kale halkı, “Bizi düşman ağzına bırakıp nereye gidiyorsun?” dedilerse de amiral açık denizde Osmanlı donanmasıyla çarpıştıktan sonra tekrar geleceğini söyleyerek kaçtı. Bir müddet sonra da Osmanlı donanması kale önüne geldi. 

Bu durum üzerine Modon muhafızları her şeyden ümitlerini keserek bu sırada İnebahtı Körfezi'nde zabtı muhal addedilen Mora Kasteli'nin Osmanlı kuvvetleri tarafından zapt edildiğini de haber almaları üzerine kale muhafızları, General Pasta vasıtasıyla teslim olmak isteyerek bayrak açtılarsa da serdar-ı ekrem kabul etmedi. Yaptırdığı şiddetli bir hücumla Modon'u ele geçirdi (Ağustos 1715). 


Modon kumandanlarından General Pasta leventlerin eline düşerek Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmed Paşa'ya getirildi. General Pasta, harpsiz zamanlarda kadırgalarını bağlamak veya sulamak hususunda Canım Hoca'ya müsaade gösterdiği için oda mukabele edip veziriazam huzurunda gerek Pasta'yı ve gerek levendlerin ellerine esir düşmüşolan zabitlerin hayatlarını kurtarmış ve kendisinin hizmetine bakmak üzere ona bir de esir vermişti. 


Bundan sonra Menekşe ve Ayamavra kaleleri ile İğne ve Çuka Adaları Venediklilerden alındı. Nihayet Mora'nın fethi de tamamlanınca, veziriazam Korfu Adası ile Venedik sahillerine taarruza kalkışınca, Avusturya, Karlofça Antlaşması'nın ihlaline razı olamayacağını ileri sürerek müdahale etti. 


Osmanlıların Dalmaçya kıyılarında Venedikten aldıkları yerleri talep etti. Hâlbuki Ali Paşa, Mora Seferi'ne çıkmadan evvel Avusturya İmparatoru VI. Charles'a bir elçi göndermiş ve Venedik'in anlaşmayı ihmal ettiğini belirterek tarafsızlığını istemişti. Ancak Osmanlıların önce Rusya'yı daha sonra da Venedik'i dize getirmesi, Avusturya'yı endişelendirmişti. Sıranın kendisine de gelebileceğini 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düşünerek tavır almak istedi. Neticede Venedik ile bir savunma anlaşması imzalayarak, Osmanlı- Venedik Savaşı'nda taraf haline geldi. 


VARADİN MEYDAN MUHAREBESİ 


Osmanlı- Venedik Savaşı'nın ardından Alman İmparatorluğu, Karlofça Antlaşması'na kendilerinin kefil olduğunu, bu itibarla Venedik'ten alınan yerler iade edilmedikçe kendilerinin de barışı tanımayacağını bildirdi. 


Bu sıralarda veziriazam Korfu Adası'nı ele geçirmek için hazırlık yapmaktaydı. 111. Ahmed Han ise Mora ve Girit'teki başarılarından dolayı veziriazam ve kaptan-ı deryasına büyük güven duyuyordu. 


Davud Paşa ordugâhında yapılan harp meclisi sonucunda Avusturya'ya savaş kararı çıktı. Bu şekilde harp ilanı son derece ani gerçekleştiğinden sefer hazırlıkları tam olarak yapılamadı. 
Buna rağmen veziriazam Rumeli Beylerbeyi'ni Varadine gönderdi. 
Avusturya orduları kumandanı Prens Öjen bu hareketi haber almış ve Varadin'de vaktiyle Sürmeli Ali Paşa'nın yaptırdığı mevzilerin gerisinde yerleşmişti. 

Osmanlı ordusu düşman tarafından bir taarruz ihtimaline binaen üç saat beklemiş ve sancak-ı şerifi kendi önüne diktiren Serdar-ı Ekrem Damad Ali Paşa üç saat at üzerinde kalmıştır. Düşman tarafından bir hareket vukua gelmemesi üzerine gece karanlığından istifade ile dehlizler açılarak toplar münasip yerlere konuldu. 


5 Ağustos'ta iki taraf da muharebe için hazır haldeydi. Taarruza 
önce Avusturya Başkumandanı Prens Öjen başladı. Nemçelilerin yüz seksen yedi süvari bölüğü ile altmış iki piyade taburları vardı. 
Avusturya başkumandanı sol kanadını bir bataklık ve sağ kolunu da sarp tepelerle emniyet altına almıştı. Bütün kuvvetleri altmış dört bin kadardı. 


Osmanlı ordusunda kırk bin yeniçeri, otuz bin süvari ve Tatar, Arnavut ve Eflâk kuvvetleri olarak toplam yüz yirmi bin kadar kuvvet vardı. Osmanlı ordusunun sağ kolunda Tuna sahilinde Anadolu Beylerbeyi Türk Ahmed Paşa bulunuyordu. 
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5 Ağustos sabahı muharebe Türk Ahmed Paşa kolundan başladı. 
Düşman, Osmanlı kuvvetlerini iğfal edici hareketlerle meşgul ettikten sonra taarruza geçti. Fakat sağ kanattaki Osmanlı yaya birlikleri ilerlemekte olan düşmanın sol cenahındaki Alman piyadesini geri atarak bunlardan iki general öldürdü. Üçüncü general olan Bonneval,ikiyüz kişi ile kendisini müdafaa ederek epeyce kayıp verdikten sonra kaçabildi. Fakat Alman merkezi dayanıyordu. 


Tehlikeyi gören Başkumandan Öjen, kendisinin sol kanadında piyadenin gerisindeki süvari ile ihtiyat kuvvetini o tarafa yardıma sevk etti. Yeniçerilere imdada giden Türk süvari kuvveti bu Alman süvarilerinin hücumuna karşı duramayıp kaçmaya başladı. 


Bunun üzerine düşman sağ kolda bulunan Türk Ahmed Paşa kuvveti üzerine yüklendi. Bu kuvvetler bir miktar vuruşarak geri çekildikten sonra kaçmaya başladılar. Osmanlı ordusundaki bu sarsıntıyı gören Öjen derhal umumi taarruza geçti. 


Osmanlı sağ cenahının bozulmasına karşı serdar-ı ekremin bir hareketi görülmedi, şaşıran veziriazam elindekidürbünle düşman vaziyetini gözden geçiriyordu. 

Bu vaziyet üzerine bazı devlet erkânı, kethüdası vasıtasıyla, “Veziriazamın bu hareketsiz vaziyetine sebep nedir? Düşman ile muharebe eden askerleri teşci' için ileri gitsin,” diye haber göndermek istediler ise de Kethüda İbrahim Ağa, “Vazifeniz olmadık işe ne karışıyorsunuz?” cevabını verdiğinden herkes hayret içinde kalmıştı. Anadolu askerinin yüz çevirip çekildiğini görenlerden bazıları cesaret göstererek serdar-ı ekreme, “Efendim, burada durmanın zamanı değildir, yürüyelim,” diye iznini alıp çadırlar arasından Anadolu askeri tarafına doğru yürüdüler. Fakat o sırada Anadolu Valisi Türk Ahmed Paşa ile Adana Valisi Can Arslan Paşazâde Hüseyin Paşa'nın şahadetleri üzerine bozgun bir hale gelen sağ kolu geri döndürmek mümkün olmadı. Ayrıca düşmanın araba siperlerini aşıp içeri girdiğini gören kapıkulu süvarileri de kaçmaya başladıklarından serdar-ı ekrem birkaç kişi ile kalmıştı. Kaçanlara karşı, “Behey adamlar, Allah'tan korkmaz mısınız? Sancak-ı şerifi nereye bırakıp kaçarsınız?” diye kan ağlayarak yanındaki iç ağalarıyla düşman üzerine atıldı. Fakat bu sırada bir kurşun ile alnından vuruldu ama ölmedi. 


Bozgun esnasında maiyyeti adamları kendisini atlarının arkasına alarak sonra da bir cephane arabasına koyup Karlofça yolundan Belgrad'a götürürlerken yolda son nefesini verdi. Tarihte Şehid Ali Paşa diye anılan Damad Ali Paşa'nın cesedi Belgrad Kalesi'ndeki Sultan Süleyman Camii haziresine defnedilip sonra üzerine türbe yaptırılmıştır. 


Ali Paşa'nın vurulup düşmesi ile birlikte bozgun umumileşmişti. 
Sadrazamın maiyetindeki devlet ricali iş işten geçtiğini görünce sancak-ı şerifi alıp Belgrad'a döndüler (6 Ağustos 1716). Navarin Meydan Muharebesi beş saat sürmüş ve öğleye doğru Avusturyalıların galebesiyle bitmişti. 


Düşmanın taarruzu görüldüğü ve haber alındığı halde veziriazamın, kethüdasının sözüyle yerinde kalması ve nihayet iş işten geçtikten sonra vaziyeti düzeltmek istemesi kazanılması pek muhtemel olan bu muharebeyi kaybettirmişti. 


Navarin Muharebesi'nde Türkler altı, yedi bin Avusturyalılar da üç bin kadar kayıp vermişlerdir. Osmanlı ordusu yüz on top, yüz elli sancak ve beş tuğ kaybetmiştir. Bu muharebe esnasında öncü harbinde Türklere esir düşmüş olan Kont Broynerde maktuller arasındaydı. Bundan başka muharebe esnasında bazı Avusturya generalleri de maktul düşmüştür. 


TEMEŞVAR'IN DÜŞMESİ 


Ordu erkânı, başsız kalan askere Rumeli Beylerbeyi Sarı Ahmed Paşa'yı kumandan vekili tayin ederek keyfiyeti padişaha bildirdiler. Hâlbuki ondan evvel mağlubiyet haberi beylerbeyi rütbesiyle Belgrad muhafızı olan Halil Paşa tarafından bildirilmiş olduğundan 
11. Ahmed, vaziyetten daha evvel haberdar olmuş ve Şehit Ali Paşa'nın vasiyyeti üzere mühr-i hümayunu Sadrazam Kethüdası Sarı ibrahim Ağa'ya vermek üzere Küçük Mirahur Mehmed Ağa ile Belgrad'a yollamıştı. 
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Mirahur, yolda ordu tarafından gönderilen Mevkufati İbrahim Efendi'ye rast gelerek Sarı İbrahime sadaret mührü gönderildiğini duyunca telaş ile Mehmed Ağa'yı geri döndürüp Edirne'ye gelmiş ve vaziyeti padişaha anlatarak katli vacip öyle bir adamı veziriazam yapmanın doğru olmadığını arz eylemek suretiyle Sultan Ahmed'i caydırmıştır. 


Başsız kalan orduya acele bir serdar tayini gerektiğinden ve o sırada orduda vezir rütbesinde kimse bulunmamasından dolayı padişah, kendisine ilk haberi gönderen ve bostancı başılıkla saraydan çıkmış olan İlbasanlı Halil Paşa'yı sadarete münasip görüp vezirlikle sadrazam yaptı. 


Hâlbuki ordu tarafından serdar vekili olan Bosnalı Sarı Ahmed Paşa gerek Mora'da ve gerek bu seferde faaliyetleri ve fikirleri ile istifade edilir bir kumandan olduğunu göstermişti. 


Yine bu seferde bulunup bütün vaziyete vâkıf, değerli bir devlet adamı olan defterdar Sarı Mehmed Efendi'nin sadarete getirilmemesi bir isabetsizlikti. Halil Paşa'nın tayininde ise padişahın itimat ettiği Mevkufati Nevşehirli İbrahim Efendi'nin tesiri olmuştu. 


Yeni veziriazam işe başlar başlamaz Sarı Ahmed Paşa'yı ordudan ayırıp kendi yerine Belgrad muhafızlığına tayin etmek suretiyle bir hata daha yapıldı. Bununla beraber ordu erkânının müracaatı üzerine Ahmed Paşa'ya vezirlik verilerek bir dereceye kadar gönlü alınmıştı. 


Diğer taraftan Osmanlılar, dağılmış bulunan orduyu düzen ve disiplin altına almakla uğraşırlarken Varadin Meydan Muharebesi'ni kazanmış olan Başkumandan Prens Öjen büyük bir kuvvetle Temeşvar üzerine yürüyerek burasını, muhasaraaltına almış bulunuyordu 
(25 Ağustos 1716). Karlofça Muahedesi'ne kadar müdafaasıyla meşhur olan Temeşvar, Osmanlıların Macaristan'da kalan son eyaletlerinden birinin merkezi idi. Burası şehir, hisar ve palangadan mürekkep olarak üç kısımdı. 


Prens Öjen kumandası altındaki onaltı alay süvariye General Palfi ve on tabur piyadeye de Vortemburg Prensi Aleksandr kumanda 


HI. Ahmed Han 171 


ediyorlardı. Temeşvar Muhafızı Bodur Mustafa Paşa, Temeşvar'ın gizli kapısından Hristiyan kıyafetine girmiş bir adamla Belgrad'a haber gönderip yardım istedi. Her ne kadar Belgrad'daki ordudan Temeşvar'a imdat gönderilmiş ise de Kurt Paşa kumandasıyla yollanan bu kuvvetler düşmanın çokluğuna binaen Pançovadan ileri geçememişlerdi. Bu arada kendisine vezirlik verilen Yeniçeri Ağası Zileli Hüseyin Paşa da beş bin kadar gönüllü ile Kurt Paşa kuvvetleriyle birleşerek Temeşvar'a girmek üzere o tarafa yollanmıştı. 


Temeşvar'a yardıma giden bu kuvvetler Varadin Muharebesi'ni görmüş yılgın kuvvetler olup düşman kuvvetinin çokluğunu görüp dört bin kadar şehit verdikten sonra çekilmeye mecbur olduklarından Temeşvar'a yardım yapılamayarak kaderine terk edildi. 


Bunun üzerine PrensÖjen Temeşvar'ın yardımına gelen kuvvetin muvaffak olamadığını, eğer kaleyi teslim ederlerse can ve mallarını kurtaracaklarını beyan ettiğinden bu tesire kapılan on iki bin muhafız daha uzun müddet dayanabilecek erzak ve mühimmat varken muhasaradan kırk dört gün sonra kaleyi teslim ettiler. 


Hâlbuki bir müddet daha dayanmış olsa idiler Kırım Hanı ile Mehmed ve İbşir Hüseyin Paşa kuvvetleri buraya yardım etmek üzere Mehadiyeden Yeni Palanga'ya kadar gelmişlerdi. Temeşvar, 
15 Ekim 1716'da düşmana terk edilerek elden çıktı. 


Bu vaziyet üzerine düşmanın daha güneye, Eflâk hududuna inmeleri ihtimali göz önüne alınarak Tuna boyundaki Hırsova ve havalisinin muhafazasına İbşir Hüseyin Paşa ve Demirkapan'ın muhafazasına da Anadolu valisi memur edildiler. 


Varadin mağlubiyetinin acısı henüz gönüllerde iken bir buçuk ay sonra pek müstahkem olan ve aynı zamanda Tuna'nın karşı yakasında sol sahilinde bulunan yerlerin ve daha sonra Eflâk ve hatta Boğdan'ın kilidi olan Temeşvar Kalesi'nin elden çıkması Avusturyalıları Eflâk'a kadar indirdi. 


Temeşvar'ın son kumandanı Bodur Hacı Mustafa Paşa ismin- de bir beylerbeyi idi. Kuşatma sırasında kendisine vezirlik tevcih 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edilmek suretiyle gayreti arttırılmak istenmiş ise de Temeşvar'ın muhasarası sebebiyle bu tevcih kendisine bildirilememişti. 


Temeşvar'ın Viyana bozgunundan sonra on altı sene devam eden (1683-1699) savaşlar sırasında dört beş sene kadar kahramanca mukavemeti dolayısıyla halkça Gazi kale sayılması sebebiyle kısa bir zamanda düşmesine ihtimal verilmediğinden bu suretle korkakça düşmana teslim edilmesi büyük ve menfi akisler yapacağı için on beş gün kadar halktan saklanmıştır. 


EFLÂK VOYVODASININ ESARETİ 


Varadin'den Belgrad'a, avdet eden orduda düzen ve disiplinden eser yoktu. Veziriazam Halil Paşa tedbirden âcizdi. Temeşvar'ın elden çıkması asker arasında bir ihtilâle sebep olur korkusuyla buranın teslimini gizli tutup 21 Ekim'de Belgraddan Edirne'ye hareket olundu. Bu sırada sadrazam olmadığından dolayı müteessir olup Belgrad'ı Avusturyalılara teslim edeceğinden korkulan Belgrad Muhafızı Sarı Ahmed Paşa'nın Belgradlılar tarafından katli üzerine sabık defterdar olup Bender muhafızlığına tayin edilen Mustafa Paşa Belgrad muhafızı oldu. 


Veziriazam Edirne'ye gelirken padişahın İstanbul'a hareketini yazmış ise de böyle fena bir zamanda padişahın Edirne'den ayrılması Rumeli'deki halkın heyecanını mucib olup paniğe sebebiyet 
vereceğinden dolayı Halil Paşa'nın telkini kabul edilmedi. Ordu 29 
Kasım 1716'da Edirne'ye geldi. 


Temeşvar'ın elden çıkması Nemçelilerin Eflâk taraflarına kadar sokulmalarını mümkün kılmıştı. Bunun ilk eseri olarak bin iki yüz kadar Nemçelilere ait bir çete ansızın Eflâk'ın merkezi olan Bükreşe girip voyvodanın oturduğu Korta adı verilen sarayı bastı. Maiyetindeki adamları öldürerek Voyvoda Nikola'yı esir ettiler. Ardından voyvodanın boynuna ip takıp çırılçıplak alıp götürdüler. Bu hal Tuna boyunda oturmakta olan halka dehşet vermiş olduğundan o taraflarda büyük bir panik başladı. 


Bu çete kuvvetinin böyle birdenbire Bükreşe gelip müstahkem olan voyvoda sarayına girerek Nikola'yı yakalamaları, voyvodoya 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aleyhdar olan Boyarların yani Eflâk beylerinin tertiplerinin bir neticesiydi. Avusturyalıların Nikola'yı esir etmek istemeleri de bunun diğer voyvodalar gibi devlete sadık olup Avusturyalılara yüz vermemesinden ve Avusturya'ya karşı hareket eden Rakoçioğlu'nu teşvik ile Avusturya'ya dair hükümete faydalı raporlar göndermesinden ileri gelmişti. 

Nikola'nın yerine divan-ı hümayun tercümanlarından olan küçük kardeşi Yanaki Mavrokordato tayin olunarak gönderildi (2 Aralık 1716). Onu makamına oturtmak için de Yeniçeri Ağası Hüseyin Paşa mühim bir kuvvetle ileri sevk edildi. Ancak Hüseyin Paşa, Bükreş'in kuzeyinde Tergaviştede mühim kuvvetlerle faaliyette bulunan Nemçelilere karşı başarılı olamayacağını anladı. İstediği kuvvetler de gönderilemeyince yeni Voyvoda'yı Bükreşe yerleştirmeye muvaffak olamadı. 


Bundan iki ay sonra Boğdan'ın merkezi olan Yaş şehrine Avusturyalılar tarafından baskın yapıldı. Çetozuye Kalesi'nde kendisini müdafaa eden Boğdan Voyvodası Mihal'in vaziyeti bildirmesi üzerine Tatar kuvvetleri acele ile bölgeye girdiler. Avusturyalılar çekilmek durumunda kaldılar. Boğdan voyvodasının arzusu üzerine buranın muhafazası için iki bin kişilik bir Tatar kuvveti bırakıldı. 


HUDUTLARDA ALINAN TERTİBATLAR 


Edirnede padişah huzurunda yapılan toplantıda 111. Ahmed Han huduttaki halkın yerlerine terk ile içeriye geldiklerini haber alınca halkın emniyeti için, “Münasip ise Rusçuk taraflarına gideyim,” diyerek arzusunu belirtti. Ancak mevsimin kış olması ve birçok masraf durumu göz önüne alınarak hudutlara birer muktedir vezir gönderilmesi kararlaştırıldı. 


Nitekim bu karar gereğince bir sene evvel zapt edilen Mora'nın muhafazası için Tırhala mutasarrıfı olup Tırhala ve Yenişehir taraf - larında Martalos başılık etmiş olan Topal Osman Paşa tayin edildi. 

Kırım hanı olan Hacı Selim Giray oğlu Kaplan Giray'ın seferlere geç asker göndermesi ve kendisinin de geç gelmesi sebebiyle padişah huzurunda hakkında şikâyetler yapıldı. Nihayet azlolunarak yerine 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Kırım hanlarının Çoban Ahmed Giray kolundan olan Kara Devlet Giray, Kırım Hanlığı'na tayin olundu. 


Kara Devlet Giray Rusçuk taraflarına gönderildi ise de Hacı Selim Giray ailesine bağlı olan Kırım ayanı ile Şirin beyleri ve mirzaları Kırım Hanlığı'nın yine Hacı Selim Giray evladından birine verilmesini arzu ettiler. Muharebe zamanında memnuniyetsizlik hâsıl olmamasr için Kara Devlet Giray, tayininden on dört gün sonra azlolundu ve yerine Hacı Selim Giray oğlu Saadet Giray tayin olundu (29 Aralık 1716). . 


Osmanlı hükümeti Nemçelileri kendi içerisinde de meşgul etmek istediğinden evvelce Avusturyalılara karşı ayaklanarak sekiz sene mücadeleden sonra muvaffak olamayıp Fransa'ya kaçmış olan Rakoçi'yi getirmek istedi. Bunun için Papai Yanoş ile kapıcıbaşılardan Küçük Bahri Ağa'yı Fransa'ya gönderdi. 

Rakoçi Fransadan alınarak Gelibolu'ya ve oradan da Edirne'ye gelecek ve kendisine kral muamelesi yapılacaktı. 1716 Aralık ayında Rakoçi Ferenç ile bir mukavele tanzim edilerek kendisine bir ahidnâme verildi. Rakoçi Ferenç'in yeni bir maceraya girişmek üzere hududa sevki ile Erdel ve Orta Macaristanca, bir kaynaşmaya ve isyan hareketine sebep olacağı cihetle her taraftan ümitler arttı. 


Rakoçi'nin kendisinden evvel Berçeni (Berczeny) ve Esterhazi isimlerindeki generalleri Erdele girmek üzere Eflâk tarafına gönderildiler. Fakat bunların gelişi Belgrad mağlubiyetine tesadüf etmişti. 
Bununla beraber Eflâk'ta bulunan Berçeni orada maiyyetine epeyce bir kuvvet toplamaya muvaffak oldu. Bundan başka hükümetin vermiş olduğu tahsisat ile Macaristan'dan kaçanlar yeni kurulan Macar ordusuna yazılmaya başlamışlardı. Böylece Berçeni yapılacak harekât için oldukça büyük bir kuvvete sahip oldu. 

Berçeni, emri altındaki kuvvetlerle Receb Paşa maiyyetinde olarak Tergovişteden ve General Esterhazi de Hotin Muhafızı Mustafa Paşa maiyyetindeki kuvvetlerle Erdele gireceklerdi. Fakat bu planların hiçbiri tatbik sahasına konulamadı. Receb Paşa Belgrad muhasarası sebebiyle oranın yükünü hafifletmek üzere Pançova 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tarafına memur olduğundan Erdel tarafına gidemedi. Düşmanın Eflâk'a taarruzu sebebiyle Hotin valisi de o cihete memur edilmişti. 
Bu halden müteessir olan Esterhazi Tuna'yı geçip kendi başına hareket etmek istediyse de bu halden men edildi. Nihayet Begrad'ın düşmesi ise Erdel üzerine yapılacak taarruz planlarını alt üst etti. 


Rakoçi, Edirne'ye gelip padişah tarafından Erdel ve Macaristan kralı olarak kabul edilmiş ve talimat alarak hududa gönderilmek istenmişse de bu sırada sulh teşebbüsleri dolayısıyla fiiliyata geçilmedi. Nihayet Pasarofça Muahedesi'nden sonra bir müddet İstanbul Boğaziçi'ndeki Yeniköy'de ve daha sonra Tekirdağı'nda oturtuldu. 
Nihayet 1734'te orada vefat etti. Matbaa sahibi meşhur Müteferrika İbrahim Efendi, Rakoçi Ferençe tercüman tayin edilmişti. 


BELGRAD MUHASARASI 


Öte yandan Veziriazam Halil Paşa hazırlıklarını tamamladıktan sonra ordu ile 12 Haziran 1717'de Edirneden Belgrad'a hareket etmişti. Filibe'ye geldiği sırada Belgrad Muhafızı Mustafa Paşa'nın gönderdiği mektubu aldı. Mustafa Paşa mektubunda; düşmanın Pançova tarafından Tuna üzerine köprü kurup karşı tarafa asker geçirmekte olduğunu, Belgrad'a iki saat mesafede Yemeklik mevkiin- den bir tarafı Tuna ve diğer tarafı Sava Nehri olmak üzere hendekler kazarak muhasara tertibatı aldığını, acele yardıma yetişilmesini, aynı zamanda Bosna Valisi Numan Paşadan da yardım istediğini bildirmekteydi. 


Belgrad'ın muhasara altına alınmak üzere olmasından dolayı Bosna Valisi Numan Paşa'ya gönderilen fermanda Belgrad'ın vaziyeti bildirilip mühim bir kuvvetle acele İzvornik taraflarına doğru hareket etmesi yazılmıştı. Yine bu suretle Belgrad'ın yükünü hafifletmek üzere Hotin Muhafızı Mustafa Paşa'ya gönderilen bir fermanla da General Esterhazi, Antuvan, Kolçak İlyas Bey ve Hanzâdelerden Azamet Giray'ın da mühim bir kuvvetle Erdel üzerine yürümeleri bildirilmişti. Böylece Erdele girmek için Mehadiye Boğazı'nda bulunan serdar Receb Paşa da Hotin'den gelecek kuvvetlerle muhabere 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ederek her iki koldan Erdele taarruz edebilecekti. Ancak Belgrad vaziyetinin tehlikeye girmesi üzerine Pançova'ya gitmesi emrolundu. 


Serdar-ı ekrem ordusu ile Nişe geldiği sırada Belgrad on beş günden beri muhasara altında bulunuyordu. Bu müddet zarfında düşman, mevkiini iyice tahkim etmiş olduğu gibi Niş ile Belgrad arasına sevk ettiği ve Morava Köprüsü'ne kadar inen süvari kuvvetler ile de o havaliyi-vurup ortalığa şaşkınlık vermişti. Hatta ordu bile fena bir duruma düşmekten çekinerek Morava Köprüsü civarına otuz bin kişilik bir kuvvet sevk etmek durumunda kaldı. Ancak çok geçmeden düşmanın öyle söylendiği gibi bu havalide bir kuvveti olmadığı anlaşıldığından ileri hareket olundu. 


Belgrad'ın muhasarası sırasında mühim bir kuvvetin Pançova taraflarına geçirilmesi düşmanın Belgrad'a karşı yaptığı tazyiki azaltacağı düşünülmekteydi. Bu itibarla Diyarbekir Beylerbeyi Receb Paşa bu işe memur edilmiş ise de Receb Paşa'nın Mehadiye Kalesi ile yeni palanga alınmadıkça Pançovadan geçmek doğru olmaz diye itiraz etmesi üzerine o cihetten Belgrad lehine bir netice alınamadı. 


Ordu ağırlıkları geride bırakılarak 12 Temmuzda Niş'ten hareket edildi. Semendire yolundan Belgrad'a doğru yürünerek ayın yirmi yedisinde düşman ordugâhının karşısına gelindi. Avusturya kumandanı altmış günde yerli halktan otuz kırk bin kişi çalıştırmak suretiyle önünü ve gerisini geniş hendeklerle çevirmiş ve büyük tabyalar vücuda getirmişti. Bu suretle düşman taburuna girebilmek muhal denecek derecede zordu. Bundan dolayı ne yapılması lazım geleceği görüşülerek bir karar verilemedi. Veziriazam âciz ve kararsızdı. 


Ordunun geldiğini gören Belgrad Muhafızı Mustafa Paşa, her taraftanmuhasara altına alınmış olduğundan Sava Nehri'nden yüzerek göndermeye muvaffak olduğu bir adamıyla düşman ordugâhına yapılacak hücumda birlikte hareket edilmesini teklif ettiğinden kendisine yine aynı vasıta ile hücum parolası bildirilecekti. 


Avusturya ordusu daha yukarılarda da görüldüğü üzere Prens Öjen'in kumandasında olup emri altında Alman ve Fransız prensleri vardı. Bavyera, Vurtemburg, Bevern, Lihtenştayn, Hes ve sair prensler bu meyanda idi. 


MAĞLUBİYET VE BELGRAD'IN DÜŞMESİ 


Düşmana hücum için verilecek kararın yolda olan Kırım hanının orduya katılmasına bırakılması uygun görülmüştü. Otuz bin Kırım, Bucak ve Nogay Tatarlarının gelmesi üzerine yapılacak harekât hakkında yeniden bir görüşme olduysa da kesin bir netice hâsıl olmamıştı. 


Askeri ve Tatarları düşman üzerine sevk ve harbi idare edecek tecrübeli kumandanların olmaması, serdar-ı ekremin aczi sebebiyle boşuna müzakerelerle vakit geçirilmekteydi. Bu hal askerde bir tereddüt ve çekimserlik husule getirmişti. Vukua gelecek muharebenin neticesinin iyi olmayacağını bazı tecrübeli devlet erkânı sezmişlerdi. 
Avusturya ordusuna kumanda eden Prens Öjen Avrupa muharebelerinde muvaffak olmuş sevkülceyş ve tabiyede mahir meşhur bir kumandandı. Buna karşı Osmanlı serdar-ı ekremi acz içinde idi. 


Her iki orduda on dört gün karşı karşıya harpetmeden bekledi. 
Osmanlı ordusu Tatarlarla birlikte yüz bine yaklaşmıştı. Düşman kuvveti de seksen binden fazla idi. 


Prens Öjen Osmanlı ordusunun hayvanlarına yem bulamayacağını zan ile bir müddet sonra çekileceklerini ümit ettiyse de bu hesabı yanlış çıkmıştı. Fakat bu sırada Avusturya kumandanı, Osmanlı ordusu ile Belgrad muhafızının Sava Nehri vasıtasıyla muhaberesini haber alıp buna karşı tedarikli bulunmuştu. Ancak veziriazam düşmanın üzerine pazartesi günü yürüyüş yapacağını Belgrad muhafızına bildirmiş ise de Prens Öjen'in Sava altına kurdurduğu ağ ile Belgrad'a avdet eden şahıs yakalandığından Osmanlı ordusunun taarruz günü öğrenilmiş oldu. 


Bunun üzerine Avusturya kumandanı, Osmanlı ordusunun taarruzundan bir gün evvel davranarak yani Ağustos'un on yedinci gecesi sabaha karşı Osmanlı ordusunun Sava Nehri tarafındaki Mısır ve Kürt kuvvetleri üzerine ani olarak taarruza geçti. 
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Vukua gelen muharebede Erzurum Valisi Mehmed Paşa şehit düşüp bu kanattaki kuvvetler mağlup duruma düştü. Buradan içeri giren Prens Öjen yeniçeri siperlerinden evvela samsoncu kolu tarafına yürüyüp hiç mukavemet görmeden onların siperlerini işgal etti. Ardından toplarını asıl Osmanlı ordugâhına çevirerek dövmeye başladığında veziriazam ve ordu erkânı vaziyeti bilmeyip düşman siperlerinden çıkarak muharebe oluyor zannıyla sancak-ı şerifi alıp siperlere doğru giderlerken düşmanın top ateşiyle karşılaşınca vaziyeti ancak o zaman anlayabildiler. 


Bu vaziyet üzerine artık mukavemete imkân kalmadığı anlaşılınca sancak-ı şerifi selamete çıkarmak üzere kaçmak mecburiyeti hâsıl olmuş, evvela Semendire'ye ve oradan Nişe gelinmiştir. 


Bu mağlubiyette Osmanlı ordusunda on bin şehit, beş bin yaralı ve bir o kadar da esir vardı. Avusturya ordusunda iki bin telef üç bin yaralı olup general, kont ve prens olarak kumanda heyetinden epeyce telefat verilmişti. General Palfi ile Başkumandan Öjen de yaralanmışlardı. Osmanlı ordusu külliyetli top zayi etmişti. Serdar-ı ekremin çadırını Öjen kendisi için almıştır (16 Ağustos 1717). 


Belgrad'ı kurtarmaya gelen Osmanlı ordusu mağlup olduktan sonra burası iyice tazyik edildi. Varadin Muharebesi'nden sonra Osmanlılar Tuna'dan Sava'ya kadar varoş haricinde hendekler kazarak iyice tahkimat yaptıklarından Avusturya kuvvetleri ileri sokulamayıp uzaktan top atmakla iktifa ediyorlar ve ara sıra bu metrislerden yapılan hücumla iki taraf mücadele ediyordu. Bir de kalenin bu kısmılağımlarla baştan başa dolu olduğundan Belgrad'ın bu taraftan alınması imkânsız gibi idi. 


Bunun üzerine, Avusturya kumandanı Sava Nehri'nin karşı yakasına yaptırdığı büyük tabyalar vasıtasıyla kalenin içerisine zarar vermeye başladı. Bu hale karşı alınan tedbir boşa gidip bu tarafa karşı yapılan bir taarruzda Tuna Kaptanı İbrahim Paşa şehit oldu. 
Bunu müteakip kaledeki barut mahzenine bir humbara isabet ederek birçok kimse şehit düştü. Nihayet ümitsiz bir halde kalan kale muhafızları Osmanlı ordusunun mağlubiyetinden iki gün sonra kaleyi Avusturyalılara teslim ettiler. 
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Bu suretle Dârü'l-cihad denilen Belgrad ikinci defa elden çıktı. 
Belgrad Muhafızı Mustafa Paşa maiyyeti ve muhafızlarıyla beraber teslim oldu. 


Belgrad'ın düşmesi üzerine hükümet Niş Kalesi'ni tahkime mecbur oldu. Kaleye ilaveler yaptırıp siperler açtırıldı. Muhafazasına ise Sivas ve Anadolu valileriyle Haleb, Karaman, Adana, Maraş vilâyetlerinin timarlı sipahileri ve zeamet erbabı memur edildi. 


Diğer taraftan askerin bozuk düzen Nişe avdetinden sonra bu mağlubiyetin faturası orduda hiçbir nüfuzu olmayan veziriazama isnat olunarak azli kararlaştırılmıştı. Padişah, Halil Paşa'nın yerine damadı İbrahim Paşa'yı veziriazam yapmak istiyordu. Ancak İbrahim Paşa böyle dağdağalı bir zamanda sadareti istemeyip Edirnede sadaret kaymakamlığında kalmasının daha iyi olacağını arz etti. 


Bunun üzerine orduda bulunan Nişancı Mehmed Paşa'nın veziriazam ve serdar-ı ekrem yapılması münasip görülüp Halil Paşa'dan alınan sadaret mührü Mehmed Paşa'ya verildi. 


Son Belgrad seferi esnasında padişah Sofya'ya kadar gitmiş ve muvaffakiyetsizlik üzerine Edirne'ye dönmüştür. Mağlubiyet ve Belgrad'ın düşmesi sebebiyle Tuna boyu ve Vidin taraflarının muhafazası Temeşvar ve Erdel serdarı olan Receb Paşa'ya ve Eflâk muhafazası Özi Valisi Mustafa Paşa ile Kırım hanına bırakılmıştır. 


RUMELİ'DE DURUM 


Avusturyalılar asıl can alacak nokta olan Beldrad'ı göz önüne alarak en büyük kuvvetlerini oraya göndermişler ve diğer mühim bir kuvveti Petraş kumandasıyla Bosna ve İzvornik taraflarına sevk etmişlerdi. 


Evvelce Mayıs 1717'de Receb Paşa kırk bin kişilik bir kuvvetle Erdel (Transilvanya)'in istirdadına memur edilmiş ve maiyyetine Nureddin Sultan kumandasıyla Kırım kuvvetleri de verilmişti. Ancak Avusturyalıların Temeş Nehri vasıtasıyla gemilerini Tuna'ya indirip Pançova ve Belgrad tarafına kuvvet geçirdiği haber alındığından, Mehadiye Boğazı tarafından geçilip yeni palanga üzerinden düşmanın arkasının çevrilmesi ve Belgrad muhasarasının hafifletilmesi düşünüldü. 


Bunun üzerine Receb Paşa'nın Erdele girmeyip Mehadiye üzerinden Pançova'ya inmesi emredilmiş ise de onun Mehadiye ve Yertikale'yi almakla vakit geçirip müteaddit uyarılara rağmen asıl maksadı kavrayamaması yüzünden Belgrad'a yardım yapılamamıştı. 
Şimdi ise Belgrad'in düşmesi üzerine Hırsova'da tutunamayan Receb Paşa Vidine kadar çekilmişti. 

Osmanlılar Garp tarafındaki cephede Novi Kalesi üzerine yürüyen otuz bin mevcutlu Avusturya kuvvetleri ile diğer bir koldan General Petraş kumandasıyla İzvornik'e gelen on beş bin kişilik Avusturya ordusu tarafına birlikler sevk etmişlerdi. General Petraş, Bosna Valisi Köprülüzâde Numan Paşa'nın uyanık hareketi ve İzvornik ile Novi kavşağını tutması sayesinde muvaffak olamayıp ağır bir bozgun sonucu çekilmeye mecbur olmuştu. İzvornik'i kurtaran Numan Paşa düşmanı bizzat mağlup etmişti. 


Belgrad'ın düşmesinden sonra ise düşman üç koldan istilaya devam etti. Bir kol Sava Suyu'nu geçip Böğürdelen ve Bosna hududundan Morava Suyu taraflarını tamamen işgal ederken orta koldan ilerleyen kuvvetler de Hisarcık, Hasan Paşa Palangası, Patçine ve Yagodina kasabalarını ve sol kol ise Semendire, Güvercinlik ile Vidine altı saatlik mesafedeki Fethülislam Palangası'na kadar olan yerleri istila etmişlerdi. 


Yine Belgrad'ın tesliminden ve düşmanın Tuna ve Sava'yı beri tarafa geçmesinden sonra Rumeli'de büyük bir panik yaşanmaya başladı. Hükümet bir taraftan İslam ve Hristiyan halkı teskin ve kasabaları müdafaa için Şehirköy, Priştine Vulçitrin, İpek, Prizren ve Üsküp taraflarına fermanlar gönderirken diğer taraftan da Hristiyan tabaanın düşmanın teşvikiyle çıkardıkları isyanları bastırmak için mahalli kuvvetlerle tedbir almaya çalışıyordu. 


Nitekim Yenipazar, Kosova, İpek taraflarındaki Hristiyan tebaa isyan etmiş ve içlerine Nemçelilerden asker alıp Yenipazar Kalesi'ni elde etmek istemişlerdi. Hatta bu başarılarından cesareti artan düşman Manastır taraflarına kadar sokulmuş Avusturya ve Venedik casusu ve propagandacıları, “Nasâra'nın hurucu yakındır,” diye Hristiyan tebaayı ayaklandırmaya başlamışlardı. 


SULH ÇALIŞMALARI 


Daha Osmanlı- Avusturya harbi başlamadan evvel İstanbuldaki İngiliz ve Hollanda elçileri iki tarafı anlaştırmak için aracılık teklifinde bulunmuşlardı. Osmanlı hükümeti de bu teklife muvafakat etmiş ise de bilhassa Şehit Ali Paşa'nın makul bir tarzda hareket etmemesi yüzünden akamete uğramıştı. 


Daha sonra İngiltere Elçisi Montegü (Wathlvey Montague) Viyana'dan İstanbul'a gelirken iki taraf arasında barış teklifinde bulundu ise de Viyana hükümeti Belgrad'ın zabtından evvel sulh yapılamıyacağı cevabını vermişti. Osmanlıların ise böyle bir şartı kabul etmeleri mümkün değildi. Ancak Belgrad'ın düşmesinden sonra artık Osmanlılar için barış yolu aramaktan başka çare kalmıyordu. 


Avusturya karşısında alınan yenilginin ardından İngiliz ve Hollanda elçilerinin aracılığıyla barış görüşmeleri başladı. Görüşmelerin yapılacağı yerin belirlenmesi, buranın tarafsızlığı, her iki devletin bu yerin civarına yerleştireceği kuvvetler, delegelerin rütbeleri, izlenecek protokol ve Osmanlı hükümetinin Venedik Cumhuriyeti ile barışa rızası hususunda görüşmeler başladı. O sırada sadrazamlığa Nevşehirli İbrahim Paşa getirilmişti (9 Mayıs 1718). 

Sonunda barış görüşmelerinin Semendire'nin 24 km doğusunda, Belgrad'ın 60 km güneydoğusunda Morava Nehri yakınında bulunan Pasarofça civarında yapılması kararlaştırıldı. Osmanlı heyetini birinci delege olarak şıkk-ı sani defterdarlığı payesine yükseltilen Silahdar İbrahim Efendi, ikinci delege olarak kendisine şıkk-ı salis defterdarlığı payesi verilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi ve tercüman olarak Eflâk Voyvodası Yenaki (Johann Mavrokordato) Bey seçildi. 

Aracı devletlerden İngiltere'yi fevkalâde elçi Robert Suttan ile İstanbul'daki İngiliz elçisi Stanyan, Hollanda'yı elçi Jakob Colyer, Avusturya'yı saray savaş müşaviri Wırmond ile bu devletin İstanbul'daki eski elçisi olup o sırada saray müşavirliği yapan Talman, Venedik'i ise Carlo Ruzzini temsil etmiştir. 


Osmanlı hükümeti Belgrad ve Temeşvar'ı eski sınırlarıyla geri alma düşüncesindeydi. Bu gerçekleşmez ise Belgrad'ın kurtarılmasıni, bu da mümkün olmazsa barış yerine mütareke yapılmasını istiyordu. Müzakereler 5 Haziran 1718 tarihinde başladı. Ancak bu defa Avusturya delegeleri Ferenc Rakoczi ve adamları kendilerine teslim edilmedikçe görüşmelere geçilmesinin imkânsız olduğunu öne sürdüler. 7 Haziran günü yapılan ikinci oturumda ise Prens Öjen'in daha önce Osmanlı sadrazamına gönderdiği mektupta ileri sürülen, fakat daha sonra vazgeçilen Balkanlar üzerindeki taleplerini tekrar gündeme getirdiler. Sırbistan'ın tamamı ile Niş, Vidin, Yenipazar ve Üsküp'ün Belgrad'a dâhil olduğunu, Semendire ile Eflâk-Boğdan'ın Macaristan'a ve Temeşvar'a ait bulunduğunu iddia ettiler. 


Bu gelişmelerle barış görüşmelerinin tehlikeye düşmesi üzerine aracı elçiler iki tarafı uzlaştırmak için tekrar faaliyete geçtiler. Uzunca bir süre Sadrazam Damad İbrahim Paşa ile Avusturya Başvekili Öjen arasında yazışmalar yapıldı. Barışçı bir karaktere sahip olmakla birlikte İbrahim Paşa bile 18 Haziran'da aracı devletlerin elçilerine gönderdiği mektupta devletin şeref ve menfaatlerinin silahla da korunabileceğini bildiyordu. 


Pasarofça'da bulunan aracı elçilerin yoğun gayretleriyle Avusturyalılar bazı isteklerinden vazgeçtiler. Bir yandan barış çabaları sürerken bir yandan da Avusturya ve Osmanlı devletleri savaş hazırlıkları içine girmişti. Sadrazam İbrahim Paşa ordu ile Edirneden Sofya'ya hareket etti. Başvekil Prens Öjen ise Zemlin'de bulunan Avusturya ordugâhını ziyaretten sonra Belgrad'a geldi. 


Osmanlı sadrazamı bu arada Niş ve Vidin taraflarını güçlendiriyor, Belgrad'dan barışla ilgili bilgiler alıyor ve gelişmeleri günü gününe 111. Ahmed Han'a bildiriyordu. Aslında her iki devlet de savaşacak durumda değildi. Avusturya, İspanya ile yeniden ihtilafa düştüğünden İtalya'da savaşın tekrar başlaması söz konusu idi. Osmanlı hükümeti ise bu devletlerin arasındaki ihtilaftan yararlanmak istiyordu ve asıl amacı birkaç yıllığına bir mütareke yapmaktı. 


PASAROFÇA ANTLAŞMASI 


18 Haziran günü gerçekleştirilen üçüncü toplantıda Osmanlı 
hükümeti, Bosna'da Drina ile Una nehirleri arasında olup Avusturya işgalinde bulunan topraklar üzerinde fazla ısrar etmedi. Beşinci oturumda Avusturya, Sırbistan ve Boğdan'la ilgili isteklerinden vazgeçip mevcut duruma razı oldu ve Haziran ayı sonunda sınırların belirlenmesi işi ele alındı. 


İki devletin problem olan meselelerinden en önemlisi Rakoczi ve adamlarının Avusturya'ya iade edilmesi konusuydu. Osmanlı devleti bu kişileri Avusturya'ya teslim etmeyeceğini, 18 Haziran tarihli sadrazamın mektubuyla kesin bir dille belirtmişti. Avusturya hükümeti de bu konudaki ısrarından vazgeçti. İkinci tâli mesele olan Lehistan'ın da barışa sokulması teklifi Osmanlı hükümetince reddedilince Avusturya bundan da vazgeçti. Osmanlı hükümetinin barış süresini on beşyıl olarak istemesine itiraz eden Avusturya'nın bunu yirmi dört yıla çıkarma isteği kabul edildi. Antlaşmaya göre Osmanlı hâkimiyeti altında yaşayan Katolikler de Kudüs'teki Fransiskeniler mezheplerine göre rahatça yaşayabilecek ve kilise açmaları engellenmeyecekti. 


Ayrıca Avusturya'nın Osmanlı Devleti ile bir ticaret antlaşması yapma talebi uygun görüldü ve aynı günlerde böyle bir antlaşma yapıldı. 10 Temmuz 1718'de gerçekleştirilen sekizinci toplantı ile görüşmeler sona erdi. 


Avusturya ilebarış görüşmeleri devam ederken Osmanlı delegeleri Venedik delegeleriyle dört toplantı yaptı. 16 Haziran 1718'de gerçekleştirilen ilk toplantıda Venedik elçisi Carlo Ruzzini, Avusturya'ya güvenerek Osmanlı Devleti'nden Mora dâhil son savaşta kaybettiği yerlerin tamamını istiyor, ayrıca iki yıllık savaş tazminatı talep ediyordu. Mora verilmezse Arnavutluk'taki İşkodra gölüne kadar ve Dulcigno (Ulgün) dâhil Venediklilere ait toprakları istiyordu. 
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21-28 Haziran ve 12 Temmuzda yapılan toplantılardan sonra yirmi altı maddelik barış antlaşması yapıldı. Buna göre Osmanlı Devleti Venedik'e sadece, Bosna ile Raguza arasında Venedik'in serbest bir yol bırakması ve bu güzergâh üzerinde daha önce kendisine ait üç palanganın Osmanlı sınırları içine alınması şartıyla savaş sırasında zapt ettiği Çuka (Cerigo) adasını iade etti. Venedikliler ayrıca Korfu Adası karşısındaki Butrinto sahil şehrini, güneyde Akdeniz kıyısındaki İftindos, Preveze ve karşısındaki Voniçe şehir ve kalelerini aldılar. Tazminat talebine karşılık olarak ithalat ve ihracatta gümrük vergisinin 9605'ten 903e düşürülmesinde anlaşmaya varıldı. 


Böylece yetmiş günün sonunda Avusturya ve Venedik ile yapılan muahedelerin metinlerinin hazırlanması 21 Temmuz 1718 tarihinde tamamlanarak her iki devlet delegeleri tarafından imzalandı. 
Avusturya ile yirmi madde üzerine imzalanan antlaşmanın ilk yedi maddesi sınırların tayin ve tesbitine dairdir. Kesin sınır tesbiti ise bu işle görevlendirilecek komiserlere bırakılıyordu. 


Sonuç olarak 1718'de imzalanan Pasarofça Antlaşması'yla, Belgrad ve Semendire Avusturya'da kalmak üzere Sava Nehri sınır kabul edildi. Fakat Osmanlılar, Venediklilerin Karlofça ile aldığı yerleri tekrar kazandılar.'6 


Pasarofça Antlaşması'ndan sonra Sultan Ahmed Han, elli yıldır süren savaşlar sonunda yıpranan orduyu kuvvetlendirmek için uzun bir sulh dönemine ihtiyaç duyuyordu. O, bu dönemde ülke içinde huzuru sağlamak, imar faaliyetlerine hız vermek ve devleti maddi manevi en yüksek seviyeye çıkarmak istiyordu. 


Pasarofça Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti batı cephesinde diplomatik ilişkilere ağırlık vermiş ve harbe sıcak bakmamıştır. 
Ancak bu defa doğu cephesinde İran ile ilişkiler gerginleşmiş ve savaş vaziyetini almıştı. 


YENİ BİR DÖNEM: LÂLE DEVRİ 


Osmanlı Devleti'nde Pasarofça Antlaşması ile başlayıp 111. Ahmed Han'ın tahttan indirilmesine kadar geçen süre (1718-1730) Cumhuriyet dönemi tarih kitaplarında Lâle Devri olarak adlandırılmıştır. Tam ve doğru olarak değerlendirilemeyen bu dönem daha çok zevk ve eğlence çağı olarak zihinlere yerleştirilmiştir. 
Yaz aylarında lâle bahçelerinde eğlenceler, kış aylarında ise helva sohbetleri anlatımının dışında neredeyse karanlık bir dönem olarak tarihin tozlu sayfalarına terk edilmiştir. 


Bu itibarla dönemin, 1730'da son bulduğu gibi yanlış bir hüküm verilmiştir. Hâlbuki Osmanlı Devleti 1718 yılında başlatmış olduğu Batı'nın ilim ve tekniğini alma ve uygulama siyasetinden hiçbir devresinde vazgeçmeyecektir. 


Nitekim bu devri anlayabilmek için 1683'te Viyana önünden büyük bir bozgunla çekildikten sonra geçen otuz beş yılın muhasebesini iyi yapmak lazımdır. Osmanlı Devleti bu otuz beş senede vuku bulan savaşlarda büyük toprak kayıplarının ötesinde ekonomisinin de bozulması nedeniyleilmi ve teknik hamleleri gerçekleştirmekten uzak kalmış bulunuyordu. 


Gerçekten de bu devrin en büyük özelliği Osmanlı'nın yüzünü ilk defa Batı'ya dönmesidir. Daha önce yapılan ıslahat faaliyetlerinde Osmanlı'nın geçmişi örnek alınırken, bu dönemden sonra Avrupa örnek alınmaya başlandı. 


Aslında Osmanlı devlet ve ilim adamlarının, Batı'nın teknik gelişmelerine bu tarihten önce de düşman oldukları veya kayıtsız kaldıklarını söylemek mümkün değildir. Ancak İstanbul'un fethi ile birlikte Batı'ya karşı hemen her alanda sağlanan üstünlük belki de zaman geçtikçe onları ecnebileri takipten uzak tutmuş bulunuryordu. Hatta Osmanlı devlet adamları ve uleması, askeri teknik ve yenilikler söz konusu olduğunda, olumsuz bir tavır takınmak bir yana, aksine cihad yapmaya yarar sağladığı için bu yenilikleri destekliyorlardı. 1560'ta Osmanlı Devleti'nde Alman elçisi olarak bulunan Busbecg, bu konuda şunları yazmıştı: 


Dünyada hiçbir millet, Hristiyanlar tarafından icat edilen top, havan ve diğer birçok şeyi kullanma konusunda Türklerden daha büyük bir isteklilik göstermemiştir. 
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Ancak Avrupa'daki gelişmelerin incelenmesi, takip edilmesi ve uygulanabilmesi için bir sulh ve sükün devresine ihtiyaç vardı. 
Sultan Il. Ahmed Han ile sadrazamı Nevşehirli Damad İbrahim Paşa bu yeni devrin mimarı olacaklardı. 


-Damad İbrahim Paşa kimdi? 1660 yılı civarında, o zaman Muşkara denilen Nevşehir'de doğmuştu. Babası Orta Yunanistan'da İzdin'de voyvodalık yapmış Ali Ağa idi. İbrahim, küçük yaşta saraya alınarak Baltacı Ocağı'nda yetiştirilmiş, o zamana göre iyi bir eğitim almış, Şehzade Ahmed ile tanışmıştı. 

İbrahim Efendi önce sarayda Darüssaade ağası yazıcılığı, Haremeyn muhasebeciliği görevlerinde bulundu. 111. Ahmed Han saltanata geçince icraatlarında ona danışmaya başladı. Bu durumu kıskanan Sadrazam Damad (Şehid) Ali Paşa onu mevkufatçılık vazifesiyle Mora'ya uzaklaştırdı. İbrahim Efendi 1717 yılındaki Avusturya Seferi'ne mevkufatçı ve Niş defterdarı olarak katıldı. 16 Ağustos 1717'deki Varadin yenilgisi üzerine ordu kumandanları tarafından durumu Edirne'de bulunan Padişah 111. Ahmed Han'a bildirmekle görevlendirildi. Padişah onu takdir ediyordu. Mirahurluk görevine tayin ederek yanında alıkoydu. Ardından vezirlik (paşalık) unvanı vererek sadaret kaymakamlığına getirdi. Bu sırada Sadrazam Şehid Ali Paşa ölmüştü. Onunla evlenip henüz zifafa girmemiş olan IlI. 
Ahmed Han'ın kızı Fatma Sultan, İbrahim Paşa ile evlendirildi. 
İbrahim Paşa, 9 Mayıs 1718 tarihinde sadrazamlığa getirildi. 


II. Ahmed Han ile sadrazamı Damad İbrahim Paşa, savaştan ziyade barış taraftarı olup, devletin eski şan ve şöhretli zamanlarına tekrar dönebilmesi için lüzumlu çalışmaların gerektiğine inanıyorlardı. Avrupada olup bitenleri, özellikle kültür ve medeniyet bakımından yakından takip ettiler. Bu ilginin en büyük eseri Osmanlı Devleti'ne matbaanın getirilmesi olmuştur. 


Matbaa ile bir taraftan büyük ilim ve kültür eserleri çok sayıda basılıp dağıtılırken, bir taraftan da padişah ve sadrazam İstanbul'daki ilim, kültür ve sanat çevrelerini, yakından desteklemek suretiyle bu sahalarda büyük bir canlılık uyandırdılar. Artık Osmanlı ülkesinde askeri, sanayi, mali ve kültürel alanlarda büyük hamleler göze çarpacaktı. 


Yalova'da kâğıt, İstanbul'da çini ve kumaş fabrikaları açıldı. 


Şiirde Nedim, zirveyi teşkil etmek üzere kalabalık edebiyat ve sanat çevrelerini içine alacak bir canlılık gösterdi. Bilhassa Kâğıthane bölgesinde inşa edilen köşkler, bahçeler İstanbul halkının buralara dolmasına sebep oldu. Edebiyat sahasında bilhassa şiirde, Osmanlı üslübunun asaleti ve büyüklüğü yanında, o devirde her şeyde incelik ve zarafet önde gelmeye başladı. Öyle ki budurum çok geçmeden Avrupa'ya da sıçradı. Pek çok Avrupalı aile, evlerinin bir köşesini Osmanlılardaki gibi döşediklerinden, “Turguerie” adıyla bir akım başladı. 


İstanbul'a davet edilen, daha sonra uzun seneler Osmanlı Devleti'nde kalıp İstanbul'da vefat eden Comte de Bonneval (Humbaracı Ahmed Paşa), Humbaracı Ocağı'nı ıslah etti. İstanbul'un su ihtiyacını temin için bir de bend yaptırıp Derya-yı Sim adını verdi. 


Damad İbrahim Paşa Avrupa devletleriyle ilişkilere önem verdi. 
Avrupa devletleriyle ilişkilerde ciddi bir diplomasinin önemini takdir eden ilk Osmanlı devlet adamıydı. Belki de Rusya'da Çar Petro'nun yaptıklarını yapmak istemiş, etrafından ve Avrupadan gereken desteği görememişti. Avusturya, Venedik, Fransa, Felemenk, İngiltere, Rusya, Prusya, İran ile ilişkilere önem vermiş, bu ülkelerle elçilik heyetleri teati etmiştir. 


Damad İbrahim Paşa, Pasarofça Antlaşması'ndan sonra uzmanlara sorulu cevaplı bir takrir hazırlatarak devletin idari ve askeri yapısında Avrupa devletleri tarzında yapılması gereken yenilikleri tespit ettirdi. Tasarruf politikasına büyük önem verdi. Devletin maliyesini düzeltmeye çalıştı. 7 Ekim 1720 tarihinde bir elçilik heyetinin başında Yirmisekiz Mehmed Çelebi'yi Fransa'ya göndererek ondan, Fransada gördüğü yenilikleri anlatan bir rapor istedi. 


Mehmed Çelebi bir sene kadar Fransa'da incelemelerde bulunduktan sonra 8 Ekim 1721 tarihinde İstanbul'a dönerek raporunu 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padişaha ve sadrazama takdim etti. Fransa Sefaretnâmesi adındaki bu eser defalarca basılmıştır. 


Damad İbrahim Paşa İstanbul'a gelen yabancı elçilerin kabulü ve ağırlanması için özel yalılar yaptırdı. Avrupa protokol kurallarını tatbik etmeye başladı. 


Çiçek yetiştirmeye büyük önem verdi. Döneme ismini veren lâle âdeta bir tutku ve prestij sembolü haline geldi. Lâlenin 240 çeşidi yetiştirilirken, bunlara çeşitli isimler de verilmişti. Fiyatları çok yüksek olanlâle soğanları; Mahbub, Müferrih-i Zat, Vefk-i Meram, Nur-ı Saadet gibi isimlerle anılıyordu. 


Damad İbrahim Paşa değerli yazmaların yurt dışına satış-hibe yoluyla çıkartılmasını yasakladı. İstanbul'da ilk itfaiye teşkilatının 
kurulmasında çaba gösterdi. Tersaneyi ıslah ettirip üç ambarlı 104 
gemi yaptırdı. Askerler için dayanıklı miğferler yaptırdı ve elbiseler diktirdi. 

Sadrazam, imar faaliyetlerine de önem vermekteydi. İstanbul neredeyse baştan başa imar edildi. Uzun süredir bakımsız kalan kamu binaları tamir olundu. Yeni saraylar, çeşmeler, camiler, yollar, kütüphaneler yapıldı. Boğaziçi'ni, Haliç kıyılarını, Kâğıthane'yi İstanbul'un gezinti ve sayfiye merkezleri haline getirdi. Buraları parklar, bahçeler ve köşklerle süsledi. 


Yavuz Sultan Selim Tebriz'den çini ustaları getirip İzmit ve Kütahya'ya yerleştirmiş, 16. asırda bu şehirlerde çinicilik gelişmişt. Daha sonraları ise ihmale uğramıştı. Damad İbrahim Paşa bu şehirlerde sönmeye yüz tutmuş çini sanatını canlandırmaya karar verdi. 1719 yılında İznik'ten İstanbul'a çini ustaları getirtti. Bunlara 
1725 yılında İstanbul'un Eğrikapı semtinde Tekfur Sarayı denilen 
yerde çini fabrikası inşa ettirdi. İstanbul'da mevcut olan çuha fabrikasının yanına “Hatayi” adı verilen bir kumaş fabrikası yaptırdı . 


Denizcilik ve gemicilik alanında bazı yenilikler yapılmaya başlandı. Osmanlı tarihinde ilk kez 1682 yılında üç ambarlı kalyon inşa edilmişti. 111. Ahmed zamanında bu gemilerin yapımı tekrar ele alınıp geliştirildi ve kadırga tipi gemiler Osmanlı donanmasından kalkmaya yüz tuttu. Ayrıca yine bu dönemde, Haydarpaşada bir birlik kurularak, Avrupa usulü talimlere başlatıldı. Bu birliğin toplam 300 kişiyi bulan askerlerinin tamamı padişaha en yakın ocak olan Bostancı Ocağı'ndan alınmıştı. Bu seçkin birlik 1730 Patrona Halil İsyanı'na kadar eğitimlerine devam edecektir. 


18. asır başındaki Osmanlı medeniyetinin Patrona liderliğinde sokak kitleleri tarafından tahribi bir facia olacaktır. Buna rağmen kurulu Osmanlı düzeninin yolundan ayrılmayacağını yeni padişah I. Mahmud Han, saraydaki bir toplantıda bütün Patrona takımını kılıçtan geçirerek gösterecektir. İşte 1718'de Pasarofça Antlaşması'yla başlayan bir sulh döneminin eseri olan Osmanlı çağdaşlaşma asrı, sonradan tarihçi Ahmet Refik'in koyduğu bir isimle “Lâle Devri” diye anılacak ise de hiçbir zaman kendi başına sınırlı bir olgu olarak kalmayacak ve hedefine ulaşma mücadelesini devam ettirecektir. 


MATBAA 


Sulh devresinin muhakkak ki en mühim gelişmesi matbaa konusunda yaşanan gelişmelerdi. Sultan 111. Ahmed zamanında matbaa tesis edilmeden evvel İstanbul'da ve diğer bazı Osmanlı vilâyetlerinde Arapça, İbranice, Rumca ve Ermenice kitaplar basan bazı matbaalar vardı. Arap harfleriyle Arapça basılmış olan kitaplardan hendeseye dair Usulü'1-Oklidis'in 11. Murad Han tarafından verilmiş olan bir fermanla (1588 Ekim) İstanbul'da satışına müsaade edilmişti. 


Osmanlı Devleti'nin müsaadesiyle münhasıran Türkçe kitap basılması 111. Ahmed Han devri ve Damad İbrahim Paşa sadaretinden itibaren başlamış ve bazı arızalar dolayısıyla geçici fasılalar istisna edilecek olursa devam edip gitmiştir. 


Türkçe olarak kitap basılması hakkında ilk teşebbüs sadaret mektubi kalemi kâtiplerinden Yirmisekiz Çelebizâde Mehmed Efendi'nin oğlu Said Mehmed Efendi tarafından ele alındı. Said Efendi, babası elçilikle 1720 yılında Fransa'ya gittiği zaman o da beraber gitmiş ve Paris'teki matbaaları gezerek kısa zamanda yüzlerce kitap basıldığını görüp ulâm ve fününun süratle intişarı için bunun Osmanlı Devleti'nde de tesisini arzu etmişti. 
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Said Mehmed Efendi İstanbul'a dönüşünde, bu iş için aslen Macaristanlı olan Müteferrika İbrahim Efendi ile görüştü. Bu hususta müştereken bir matbaa tesisi için Veziriazam İbrahim Paşa'ya müracaata karar verdiler. Maksadı izah için de Müteferrika İbrahim Efendi, matbaanın ehemmiyetine dair “Vesiletü t-Tıbaa” ismiyle bir risale kaleme alarak istidalariyle birlikte sadrazama takdim etti. 


Said ve İbrahim Efendiler risale ve istidalarında yangınlar ve isyanlardaki yağmalar sebebiyle birçok yazma kitabın mahvoldugunu, mevcut yazma eserlerin hattatların dikkatsizliği yüzünden yanlış yazıldığını ayrıca medrese talebelerinin kendilerine ait kitapları tedarik edemediklerini ifade ederek kitap tab'ına müsaade edilecek olursa bu mahzurların bertaraf olarak ulüm ve maârifin süratle ilerleyeceğini arz etmişlerdi. 


Damad İbrahim Paşa, bu müracaatı bir encümen huzurunda tetkik ettirerek muvafık buldu ve müteşebbisleri teşvik etti. Yaptığı yardımla matbaalevazımı ve harfleri tedarik edildi. Fakat bu gelişme özellikle geçimini kitap yazarak temin eden ve sayısı yüz bine yaklaşan hattat sınıfını zora sokacaktı. Onların karşı propagandalarının önünü alabilmek için mesele Şeyhülislam Abdullah Efendi'ye soruldu, “Eğer birisi, mesela lügat, mantık, hikmet, heyet hakkında yazılmış kitapların ve başka ilmi eserlerin harflerini taklit etmeye, harfler döktürmeye ve el yazması örneklere tamamen benzeyen kitaplar basmaya talip olsa, bunun böyle bir teşebbüse girişmesi şer'an caiz midir?” Şeyhülislamdan gelen cevap şu şekildeydi, “En doğrusunu Allah bilir! Eğer matbaa sanatından anlayan, harfdökme ve yazı kopyaları çıkarma marifetine sahip birisi, el yazmalarını harfi harfine yanlışsız basmaya talip olursa ve hele bu teşebbüsün, süratli imalat, çoğaltmada kolaylık ve herkesin satın alabileceği şekilde ucuzluk sağlama gibi büyük faydaları olacaksa ve bu kopyaları düzeltmek üzere malumatlı kimseler görevlendirilebilirse, bu işe talip olan kişinin o işi, çok güzel ve övülecek bir iş demektir. 
O kişi desteklenmeye layıktır” 


Görüldüğü üzereuyanıkfikirli olan şeyhülislam, ulemanın muhtemel itirazlarını önleyecek şekilde bazı dini kitaplar hariç olarak 


NI. Ahmed Han 191 


lügat, mantık, heyet, tarih, coğrafya, edebiyat, tıb ve felsefeye dair telif edilmiş olan eserlerin basılmalarında mahzur olmayıp bu gibilerin basılabileceğini bildiriyordu. Bundan başka bu matbaa tesisi teşebüsünü alkışlayan Şeyhülislam Abdullah Efendi, Müteferrika'nın yazmış olduğı “Vesiletü't-Tıbaa” eserine mükemmel bir takriz kaleme aldığı gibi diğer bazı ulema da aynı esere takrizler yazdılar. 


Bu suretle mükemmel hale gelen proje padişaha arz olundu. İznin çıkması ile birlikte Temmuz 1727'de Osmanlı matbaası kurularak Türkçe eserler basılmaya başlandı. 


Tab' işlerinde musahhihlik pek mühimdi. Musahhihin eserin malumatına tam vakıf olması gerekirdi. Bu itibarla sabık İstanbul Kadısı İshak, sabık Selanik Kadısı Pirizâde Sahib, sabık Galata Kadısı Yanyalı Esad ve Kasımpaşa Mevlevihanesi Şeyhi Musa Dede Efendiler musahhihlik hizmetine tayin olundular. 


İlk matbaa İstanbul'da Sultan Selim civarında Müteferrika İbrahim Efendi'nin evinde kuruldu. Bu matbaada ilk basılan kitap 16. 
asır sonları âlimlerinden Vanlı Mehmed bin Mustafa'nın telifi olan Sihah-i Cevheri isimli lügatin tercümesidir. Bu lügat Vankulu Lugati diye meşhur olup 31 Ocak 1729'da bin nüsha olarak basılmış ve ciltsiz olarak otuz beş kuruşa satılması muvafık görülerek İstanbul kadısına o suretle hüküm gönderilmiştir. 


İkinci eser olarak Kâtib Çelebi'nin Tuhfetü'1-Kibar fi Esfari'l-Bihar adındaki Osmanlı denizciliğine ait eseri basılmıştır. Bunu müteakip de üçüncü eser Müteferrika İbrahim Efendi'nin Latinceden tercüme ettiği Tarih-i Seyyah olup veziriazama hediye edilmiştir. 1730'da Tarih-i Hind-i Garbi (Hadis-i Nev) isimli Amerika'nın keşfine dair olan Emir Muhammed Suudi'nin Kitab-ı İklim-i Cedid isimli eseri değiştirilmek suretiyle basılmış olup zamanına göre mühim bir eserdir. 


Müteferrika matbaasının beşinci eseri Nazmizâde'nin Tarih-i Timur Gürkân isimli eseridir. Ardından Süheyli'nin Eski ve Yeni Mısır Tarihi ve Nazmizâde'nin Bağdat'a dair Gülşen-i Hülefa'sı, İbrahim Müteferrika'nın Usulü”1-Hikem fi Nizami'l-Âlem adındaki 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mühim eseri ve yine Füyuzât-ı Mıknatiyye'si ve Kâtib Çelebi'nin Cihânnüma ve Takvimü't- Tevârih'i ve Naimâ Tarihi basılmıştır." 

Damad İbrahim Paşa'nın ölümüyle beraber 1730'da matbaanın faaliyeti bir ara sekteye uğradıysa da İbrahim Müteferrika bir müddet sonra vefatına kadar basmacılıkta devam etmiştir. Müteferrika Matbaası'nda Türkçe-Fransızca Sarf kitabı da basılmış ve kitabın harfleri Paris'te getirtilmiştir. 


KİLİSE'DEN OSMANLI SARAYI'NA: 
İBRAHİM MÜTEFERRİKA 


İlk Türk matbaasının kurucusu, yayımcı, Osmanlı devlet adamı ve aydınının ilgi çekici bir hayat serüveni bulunmaktadır. 


İbrahim Müteferrika 1670'li yıllarda Erdel'in merkezi Koloszvar'da (bugün Romanya'da Cluj şehri) doğmuştu. Asıl adı ve ailesi bilinmemektedir. Doğduğu şehirde ilahiyat eğitimi alarak papaz olarak yetiştirildi. Kendisi bu durumu şöyle anlatmıştır, “Bu aciz ve zayıf kul çocukluk yaşından beri Tevrat, İncil ve Zebur okuyarak yetişti. Onlarla ilgili ilimleri tamam etti. Bu kitapların tefsirlerine, açıklamalarına icazet aldı. Vaz' u nasihat etmeye memur kılındı” 


Müteferrika, teslis akidesine karşı çıkan ve tek Tanrı inancını benimseyen Unitarius mezhebine mensuptu. Sonradan hür iradesiyle, ilminin, irfanının, araştırmalarının sonucunda papazlığı bırakmış, İslam'ı kabul etmiştir. İyi bir papaz olarak yetiştirildikten sonra nasıl Müslüman olduğunu bizzat kendisi anlatmaktadır, “Mürüvvetsiz üstadların, hükmü yürürlükten kaldırılmıştır bahanesiyle yasakladıkları eski Tevrat cüzlerini gizlice inceleme hevesine kapıldı. Bu esnada kör gözlere nur, mahzun gönüllere neşe ve sürür bahşeden bir âyet-i kerimeye muttali oldum” 


Tevrat ve İncil'de Hazret-i Muhammed'in, geçmiş peygamberlere müjdelendiğini öğrenen İbrahim, uzun uzadıya tefekkür edip, araştırmalarda bulunduktan sonra Müslüman oldu. Bu arada yıllardır beraber olduğu Hristiyan din âlimleri ile münazaraya girişmekten çekinmedi. Yine kendisi şöyle nakleder, “Himmetsiz hocaların meclisine Tevrat, Zebur ve İncil'i götürerek Hz. Muhammed'in 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peygamberliğini inkârın ve bu inkârda ısrarlarının, dünya ve ahiret işlerinde kesin delil kabul ettikleri adı geçen kitaplara ters düştüğünü dayandıkları delillerin apaçık bir sapıklık olduğunu ortaya koyup, kendi delileriyle ilzam etmek maksadıyla biraz mübahaseyelerde bulundu” 


Kendi ifadelerinden anlaşıldığı üzere İbrahim, Müslüman olduktan sonra, eski muhitinde yeni inancını yaşama ve yayma mücadelesine girişmişti. Bir süre sonra, Erdel, Avusturyalılar tarafından işgal edilince Uniterianlara dahi sonu ölümle neticelenen baskılar uygulanmaya başlanmıştı. Kendi ülkesinde yeni inancı ile huzur içinde yaşayamayacağını anlayan Müteferrika İstanbul'a hicret etti. 


İbrahim Müteferrika'nın Osmanlı Devleti'ndeki ilk hizmet yeri “kapıkulu süvarilerininen mümtazveitibarlı kısmı olan” sipahilerin kırk birinci bölüğü olmuştur. Avusturya seferindeki hizmetlerinden dolayı 18 Nisan'da dergâh-ı âli müteferrikalığına terfi ettirilmiştir. 
1716 yılı sonunda Avusturya seferinde görev yapan İbrahim Müteferrika, Macar mültecilerinin yanında görevlendirilmiş, 1717'de, Osmanlı ülkesine davet edilen 11. Ferenc Rakoczi'ye tercüman ve mihmandar olarak tayin edilmiştir. Bu görevinin yanında matbaacılık ve neşir faaliyetleriyle diğer vazifelerini devam ettirmiştir. 1735'te ölümüne kadar yanında bulunduğu Ferenc Rakoczi kendisinden “benim vefakâr/sadık tercümanım” şeklinde bahsetmiştir. 


1737-1739 tarihlerinde, Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşı'nda, Türk-Fransız menfaatlerini destekleyen faaliyetlerde bulunan İbrahim Müteferrika, savaş şurasında Osmanlı saflarına katılan Macar askerlerinin yazımını üstlendi. Savaş sürerken, 2 Şubat 1738'de top arabacıları kâtibi oldu. Böylece Divan-ı Hümayun'da “hacegân” sınıfına dâhil oldu. Orşova Kalesi'nin vire ile Türklere teslimi müzakerelerini yönetti. 1743 yılının sonlarında Kaytak İlanı Ahmed 
Han'ın beratını Dağıstan'a götürdü. Bu görevinin dönüşünde 14 
Kasım 1744'te getirildiği Divan-ı Hümayun tarihçiliğinden 7 Kasım 1745'te ayrıldı. Bu sırada, Yalovada kurduğu ilk Osmanlı kâğıt fabrikası onun nezaretindeydi. 
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İbrahim Müteferrika, 1747 yılının Şubat ayı başında vefat ederek Aynalıkavak Kabristanı'na defnedildi. Zaman içinde önemli ölçüde aşınan mezar taşında vefatına şair Nevres'in şu beyti tarih düşürmüştür. 


” Hasb-ı hâli ola Nevres mısra-ı târih anın 
Basdı İbrâhim Efendi sahn-ı Firdevse kadem 


İbrahim Müteferrika, siyasi, sosyal ve kültür hayatımız açısından son derece önemli bir şahsiyettir. Dünyadaki gelişmeleri Osmanlı aydın ve yöneticilerinin dikkatine sunan İbrahim müteferrika pek çok alandailke imza atmış, çeşitli sahalarda faaliyette bulunmuştur. 
Bunların en bilineni matbaacılıktır. Fakat o, sıradan bir basımcı degildi. Nâşirliği ilmi esaslar doğrultusunda yapmış, bastığı eserlerin pek çoğu, onun katkılarıyla zaman aşımına uğramaktan kurtulmuş ve bugünkü değerine kavuşmuştur. 


17. asırda, astronomi, tarih, harita coğrafya, askeri bilimler sahasındaki çalışmalarıyla devrinin önde gelen isimleri arasında ver almıştır. Ülkemizde grafik sanatının piri olup iyi bir hakkaktır. İnsan yetiştirmeye büyük önem vermiş, yaptığı işlerde yetişmiş insan yoksa dışarıdan eleman getirmiş, onlara yerlerine insan yetiştirmeyi şart koşmuştur. İthalatı değil, üretimin gelişmesini bir ülkenin kendi kaynaklarını akıllıca kullanarak kalkınabileceğini savunmuştur. 

Osmanlı haritacılık tarihinin de en önemli simalarındandır. 
Onun, Osmanlı haritacılığını çağdaş seviyeye ulaştırma hedefini güden bu çalışmaları Osmanlı haritacılığında yeni bir dönemin açılmasını sağlamıştır. Müteferrika'nın gerekli gördüğü kitaplara ilave ettiği haritalar dışında kendi çizdiği ve bastığı haritalar da vardır. 

İbrahim Müteferrika cesur, kararlı, dürüst, zeki, ileri görüşlü, idealist ve gerçekçi bir kişiliğe sahipti. 

Dengeli, vakur, dini duygu ve bilgisi sağlam, millet olmanın şuurunu kavramış, vefakâr, ilm-i siyaseti bilen, söz söyleme sanatına vakıf, yerli düşünen ve yerliliğe önem veren bir şahsiyetti. Osmanlı Devleti'ne ve yeni dinine samimiyetle bağlanmış, gelişmesi, yükselmesi için gayret göstermiştir. Candan ve samimi bir Müslümandır. 
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Yunanca, Latince, Macarca, Farsça, Arapçaya vâkıftı. Türkçeyi ve İslam kültürünü üst seviyede tartışmalar yapacak kadar iyi öğrenmişti. Osmanlı toplumundaki hiyerarşiye, devlet geleneğine ve teşkilat yapısına tam olarak vâkıftı. 


Pek çok eser de kaleme almıştır. 1710 yılında kaleme aldığı Risâle-i İslâmiyye (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1187) isimli eserinde Müslüman olmasının sebeplerini, İslâmiyet'in son hak din olduğunu ve önceki kutsal kitapların onu nasıl müjdelediğini anlatmakta ve yer yer Hristiyanlığı ve Kitâb-ı Mukaddes'i eleştirmektedir. 


Onun ikinci önemli eseri Vesiletü”t-Tıbâa'sıdır. Matbaanın önemi, gerekliliği ve faydası üzerine 1726'da kaleme alınan risâle, daha sonra Vankulu Lugatı'nın başında da yayımlanmıştır. 


1731 yılında I Mahmud Han'a sunduğu Usülü'l.Hikem fi 
Nizâmi'l-Ümem isimli eseri ise siyasetnâme türünde bir çalışmadır, devlet düzeni ve askerlik sanatıyla ilgilidir.'8 


İRAN'DA DURUM 


Damad İbrahim Paşa iyi bir eğitim almış, o zamana göre dünyayı tanıyan, dünyadaki gelişmeleri takip eden biriydi. Savaşın zararlarını görmüştü. Sulh taraftarıydı. Buna rağmen Lâle Devri ihtişamı sırasında savaş bulutları da ufuktan eksik olmuyordu. Bu konuda önemli gelişmeler İran'la yaşanmaktaydı. 


1722'de İran tahtında Şah Safi Süleyman'ın oğlu Şah Hüseyin bulunuyordu. Bu zat 1694'ten beri yani otuz senedir hükümdardı. 
Şah Hüseyin'in babası Şah Safi çok zalimdi. Büyük oğlunu öldürtmüş, ikinci oğlu yanından kaçmış, halim ve selim olan üçüncü oğlu Hüseyin babasından sonra İran şahı olmuştu. Şahın diğer bir zevcesinden Mirza Abbas adında bir oğlu daha vardı. 


Şah Hüseyin saltanatının ilk senelerinde ahlâkını bozmadı. Fakat yumuşaklığı sebebiyle vükelâ azıttılar, kendisini yavaş yavaş sefahate alıştırdılar. İşleri bırakarak sefahetle vakit geçirir oldu. Şah Hüseyin'in bu lakayt ve gevşekliği yüzünden hükümdarlığının son senelerine doğru isyanlar baş gösterdi. Huduttaki muhtelif aşiretler kendisini tanımaz olmuşlardı. 
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Nitekim Doğu İran'daki Türk aşiretlerinden Galcai veya Kılıçlar denilen oymakların reisi olup amcasının yerine Kandehar idaresini ele almış olan emir Üveys oğlu Mahmud Han, metbu'ı Şah Hüseyine isyan ederek üzerine sevk edilen Safikulu ve Lütfıhan kumandaların- daki İran kuvvetlerini bozguna uğrattı. Ardından 1720'de Kirmani, Yezd'i ve daha sonra Meşhed'i alıp 1722'de Safevilerin payitahtı olan İsfahan üzerine gürüdü. Karşısına çıkan İran kuvvetlerini bozduktan sonra İsfahan'ı muhasara altına aldı. Bu sırada bazı İran ricali şehzade Tahmasb'ı alarak Kazvin şehrine kaçtılar. 


Bir taraftan Mir Mahmud'un muvaffakiyetleri diğer taraftan Belucistan halkının Bender- Abbas taraflarını yağmalamaları, Sünni olan Dağıstan halkının da ayaklanmasına yol açtı. Hacı Davud Han kumandasında Şirvan'ın merkezi olan Şemahı'yı zapt ile Gence taraflarına doğru yürüdüler. 


İran'ın bu vaziyeti Erzurum Valisi Silahdar İbrahim Paşa tarafından 1722'de tafsilatıyla hükümete bildirilmişti. İstihbaratını teyid etmek isteyen Erzurum valisi aynı zamanda Tebrizde bulunan Fransa tüccarının İrana gelmemeleri için Erzurum ve İzmir'de bulunan ortaklarına İran'ın durumu ve İsfahan'ın muhasarası hakkında gönderdikleri mektupları da hükümete yollamıştı. Böylece İran'ın karışıklığı hakkında Bağdat Valisi Eyüplü Hasan Paşa'nın evvelce göndermiş olduğu arizası da Erzurum valisininki ile aynı olduğundan Veziriazam Damad İbrahim Paşa bu hususta tedbir almak için devlet erkânıyla görüşmeler yaptı. 


Toplanan mecliste Bağdat ve Erzurum valilerinin tahriratları okunarak ne yapılmak lâzım geleceğine dair müzakere cereyan etmiş, neticede İran'la hudut komşuluğu dolayısıyla zahirde Osmanlılarla hem hudut olan İran vilâyetlerini Afganlılardan muhafaza için müdahaleye karar verildi (Mayıs 1722). 


Buna rağmen hükümet İsfahan düşmeden ve Afgan Emiri 


Mahmud'un maksadının ne olduğu anlaşılmadıkça hiçbir harekette bulunulmamasını valilere emretmişti. 
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ÜÇ CEPHEDE İRAN HAREKÂTI 


Çok geçmeden Afganlı Mir Mahmud'un 1723'te yedi ay muhasaradan sonra İsfahan'ı zapt'9 ve Şah Hüseyin'i bazı evlat ve ıyaliyle esir ederek hükümdarlıktan uzaklaştırdığı Bağdat Valisi Hasan Paşa tarafından hükümete bildirildi. Şah Hüseyin, kendi eliyle İran şahlığını Mir Mahmud'a terk ederek Mahmud'un başına taç koymuş ve Dergezin ve Kandehar'dan getirttiği Sünni halkı İsfahan'a iskân etmek suretiyle devlet merkezinde kesif bir Sünni kitlesi vücuda getirmek istemişti. 


Öte yandan Şah Hüseyin esir düşmeden evvel İsfahan muhasarası esnasında, oğlu Tahmasb kaçarak evvela Kazvin ve oradan da Tebrize gelerek şahlığını ilan etmişti. Ardından da hükümdarlığını Osmanlı padişahına bildirmek için İstanbul'a bir elçi göndermek istediğini Van valisi vasıtası ile Erzurum valisi ve seraskeri İbrahim Paşa'ya bildirmişti. Fakat Osmanlı hükümeti henüz Şah Hüseyin'in hal'i ve ölümü hakkında doğru bir malumat olmamasından dolayı bu cihetin anlaşılmasına kadar Tahmasb tarafından gönderilecek elçinin Erzurum'da alıkonularak ihtiyacının hazine tarafından temin edilmesi, Erzurum valisine emrolunmuştu. 


Bu arada Bağdat valisi tarafından gönderilmiş olan 1723 tarihli tahriratta Şeyhayn yani Hazret-i Ebu Bekir ve Hazret-i Ömer'le üçüncü halife Hazret-i Osman'a seb' eden İranlılardan intikam alınma zamanının geldiğini ve kendisinin Kirmanşah üzerine hareketine müsaade edilmesini yazmıştı. Bu müracaat İran'a saldırmaya vesile arayan hükümetin de arzusuna muvafık düşmesi üzerine bu defa İran halkını Afganlılara karşı muhafaza için değil, yapılacak harekâtla İran topraklarının Osmanlı arazisine ilhakı maksadıyla sefere karar verildi. Açılacak seferin meşru olduğuna dair Şeyhülislam Abdullah Efendi'den bir de fetva alındı (1723). Bu karar üzerine üç cephede yani Kafkas, Azerbaycan, Irak mıntakalarında elbirliğiyle hareket edilmesi seraskerlere bildirildi. 


İran seferine dair verilen fetva üzerine üç cephede de taarruzi harekât başlatıldı. Tiflis tarafına serasker olan Silahdar İbrahim Paşa, Kars karargâhından kalkarak maiyetinde Diyarbekir Valisi 


198 Kayı VII: Kutsal İttifaka Karşı 


Vezir Arifi Paşa ile Kars Beylerbeyi İshak ve Şebinkarahisar Mutasarrıfı İbrahim Paşalar olduğu halde hareket etti. Revan hanı olup Osmanlılara teslim olan Mehmed Kuluhan, Tiflis üzerine giderek Vahtan Han'ı muhasara edip arkasından Tiflis'i zapt etmişti. Buraya evvela Mustafa Paşa ve arkasından da Arifi Ahmed Paşa tayin olundu. Daha sonra Küri ve havalisi zapt olunarak idaresi Ömer Paşa'ya verildi. . 

Diğer taraftan Erzurum valisi ve o cephe seraskeri Silahdar İbrahim Paşa'nın ağır hareketi, tamahkârlığı ve hükümetçe emir verilmesine rağmen Şirvan Hanı Davud Han'a yardım etmemesi nedeniyle Bakü Rusların eline düştü. İbrahim Paşa bu halleri ve Kafkasya'da devlet nüfuzunu sarsması sebebiyle seraskerlikten azlolunarak yerine Arifi Ahmed Paşa tayin edildi (Eylül 1723). 


Yeni serasker Arifi Ahmed Paşa, derhal Revan (Erivan) üzerine yürüdü. Üçay muhasara ve şiddetli muharebeden sonra Tahmasb'dan yardım gelmesinden ümidini kesen Revan Muhafızı Ali Kulu Han'ın müracaatı üzerine 28 Eylül 1724'te Revan teslim oldu. Muhafızlığı Anadolu Valisi Vezir Osman Paşa'ya verildi. Revan'ın tesliminden az evvel de Nahcivan elde edilmişti. 


Revan'ın alınması 111. Ahmed Han'ın fevkalâde memnuniyetine sebep oldu. Serasker Arifi Ahmed Paşa'ya Diyarbekire ilave olarak Revan eyaletini de tevcih ettikten başka ihtiyacına sarf edilmek üzere İç Hazine yani Enderun Hazinesi'nden de kendisine on beş bin kuruş atiyye gönderdi. Bundan sonra Arifi Ahmed Paşa'nın yerine serasker tayin edilen Erzurum Valisi Hacı Mustafa Paşa tarafından Lori ve Gence kaleleri zapt edildi (Ağustos-Eylül 1725).* 


TEBRİZ'İN ZAPTI 


Tebriz üzerine yapılacak harekâtın seraskerliğine Van Valisi Köprülüzâde Abdullah Paşa tayin olunmuştu. Selmas kasabasını zapt eden Abdullah Paşa, hazırlığını yaptıktan sonra öncelikle askerin ihtiyacı olan zahireyi temin edecek olan Hoy, Çors, Tasuc, Merend kasabalarını almak istedi. Tebrizde bulunmakta olan Tahmasb'ın 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yardımına rağmen bu kaleleri 1724 Mayıs ayında zapt etti ve ardından da Tebriz üzerine yürüdü.” 


Tebriz muhasarası esnasında kışın bütün şiddetiyle erken başlaması sebebiyle askerlerin siperlerde durması mümkün olmadığından Abdullah Paşa, muhasarayı kaldırmaya mecbur kaldı. Tebrize yakın Şüstere ve oradan Tasuc taraflarına çekilerek keyfiyeti hükümete bildirdi. Abdullah Paşa'nın, muhasarayı kaldırması padişahça uygun görülmemekle beraber ses çıkarılmamıştı. Altı ay sorra tekrar muhasaraya başlaması üzerine Tebriz alınmadıkça hiçbir sebeple muhasaranın kaldırılmaması kendisine kati olarak emrolundu (1724 Ağustos). Tebriz'in kati surette zaptı padişah tarafından arzu edildiği için Bağdat valisi ve Hemedan seraskerine, Abdullah Paşa'ya yardım etmesi hakkında ferman gönderilmiş ise de buna lüzum kalmayacaktı. 


28 Temmuz 1725 cumartesi günü Tebriz yakınına varan Abdullah 
Paşa'yı asıl İran kuvvetleri karşıladı. Vukua gelen muharebe pek şiddetli ve kanlı bir şekilde cerayan etti. İran kuvvetleri üzerine üç koldan hücum yapıldı. Akşama kadar devam eden savaşta mağlup olan İran askerleri Tebriz'e doğru kaçtılar. 


Onları takip ederek duvarları aşan beş, altı yüz Osmanlı askeri hemen şehir kapılarını açtıklarından Osmanlı birliklerikol kol şehre girmeye başladılar. İki gün bir gece şehirde ve kalede muharebeye şiddetle devam olundu. Beşinci gecebütün şehir ve kale elde edilmiş bulunuyordu. Şehir içindeki şiddetli mukavemetten dolayı Tebriz halkına itimat edilmeyerek bunlar tehcire tâbi tutuldular. 


Tebriz muhasarası esnasında orta kolda bulunan Halep Valisi Hekimoğlu Ali Paşanınbüyük gayreti görülmüş ve bu esnada rütbesi Rumeli beylerbeyi iken vezirlik verilerek Anadolu valiliğine tayin olunmuştur (21 Ekim 1725).2 Tebriz'in zabtından sonra Rumiye (Urmiye) ve daha sonra da Erdebil Osmanlıların eline geçti.” 


KİRMANŞAH VE HEMEDAN'IN ZABTI 


Irak tarafından İran üzerine serasker tayin edilen Bağdat Valisi Eyüplü Hasan Paşa 1723'te Bağdat'tan Kirmanşah üzerine hareket 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etmiş olduğundan, icap ederse kendisine yardım etmesi Aralık 
1723 tarihli bir fermanla Van Valisi Köprülüzâde Abdullah Paşa'ya 
emredilmişti. Hasan Paşa, Bağdat kuvvetleri ve kendi maiyyet kuvvetlerinden başka Şehrizor Beylerbeyi Abdurrahman Paşa ve Kürt beyleri kuvvetleriyle Kirmanşah üzerine gidip orayı muhasara etti. 


İran'ın Kirmanşah Muhafızı Abdulbaki Han mukavemet edemeyeceğini anlâyarak şehir ve kaleyi Hasan Paşa'ya teslim etti (16 Ekim 1723). Kirmanşah'ın zaptını müteakip Tahmasb'ın kumandanlarından Luristan Hanı Ali Merdan Kirmanşah'ı kurtarmak üzere harekete geçmişti. Bu durumun haber alınması üzerine kendisine karşı Abdurrahman Paşa gönderildi. Ali Merdan güçleri Osmanlılar karşısında bozguna uğrayarak çekildiler. 


Bundan sonra ahalisinin çoğu Sünni mezhebinde olan Erdelan tarafına Baban sancakbeyi olup kendisine Erdelan beylerbeyliği verilmiş olan Mehmed Han (Paşa) gönderildi. Aynı sene Kasım ayı içinde buranın merkezi olan Sine Kalesi harpsiz olarak zapt olundu. 
Bundan başka Abdurrahman Paşa da gönderilerek Luristan eyaletinin bazı yerleri ele geçirildi. Yine serasker Hasan Paşa tarafından gönderilen bir mektup üzerine Meraga Hanı Feridun Han da itaat ederek beylerbeylik pâyesiyle Meraga sancağı üzerinde bırakıldı. 


Irak-ı Acem seraskeri Hasan Paşa yaklaşık 1724 yılı Şubat ayı sonlarında Kirmanşah'ta vefat ettiğinden yerine Basra valisi bulunan oğlu Ahmed Paşa hem Bağdat valisi ve hem serasker oldu. Ahmed Paşa acele Bağdat'a gelip orada birkaç gün kaldıktan sonra da Kirmanşah ordugâhına ulaştı. Afganlı Mahmud'un Hemedan üzerine yürüyeceği haberleri gelmekteydi. Hemedan'ınelde bulunması Luristan eyaletinin elde edilmesine vesile olacağından Afganlılardan evvel davranarak Hemedan'ı elli sekiz günlük bir muhasaradan sonra hücumla zapt etti (31 Ağustos 1724). 


Pek müstahkem olan Hemedan'ın zabtından dolayı resen gönderilen bir hatt-ı hümayunla Serasker Ahmed Paşa ile maiyyeti taltif edildiler. Bundan sonra Maraş Valisi İbrahim Paşa gönderilerek Nihavend teslim olmuştur (Kasım 1724). 
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Serasker Ahmed Paşa, Hemedan'ın zaptından sonra bizzat hareket ederek Luristan eyaletinin merkezi olan Hurremâbad kasabasını ele geçirdi. 


EŞREF ŞAH İLE MUHAREBELER 


İsfahan'ı zapt etmiş olan Mir Üveys oğlu Mahmud, Şah Hüseyin'den taç giyerek İran'da hükümdarlığını ilan etmiş bulunuyordu. Ancak yapmış olduğu müthiş katliamlardan dolayı sonradan âsâbı bozulmaya yüz tuttu. Geylan tarafına Tahmasb üzerine sevk ettiği kuvvetlerin mağlup olmasından sonra vehme düşerek korku içinde yaşamaya başladı. Bu durum psikolojisini tamamen mahvederek herkesi kendisine düşman görmeye başladı. En yakın dostları dahi kendisinden çekinir oldu. 


Neticede Şah Mahmud, bir gece uyurken, evvelce öldürtmüş olduğu amcası Abdullah'ın oğlu Eşref tarafından 23 Mayıs 1723'te boğduruldu. Yerine Eşref hükümdar oldu.? Eşref Şah İran'daki mevkiini tahkim için Şah Hüseyin'in kızı ile de evlendi. 

Mahmud'un ölümü ve onun yerine geçen Eşref'in, Kum ve Kâşân taraflarında meşgul olmasından istifade etmek isteyen Şah Tahmasb, derhal faaliyete geçti. İsfahan'ı zapt için yürüdü. Yine Şah Hüseyin'in diğer evladından olup İsfahan'dan kaçmış olan Safi ismindeki şehzade de İsfahan üzerine yürümüş bulunuyordu. Fakat her iki şehzade de bir başarı elde edemediler. Eşref Şah Kum ve Kâşân taraflarındaki İran kuvvetlerini bozduktan sonra İsfahan'a dönerek Tahmasb'ı mağlup etti. Tahmasb Mazenderan'a çekildi. 


Eşref Şah 1725 yılı Ekim ayında Hemedan Seraskeri Ahmed Paşa vasıtasıyla Abdülaziz ve Molla Rahim isimlerindeki elçilerini İstanbul'a gönderdi. Bunlar padişaha, Eşref Şah'ın namesi ve veziriazam, şeyhülislam ve ulemaya hem Eşref Şah'dan ve hem de itimadüd-devlesi yani veziriazamı olan Zela Han ve uleması taraf - larından mektuplar getirmişlerdi. 

Eşref Şah nâmesinde İran tahtına oturduğunu, Ahmed Paşa'nın İran'a ait olan Hemedan ve Luristandan Ahmed Paşa'nın geri çekilmesini ve eski hudutlar üzerinden anlaşma yapılmasını yani 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Osmanlıların zapt ettikleri Hemedan, Kirmanşah, Erdelan, Tebriz, Gence, Revan ve Tiflis'in geri verilmesini istemekte idi. 


Durum defalarca müzakere edildi. Osmanlılar zapt ettikleri yerlerden çekilmek istemiyorlardı. Sonunda Eşref Şah'ın Halife-i Müslimin olan Osmanlı hükümdarına karşı gelmesinden dolayı aleyhine fetva verildi. Padişahın Eşref Şah'ın nâmesine cevap vermesine lüzum görülmedi. Şeyhülislam tarafından verilen fetva ile sadrazam ve ulemanın imzalarını havi bir mektup Eşref Şah'ın elçilerine verilerek iade olundular (Mart 1726). Bu münasebetle Bağdat Valisi Ahmed Paşa İsfahan üzerine serasker tayin edilip Eşref Şah'a karşı harp ilan edildi. 

Seraskere gönderilen fermanda İslam halifesi olan padişaha karşı itaatsizlik göstererek saltanat-ı seniyye civarında vaki İsfahanda isyan üzere olan Mir Eşref nâm mechulü'n-neseb, baği ilan edilerek hakkında fetva verildiği beyan edilmişti (Haziran 1726).> 


Muharebenin ilk safhasında Osmanlı kuvvetleri galebe edip araya akşam girdiğinden harp durmuştu. Bu halden istifade eden Eşref Şah, huduttaki Kürt beylerine haberler göndererek, “Osmanlılar İsfahan'a sahip olurlarsa siz reaya gibi iç ilde kalacaksınız. 
Oysa ben muvaffak olursam Babanlı Mehmed Paşa'ya Hemedan'ı ve diğerlerinize de hanlık veririm,” diyerek on sekiz Kürt beyini gizlice tarafına çekti.” Nitekim ertesi günü muharebe başladığı zaman sol kolda bulunan Kürt beylerinin harp etmeden dağılmaları üzerine askere perişanlık geldiğinden Ahmed Paşa mağlup olarak Hemedan çekildi. Bu sırada nakli mümkün olmayan toplar Eşref Şah'ın eline geçti. 

Bu mağlubiyet üzerine Ahmed Paşa'ya bir ferman gönderilmek suretiyle bundan sonraki harekâtta daha basiretli hareket etmesi istenirken, yardımcı birliklerin gönderileceği bildirildi. 

Eşref Şah ise bu muvaffakiyetten sonra faaliyete geçip bazı harekâtlarda bulundu. Acem hanlarından Şahkulu Han'ı mühim bir kuvvetle Orbad (Ordu-bad) taraflarına gönderdi. Ancak bu birlikler Tebriz Seraskeri Hekimoğlu Ali Paşa tarafından ağır bir 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mağlubiyete uğratıldılar ve beş bin ölü vererek çekildiler. Hekimoğlu Ali Paşa aynı zamanda Erdebil ve havalisinde, Azerbaycan'da, yaylak ve kışlak hayatı geçiren Şahseven aşiretini de şiddetle tedip ederek yağmacılıklarını önledi. 


Diğer taraftan Osmanlı hükümeti Eşref Şah'a karşı evvelkinden daha ziyade hazırlığa başlamış bulunuyordu. Hatta Rumeli'den de kuvvetler bölgeye sevk edilmişti. Bilhassa Hemedan cephesi iyice takviye edildiğinden Eşref Şah uyuşmak için Hacı İsmail adında bir elçi yollayarak serasker Ahmed Paşa'nın tavassutunu istemişti. 

Eşref Şah elçisi ile gönderdiği mektupta, “Ehl-i İslam arasında harp vekıtal meşru değildir. Geçen sene ne ise bir iştir oldu,” diyerek sulhü talep ettiğini bildirdi. Bağdat valisi ve Irak Cephesi Seraskeri Ahmed Paşa da keyfiyeti İstanbul'a haber etti. Bunun üzerine Hemedan Kadısı Abdullah Efendi murahhas tayin olunarak Eşref Şah'ın murahhası Molla Nusret ile görüştüler (Temmuz 1727). 


İki taraf arasındaki görüşme neticesinde Osmanlı Devleti'nin İrandan zapt ettiği yerler tamamen Osmanlı Devleti'nde kalacak Andıcan Muharebesi esnasında Osmanlı kuvvetlerinin terk ettikleri toplar geri verilecek ve yine bu muharebeyi müteakip Afganlıların işgal ettikleri Sultaniye, Zencan, Tarım, Ebher bütün tevabiiyle Osmanlılara iade olunacaktı. Bu suretle 3 Ekim 1727 tarihinde on iki madde üzerine aktedilen muahedenâme padişah tarafından tasdik edilmiştir.” Bu müsaleha mucebince Huveyze aşireti Osmanlılara bırakılmıştı. 


Antlaşmanın imzalanmasından sonra iki taraf büyükelçileriyle birbirlerine hediyeler göndermek âdet olduğundan Haleb kadılığın- dan mazul Müverrih Raşid Efendi beylerbeyi payesiyle büyükelçi olarak İsfahan'a gönderildi. Osmanlı elçisine mukabil Eşref Şah da büyükelçi olarak Şiraz Han'ı Namdar Mehmed Han'ı gönderdi (Haziran 1728). 


ŞİRVAN'DA KARIŞIKLIK 


İranda Safevi şahlığının yıkılması esnasında Afgan ve Osmanlı fetihlerinden başka kuzeyde Dağıstan taraflarında da Ruslar, bu yağmadan kendilerine pay çıkarmak istiyorlardı. Bu sırada Şemahı'da bulunan bazı Rus tüccarlarıyla Prens Çerkaski'nin Lezki aşireti tarafından öldürülmeleri Rus hükümdarına aradığı fırsatı verdi. 
Nitekim Legkileri tedib bahanesiyle İran'a harp ilan edip Bakü'yü işgal ettiler.” 


Bu sırada İran hükümetine karşı muhalefete kalkarak Şirvan'ı zapt eden Davud Han Rusların bu ilerlemesine karşı kendisini müdafaa etmek ricasıyla Osmanlı hükümetine müracaat eyledi. 
Bu müracaatı kendi siyasetine uygun gören Damad İbrahim Paşa, Davud Han'a derhal Şirvan Hanlığı'nı tevcih ettirmiş ve buranın kendi himayesi altında olduğunu Rus çarlığına bildirmiş olduğundan Ruslar bu cihetten taarruzlarını durdurmuşlardı. 


Rushükümeti bu cihetten durmakla beraber İran'ı Afganlılardan kurtarmak üzere Şah Tahmasb'a yardım etmek üzere onunla bir anlaşma yaparak buna mukabil Hazar Denizi kenarındaki Geylan, Mazenderan ve Esterâbâd'ı işgal eylediler. 


Bu sıralarda Kafkasya'da ilerlemekte olan Osmanlı kuvvetleri tarafından Tiflis, Küri, Gence ve havalisi zapt edilmiş ve bu tarihler Davud Han'ın Şirvan taraflarında İranlılara karşı silaha sarıldığı zamana tesadüf etmişti. 


Bir asırdan uzun bir zamandan beri ağır Şii baskılarına maruz kalan Sünni halk, son zamanlarda İrandaki durumdan ve Afgan harekâtından istifade ile silaha sarılarak Hacı Davud Bey kumandasında olarak İranlıları birkaç defa mağlup etmişlerdi. Şemahi, Berda, Erdebil ve havalisine hücum edip oralardaki Şiileri katletmişler ve vaziyetlerini takviye için Şirvan ulema ve ayanından bir heyeti İstanbul'a göndererek üç seneden beri kendilerini İranlıların tecavüzlerinden koruyan Hacı Davud Bey'in Osmanlı himayesinde olarak kendilerine han yapılmasını istirham etmişlerdi (Eylül 1722). 


Bunun üzerine vaziyet hükümetçe müzakere olunmuş ve Dağıstan evvelce Osmanlı toprakları olup sonra İran'da kalmış olduğu cihetle buralarının kendisine ait olduğu ileri sürülmüştü. Veziriazam İbrahim Paşa bu işe müdahalenin Osmanlı Devleti'ni İran'dan başka 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Rusya ile de mücadeleye atılacağını ileri sürerek uzak durulmasına taraf olmuştu. Ancak ekseriyet âcizlere ve bilhassa ehl-i Sünnet mezhebinde bulunan halka yardım etmenin elzem olduğunu ileri sürdüklerinden şayet İran tarafından Şirvan halkı üzerine bir hareket vuku bulursa o zaman İrana sefer açılmasına karar verilip Erzurum Valisi Silahdar İbrahim Paşa'ya bildirilmişti. 

Osmanlı hükümeti bu suretle karar verdikten sonra Hacı Davud Bey'in hanlığının kabulünü bir müddet geciktirmek istediği sırada, İran'daki ihtilâllerden istifade etmek isteyen Ruslar, Dağıstan taraflarında işgale başladılar. Bu durum üzerine mesele tekrar görüşülerek Ruslara karşı Şirvan'ın muhafazasına karar verilerek burası yurtluk ocaklık olarak Hacı Davud Beye tevcih olundu. Miralem Derviş Mehmed Ağa ile kendisine menşur, sancak va hil'at yollandı ve bu Han'ın Osmanlı himayesinde olduğu Rus hükümetine de bildirildi. 


Neticede Şirvan Hanlığı'nın Davud Bey tevcihinden sonra İran şahıyla ittifak etmiş olan Rusların İran'a isyan eden Lezki taifesi yani Şirvan kuvvetleri üzerine Hazar Denizi yoluyla sefer açması ve Dağıstanlıların Osmanlı himayesini kabul etmiş olmaları Osmanlılarla Rusları karşılaştırdı.” 


RUSLARLA MÜZAKERELER 


Osmanlı Devleti Şirvan'ı himayesi altına aldıktan sonra Rusların Kazak ve Çerkesleri tahriklerine ve Kafkasya'ya inmelerine müsaade etmek istemeyerek bu hususta anlaşmak üzere Rus Çarı Büyük Petro'ya kapıcıbaşılardan Nişli Mehmed Ağa adında bir elçi ile nâme gönderdi. Bunda Osmanlı Devleti'ne tâbi olan Lezkiler üzerine sefer yapmanın aradaki sulhe mugayir olduğunu bildirmişlerdi. Rus Çarı da Lezkilere karşı açtığı seferden vazgeçtiğini İstanbul'daki küçük elçisi vasıtasıyla Osmanlı hükümetine bildirirken İran meselesini görüşmek üzere elçisi bulunan Nepluyef'i görevlendirdi. 


Nepluyef, Fransa elçisinin tavassutuyla Osmanlı ve Rus ihtilafının hallini istedi. Bunun üzerine Reisülküttab Mehmed ve Defterhane Emini Hacı Mustafa Efendiler murahhas tayin olunup mutavassıt olan Fransa elçisi de beraber olarak görüşme oldu. 
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Rus elçisi ilk söz olarak İran seferinin durdurulmasını teklif ettiyse de Osmanlı murahhasları Azerbaycan, Gürcistan, Şirvan ve Dağıstan'ın evvelce Osmanlılara ait iken sonradan İran'a geçtiğini ve bugün buraların asıl sahibine intikal ettiğini ifade ederek Rus elçisinin teklifini reddettiler. 


Bunun üzerine Rus elçi, bu teklifi kabul edilmedikçe müzakereye başlayamayacağını ve bu hususta hükümetinden talimat almak icap ettiğini beyan ettiğinden Fransa Elçisi Marguis de Bonnac'ın tavassutuyla Moskova'dan yeni talimat gelinceye kadar müzakerenin üç ay geri bırakılmasına karar verildi. Doksan gün sonra tekrar müzakereye başlanması ve bu müddet zarfında Hazar Denizi tarafındaki Osmanlı-Rus harekâtının tatil edilmesi hususunda mutabık kalındı. 


İkinci görüşmede Rus Elçisi Yuvan Nepluyef çariçenin Osmanlılarla sulh üzere yaşamak istediğini ve hükümdarının işgal ettirdiği Derbend ve Bakü'den başka İran'dan müstevli kuvvetleri çıkartmak 
şartıyla Şah Tahmasb'ın Geylan, Mazenderan ve Esterâbâd'ı 1723 
Ekim muahedesiyle Ruslara teslim etmiş olduğunu beyan etmiş ve sonra şu teklifte bulunmuştur: Osmanlılarla Ruslar arasında Ker Suyu sınır olacak ve bunların Hazar tarafı Çar'da kalıp fakat o tarafta bulunan Şemahı şehri Osmanlılara tâbi olan Şirvan Hanı Hoca Davud Han'a bırakılacak. 


Çariçe ile şah arasındaki muahede dosta dost düşmana düşman olmak suretiyle aktedilmiş olduğundan Osmanlı kuvvetlerinin İran'a karşı olan harekâtı tatil ederek Tahmasb'la sulh yapılacak. 


Bunun üzerine Osmanlı murahhasları tamamen İslam ülkesi olan Derbend ve Bakü taraflarının çok zaman evvel Osmanlıların elinde bulunduğundan bahisle yine onlara ait olması lazım geldiğini belirttiler. Rusların kuvvet sevkiyle buraları işgal ettiklerini ve Şah Hüseyin'in henüz hayatta bulunurken oğlu Tahmasb'ın buraları Ruslara terk edemeyeceğini ifade ettiler. Ayrıca buraların Osmanlı padişahının mevrus mülkü olduğunu ve İran üzerine açılmış olan seferin durdurulamayacağını beyan ederek ancak buraların tahliyesi suretiyle çariçe ile bir anlaşmaya varılabileceğini, aksi halde Osmanlı Devleti'nin harben buraları alacağını kesin bir dille ifade ettiler. 
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Bu mukabele üzerine Rus elçisi Osmanlı murahhaslarının tekliflerini kabule salâhiyeti olmadığını söyleyerek talimat istediğinden görüşme muvakkat bir zaman için kesildi. İki devlet arasında tavassut eden Marguis de Bonnac her iki tarafla ayrı ayrı görüşerek bir uyuşma yolunu bulmaya çalıştığı gibi Osmanlı hükümeti de Rusların bu suretle işi uzatmaları harp hazırlığı için olduğunu tahmin ederek uyanık bulunuyordu. 


Osmanlı hükümeti ilk teklifinde Rusların Derbend ve Bakü'yü terk etmelerini istemişti. Fakat daha sonra meydana çıkan asıl ihtilafın Ruslarla İran'ın ittifak etmiş olmaları ve Rusların. İran'ı düşmanlarından kurtarmayı taahhüt eylemeleri idi. Bundan dolayı Osmanlıları İran'la anlaştırmak suretiyle Ruslar hâkim bir rol oynamak istediklerinden Derbend ve Bakü meseleleri ikinci planda kalmıştı. 


Müzakerenin ertesi günü Fransa elçisi ile Ruselçisi veziriazamla mahremâne bir görüşme gerçekleştirdiler. Veziriazam, çariçenin arzusu gibi padişahın da sulhu bozmak istemediğini, fakat çariçenin İran'daki Osmanlı harekâtına mani olmak istemesinin harbe sebebiyet vereceğini ayrıca bu hususta fetva verildiğini beyan ile hazırlık yapılacağını söylemiş ve Fransa elçisi de Osmanlı-Rus ihtilafının Avusturya için faydalı olacağını açıklamıştır. Bunun üzerine her iki taraf daha mülayim bir surette hareket ederek Osmanlı devleti Rusların işgal ettikleri Derbend ile Bakü'yü istemekten vazgeçti. Rusya da bu şekli kabul etmiş olduğundan 24 Haziran 1724'te anlaşmaya varıldı. Anlaşma altı madde ve bir hâtime üzerine tespit edilmiştir. 


Bu muahedenâmenin birinci maddesi gereğince Şirvan eyaletindeki Lezki taifesi Osmanlı himayesini kabul ettiğinden Şirvan Hanı Davud Han bunlara da han olup merkezi olan Şemahı şehrinde oturacaktı. 


Şemahı'nın Hazar Denizi kenarına kadar olan mesafenin üçte biri yani Güney Şirvan, Şirvan Hanlığı'nda; üçte ikisi ise yani Kuzey Şirvan Ruslarda kalacaktı. Ruslarda kalan Derbend ile Şemahı hadudukara tarafından da tahdit olunmuş ve aynızamanda Osmanlı hududu da ayrılmıştır. 
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Muahedenin ikinci maddesinde Şirvan'da Osmanlı himayesinde bir hanlık kuruluyordu. Herhangi bir muhalif vaziyet vukuunda Osmanlı hükümeti Şirvan Hanlığı'na asker sevk edebilecek, fakat sevkiyat münasebetiyle Rus hükümetini haberdar edecekti. 


Antlaşmanın üçüncü maddesine göre İran'la tahdid edilen hudud arası ile Kür veya Kur nehirlerinin birleştiği yerden başlayarak İran'da bırakılan Erdebil şehrinden itibaren Ordubad, Tebriz, Merend, Meraga, Rumiye, Hoy, Tors, Selmas ile Azerbaycan tevabiinden Gence, Berdâ, Karabağ, Nahcivan, Revan ve Üçkilise Osmanlılarda kalacaktı. Yine Erdebil şehri kenarından ve Tebrize bir saat yakın mahalden Hemedan'a doğru çekilen hattın güzergâhındaki kasabalar ve Hemedan şehri ve Kirmanşah ve Erdelan yine Osmanlılara tâbi olacaktı. 


Dördüncü madde gereğince Rus çarı Osmanlıların elindeki bu yerlerin Osmanlı devletine terki için Şah Tahmasb'ı iknaya çalışacak icap ederse tehdit edecek ve buna mukabil Osmanlı hükümeti de çarın aldığı yerlerin Ruslarda kalması hususunda çara yardım eyleyecekti. İran'ın geri kalan yerleri müstahik olan kim ise onda kalacaktı. 


Beşinci madde, Osmanlıların zapt ettiği yerleri Şah Tahmasb kabul ettiği takdirde Osmanlı hükümeti de onun şahlığını tanıyacağını bildirmekteydi. Bundan başka çar; İran'la yaptığı muahede gereğince Afganlıları İran'dan tard etmek üzere Tahmasb'a yardım ederse Osmanlı hükümeti tarafsız kalacak ve şayet Af ganlılar Osmanlı hükümetine karşı bir harekete girişecek olurlarsa Osmanlı hükümeti de çarla birlikte Afganlıları İrandan çıkarmak üzere harekete geçecekti. 


Altıncı maddedeki kayda göre Şah Tahmasb Osmanlıların ve çarın elde ettiği yerleri bu devletlere terk etmekte gevşeklik gösterecek olursa her iki hükümet elde ettikleri yerlere sahip olup İran üzerindeki menfaatlerinitemin ile aradaki ihtilâli bertarafedip İran'a her kim hükümdar olursa olsun müdahalede bulunmayacaklardı. 
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Bu suretle Osmanlı hükümeti İran'ın parçalanmasıyla geçici bir müddet için büyük bir parçayı uhdesine almaktaydı. Ayrıca Ruslarla da anlaşma yaparak yine İran ait olan kuzey Şirvan ile Dağıstan ve Hazar Denizi kenarındaki Geylan, Mazenderan ve Esterâbâd'ın Ruslarda kalmasına ve Aras Nehri'nin Kur Nehri'ne döküldüğü yere kadar Rusların sahip olmasına muvafakat etmekteydi. İki taraf arasındaki fiili hudut tespiti 23 Ocak 1727 tarihinde sona ermiştir.” 


İRAN'DA YENİ MÜCADELELER 


İran'a karşı ayaklanarak Osmanlı himayesini isteyen Şirvan halkına arzuları üzere Hacı Davud Bey, han tayin edilerek kendisine berat, hil'at ve sancak gönderilmişti. Davud Bey'in Şirvan hanı olması kendisinden daha nüfuzlu olan Dağıstan beylerinden Kumuk Hâkimi Sürhay tarafından hoş görülmediğinden Davud Han'ın tayininden itibaren Şirvan'da yeniden mücadele başlamıştı. 


Osmanlılarla Ruslar arasındaki muahede sonucu Rusların Dağıstan'a ve Kuzey Şirvan'a, sahip olmaları bu taraf halkı ve aşiretleri üzerinde fena bir tesir meydana getirmiş Şirvan işlerini daha ziyade bulandırmıştı. Bunun üzerine Erzurum valisi ve Gence Seraskeri Hacı Mustafa Paşa Ağustos 1727'de Şemahı'ya giderek halkı dinlemişti. Bunlar evvela Rusların kendi yakınlarına kadar gelmelerinden şikâyet edip icap ederse Ruslarla harp edeceklerini beyanettiler. Mustafa Paşa ise Osmanlı Devleti kendilerini himaye etmeyecek olursa şimdiki yerlerinin de Rusların ellerine geçeceğini beyan ederek halkı tatmin etmiş ve bu sırada ahidnâme mucebince hudut tespit olunmuştur. 


Serasker Hacı Mustafa Paşa Şemahı'dan dönüşünde hükümete, Şirvan Hanı Hacı Davud Han'ın Ruslarla yapılan anlaşmayı tatbik ettirmemek için halkı direnişe teşvik ettiğini ve Şirvan'ın asayişi için Kumuk Hâkimi Sürhay'ın Şirvan Hanlığı'na getirilmesi yönünde rapor verdi. Bu durum üzerine hükümetçe Davud Han'ın kendisine layık bir hizmete tayinine kadar Gence'de oturması muvafık görülüp Şirvan Hanlığı, Sürhay'a tevcih kılındı (Mart 1728). 
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Hacı Davud Han Gence'ye geldikten sonra mazul hanların bir adada ikametleri kaideden olması dolayısıyla dört oğlu, ailesi ve iki kardeşiyle birlikte Rodos Adası'nda ikamet ettirilmiştir. 


Diğer taraftan İsfahan'ın sukütu üzerine Kazvine kaçan şehzade Tahmasb, memleketini kurtarmak için sağa sola başvurmuş, Osmanlılara elçi göndermiş ve kendisine yardım edilerek Afganlıları tard etmek şartıyla Moskov Çarı Petro'ya bazı mühim yerleri terk etmesine rağmen bir netice elde edememişti. Bu taraflardan ümidini kesen Tahmasb nihayet Horasan ve Harezm taraflarına giderek Kaçar Türkmen aşireti beylerinden Fetih Ali Han'dan yardım istedi. Fetih Ali Han buna muvafakat ederek Tahmasb'a kendi aşiret kuvvetlerinden başka Afşar, Bayat ve Çemişkezek aşiretlerinden de yardımcı kuvvet yolladı. 


Tahmasb bu kuvvetleri alınca öncelikle Abdâli Afganlardan Seyistanlı Mahmud'un eline düşmüş olan Meşhed'i daha sonra Herat'ı geri aldı. Kendisine yardıma gelen kuvvetlerden Afşar aşireti reisi İmamkulu oğlu Nadir Ali ismindeki Türkmen beyinin fikir ve mütalaalarından istifade ederek onu kendisine eşik ağası yani kapıcılar kethüdası yaptı ve Tahmasb Kuluhan adını verdi. 


Tahmasb üzerinde nüfuzunu hissettiren Nadir Ali veya Tahmasb Kuluhan, bütün iktidarı ele almak için kendisinden ileri gelen ve Şah Tahmasb'a kuvvet vererek iyiliği dokunan Fetih Ali Han'ı katlettirerek iktidarı ele aldı. Sonra İsfahan üzerine yürüyerek Damagan, Derühar ve İsfahan önlerindeki üç kanlı muharebeden sonra Eşref Şah'ı mağlup ederek İsfahan'ı elde etti. Bu hizmeti sebebiyle Şah Tahmasb, Nadir Ali Han'ı kendisine “itimadü'd-devle” yani sadrazam yaptı (1730). 


Şah Tahmasb bundan sonra Nadir Ali Han'ın teşvikiyle Osmanlılar tarafına döndü ve ilk iş olarak Osmanlıların İrandan zapt etmiş oldukları yerlere beyannâmeler dağıttırarak vaziyetten halkı haberdar etti. Bu hal Osmanlı hükümetini telaşa düşürerek hudutlardaki kumandanlara uyanık bulunmaları bildirildi. Çok geçmeden beyannamelerin tesiri görülmeye başlandı. Şahseven aşireti ile Karabağ taraflarındaki Civanşire tâbi aşiretler ve Berdâ ahalisinden bir kısmı ile Sığınak Ermenileri Osmanlılara isyan etmeye başladılar. 
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Bu defa teşebbüsü ele alan İranlıların taarruz etmeleri ihtimaline binaen alınan tedbirler ve yapılan tertibat kâfi gelmedi. Haberleşme ile vakit geçirildiği sırada vaziyet değişti. Şah Tahmasb önce Osmanlı hükümetine Rıza Kuluhan adında bir elçi yollayarak İran'dan zapt edilen yerlerin geri verilmesini istedi. 


Osmanlı veziriazamı, parçalandığına kani olduğu İran'ın bu toparlanmasına şaşırmıştı. Eşref Şah'ın mağlubiyeti ve arkasından Osmanlıların eline geçmiş olan yerlerin istenmesi İstanbul'daki huzur dolu havayı bir anda alt üst etmişti. Damad İbrahim Paşa gaileyi def için gelen İran elçisi ile görüşerek yeni bir muharebe safhası açmadan Kirmanşah ile Hemedan'ı Tahmasba verip diğer yerler Osmanlılarda kalmak üzere bir anlaşmaya vardı. Fakat bu sırada bir taraftan da İran güçleri harekete geçmiş bulunuyordu. 

On bin kadar bir kuvvetle taarruza geçen Tahmasb Kuluhan, Ferahan ve Yezdicurd şehirlerini geri aldıktan başka arkasından Tebriz seraskeri Köprülüzâde Abdullah Paşa'yı mağlup ederek Hemedan ile Tebriz'i istirdad eyledi. Bu suretle kararlaştırılmış olan sulh bozuldu 

Bu gelişmeler karşısında İstanbul'daki İran Elçisi Rıza Kuluhan Limni Adası'na sürgün edildi (24 Temmuz 1730). Hemedan'ın sukutu üzerine 111. Ahmed Han, kalenin düşmesine sebebiyet vermesinden dolayı buranın muhafızı Abdurrahman Paşa'nın katlini emretti.” 


Ancak bu sırada İstanbul'u yeni bir isyan dalgası sarıyordu. 


PATRONA İSYANI 


Sadrazam Damad İbrahim Paşa serdarlığında İran seferi için Üsküdar'a geçen ordunun bir türlü harekete geçmemesi çeşitli dedikoduların ortaya çıkmasına ve İstanbul'un yeni bir çalkantı içerisine düşmesine sebep olacaktı. 


Aslında uzun bir süredir mali durumun bozulması, vergi yükünün artması üst düzey devlet adamları arasındaki güç mücadeleleri ve İran savaşlarındaki olumsuz gidişat hükümet aleyhinde genel bir kanaat meydana getirmişti. 
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Buarada ordunun sefere çıkmaması halk arasında İran seferinin iptali olarak yorumlandı. Oysa sefer için esnaf ve asker ağır mali yüklerin altına girmişlerdi. Sefer iptal edilirse bunlar büyük zarar göreceklerdi. 


Diğer taraftan on iki senedir sadaret mührünü taşıyan Sadrazam İbrahim Paşa'nın padişah nezdindeki itibarının fazla oluşu nedeniyle oldukça güç ve nüfuz sahibi olmuştu. Üst düzey makamlara kendine yakın olanları getirtmiş, muhaliflerini de bir yolunu bularak etkisiz kılmıştı. 


Damad İbrahim Paşa'ya karşı olan devlet adamları, bilhassa devlet içerisinde yapılan idari ve sosyal ıslahatların askeri teşkilat içerisinde de yapılacağını öne sürerek, uzun süredir Yeniçeri Ocağı'nı tahrik etmekteydiler. Bu arada uzun süren ve Lâle Devri denilen sulh devresinde İstanbul'u güzelleştirmek amacı ile girişilen saray, konak, yalı ve bahçe gibi inşaatları da lüks ve israftan sayarak halkı kışkırtmaktan geri durmuyorlardı. 


Nihayet 1723 yılında başlayan İran seferinin ilk yıllarında muvaffakiyetli neticeler alınmasına rağmen, sonradan Osmanlı Devleti aleyhine dönmesi ve bozgun haberlerinin gelmesi, yeniçeriler ile birlikte İstanbul halkı ve esnafının da İbrahim Paşa idaresine karşı hoşnutsuzluğuna yol açtı. İsyan için fırsat kollayanları harekete geçirdi. 

Bunların başında, Patrona lakabıyla tanınan ve o tarihe kadar ufak tefek disiplinsizlikleri yanında Niş ve Vidin'de meydana gelen yeniçeri ayaklanmalarına katılarak daima menfi davranışlarda bulunan ve Kapdan-ı Derya Abdi Paşa'nın tavassutuyla idamdan kurtulan Halil adında birisi gelmekteydi. 


Arnavutluk'un Horpeşte kasabasında doğan Patrona Halil, Osmanlıdonanmasında levent olarak çalışmış, ancak askerleri isyana teşvik ettiğinden ölümden Abdi Paşa'nın yardımıyla kurtularak gemiciliği bırakmıştı. Patrona lakabını çalıştığı gemideki görevi dolayısıyla almıştı. Leventlikten ayrılıp Nişe giden Patrona, burada yeniçeri oldu. Vidindeki bir ayaklanmanın da öncüsüydü. İsyanın bastırılması üzerine Arnavutluk'a kaçtı. Oradan daha sonra İstanbul'a gelerek seyyar satıcılık ve Bayezid Hamamı'nda tellaklık yaptı. Kapalıçarşı esnafı arasında komisyonculuk da yaparak iyice tanındı. Zamanla idareden gayr-ı memnunların sözcüsü haline geldi. Son dönemde patlamaya hazır gayr-ı memnun kitlenin lideri olabilecek tek isimdi. 


HI. Ahmed Han, bizzat İran seferine çıkmak üzere Üsküdar'a geçmiş bulunuyordu. 


Padişahın İstanbul'dan ayrılmasını fırsat bilen Patrona Halil; Muslu Paşa, Ali Usta, Kara Yılan, Emir Ali, Çınar Ahmed, Oduncu Mehmed, Laz Mustafa, Turşucu İsmail, Gavur Ali, Ciğerci Ramazan gibi asilerle 28 Eylül 1730 Perşembe günü isyan bayrağını açtı. 


28 Eylül Perşembe sabahı Bayezid Camii önünde toplanan asiler, 
“Şer ile davamız vardır. Ümmet-i Muhammed'den olan dükkânlarını kapayıp, bayrak altına gelsin,” diyerek Kapalıçarşı'ya yöneldiler. 
Halkı kendilerine katılmaya ve dükkânlarını kapatmaya zorladılar. 

Patrona Halil, daha sonra bir miktar asiyle beraber Ağa Kapısı'na gitti. Yeniçeri Ağası Hasan Ağa, üç yüz kişi ile karşı koydu ise de tutunamayıp geri çekildi. Yeniçeri ağasının geri çekilmesi, asileri cesaretlendirdi ve Ağa Kapısı'ndaki ve başka hapishanelerdeki mahkümları serbest bırakıp kendilerine kattılar. 


Sipahi Çarşısı ve Bit Pazarı'nda buldukları silahları yağma ederek, Saraçhane'yi kapattılar. Cebehane'ye giderek cebecileri de isyana katılmaları için ikna etmeye çalıştılar. Cebahane'deki beşinci bölüğün kazanı zorla dışarı çıkarıldı. Böylece onların da isyana katıldıkları yayıldı.” 


İHMAL VE GEVŞEKLİĞİN SONU! 


İsyan başladığı sırada padişah ve devlet ileri gelenleri İran seferi için Üsküdar'da bulunuyorlardı. Şehir oldukça tenhaydı. İsyanın önünü alabilecek iki görevli vardı. Onlardan kaptan-ı derya ve sadaret kaymakamı olan Mustafa Paşa tatil günü olduğu için şehir dışında, Çengelköyü yakınında Bağ-ı Ferah adı verilen yalısında 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bulunuyordu. Bu itibarla isyana anında müdahale etmekten mahrum kaldı. 


Hatta Sadrazam İbrahim Paşa isyanı haber aldığı zaman, “Kaymakam Paşa niçin bu kişileri perişan edip haklarından gelmedi,” diyerek aleyhinde hiddetle konuşmaya başlamıştı. 


Diğer ise Yeniçeri Ağası Hasan Ağa idi. Hasan Ağa emrindeki yeniçerilerle derhal Kapalıçarşı'ya vardı. Halka karşı, “Ümmet-i Muhammed! Dükkânları açın, bir şey yoktur. Altı nefer eşkıya idi. 
Dördü tutuklandı, ikisi de hemen ele geçirilir,” dedi ise de kimseye dinletemedi. Aslında Hasan Ağa'nın yanındaki yeniçeriler de el altından asileri destekliyor ve kendilerine karşı açık bir şekilde tavır almıyorlardı. Bu itibarla isyanı önlemek adına hiçbir iş göremedi. 


Öte yandan isyanı haber aldığında derhal Üsküdar'daki padişah ve veziriazama haber gönderen Sadaret Kaymakamı Mustafa Paşa yalısından ayrılarak Atmeydanı'nda bulunan konağına geldi. Oradan Topkapı'ya geçerek yetkililerle toplantı yaptı. Toplantıda Mısır beylerinden Ali Bey, “Biz Mısır'da bunlar gibi bir yere toplanan eşkıyayı def etmek için üzerine varıp savaşarak onu mahalden def ederiz. Hemen bu mahalde toplayabildiğin beş yüz kadar işbilir adamla üzerlerine varıp hepsini birden kılıcayem edelim,” dedi ise de Mustafa Paşa böyle bir teşebbüse cesaret edemedi. Böylece daha başlangıçta isyanın önünü almak mümkün iken bu fırsat kaçırıldı. 


Sadrazam İbrahim Paşa ise önce basit bir ayak takımının işi olarak haber aldığı isyanın tehlikeli boyutunu ancak akşama doğru tebdil-i kıyafetle karşıya geçen yeniçeri ağasından öğrenebildi. 
Yapılan değerlendirmede padişahın sancak-ı şerifle Üsküdar'dan saraya dönmesine ve meselenin görüşülmesine karar verildi. Bunun üzerine isyan hadisesi padişaha anlatıldı. Sultan Ahmed şehzadeleri ile bir çekdiriye binerek saraya geçti. Üsküdar'daki devlet erkânı ve ulema da saraya geldiler. 


İsyanı idare edenler Patrona Halil, Muslu Beşe, Küçük Muslu, Kutucu Hacı Hüseyin, Çınar Ahmed, Ali Usta, Kara Yılan, Emir Ali ve Turşucu İsmail isimlerindeki şahıslardı. İsyan devlet ricalini 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şaşırtmış, devlet kethüdası gevşek davranmış, sadrazam telaş etmişti. 
Soğukkanlı iradesine hâkim birisi bu işi başarmaya muktedir olduğu halde o gece lafla geçmişti. Hâlbuki isyan gecesi asilerin yanındaki kalabalık evlerine dağıldığından miktarları ancak kırk elli kişiye inmişti. Saraydan bir miktar bostancı ve sair hademeler ile baskın yapılsa cemiyetleri alt üst olacak iken lüzumsuz müzakerelerle vakit geçirildi ve iş işten geçti. 

Sarayda yapılan görüşmede sancak-ı şerifin çıkarılıp çıkarılmaması müzakere olundu. Yeniçeri ağası asilerin yolları tutmasıyla hariçten kimse gelemez ve bir faydası olmaz dediyse de veziriazam dinlemedi. Neticede çıkarılması uygun görülerek sarayın Orta Kapısı üzerine konuldu. Sancak-ı şerif etrafına adam toplatmak istendi. 


Bir taraftan da asilere haber gönderilip maksatları soruldu. Bostancı hasekisi maiyyetiyle Etmeydanı'na varıp ne istediklerini sordu. 
Asiler, “Padişahımızdan her veçhile hoşnuduz. Lakin devletlerine zarar ve hıyanetleri olan dört kişiyi iki saate kadar bize teslim etsin, dediler. Çok geçmeden de haseki ile toplam otuz yedi kişinin isimlerinin yazılı olduğu bir defteri padişaha gönderdiler. Durum padişaha arz edildi. 


Sancak-ı şerif etrafına toplanmak isteyen halk asiler tarafından yolların kapatılmasından dolayı Ayasofyadan ileri gidemediler. 
Orada da ikindiye kadar bekledikten sonra dağıldılar. Bir kısım İstanbul halkı sancak-ı şerifin çıktığından bile haberdar olmamışlardı. 


Bu hal üzerine saraydaki devlet erkânı ümitsizliğe düşmüşlerdi. 
Nihayet sancak-ı şerifin çıkarılmasından bir netice alınmayınca akşama yakın sancak-ı şerif Orta Kapı üzerinden alınarak yerine konuldu ve sarayda bulunan devlet ricali o geceyi sarayda geçirdiler. 

Padişahtan kendilerine teslimi istenenler, Veziriazam Damad İbrahim Paşa ile damadları kaptan-ı derya ve İstanbul Kaymakamı Kaymak Mustafa ile sadaret kethüdası Mehmed Paşalar ve bir de Şeyhülislam Abdullah Efendi idi; bunlardan başka ayrıca gönderilen defterde otuz yedi kişinin daha ismi vardı. 
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Veziriazam Damad İbrahim Paşa sabah olduktan sonra ulemanın bulundukları mahalle gelerek, “Ben ölüm eri olmuşumdur; lakin velinimetimin hal' edilmemesine çare düşünelim,” diyerek Müfti Efendi'ye, “Padişahımız seni, kaptanı ve kethüdayı azl ve nefyinizi emir buyurdular,” dedi ve yeniden şeyhülislam kaptan-ı derya ve kethüda tayin edildi. Hâlbuki asiler dışarıda başka tayinler yapmışlardı. Saraydan asilerin yanına gönderilen İmadzâde Seyyid Mehmed Efendi adında bir memur, arzularının çoğunun yapıldığını ve ulemadan hiç kimsenin katline muvafakat edilmediğini ve istenilen kimselerin de sürgün edilmekle iktifa edilmesini padişah ağzından olarak teklif ettiyse de kabul edilmeyerek istediklerinin kendilerine diri olarak tesliminde ısrar ettiler. 


Bu asiler arasında Sultan Selim semtinde oturan ve bu kargaşalıkta külah kapmak isteyen hariç müderrislerinden Deli İbrahim adında bir yobaz da vardı. Söz sahibi olup asilere kendisini sevdirmişti. Asiler bunun İstanbul kadısı ve Zülâli Hasan Efendi'nin Anadolu kazaskeri olmasını ve kendilerinin tayin ettikleri ocağa ağalarının kabulünü istediler. 


TI. Ahmed Han asilere teslim edilmesi istenilen İbrahim, Mustafa ve Mehmed Paşaları kurtaramayacağını anlayınca asilerin yaptıkları tayinleri kabul etti. Damadı İbrahim Paşa ile diğer ikisinin diri diri asiler eline teslim edilmeleri uygun görülmedi. Zira işkenceler altında parça parça edilmeleri muhtemeldi. Bu sebeple sadaret mührü İbrahim Paşa'dan alındıktan sonra kapı arasına gönderilip daha evvel oraya gönderilen iki damadı ile beraber boğularak cesetleri Atmeydanı'na yollandı.” 


Sabık Şeyhülislam Abdullah Efendi ile İbrahim Paşa ve damadlarına intisap edenler birer tarafa sürgün edilip bu arada sabık İstanbul Kadısı Müverrih Raşid Efendi de İstanköy Adası'na sürüldü. Sabık şeyhülislam Bozcaada'ya gönderilmişti. Sadaret makamı, Ayşe Sultan zevci Silahdar Mehmed Paşa'ya verildi. 


Asiler ise artık önüne geçilmez bir hal almışlardı. 30 Eylül Cumartesi günü önemli makamlara kendileri tayinler yaptılar. Sarrac Mehmed'i yeniçeri ağası, beytülmalcilikten mazul Deli Mustafa'yı 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kulkethüdası, Müderris Deli İbrahim'i de İstanbul kadısı olarak tayin ettiler. Önde gelen devlet adamlarının evlerini yağmaya başladılar. 


Bu hadiseler 111. Ahmed Han'ı saltanattan iyice soğutmuştu. Çok sevdiği devlet adamlarını asilerin isteği ile boğdurması kendisine çok acı gelmişti. 

Padişah bilhassa damadı İbrahim Paşa'yı çok severdi.” Ona yazdığı bir şiirinde şöyle diyordu: 


Çerağımsın benim sen hem vezir-i nükte-dânımsın Nazirin yok sadakât ile meşhür-ı cihânımsın 


Beni sen eyledün da'vet ne mümkün eyleyem ben red Derünunda olan mührüm gibi sen hırz-ı cânımsın 


İŞİNİ KENDİN GÖR! 

Gerçekten de padişahın dizginleri tekrar eline alınca kendilerine merhamet etmeyeceklerini düşünen asilerin hedefi yavaş yavaş padişaha yönelmeye başlamıştı. Nitekim sadrazamın cesedinin onaait olmadığını, onun yerine Hristiyanlardan Kürkçü Manol'un öldürüldüğünü söyleyip, “Bu hal padişaha yakışır mı?” diyerek yaygaraya başladılar. 

Bu durum karşısında padişah saltanattan çekilmeye karar vererek Hasoda'ya geldi. Ardından şeyhülislam ile Rumeli ve Anadolu kazaskerini davet ederek, “Bu kadar zamandan beri İbrahim Paşa'nın zatı cümlenin malumu iken şakilerin bu hezeyanları benim saltanatımı istemedikleri içindir. Benim dahi tabiatımda saltanata ve hilâfete fütur gelmiştir. Hatta Üsküdar'da iken bir iki defa Şehzade Mahmud Hazretleri'ni serir-i saltanata geçirmek hatırımdan geçmişti. Şimdi düşüncem tekrar geldi. Kan dökülmesini bertaraf etmekiçin kendi rızamla şehzadeyi saltanata getirmek isterim. Ancak benim de şahsıma ve evladlarımın hayatlarına dokunulmayacağına dair sizlerden biriniz Atmeydanı'na asilerin yanına gidip arzumu söylesin,” dedi. 


Bunun üzerine Anadolu kazaskeri olan Zülâli Hasan Efendi Atmeydanı'na giderek keyfiyeti asilere bildirince onlar da bu feragatten memnun kalarak padişaha ve evlatlarına katiyen bir su-i niyetleri olmadığına ve olamayacağına mushaf üzerine yemin ettiler.?? 


Asilerin teminatı geldikten sonra 111. Ahmed Han, 2 Ekim 1730 
Pazartesi gece yarısı biraderi 11, Mustafa'nın büyük oğlu Şehzade Mahmud'u Mabeyn Kapısı yanına kendi oturduğu yere getirip alnından öpmüş ve Mahmud da amcasının elini öptükten sonra hayır dua ederek evvela kendisi ve arkasından şehzadeleri biat etmişlerdir. 
Sultan Ahmed saltanatı yeğeni Mahmud'a teslim ederken çok önemli nasihatlerde bulundu, “Vezirine teslim olma. Daima ahvalini araştır ve beş-on sene birini vezarette müstakil istihdam eyleme ve kalem-i düruğlarına asla itimat etme. Merhamet sahibi ol. Cömertliği elden bırakma. Gayet tasarruf üzere ol. Halen hazinelerde bulunan malı zayi etme. İşi kendin gör, ele itimat etme. İşte benim ahvalim sana nasihat için kâfidir. Hacet sahiplerine adaletle davran. Kimsenin bedduasını alma. Şehzadeler sana emanettir. Oğlum; devlet işlerini baban ve ben başkalarına bıraktığımızdan bu durum başımıza geldi. 
Sen bizzat idareyi ele al.” 


Bu nasihatler kaynaklarda manzum olarak şöyle de nakledilmiştir: 

Hayr-endiş ey vücüd-ı kerim 

Kimseye etme kendini teslim 


Hâcet ashâbına adalet kıl 
Fukarâ haline riâyet kıl 


Sana şehzadeler emânetdir 
Lâyık-ı şân olan siyânetdir 


Dâima saltanatta var olasın 
Ferr ü şevketle ber-karâr olasın 


Eyleye bahtını küşâde Hudâ 
Hayme-i ömrün ola pâ-ber-câ 


Fer bulup necm-i baht-ı mes'üdun 
Ola meşhur nâm-ı Mahmüd'un 
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Böylece 111. Ahmed Han saltanattan çekilerek 1/2 Ekim 1730 
gecesi veliahd-şehzade Mahmud, Osmanlı sultanı oldu. 


VEFATI VE ŞAHSİYETİ 


Yirmi yedi sene hükümdarlık yapan Sultan 111. Ahmed, saltanattan çekildikten sonra ilim ve ibadetle meşgul oldu. Altmış üç yaşında iken I Temmuz 1736 tarihinde Kelime-i Şehadet getirerek vefat etti. Yeni Camii'de Turhan Valide Sultan Türbesi'ne defnedildi. 


Sultan IV. Mehmed Han'ın oğludur. Annesi Rabia Gülnüş Emetullah Sultandır. Sultan 11. Mustafa'nın kardeşidir. IV. Mehmed'in ikinci Lehistan Seferi sonunda 31 Aralık 1673 tarihinde Hacıoğlu Pazarı kışlağında dünyaya gelen Ahmed Han'ın doğumu hem ordugâhta hem de İstanbul, Edirne ve Bursada büyük şenliklerle kutlandı. İki yaşındayken abisi Mustafa Han ile birlikte 26 Mayıs 1675'te sünnet düğünü yapıldı. Yapılan bu sünnet merasimi on beş gün boyunca devam etti. 1708 yılında çiçek hastalığına yakalanan Ahmed Han uygulanan iyi bir tedavi sonrasında tekrar sağlığına kavuştu. Kaynaklarda hafif esmer tenli, uzun boylu, yakışıklı bir padişah olarak zikredilmektedir. 


Son derece zeki ve akıllı olan Ahmed Han küçük yaştan itibaren iyi bir tahsil gördü. İlk hocası Şeyh-i Sultani Mehmed Efendi'dir. İlk dersini Seyyid Feyzullah Efendi'den Beylerbeyi İstavroz Bahçesi'nde 
(9 Şubat 1679) almış ve yıllarca onun tedrisatı altında yetişmişti. 
Arapça ve Farsçayı çok iyi bilirdi. 11. Süleyman'ın tahta geçmesiyle on dört yaşında iken babası ve kardeşi ile bir müddet Topkapı Sarayı'nda yaşadı. Daha sonra Edirne'de kalmaya başlayan şehzade, II. Süleyman, II. Ahmed ve 11. Mustafa'nın saltanatları süresince on beş yıl burada yaşadı. 


Şehzadelerin öldürülmesi geleneğinin kalkmış olması nedeniyle Ahmed Han'ın gençliği diğer şehzadelerden farklı olarak daha serbest geçti. Rahat ve ölüm korkusundan uzak yaşamı kendisini daha iyi yetiştirmesine imkân sağladı. İstediği her şeyle ilgilenen bilgi ve görgüsü artan şehzade Avrupa'daki gelişmeleri de yakından takip ediyordu. 
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Edirnedeki on beş yılın ardından ağabeyi Sultan 11. Mustafa Han, 1703 senesinde Edirnede cebecilerin çıkardığı isyan sebebiyle tahttan indirildi. Asiler henüz Silivri'de iken 17 Ağustos 1703'te yerine asileriri kendi aralarında müftü tayin ettikleri İmam Mehmed Efendi'nin fetvası ile 111. Ahmed Han'ın tahta çıkarıldı. 


Türk tarihinde yeni bir devri, İbrahim Paşa ile birlikte açmış olan bu kültürlü, ince zevkli, yenilikçi padişahın en büyük eseri matbaa olmuştur. Osmanlı matbaası ne kadar İbrahim Müteferrika ile özdeşleşse de aslında daha genel olarak padişahtan şeyhülislama kadar devletin tepesindeki yenilikçi zihniyet ile bağlantılıdır. Matbaa doğrudan devletin bir girişimidir. Bu kapsamda vurgulanması gereken bir nokta, devletin ilmiye ayağının da matbaanın arkasında olduğudur. Dolayısıyla çokça söylendiği gibi din adamlarının şeriat gerekçesiyle matbaaya karşı olduğu iddia edilemez. Şeyhülislam Abdullah Efendi matbaaya fetva verdiği gibi, dönemin uleması da aynı desteği göstermekteydi. Nitekim matbaada basılan eserlerin musahhihleri ulemanın önde gelenleri idi. Ayrıca 1730'da çıkan Patrona Halil İsyanı sırasında matbaanın şeriata aykırı olduğunu söyleyerek kapatılmasını isteyen de olmamıştı. 


Sultan Ahmed Han, zamanında birçok büyük kabiliyetin gelişip şöhret bulmasına yol açmıştı. Başta Nedim olmak üzere Seyyid Vehbi, İzzet Ali, Neyli Ahmed, Vak'anüvis Râşid Mehmed, Küçük Çelebizâde İsmail Âsım, Nahifi, Sâmi gibi bu devrin birçok şairini himaye ve taltif ediyordu. 

Yanyalı Esad Efendi, Heratlı Kabızi Mansürizâde Fasihi, Haleb Kadısı İlma Efendi, Müstercizâde Abdullah Efendi, Şeyhülislam Yenişehirli Abdullah Efendi ve Nedim gibi ilim ve fikir adamları bir araya gelip, doğu ve batı dillerinden tercümeler yapıyordu. 
Avrupa'da çiçek aşısı henüz bilinmez iken İstanbul'da bizzat tatbik ediliyordu. Hatta çiçek hastalığına yakalanan padişahı; ser etibba (baştabip) Mehmed Efendi, tabip Süleyman Efendi ve müneccimbaşı Mehmed Efendi tedavi etmiştir. 


11. Ahmed Han aynı zamanda iyi bir nişancı idi. Seksen beş adımdan tek atışta bir altın dinarı tüfekle vurduğu, dokuz yüz arşın 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mesafeye ok atıp Okmeydanı'nda adına taş diktirdiği de bilinmektedir. 


II. Ahmed Han, sarayda dağınık yerlerde bulunan kıymetli kitapları bir araya toplatarak, bunları koymak üzere arz odasının arkasındaki Il. Selim Han'a aitbeyaz mermer havuzlu bahçenin yerine müstakil bir kütüphane inşa ettirdi. Annesi Gülnüş Emetullah Sultan için Üsküdar'da, Yeni Valide Camii ve bunun yanında bir sebil, çeşme, sıbyan mektebiyle bir imaret yaptırdı. 


25 Mayıs 1719'da üç dakika devam eden şiddetli zelzelede pek çok 
binalar, İstanbul'un surları hemen baştan başa yıkılmıştı, İzmit'in büyük bir kısmı ve Karamürsel'de çok tahribat meydana gelmişti. 
Bundan elliyedi gün sonra çıkan yangında da Kumkapı ve Gedik- paşa civarı tamamen yanmıştı. Sultan Ahmed Han, her iki afet için de çok üzülmüş, halkının yaralarını sarmak için elinden gelen bütün imkânlarını seferber etmiş, surları yeniden yaptırmıştı. 


İstanbul'da Bahçekapı'da Büyük Valide Hatice Turhan Sultan Türbesi yanında ikinci kütüphaneyi, Topkapı Sarayı önüne, kendi adı ile anılan meşhur dört cepheli ve süslü çeşmeyi yaptırdı. Hatta bir rivayete göre çeşmenin planını bizzat sultanın çizdirdiği, baş mimar Mehmed Ağa'ya inşa ettirdiği söylenmektedir. 

İyibir hattattı.* Ayasofya ile Topkapı Sarayı girişi arasındaki çeşmesinin üzerine yazdığı tarihbeytinin hem şairi hem hattatıdır. Eser, 
11. Ahmed Han'ın emriyle 1728-29 seneleri arasında Mimarbaşı Kayserili Mehmed Ağa'ya yaptırılmıştır. Bu eser aynı zamanda tüm Osmanlı tarihinin bir şaheseridir. Çeşme alınlığındaki mükemmel tarih beyti şu şekildedir: 

Târih-i Sultan Ahmed'in câri zebân-ı lüleden 

Aç besmeleyle iç suyı Hân Ahmede eyle duâ 

Bu beyit ebced hesabına göre H. 1141 (M. 1728) yılını göstermektedir. Çeşmeyi çepeçevre kaplayan yazı ise devrin ünlü şairlerinden Seyyid Vehbi'nin bir kasidesidir. 

İtalyan edebiyatçı Edmondo De Amicis bu eserle ilgili olarak şöyle yazar, “İnsan elinin oyup işlemediği ufak bir yer kalmamıştır. 
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Zarafet, sabır ve servetin harikasıdır. Hiç şüphesiz ki bu eser, cam bir fanus içinde korunmaya değer. Bu eşsiz, koca pırlanta kim bilir ilk gün nasıl parlıyordu. Onu bir defa görmek, insan gözündeki hayalinin ölünceye kadar silinmemesi için kâfidir.” 

“Yine yazdığı iki Kur'ân-ı Kerim Medine'ye, Ravza-yı Mutahhara'ya gönderilmiştir. Ayrıca, Üsküdar'da İskele Meydanı'ndaki büyük çeşme ile Kâğıthane'de Çağlayan önünde, Şair Nedim'in “Çeşme-i nev-peyda”*adını verdiği çeşmeleri yaptırdı. 

Ayrıca, Galatasaray'ın tamiri ve vakıf şartlarının değiştirilmesi ile bu sarayın dışında bir cami, Boğaziçi'nde Bebek'te diğer bir cami ve altında bir mektep ile çeşme, Hasköy-Kasımpaşa arasında Aynalıkavak'ta köprübaşında ve annesine ait olan Galata Yeni Camii'nin güney cephesindeki avlu kapısının dışında da bir çeşme yaptırdı. 


Okmeydanı'nda, Fatih Sultan Mehmed adına yapılmış olan caminin minberinin, Kızkulesi Feneri'nin ve 1720'de yanan Cihangir Camii'nin tamirleri, Dolmabahçe'de sahil yolunun kapatılarak Fındıklı-Beşiktaş yolunun arkadan geçirilmesi hep 111. Ahmed Han'ın gayretiyle yapılmıştır. 


NECİB ŞAİR! 

Zamanında Nedim, Neyli, Nâbi, Nahifi gibi divan edebiyatının dev şahsiyetleri yetişti. 111. Ahmed Han bunları himaye ettiği gibi kendisi de Necib mahlası ile şiirler yazıyordu. Divan sahibi padişahtır. Divanında yer alan şiirleri ise tasavvufi ağırlıklıdır. Şu beyti çok mükemmeldir: 


Hü ile dolmışdur cihân bu sırra sen etme gümân 

Eyle Necibâ gel figân tekrâr-ı yâhü ile 

Eserlerinde sade ve samimi bir üslub kullanan 111. Ahmed Han'ın bir gazeli şu şekildedir: 


p” 


Ey gönül sen matlab-ı ilâyı tahsil etmedin 


Var ise zad-ı reh-i ukbâyı tahsil etmedin 
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Ey gönül gaflettesin insaf kıl ayâ niçin 
Sırr-ı mettuye vukufa hiç tacil etmedin 


Ey gönül nefsine ta'zim etme fânidir cihan 
Gafil oldum hayf ol nâmerdi tezlil etmedin 


Ey gönül, bir dem leb-i ikbal ile misli Necibi Küşe-i seccade-i irfanı takbil etmedin 


Dizeleri gazellerine verilebilecek güzel örneklerdendir. Onun dar zamanlarında sığınağı ise hep Peygamber Efendimiz'dir. 


Zülâl-i şefkatünden eyle irvâ yâ Habiballâh 
Kurutdı tâb-ı isyân kalmadı tâkât bu ücizde 


İbâ geldi bu emr-i saltanatda gitdi çün hâhiş 
Gınâ geldi tüvân yok ba'd-ezin bu abd-i nâçizde Şarkılarına bir örnek ise: 


Beni terk etti sultanım 
Kiminle yar olur şimdi 
Dehân-ı sükkâr-efşânım 
Kiminle yar olur şimdi 


Rakibe eyledi rağbet 

Bu olmaz mani-i vuslet 

Heman sağ olsun ol afet 

Kiminle yar olur şimdi 

Birçok defa evlenen 111. Ahmed Han'ın çocuklarının çoğu kü- 


çükken vefat etmiştir. Oğullarından 1. Abdülhamid Han ile TI. 
Mustafa Han tahta çıkacaktır. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 
IL MAHMUD HAN 


“Devletin hazinesi benim değil, tebaanındır. Hazine, tebaanın ihtiyaçları için saklanır ve yeri gelince harcanır. Hazineye uzanan eller yanar. İnsanın alın teri dökerek çalışıp kazandığı paranın zevki başkadır. Herkes alın teriyle kazansa hem paranın değerini bilir hem de tebaa zengin olur.” 


TAHTA ÇIKIŞI 


HI. Ahmed Han, Patrona Halil Ayaklanması yüzünden tahttan çekilince, Şehzade Mahmud, 2 Ekim 1730 tarihinde Osmanlı sultanı oldu.' Sultan Ahmed, 1. Mahmud Han'a dua ile biat ettikten sonra çarpıcı nasihatlerde bulunmuştu. 


Sultan 1. Mahmud bundan sonra doğruca Hırka-yı Şerif Odası'na giderek, tahta çıkışında başına sorguçlu yaldızlı destar giydi. O gece, sabahleyin yapılacak umumi biat merasimi için erkân-ı devlete tezkereler yazıldı. Ardından âdet olduğu üzere kalelerden atılan toplar ile Sultan 1. Mahmud'un cülusu her yerde ilan edilerek, şenliklere başlandı. 


Cülusunda: 


Fitne def oldu cülus eyledi Sultan Mahmud 


ve: 


Cülus-ı Han-ı Mahmud ile rahat eyledi dünya sözleri halk arasında meşhur oldu.? 


Tahta çıktıktan sonra, padişahların cülusunda âdet olduğu üzere, 
23 Ekim 1730'da Eyüp el-Ensari Türbesi'ni ziyaret eden padişah, 
kılıç kuşanma merasimi gerçekleştirdi. Merasim için tüm İstanbul halkı Eyüp'te toplandı. Sultan 1. Mahmud Eyüpe giderek, Peygamber Efendimiz'in kılıcını kuşandı. Bu arada, tahta geçişle birlikte tüm askeri erkâna Cülus-ı Hümayun bahşişi dağıtıldı.? Fatih Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra saraya teşrif buyurdu.* 


I. Mahmud Han, tahta geçtiği zaman otuz beş yaşında idi. Amcası Sultan 111. Ahmed'in, tahta çıktığı sırada karşılaştığı mesele şimdi onun başındaydı. Saltanatının ilk günlerinde hâkimiyet tamamen asilerin elinde idi. Asilerin reisi Patrona Halil ve avanesi, devletin önemli mevkilerine kendi taraftarlarını getirmişti. Asiler, istediklerini yapıyorlardı. 
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Damad İbrahim Paşa sadaretinde Kâğıthane Suyu'nun iki tarafı bir taraftan Sütlüce Karaağacı ve diğer taraftan Bahariye mevkiine kadar iki sıra yalı ve köşk bahçeleriyle süslenmişti. Buralarda padişahtan başka vezir ve devlet ricalinin büyük masraflarla bezenmiş yalı ve bahçeleri vardı. Yazın buraları İstanbul'un en neşeli eğlence yerleri olurdu. Padişah bir mevsimi Sadâbâd, Karaağaç ve Eyüp'te Valide Sultan Yalısı'nda geçirir, daha sonra ya Tersane bahçesine veyahut Damad İbrahim Paşa'nın Beşiktaş'ta Çırağan'daki yalısına giderdi. 

Damad İbrahim Paşa, Kâğıthane Deresi'nin iki tarafını parça parça hudutlandırarak yüz elli kişiye vermiş, buralara sahip olanlar o yerleri birbirleriyle rekabet edercesine imar etmişlerdi. Bundan dolayı Lâle Devri'nde Haliç'e kadar Kâğıthane Suyu'nun iki tarafı ve Alibey Deresi kısmı mükemmel yalı ve köşkler ve fevkalâde tarh edilmiş bahçelerle süslenmişti.” 


Buralardaki yapılar ve eğlenceler mübalâğalı dedikodulara sebep olmuş olduğundan, halkta bir husumet belirmişti. İşte bu sebeple TL1. 
Ahmed Han'ın saltanattan çekilerek 1. Mahmud Han'ın hükümdar olması üzerine bu mevkilere karşı kinlerini meydana koyan Patrona Halil taraftarları ve avam sınıfı harekete geçtiler. İstanbul Kadısı Divane İbrahim Efendi'nin teşvikiyle yüz yirmiyi mütecaviz yalı ve köşkün yakılmasını istediler. Genç padişah bu işin önlenmesine çare olmadığını görünce, “Yakılmasına rıza-yı hümayunum yoktur! 
Düşmanlarımıza ve Hristiyan âlemine karşı gülünç oluruz. Ancak yıkılmasına müsaade ettim,” diye hatt-ı hümayun göndermek suretiyle yakılmasına müsaade göstermedi. 


Padişahın Eyüp'te kılıç kuşanma esnasında, “Sadâbâd'da köşkü olanlar bilsinler! Bugünden sonra üç güne kadar sahipleri köşklerini yıksınlar” diye köşklerin yıkılması dellâllarla ilan edildi. 


Fakat ayak takımı durmuyordu. Köşklerin sahiplerinden evvel hücum ederek ne kadar bina varsa hepsini yıktıkları gibi yetişmiş ağaçları bile keserek üç gün içinde o cennet gibi yerleri harabe haline getirdiler. İstanbul Kadısı Divane İbrahim Efendi de bu suretle icraatını göstermiş oluyordu. 
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Asiler, çok geçmeden, padişahın fermanına rağmen bu serkeş hareketlerinin neticesinin iyi olmayacağını düşünmeye başladılar. 
Şeyhülislama gelerek padişahın kendilerini cezalandırmasından korktuklarını beyan ettiler. Şeyhülislam ise çadırlarını meydandan kaldırıp bundan sonra işlere karışmayacaklarını taahhüt ederlerse kusurlarının affedileceğine kefil olduğunu bildirdi. Bunun üzerine yeniçeriler ve cebecilerle asi reisleri olan serdengeçti ağaları çadırlarını kaldırarak Atmeydanı'nı boşalttılar. Böylece ortalığa emniyet geldi. Asiler tarafından yağmaya uğrayan ve duvarları delinerek eşyaları alınan esnaf, dükkânlarını açtı. Bu isyan hadisesi on üç gün sürmüş bulunuyordu (11 Ekim 1730). 


ASİLERİN TEMİZLENMESİ 


Meydanın boşalması ve asilerin fenalıkları bertaraf olmakla beraber bunları idare eden serdengeçti ağaları hükümet işlerine müdahaleden el çekmiyorlardı. Bazısı istemediği devlet adamını sürdürüyor, bazısı da istediğini sürgünden getirtiyordu. Hatta İran seferlerindeki hizmeti ile tanınmış olan Bosnalı Rüstem Paşa, İstanbul'da bulunduğu sırada asi reisi Patrona Halil kendisini davet ile sadrazam yaptırmak istemişti. Fakat Rüstem Paşa, kendisinin harp ve darbden başka bir şey bilmediğini ve devlet işlerini anlamadığını beyan ederek çekinmiş olduğundan vezirlikle Revan seraskerliğine tayin edildi. 


Aslında asi reisleri günün birinde cezalarını görmekten korkarak kendilerini himaye edecek devlet adamları aramakta idiler. Bursada oturmakta olan evvelki Kırım Hanlarından Kaplan Giray'ı üçüncü defa Kırım hanı tayin ettirmek için veziriazamı tazyik ve tehdit ettiler. Söylenen mahzurları dinlemeyerek zorla Kırım Hanlığı'na tayin ettirdiler (Kasım 1730). Zeamet; tımar, tevliyet işlerine de burunlarını sokarak bunları istediklerine verdirdiler. Bunlardan başka Patrona Halil'in tazyikiyle kendisine veresiye et vermiş olan bir kasap yazıcısı Boğdan voyvodalığına tayin edilmek istenmişti. 


Bu isyanda faaliyette bulunanların ekseriyeti dellak ve kaldırımcı Arnavutlardı. Bunlar isyan sırasında Patrona'nın delaletiyle Yeniçeri 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Ocağı'na kayıt oldular. Askerlik mesleğinden yoksun bu kişiler bir yandan devlet için önemli bir mali külfet oluştururken, diğer yandan da İstanbul'da oluşturdukları otorite boşluğu ile asayiş ve güvenlik problemi meydana getirdiler. 


Devlette bir anlamda Patrona Halil ne derse o oluyordu." Arkadaşı olup ocaktan kovulmuş olan Muslu Beşe ihtilâl zamanında fırsatı kaçırmayarak ileri atılmak suretiyle bir ayda ocağın en yüksek zabitliği olan kul kethüdalığına çıkmıştı. Asilerin İstanbul kadısı yaptırdıkları Müderris Deli İbrahim de başına buyruk mahkemeler ile istediklerini cezalandırmaktan geri kalmıyordu. Hükümet tarafından bunların her dediklerinin yapılması, cüret ve cesaretlerini arttırmıştı. 


I. Mahmud Han, bu hale bir son vermek ve hükümet otoritesini iade etmek istedi. El altından bunların hakkından gelebilecek bir adam aradı. Sabık Mısır Valisi Mehmed Paşa kethüdalığında bulunmuş İbrahim Ağa'yı kapıcılar kethüdalığı ile saray hizmetine çekti. 


İbrahim Ağa, Köprülüzâde Şehid Fazıl Mustafa Paşa'nın çuhadarlığından yetişmişti. Efendisinin şahadetinden sonra hacagân rütbesiyle süvari mukabelecisi olmuş ve sonra Şehit Ali Paşa'nın teveccühünü kazanarak beylerbeyi rütbesini almıştı. Paşalık istemediğinden Bosna valisi olan efendizâdesi Numan Paşa'ya kethüda oldu. 
Nemçe'nin Bosna'ya taarruzunda büyük hizmeti görüldü. İbrahim Ağa daha sonra Mısır Valisi Mehmed Paşa'nın ricası üzerine ona kethüda verilmiş ve Mısır asileri bunun gayretiyle temizlenmişti.” 


Mahmud Han bu değerli devlet adamına şimdi Patrona asilerinin işini bitirme görevini veriyordu. Mahmud Han, İbrahim Ağa ile müzakere sonucu ocaklardan birini tarafına çekmeyince bunların temizlenmesinin mümkün olamayacağını anladı. Bunun için isyan sırasında Patrona Halil'in mensup olduğu on yedinci ortanın kumandanı olup vaka esnasında saklanan Pehlivan Halil Ağa, bu mahrem cemiyete alındı. 


Bundan başka zorbaların zorla Kırım hanı yaptırdıkları Kaplan Giray -ki o sırada İstanbul'da idi- meseleden haberdar edildi. Daha 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sonra Pehlivan Halil Ağa vasıtasıyla Patrona ve avanesine muhalif bazı ocak zabitleri de ele alınarak bunlar vasıtasıyla ocağın ileri gelenlerine dağıtılmak üzere padişah tarafından beş bin altın verildi. 


Ele başılardan ileri gelen Yeniçeri Ağası Saraç Mehmed, Kul Kethüdası Muslu Beşe ile Patrona'nın evvela Ağa Kapısı'nda öldürülmeleri düşünüldü. Sonra, Paşa Kapısı'nda (Bâb-ı âlide) olması uygun bulundu. Ancak sonunda bazı mütalaalar dolayısıyla orası da mahzurlu görüldüğünden işin sarayda halledilmesi kararlaştırıldı. 


Patrona'nın saraya gelmesinin temini Kırım Han'ına havale olunmuştu. 24 Kasım 1730'da şeyhülislam, Kırım Hanı Emirü'- Hac Muhsinzâde Abdullah Paşa, Köprülüzâde Hafız Ahmed Paşa, Kaptan-ı Derya Canım Hoca Mehmed Paşa ve ulemadan büyük rütbeliler ve ocak ağaları veziriazam sarayında toplanarak İran meselesini görüştüler. Bu görüşmede zorbaların ileri gelenleri de vardı. Kırım Hanı'nın teklifi üzerine bu meselenin düşünülerek bir neticeye varılması için müzakerenin başka bir güne bırakılmasına karar verildi. 


Bu müzakereden sonra Patrona Halil ile Muslu Beşe, arzularında müşkülat çıkardığından bahis ile Sadrazam Mehmed Paşa'dan şikâyet edip onun azliyle yerine Benli Mustafa Paşa'yı geçirmek istediler. 
Durumu Anadolu Kazaskeri Zülâli Hasan Efendi ile Kırım hanına da bildirdiler. Kırım hanı bu teklife zahiren muvafakat ederek bu hususta Patrona ile görüşmek istedi. Patrona, Kırım hanıyla görüşmeye geldiğinde Kaplan Giray kendisine, “Murad ettiğiniz şey muvafık. Padişah her dediğinizi yapıyor. Hal böyle iken toplu harekette bulunarak zorbalıkla iş yapmak doğru değildir. İnşallah İran meselesi için yapılacak toplantıda Rumeli eyaleti ve vezirliğe nail olduktan sonra arzunuzu padişah huzurunda söyleyin. Biz de sizi destekleriz,” diyerek ikna etti. Ardından meseleyi bi'l-vasıta padişaha arz ederek bir an evvel bunların işinin bitirilmesini tavsiye etti. 


Ertesi günü veziriazam sarayında İran meselesi görüşülmeye devam etti. Sefere devam kararı alındığı gibi Patrona Halil'e de vezirlikle Rumeli valiliği verildi. Ancak İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Patrona, kendisine kürk giydirilmek istenirken, veziriazama 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kızgınlıkla, “Ben kürk giymem,” diyerek karşı çıktı. Bunun üzerine devreye giren Kırım hanı padişah huzurunda kürk giysin diye ara bulduğundan heyet tamamıyla saraya geçti.* 


Öte yandan İran müzakeresi işinin Patrona ve avenesini temizlemek için olduğunu, İstanbul Kadısı Deli İbrahim'in bab naibi Kudsizâde haber almıştı. Patrona'nın saraya gitmemesi için bir tezkire yazıp çuhadarıyla Ağa Kapısı'nda bulunan Patrona Halile gönderdi. Giden çuhadar Patrona'yı Ağa Kapısı'nda bulamayınca Paşa Kapısı'na geldi. Orada da bulamayınca Kudsizâde'nin emriyle kendisini yakalayabilmek ümidiyle süratle saraya doğru gitti. Bu sırada Patrona, İstanbul kadısıyla at başı beraber sarayın Hastalar Kapısı önünde bulunuyordu. Çuhadar yetişip tezkireyi kendisine verdi. Okuması olmayan Patrona tezkereyi alıp cebine koydu. 
İstanbul kadısı tezkerede ne vardır diye sorunca, “Senin naibin Kudsizâde'nindir;” cevabını verdi. Kadı okumak istemişse de, “Ne göreceksin! Netice bellidir! Ol dahi bir pâye ister. Hele şimdi bu işi evvel bir surete koyalım da badehu ol dahi vücut bulur,” cevabını vererek saraya girdi.? Ölümle hayat, kâğıdı okutup okutmama arası gidip gelmiş bulunuyordu. 


Patrona Halil, Muslu Beşe ve yeniçeri ağasını veziriazam sarayında öldürmek üzere hazırlanmış olan Pehlivan Halil Ağa ve otuz iki adamı, işin sarayda halledilmesine karar verilmesi üzerine heyetten daha evvel saraya giderek, gizlice ve grup grup Soğuk Çeşme (Park Kapısı) Kapısı'ndan, içeri alınmış bulunuyorlardı. 


Heyet sarayda Arslanhane denilen odada oturan padişahın çıkmasını beklemekteydi. Sultan Mahmud Han önce Kırım Hanı ile şeyhülislamı Sofa Köşkü'ne davet etti. Onların çıkması ile birlikte Veziriazam Mehmed Paşa, hazırlanmış olan Pehlivan Halil ile arkadaşlarına anlaştıkları parola mucibince işareti verdi. 


Pehlivan Halil ve arkadaşları derhal odaya girerek Patrona ile Muslu Beşe ve yeniçeri ağasını aman vermeden katlettiler." Ardından onlarla birlikte gelip Babüssaade dışında bekleyen diğer zorba serdengeçti ağaları hil'at giydirilecek diye birer birer içeriye aldılar. 
Hil'ati giyen ölüm fermanını da imzalamış oluyordu. 
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Az sonra günlerdir devlete dehşet vermiş olan on sekiz ileri gelen zorbanın cesedi Bab-ı Hümayun karşısındaki 111. Ahmed Çeşmesi'nin önünde ibret-i âlem için yatıyordu." 


YENİ İSYAN 


Patrona ve avanesi böylece temizlendikten sonra Rumeli Valisi Vezir Muhsinzâde Abdullah Paşa yeniçeri ağalığına, sadıkane hizmeti dolayısıyla Pehlivan Halil Ağa kul kethüdalığına tayin olundular. Patrona ve avanesinin öldürülmesinde hizmeti görülmüş olan Kapıcılar Kethüdası İbrahim Ağa da vezirlikle Haleb valisi tayin edilmiş ve hemen arkasından da veziriazam olmuştur. 


Ardından ocağa hitaben yazılan bir hatt-ı hümayunla da yeni ağalarına itaat ve disiplinine riayet etmeleri tavsiye olundu. Şöyle ki, “Siz ki dergâh-ı mu'allâm yeniçerileri, çorbacıları ve odabaşılar ve eskiler ve bayrakdarlar ve zâbitân ve neferât kullarımsız. Sizi selâm-ı meserret-peyâm-ı mülükânem ile taltif iderim. Berhüdâr olasız. Ecdâd-ı izâmım zamân-ı saâdet-iktirânlarında bu Devlet-i Aliyyede niçe güne hidmetiniz sebkât eyledükden mâ'adâ, husüsâ bu def'a cülüs-ı hümâyün-ı meymenet-makrünumda azim hidmetünüz zuhüra gelmekle du'â-yı hayr-ı pâdişâhâneme mazhar olmuşsuzdur. Nân u nemekim size helâl olsun. İmdi taraf -ı hümâyün-ı mülükânemden nasb olan ağanıza kemâ-yenbagi itaat ve ocağımızın kânün-ı kadimine riâyetidüp, ulü'l-emre imtisâl ile âlemleri yoktan var iden Allâhü azimüş-şânın ve Peygamber-i âhirü'z-zamânın emrini yerine getiresiz. Ve erâzil ü eşkıyâya sâbit-kadem olasız. 
Cümlenizi Cenâb-ı Hakk'a emânet eyledim”? 


Buna rağmen zorba ileri gelenlerinin katledilmesi, onların sayesinde asker yazılmış ve mevki kapmış olanların işine gelmemişti. 
Fırsat kollayan bu asi grubu, hadiseden iki ayayakın bir zaman geçtikten sonra katledilenlerin kanlarını talep etmek üzere görüştüler. 
Çarşı, pazar ve bedesteni yağmalamak suretiyle büyük bir ihtilâl çıkarmak üzere aralarında gizlice ittifak ettiler. 27 Ocak 1731'de toplanmaya karar vermişlerdir. 
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Öte yandan yeni sadrazam Kabakulak İbrahim Paşa, kılıç artıklarının her hareketinden adamları sayesinde haber alıyordu. Şehirde özellikle Arnavutlar ve Lazlar sıkı takibat altındaydılar. Sadrazam, adamları vasıtasıyla şehirde bazı asayişsizliklerin çıkarılacağını haber almıştı. 26 Ocak 1731 akşamı Yeniçeri Ağası Abdullah Paşa, Kulkethüdası Pehlivan Halil Ağa ve Cebecibaşı Abdullah Ağa'yı konağına çağırdı. Hızlı bir şekilde önlem almalarını ve sabaha kadar bütün şehri gezip özellikle Arnavutların bulunabileceği yerleri teftiş etmelerini emretti. 


Ancak buna ihtimal vermeyen devlet adamları işi ağırdan almışlardı. Arnavutlar ise sadrazamın konağındaki bu toplantıdan bir yolla haberdar oldular. Sabahla birlikte Süleymaniye Camii yanındaki Ağa Kapısı önünde toplandılar. Buradaki yeniçeriler Arnavutlara müdahale etmedi ve sayıları giderek arttı. 


Yeniçeri Ağası Abdullah Ağa, Arnavutların Ağa Kapısı baskınında oradaydı. Asilerle biraz çatıştıktan sonra elinden yaralandı ve konağın arka kapısından kaçtı. Ağa Kapısı'nı basan Arnavutlar yeniçeri ağasının hazinesini yağmaladılar. Daha sonra Cebehane'yi bastılar. Buradakiler de onlara katıldı ve asiler silahlara el koydular. 
Âdeta Patrona İsyanı'nın başındaki manzara tekrar yaşanıyordu. 
Sokaklara dağılan asiler önlerine gelen dükkânları yağmaladılar. Giderek sayıları arttı ve “Allah, Allah!” nidaları eşliğinde Etmeydanı'na girdiler. 

İsyanın giderek şehre yayılması üzerine 1. Mahmud Han, bütün devlet ricalini Topkapı Sarayı'na davet etti. Bu arada sadrazam Cebehane'ye giderek buradakileri padişahın emrine itaat etmeleri yönünde uyardı, fakat bu nasihatleri pek etkili olmayınca sadrazam da saraya gitti. 

Topkapı Sarayı'ndaki toplantıda, 111. Ahmed Han döneminde olduğu gibi devlet adamlarından bazıları asilerin ne istediklerini öğrenmek için onlara aracılar gönderilmesini savundu. Fakat sadrazam daha önceki isyanda bu tür gecikmelerin nasıl sonuçlandığını gayet iyi bildiğinden vakit kaybedilmeden sancak-ı şerifin çıkarılmasında ısrar etti. 
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Sadrazamın bu ısrarı üzerine diğer devlet adamları da bu kararı savundular. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sancak-ı şerif dışarı çıkarıldı. Ayrıca saraydaki askerler de silahlandırıldı. Ertesi sabah olur olmaz Etmeydanı'ndaki asilerin ortadan kaldırılması kararlaştırıldı. 


Nitekim sabahın ilk ışıkları ile birlikte münadiler sancak-ı şerifin dışarı çıkarıldığını ve bütün Müslümanların altında toplanması gerektiğini ilan ettiler. Patrona İsyanı'nın tam aksine, bu ilanı duyan şehir halkı ellerine geçirdikleri silahlarla sancak-ı şerif altına akın etti. 


Devletin zamanında ve acil karar alması, kararında sabit durması ve tavizsiz tutumu halkın da yönünü kolayca belirlemişti. Patrona İsyanı sırasında mütereddit duran halk bu defa vakit geçirmeden devletin yanında yer almış bulunuyordu. Bunda muhakkak ki asilerin yağma hareketleri, zulüm vebozgunlukları ve şehirde sükünu bozmaları da etkendi. Ancak devlet gücünü yanında bulmuş olmaları muhakkak ki en büyük sebepti. 


Halk, sancak-ı şerif altında toplandıktan sonra sadrazam hemen harekete geçti. Sancak-ı şerif önde, sadrazam, saray askerleri ve İstanbul halkı arkada Etmeydanı'nda doğru yürümeye başladılar. 
Bâyezid Camii'ni geçmişlerdi ki, asilerden bir grup önlerine çıktı. Önce halkın üzerine ateş açtılar. Fakat halk dağılmayınca bu defa da sancak-ı şerife ateş ettiler. Bu son hareketleri halkı korkutmak bir yana daha da galeyana getirdi. Bu durumu gören asiler de Etmeydanı'na kaçmak zorunda kaldılar. 


Şehir halkının bir sel gibi meydana doğru geldiğini gören asilerden kaçabilenler kaçtı, kaçamayanlar ise halk tarafından linç edildi. 
Patrona İsyanı'nın aksine bu isyanı hızlı karar alıp uyguladığı için bastıran sadrazama “müceddid-i nizam-ı devlet” denildi.” 


Başarısız isyan girişiminden sonra yapılan takibatlarda yüzlerce kişi cezalandırıldı. Bir kısmı sürgün edilirken bir kısmı da diğerlerine ibret olması için sokak ortasında öldürüldü. Sıkı takipler ve ağır cezalar asileri yıldırdı, ancak bazı dönemlerde istemedikleri 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devlet adamlarının kapılarına onları aşağılayan ifadelerin bulunduğu kâğıtlar asıldı. 


İRAN CEPHESİNDE SERİ ZAFERLER! 


İstanbul'da emniyet ve asayiş sağlandıktan sonra I. Mahmud Han, amcası zamanında başlayan İran harpleriyle meşgul olmaya başladı. İran seraskerliğine Bağdat Valisi Ahmed Paşa'yı tayin etti. 
Bu sırada yeni padişahı tebrike gelen İran elçisi, daha önce kesinleşen sulh şartlarına aykırı olarak yeni bazı teklifler getirdi. Bunun üzerine, toplanan divanda İran elçisinin, bölgenin ahvaline vâkıf Bağdat valisi ve İran Seraskeri Ahmed Paşa ile anlaşmasına karar verilerek, Bağdat'a gönderilmesi kararlaştırıldı. 


Diğer taraftan İran elçisi henüz Diyarbekire gelmeden, İran şahının Revan üzerine yürüdüğü öğrenildi. Şahın elçi göndermekteki maksadı Osmanlı hükümetini yanıltmak ve oyalamak olduğuanlaşıldığından, elçi ve maiyeti Mardin Kalesi'ne hapsedildi. 
İran Seraskeri Ahmed Paşa ile Erzurum valisi ve Revan Seraskeri Hekimoğlu Ali Paşa'ya iki koldan taarruza geçmeleri için ferman gönderildi. 

Osmanlı kuvvetleri Irak ve Azerbaycan mevkilerinden, İran kuvvetlerine karşı taarruza geçtiler. Irak cephesinde Serasker Ahmed Paşa'nın karşı harekâtına mukavemet edemeyen İran kuvvetleri geri çekildi. 30 Temmuz 1731'de Kirmanşah tekrar zapt edilip, oradan Hemedan üzerine hareket edildi. 


Osmanlı harekâtını haber alan Şah Tahmasb, Kazvine geldi. 
Şahın takibi için, Amasya Mutasarrıfı Selim Paşa vazifelendirildi. 
Selim Paşa bir neticeelde edemedi ise de, sekiz bin kişilik kuvveti ile bölgeyi iyice vurdu. Zor durumda kalan Şah Tahmasb, Osmanlı Devleti ile tekrar anlaşma istedi.'* Teklife olumlu cevap verildi ise de, şahın sözüne itimat edilmediğinden, tedbir elden bırakılmadı. 


Nitekim İran şahı, Osmanlı kuvvetlerini sulh sözleriyle oyalarken, vurmak istediğinden; kırk bin kişilik kuvvet, yirmi balyemez, beş şahi ve iki yüz zenberek topu ile 15 Eylül 1731 tarihinde aniden Hemedan yakınlarında Osmanlı kuvvetlerinin karşısına çıktı. 
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Kürican sahrasında meydana gelen muharebede, İran kuvvetleri bozguna uğratıldı. 


Şah Tahmasb, maiyeti ile kaçmak suretiyle canını zor kurtardı, İran ordusundaki yirmi bin yayanın hepsi, yirmi bin süvarinin de üçte ikisi ile ordu kumandanlarının Kazvin ve Şiraz hanları öldürüldü. Külliyetli miktarda harp malzemesi ve ganimet ele geçirildi.” 


Bu zaferden sonra Osmanlı kuvvetleri Hemedanı zapt etti. Kazandığı bu başarılar üzerine Serasker Ahmed Paşa'ya samur hil'at, kılıç ve para ödülü beraberindeki komutanlara da hil'atler gönderildi. Padişah hatt-ı hümayununda komutan ve askerlerine şöyle yazmıştı, “Allah'ın yardımı ile meydana gelen gayretin ve seninle bu parlak gazada can ve baş veren büyük bir gayret gösteren kullarımın hizmetleri makbulümdür ve sevinmeme sebep olmuştur. Hepiniz berhudar olasınız. Tuzum ve ekmeğim sizlere helâl olsun. Yüzleriniz ak olsun. Bundan sonra dahi benim arzularıma muvafık ve devlete layık iyi işler göstermeye gayret sarf ediniz.”© 

Daha sonra Ahmed Paşa, Sadık Ağa kumandasında bir orduyu İsfehan bölgesine gönderdi. Sadık Ağa, askeri mevkileri tahrip ederek, Safevilerin taarruz ümitlerini kırdı. Bu durum karşısında Şah Tahmasb tekrar anlaşma teklif etti. Ancak Tahmasb'ın sahte sulh tekliflerine inanmayan Osmanlılar harekâta devam ettiler. 


Azerbaycan harekâtına memur edilen Serasker Hekimoğlu Ali Paşa, İran'ın eline geçmiş olan Tebriz'i geri almak için harekete geçti. Tahmasb bir ara Revan'ı kuşattı. Ancak kale müdafilerinin taarruzları neticesinde ordusu bozuldu ve kendisi zorlukla kaçabildi (Ekim 1731). 

Yenilmekten bıkmayan şah, tekrar Revan'a hücum etti ise de mağlubiyetten kurtulamadı. Bizzat Hekimoğlu Ali Paşa'nın idare ettiği bu muharebeler neticesinde; İran ordusunun bütün harp malzemeleri ile şahın rikabdar başısı Hüseyin Han esir alınıp, İstanbul'a gönderildi. 

Bu galibiyetlerden sonra Ali Paşa, Tebriz üzerine hareket etti. 
Sefer sırasında çok iyitahkimedilmiş olan Rumiye Kalesi 15 Kasım 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1731'defethedildi. Daha sonra Selmas yoluyla Tebriz önlerine gelen Ali Paşa, Şehir Muhafızı Bisutun Han'ın kaçması üzerine 4 Aralık 1731'de şehri zapt etti. 


İran cephesi savaşlarını Tebriz'in işgali ile Bağdat'ın geri alınışını dikkatleizleyen Sultan 1. Mahmud, İncili Köşk'te sık sık toplantılar düzenlemekteydi. “Meşavere-i Acem” denilen bu toplantılarda alınanbir kararla Tebriz'in zabtı dolayısı ile Sultan Mahmud'a, “Gazi” unvanı verildi." 


AHMED PAŞA ANTLAŞMASI 


Hemedan ve Kirmanşah'ı kaybeden İran şahı barış yapmak için girişimde bulunarak, Mehmed Rıza Kulu'yu (Kuli Kuşçubaşı) delege olarak görevlendirdi. Ahmed Paşa durumu İstanbul'a bildirdi. 
Hükümet anlaşmaya rıza göstererek, tedbirli olması şartıyla Ahmed Paşa'yı barış görüşmeleri için yetkili kıldı. 

Ahmed Paşa merkezden aldığı salahiyet üzerine İran Elçisi Rıza Kulu Han'la müzakerelere başladı. Bu müzakereler sona ermeden Tebriz Osmanlıların eline geçti. Ancak Ahmed Paşa bunu zamanında öğrenemeden İranlılarla anlaşmıştı. Sultan 1. Mahmud, Tebriz'in alındığını duyunca burasının Osmanlı Devleti'nde kalmasını istemiş, hatta bu hususta Ahmed Paşa'ya bir ferman göndermişti. 
Fakat Ahmed Paşa bu fermanın ulaşmasından önce antlaşmayı imzaladığı için padişahın isteği yerine getirilemedi. Padişah çok istemesine rağmen bu konuda ısrar etmeyerek, Ahmed Paşa'nın anlaştığı şartlarla barış yapmayı kabul etti. 


İran'la imzalanan ve kaynaklara Ahmed Paşa Muahedesi (10 Ocak 1732) olarak geçen antlaşmaya göre, Gence, Tiflis, Nahcivan, Kaht, Dağıstan ve Şirvan Hanlığı Osmanlı hâkimiyetinde kalıyordu. Buna karşılık Hemedan, Tebriz, Kirmanşah, Luristan, Erdelan ve Huveyze aşiretinin bulunduğu bölgeler İrana bırakıldı. 
Azerbaycan'da Aras Irmağı, Irak'ta da Derne ve eski sınırlar iki ülke arasında yeni hudutları oluşturacaktı. Antlaşma şartları kazanılan muvaffakiyetlere göre, Osmanlılar için başarılı bir sonuç değildi. 
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Zira Ahmed Paşa'nın İran'la yaptığı bu antlaşmayla Osmanlıların eline bir şey geçmiyor, aksine Tebriz, Hemedan, Erdelan, Luristan, Kirman Şah, Huveyze gibi ele geçirilen pek çok yer İran'a terk ediliyordu. Savaşla alınmış pek çok yerin bu şekilde mağlup düşmana terkedilmesi, halk arasında büyük hoşnutsuzluk meydana getirdi. 


Bunun üzerine padişah, umumi efkârı tatmin etmeyen bir barış antlaşmasının amcasının başına neler açtığını bildiği için ilk tedbir olarak Sadrazam Topal Osman Paşa'yı azledip, Beşir Ağa'nın etkisiyle Rumiye ve Tebriz fatihi Hekimoğlu Ali Paşa'yı sadaret görevine davet etti. O gelinceye kadar sadaret kaymakamlığına ise İzzed Ali Paşa tayin edilirken, eski sadrazam Erzurum valiliği ile görevlendirildi. Yine Mart 1732'de Şeyhülislam Paşmakçızâde Abdullah Efendi de azledildi. * 


NADİR ŞAH'IN BAĞDAT KUŞATMASI 


Bu arada Ahmed Paşa Antlaşması'ndan sonra, Safevilerde taht değişikliği oldu. Tahmasb tahttan indirilerek, Kelat Kalesi'ne hapsedildi. Yerine beşikteki oğlu Abbas hükümdar ilan edildi. Hükümdar vekilliğine ise Nadir Han getirildi." 

Naib Nadir Han da Osmanlı Devleti ile yapılan antlaşmayı beğenmeyerek tanımadı. Osmanlı hudutlarına taarruz etti. Irak taraflarına adamlar göndererek Osmanlılar aleyhinde propaganda yaptırdı. 
Ardından Azerbaycan harekâtını başlatarak, Gence taraflarına bir ordu gönderdi. Erbil'i işgal eden Nadir Han, Kerkük tarafına gelip, Bağdat, Van, Revan, Gence, Tiflis taraflarına yardımcı kuvvetler gönderdi. Kendisi de yüz bin kişilik bir orduyla Bağdat'ı kuşattı. 


Bağdat Valisi Vezir Ahmed Paşa, Nadir Şah'ın faaliyetlerini derhal İstanbul'a rapor etti. Bu durum karşısında Erzurum valisi eski sadrazam Topal Osman Paşa Anadolu beylerbeyliği payesiyle serasker tayin edilerek seksen bin kişilik bir ordu ile Bağdat'a hareket etti. Yine sınır valilerine Bağdat Valisi Ahmed Paşa'nın emrinde toplanmaları için hükümler gönderildi. 


Bu arada Bağdat Valisi Ahmed Paşa, Nadir Han'ın yüz bin kişilik ordusuna karşı mücadele edemeyeceğini bildiği için yardım 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gelinceye kadar Nadir Han'ı oyalamak için Mehmed Ragıp Efendi (Koca Ragıp Paşa) ve Mehmed Ağa'yı gönderdi. Bu sırada büyük bir orduyla Bağdat'ın imdadına gelen Erzurum Valisi Topal Osman Paşa Samara'ya kadar ilerledi. 


Nadir Han ise Bağdat muhasarası için on iki bin kişilik bir ordu ayırarak, kalan ordusuyla şehre iki saat mesafedeki Duçum (Dulceylik) mevkiine geldi. İki ordu Duçum mevkiinde karşı karşıya geldi. 19 Temmuz 1733 tarihinde dokuz saat süren muharebede otuz bin ölü veren Nadir Han, yaralı şekilde ve bütün ağırlıklarını bırakarak kaçtı. Kaçanlar bir süre takip edildi. Bu zaferler, Irak ve Doğu Anadolu'yu Nadir Han'ın eline düşmekten kurtardı. 


Bağdat kuşatmasında bırakılan İran askerinin, Nadir Şah'ın yenilip ağırlıklarını savaşmeydanında bırakıp kaçtığını öğrenmesi asker arasında huzursuzluğa ve korkuya neden oldu. Kaleden de yapılan karşı saldırılarla asker dağıldı ve kuşatma kaldırılmış oldu. 
Muhasaranın kalktığı haberi İstanbul'da büyük bir sevinçle karşılandı ve üç gün şenlik tertip edildi. Padişah zafer haberini getiren Tatara bir avuç altınla zeamet derecesinde dirlik ihsan ederken, zaferin kahramanı Topal Osman Paşa'ya da iki bin altın, hil'at ve çelenk gönderildi. 


İran ordusunun yenilip Bağdat'tan çekilmesinden sonra bu cephenin seraskerliği Topal Osman Paşa'ya verildi. Ancak bu sırada hasta olan Topal Osman Paşa bu vazifeden affını istemişse de padişah bu isteğini kabul etmeyerek, böyle önemli bir dönemde vazifeden ayrılmasının doğru olmayacağını ve kendisinden daha nice hizmetler beklediğini iltifatlarla dolu bir fermanla bildirdi. 


Hemedan'a çekilen Nadir Han, taarruz etmek ve sulh yapmak kararsızlığı ile faaliyetlerini devam ettirdi. Doğudaki Osmanlı kuvvetlerinin büyük kısmının ilkbaharda gelmek üzere terhis edildiğini ve geri kalan askerin de dağınık halde olduğunu haber alınca, fırsatı kaçırmayarak, aniden saldırıya geçti. Kerkük'e beş saat mesafedeki Leylan mevkiinde meydana gelen savaş sonunda Osmanlı orduları mağlup olurken, serasker Topal Osman Paşa savaş meydanında şehit düştü (30 Kasım 1733). 
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Bu savaştan sonra Nadir Han, Şehrizor, Kerkük ve Deni'yi işgal etti. Bu zafer sonrasında Osmanlı Devleti'nin barış isteyeceğini ve bu sayede Kuzey İranda Osmanlı işgalinde bulunan yerleri de savaşsız kurtaracağını umuyordu. 


Ancak savaşa devam etme niyetinde olan Sultan 1. Mahmud, Kuzey İran'da büyük askeri başarılar elde etmiş ve İran tarafına korku salmış olan Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa'yı İran üzerine serdar-ı ekrem olarak tayin etti. Şehit olan Osman Paşa'nın yerine ise, İran cephesi seraskerliğine Köprülüzâde Abdullah Paşa tam yetkiyle tayin edildi. 

Ardından padişah tarafından Anadolu, Rumeli ve Bağdat taraflarından asker temin edilmesine yönelik Halep Valisi Abdullah Paşa'ya hükümler yazıldı. Diğer taraftan İrandaki duruma tamamen hâkim olmak için Kırım Hanı Kaplan Giray'a Kafkasya'ya geçmesi bildirildi. Bölgedeki Kumuklar'ın reisi Usmi Ahmede vezirlik ve oğlu Mehmede beylerbeyilik verilip, Osmanlı himayesine alındı. 


Kerkük muharebesinden sonra 1734 Ocak ayında tekrar Bağdat önlerine gelen Nadir Han Ahmed Paşa'ya elçi göndererek, Aras Nehri'nin sağ sahilindeki bütün memleketlerin (Revan, Gence, Şirvan, Tiflis ve Kaht) kendisine verilmesini istedi. 


Bağdat'ta fazla bir güç bulunmadığını ve önceki muhasaranın eksiklerinin henüz tamamlanmadığını bilen Ahmed Paşa olumsuz bir cevap vermeden, Nadir Han'ı oyalamak ve zaman kazanmak için teklifi hükümete yazacağını kendisinin böyle bir yetkiye sahip olmadığını bildirerek yetmiş seksen gün müsaade istedi. Aksi takdirde asker ve mühimmat eksiği sebebiyle şehrin düşmesi işten bile değildi. Bu durum üzerine İran'a dönen Nadir Hantın teklifi Osmanlı merkezinde değerlendirildikten sonra kabul edilmeyerek, hudut komutanlarına ve İran Seraskeri Abdullah Paşa'ya durum bildirildi. 


Bu arada Nadir Şah sulh için padişaha, Veziriazam Hekimoğlu Ali Paşa'ya ve şeyhülislama Farsça mektuplar da göndermişti. Bu mektuplarda kendisinin de Osmanlı hanedanı gibi Türk olduğunu ve iki taraf arasında akrabalığın bulunduğunu belirten Nadir Şah, 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Kerkük muharebesi sırasında esir ettiği Ordu Kadısı Erzincanlı Abdülkerim Efendi'nin murahhaslığıyla sulh teklifinde bulundu. 


Nadir Şah tarafından yapılan bu teklif sadrazam tarafından uygun bulundu: Ardından Nadir Şaha cevabi mektuplar yollandı. Fakat bu mektuplar İran Seraskeri Köprülüzâde Abdullah Paşa'nın eline geçince İran'ın antlaşmada Aras Nehri'nin sağ sahilindeki bütün memleketlerin kendine terk edilmesini istediğini bilen Abdullah Paşa tarafından kabul edilmedi. Bu durum üzerine sadrazamın sulh isteğine karşı İran seraskerinin itiraz etmesi üzerine Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa sadaretten azledildi (30 Haziran 1735).2' 


İRAN'LA SULH 


Osmanlı merkezinde bunlar yaşanırken Musul tarafından çekildikten sonra İranlılar hududa tecavüz edip, Osmanlı ülkesine propaganda yaparak destek sağladılar. İran taraftarlarının Osmanlılara ihaneti ve Şirvan Hanı Sürhay Han'ın Dağıstan taraflarında bulunmasından istifade eden Nadir Şah, Kızılbaşların da yardımlarıyla 24 Ağustos 1734'te Şirvan'a geçerek Şemahı'yı zapt etti. Sürhay Han, Nasreddin Sultan kumandasındaki Tatar kuvvetleri ile 27 Eylül 
1734 tarihinde İran kuvvetlerini yenmişse de kuvvetlerinin azlığı 
dolayısıyla geri çekilmek zorunda kaldı. Şirvan ve merkezi Şemahı'yı elde ederek Dağıstan taraflarını kendi tarafına çeken Nadir Şah, Osmanlıların elinden Gence'yi almak üzere harekete geçti. 


Gence'nin kuşatmaya uğraması üzerine, Gence valisi olan Genç Ali Paşa tarafından Erzurum ve Revan valilerinin acele yardıma gelmeleri bildirilirken, o sırada şark seraskeri olan Abdullah Paşa'ya da vaziyet bildirildi. Yine Revan, Tiflis, Çıldır, Erzurum ve Van valilerine de Gence'nin imdadına yetişmeleri için hükümler gönderildi. 

Gence, Şark Seraskeri Abdullah Paşa ve diğer hudut kumandanlarının büyük gayretleriyle üç ay sonunda muhasaradan kurtarıldı. 
Daha sonra o sırada Kars'ta bulunan Abdullah Paşa'nın üzerine yürüyen Nadir Şah, beş saat süren bir muharebeden sonra Kars suyunun öte tarafına atıldı. 
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Abdullah Paşa, Arpaçayı tarafına doğru çekilen Nadir Şah'ı takip ederek kesin bir netice almak istiyordu. Ancak Nadir Şah fırsat kollayarak, Osmanlı ordusunun dağınık olduğu bir sırada Bogaverd civarında saldırısıyla vuku bulan muharebede, Osmanlı ordusu mağlup ve Serasker Abdullah Paşa şehit düşmüştür (14 Haziran 1735).2 


Bozulan Osmanlı kuvvetleri Kars'a çekildi. İran hududundaki ordu-yı hümayunda bulunan ümera ve bölge valilerine hükümler gönderilerek Arpaçayı yenilgisinin seraskerin düşman üzerine varırken tedbirsiz davranmasından kaynaklandığı bildirildi. Bu arada Nadir Şah aldığı Revan ve Arpaçayı galibiyetleri üzerine daha önce kuşatıp alamadığı Gence ile Tiflis ve Revan (Erivan)'ı işgal etti.” 


Savaş sırasında Abdullah Paşa'nın vefat etmesi üzerine serasker vekilliğine Sivas Valisi Ahmed Paşa tayin edilirken, daha sonra o tarihlerde Rakka valiliğinde bulunan Ahmed Paşa'ya İran seraskerliği tayin edildi. Kırım Han'ından da bölgeye hareket etmesini istedi. Ancak bu sırada Osmanlı-Rus münasebetlerinin bozulması üzerine, İran'la sulh yapılması kararlaştırıldı. Gence Muhafızı Ali Paşa, anlaşmaya murahhas tayin edildi.” 


Anlaşma görüşmeleri sırasında Nadir Şah'ın ileri sürdüğü şartlar şunlardı: 


- İran hacılarının İran hac emiri ile gönderilmesi ve bunlardan bac alınmaması. 


- İranlıların mensup olduğu Caferi mezhebinin beşinci mezhep olarak kabul edilerek, Kâbe'de bu mezhebe dair bir rükün yani ayrı bir namaz yeri tahsis edilmesi. 


- Her iki hükümetin İstanbul ve İsfahanda birer şehbender bulundurmaları ve İran şehbender kethüdasının İran hacılarıyla birlikte Hicaza gitmesi. 

Her iki taraf esirlerinin serbest bırakılmaları gibi, ağır şartlar üzerine İran seraskeri Genç Ali Paşa, “Ben ancak hudut katına memurum bu maddelere cevap veremem,” demesi üzerine Nadir Han bu maddeleri görüşmek ve aynı zamanda kendisinin İran şahı 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olduğunu bildirmek üzere Abdülbaki Han başkanlığındaki bir heyeti İstanbul'a gönderdi. 


Müzakere heyeti İstanbul'da sekiz toplantı yapmış ve 24 Eylül 1736'da anlaşmaya varılmıştır. 


Antlaşma ufak değişikliklerle Kasr-ı Şirin Antlaşması esaslarına uygundu. İran'dan gidecek emir-i hacca başka bir isim verilecek ve Şam yolunu kullanamayacaktı. Necef ve Lahsa yolunu kullanabilecekti. Caferi mezhebi görüşmeleri âlimlere havale olunacaktı. 
Esirlerin serbest bırakılmaları ve bundan böyle Acem esirlerinin alınıp satılmaması kabul edilmişti.” 


Böylece bir süre doğuda savaş sona ermiş oldu. 


SİNSİ İTTİFAK VE OSMANLI-RUS SAVAŞLARI 


Osmanlı Devleti'nin doğuda İran ile mücadelesinin uzun sürmesini fırsat bilen Avusturya ile Rusya harekete geçmişti. Rusya Çariçesi Anna ile Avusturya İmparatoru VI. Şarl arasında gizli bir antlaşma imzaladılar. Buna göre Avusturya Bosna ve Hersek'i alacak, ilk taarruzu Ruslar yaptıktan sonra imparator görünüşte Ruslarla Osmanlıların arasını bularak süre kazanacak ve savaş hazırlıkları tamamladıktan sonra saldırıya geçip, Osmanlı Devleti'ni iki cephede birden savaşmak zorunda bırakacaklardı.” 


Oysa Avrupa ülkelerinin bu sinsi plan ve emellerine karşılık Osmanlı zihniyetini gösteren şu hadise ne kadar manidardır: 


Avusturya imparatoru VI. Charles ölünce, Avusturya tahtı, kızı Marie Therese'ye kalmıştı. Bunu fırsat bilen Avrupa devletleri, Avusturya'ya saldırarak, birçok toprağını zapt ettiler. Bu sırada Avrupa'daki bazı devletlerin kralları 1. Mahmud Han'a başvurarak, “Avusturya'dan siz de payınızı almalısınız,” dediler. Sultan Mahmud Han bu teklife, şu güzel cevabı vermişti, “Düşene vurmak yiğitlik değildir. Biz bir şey istersek kılıcımızın hakkıyla alırız. Fırsatçılık yapmayız. Tavsiye ederiz ki, siz de bu sevdadan vazgeçiniz ve Avusturya'yı kaderiyle baş başa bırakınız” 
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Şimdi ise Avusturaya ile gizlice anlaşan Ruslar, Prut ve Edirne Antlaşmalarını hiçe sayarak Ukrayna ve Podolya sınırlarına yeni kaleler yaptırırken, Azak Kalesi civarına da kuvvet yığmıştı. Kırım kuvvetlerinin İran'a gitmek için Kuban'a inmeleri üzerine, Rusya bunu topraklarına tecavüz sayarak, 30 Mart 1736 günü Azak Kalesi'ni kuşattı. 


Otuz dört günlük bir kuşatmadan sonra Azak Kalesi Rusların eline geçti.” İstanbul'da bulunan Rus sefiri zaman kazanmak için, Rusya'nın harekâtlarını olmamış gibi göstermeye çalışıyordu. Fransa Sefiri Marguis de Vilenuvve ise, durmadan Osmanlı Devleti'ni Rusya'ya harp ilanına teşvik ediyordu. 


Bu arada Ruslar harekâta devam ederek, yirmi bin kişilik kuvveti Kılburun Kalesi'ni muhasaraya gönderdikten sonra, diğer kuvvetleriyle Kırıma girdiler. Önlerine gelen kasaba ve köyleri yakıp yıkarak Bahçesaray, Akmescid, Gözleve'ye doğru yayıldılar. Bahçesaray'da Hacı Selim Giray'ın tesis ve vakfettiği zengin kütüphanesi yakılmış ve Akmescid de aynı akıbete uğramıştı. 


Bu olaylar üzerine Osmanlı Devleti, Sultan Mahmud Han'ın da hazır bulunduğu divantoplantısının sonunda Rusya'ya resmen harp ilan etti (2 Mayıs 1736). Sadrazam Silahdar Mehmed Paşa serdar olarak sefere memur edildi. 


Osmanlı ordusunun üzerine geldiğini gören Rus kuvvetleri Kırım'ı boşaltarak geri çekildiler. Bu arada iki tarafı uzlaştırmak gayesiyle teşebbüse geçen Avusturya elçisi Talman, Rusların ilerlemeyeceklerine dair teminat vererek Osmanlı ordusunun Tuna'nın öte tarafına geçmesini önledi. Ayrıca Rus ve Avusturya hudut kumandanlarının ikazlarına rağmen kalelere asker bırakmayan Sadrazam Mehmed Paşa, Babadağı'nda kışlamaya çekildi. 


Böylece Osmanlı ordusunu bir ölçüde pasifizedurumda bırakan Rusya, derhal harekete geçerek Özi Kalesi'ne saldırıp, doksan adet havan topuyla kaleyi dövmeye başladılar.?* Özi, otuz bin kişilik bir kuvvetle müdafaa edilecek iken, sulh olacak diye, istenilen kuvvetlerin gönderilmemesi sebebiyle kalede bin kadar muhafız vardı. 


246 Kayı VII: Kutsal İttifaka Karşı 


Fakat o sırada Bender muhafızı bulunan Muhsinzâde Abdullah Paşa, Özi Muhafızı Yahya Paşa'nın müracaatı üzerine kaleye iki bin muhafız daha göndermişti. 


Özi Muhafızı Yahya Paşa, kaleden üç gün üst üste çıkış yaparak otuz bin kadar düşmanı katletmeye muvaffak oldu. Ancak düşman humbarasıyla kalede yangın çıkıp söndürülmesi mümkün olmadığı gibi, kulelerden yedisinde mevcut cephane de ateş aldı. Kale suları da düşman tarafından kesilmiş olduğundan, üç günden beri susuzluktan takatsiz bir halde harp eden askerin, bir aralık ateş kesilmesinden istifade ile kulenin su kapısına doğru gittikleri sırada, Ruslar bir hücumla arkalarından kaleye girdiler. 


Yahya Paşa, yanında kalan bin kadar maiyetiyle yetmiş kişi kalıncaya kadar kahramanca çarpıştı. Tam şehit edileceği bir sırada yanındaki askerlerin paşamız ve seraskerimiz diye bağırmaları üzerine Yahya Paşa on kadar maiyeti ile birlikte esir düştü. Daha sonra şehre giren Ruslar Osmanlı halkına en acımasız vahşeti gösterdiler. Birkaç gün içinde yirmi binden fazla kişiyi şehit ettiler.” 


İki tarafı antlaştırmak gayesiyle Osmanlıları pasif bırakan Avusturya kuvvetleri de bu sırada harekete geçerek Vidin, Niş, Eflâk ve Bosna taraflarına saldırdılar. 


AVUSTURYAYA ÜST ÜSTE DARBELER! 


Rusların taarruzları ve Özi Kalesi'nin düşmesi, Sultan Mahmud Han'ı son derece üzdü. Olaylarda ihmali görülen Sadrazam Silahdar Mehmed Paşa'yı derhal azlederek, Bender Muhafızı Muhsinzâde Abdullah Paşa'yı sadarete getirdi. Ayrıca Avusturya'nın harbe girmesi üzerine, büyük bir soğukkanlılıkla vaziyeti gözden geçirerek, cephelere muntazaman kuvvet ve harp levazımı sevk ettirdi. Kılburun ve Özi kalelerinin alınması için şiddetli emirler gönderdi. 


Muhsinzâde Abdullah Paşa'nın harekete geçmesi üzerine Özi ve Kılburun kalelerinde tutunamayacağını anlayan Rus kuvvetleri, bu kaleleri tahrip ettikten sonra çekildi. Böylece Abdullah Paşa bu iki kaleyi harpsiz ele geçirdi (Aralık 1738). 
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Yineaynısene içinde tekrar Kırıma girmek isteyen Ruslar, Kırım Hanı Mengli Giray ve Kırım Seraskeri Mehmed Paşa tarafından bozguna uğratıldılar. Kaptan-ı Derya Canım Hoca kumandasındaki Osmanlı donanması ise Rusların Kırım'a saldırısı ile Özi Muhasarası esnasında kıyıya top ve asker çıkarmak suretiyle hizmette bulundu. 
Yine Rubat Kalesi'ni almak isteyen Ruslara karşı Osmanlı donanmasının yardımıyla zafer kazanıldı. 


Ertesi yıl Lori Burnu Muharebesi'nde de Rusları mağlup eden Osmanlı ordusu, böylece Rusların Azak'tan ileri geçmelerine mani oldu. Öte yandan Rusların savaşın ilk yıllarındaki başarılarına güvenen Avusturya da 12 Temmuz 1737'de Osmanlı Devleti'ne harp ilan etti ve üç koldan ansızın Osmanlı topraklarına hücuma geçti. 


Bosna, Sırbistan ve Eflâk'a giren Avusturya ordusu, 27 Temmuz'da Niş'i ele geçirdi. Bosna Beylerbeyi Hekimoğlu Ali Paşa'nın, İzvornik'i muhasara eden Avusturya kuvvetleri üzerine gönderdiği altı bin kişilik ordusu, düşmanı beş saat içinde mağlup etti. Düşman kuvvetleri, Banyaluka üzerine yürüyerek şehri seksen bin askerle kuşattı. Bu kuvvet karşısında Hekimoğlu Ali Paşa değişik bir yoltakip ederek geceleyin düşmanın hiç beklemediği noktadan önlerine çıktı. 


Çok çetin ve kanlı geçen bir savaştan sonra düşman askeri nehre sürüldü ve pek çoğu nehirde boğuldu. On iki top ve sayılamayacak kadar harp malzemesi ele geçirildi. Avusturya ordusunun zayiatı altmış bin civarında idi.” 


Yıllardır uğranılan mağlubiyet ve kayıplara rağmen serhat gazileri ümitlerini ve cesaretlerini devam ettirmekteydiler. Mazinin zaferleri onların gurur ve şevklerini artırıyordu. Nitekim elde edilen zaferler kadar şu sözler de bunun açık bir tezahürüdür: 


Kırımdan gelürüm adım Sinandır 
Kılıcımın suyu kandır, dumandır 
Haber gelmiş Macar Tuna'ya inmiş 
Haddin bildirmeye ahdim yamandır. 


Küffâr sanır hüccet almış Eğri'ye 
Hâli benzer nefes çekmiş bengiye 
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Ne de çabuk unuttular Mohaç 

Sigetvar'ı Temeşvar'ı, Uyvar'ı 

Bire sorun Nemçelü'ye Lehlü'ye* 

Hekimoğlu Ali Paşa'nın bu zaferi İstanbul'da büyük bir sevince sebep oldu. Ali Paşa'ya başarısından sonra samur kürk, kılıç ve beş bin altın verilirken, maiyetindekilere de altın ve çelenkler yollandı. Osmanlı ordularının bu başarıları üzerine 1738 tarihinde Avusturya'nın da isteği ile Fransa arabuluculuk görevini üstlendi. 
1738 Nisan ayında Fransa elçisinin Pasarofça Antlaşması'na dayanan 
üç maddelik sulh teklifi Sadrazam Yeğen Mehmed Paşa tarafından kabul edilmedi. 


Öte yandan Vidin cephesinde İvaz Mehmed Paşa, Timok Nehri'ni geçerek altı saatlik süren muharebe neticesinde düşman kuvvetlerinin yarısından fazlasını imha etti. Avusturya ordusu bütün mühimmatlarını bırakıp kaçtı. Niş taraflarında ise Köprülüzâde Hafız Ahmed Paşa on iki bin kişilik bir ordu ile Avusturyalıların eline geçen Niş Kalesi'ni kuşattı. 


Birkaç günlük muhasara neticesinde Kale Muhafızı Dokat, kaleyi 
20 Ekim 1737'de teslim etti. Bu zafer haberlerinden çok memnun 
olan padişah, Ahmed Paşa'yı Niş muhafızlığına tayin etti. Bu sırada Osmanlı ordusu kış geldiği için İstanbul'a döndü.” 


I. MAHMUD HAN'IN BELGRAD ÜZERİNE DUASI 


Osmanlı orduları Avusturya ile kıyasıya harp halini yaşarken ve Belgrad uzun süredir kuşatılmış bir durumda iken Sultan 1. Mahmud Han ile Şeyhülislam Mehmed Efendi arasında şöyle bir konuşma geçmişti. Mahmud Han üzgündü, “Belgrad'ın anahtarı ceddimiz Kanuni Hazretleri'ne bir cuma ve Kadir gecesi teslim edilmiş.” 
dedi. Şeyhülislam doğruladı, “Beli sultanım!.. 26 Ramazan 1521 
gecesi, hem Kadir, hem de cumaya rastlamış.” 

İki asır boyunca Müslümanca yaşayan Belgrad, ne yazık ki 20 
yıldır Avusturya'nın işgalindeydi. Buna en çok Mahmud Han üzülüyordu. Şeyhülislam Mehmed Efendi ilave etti, “Yüzlerce camiyi kilise yapmışlar devletlüm.” Padişah, “Bizi kahreden de bu ya!” de- 


I. Mahmud Han 249 


yince, “Vezirleriniz, paşalarınız, akıncı beyleriniz ellerinden geleni esirgemezler,” dedi. 


“Biliriz hocam biliriz! Velâkin elden geleni her kişi yapar. Elden gelenden fazlasını ise ancak er kişi yapar. İşte o erler bize lazım. 
Cümle paşalarım, beylerim, vezirlerim, mücahit gazilerdir. Lakin şu Belgrad Kalesi'nde niçin hâlâ ezan okunmaz? Çan sesleri niye susmaz?” deyince şeyhülislam, “Sabır dinin yarısıdır sultanım,” diye cevap verdi. Padişah, “Öbür yarısı da gayrettir, çalışmaktır. 
Daha doğrusu ihlâsla çalışmak, sonra neticeye sabretmektir. Şu Nemçe (Avusturya) kâfiri yalnız olsa, gene de kolay... Moskof'la ittifak etmiş,” dedi. Sonra şeyhülislama döndü, “Hoca Efendi önümüzdeki mübarek Ramazan günlerinde, hep birlikte dua edelim. 
Bütün cami, mescit ve bimarhanelerde dua edilsin. Umulur ki, o dualar hürmetine Cenâb-ı Hakk bu yıl zafer nasip ede. Çifte kâfirle yaptığımız cidalde Müslüman kullarını inşallah mahzun ve mahcup eylemez,” dedi. 


I. Mahmud Han 19 Aralık 1737'de, sadarete Yeğen Mehmed Paşa'yı getirdi.“ Bu sırada Fransa sefiri sulh yapılmasını teklif edince padişah, harp mesuliyetinin Rusya ve Avusturya tarafından kabul edilmesi şartıyla sulha taraftar oldu. Fakat buna rağmen güvenliği elden bırakmayan Mahmud Han, sadrazam kumandasında bir orduyu 1738 baharında Belgrad'ı almakla görevlendirdi. 


Ordunun Muradiye Boğazı'nda bulunduğu sırada, yüz bin kişilik bir düşman kuvvetinin geldiği haberi alındı. İvaz Mehmed Paşa komutasındaki küçük bir ordu, düşmana saldırarak müthiş bir bozguna uğrattı ve külliyetli miktarda harp malzemesi ele geçirdi. 


Bu durumu öğrenen Semendire muhafızı korkusundan kaleyi Vidinli Ali Ağa'ya teslim etti. Bir müddet sonra tekrar Muradiye üzerine gelen Avusturya ordusu, İvaz Mehmed Paşa tarafından mağlup edildi. Türk akıncılarının Erdel ve Temeşvar'a kadar akınlar yapması bölgedeki insanları çok korkuttu. Adakale bunların neticesinde teslim oldu (Ağustos 1738). 
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Sadrazam Yeğen Mehmed Paşa, Belgrad'ı almadıkça sulha yanaşmıyordu. Bir kısım devlet adamı ise hazır her tarafta Osmanlı orduları galip iken, yapılacak barışın faydalı olacağına inanıyorlardı. 
Bu sırada bazı sebeplerden dolayı Sadrazam Yeğen Mehmed Paşa vazifeden alınarak yerine İvaz Mehmed Paşa getirildi.” İvaz Mehmed Paşa, 1739 Temmuz ayında Belgrad üzerine yürüdü. Belgrad önlerinde mağlup edilen düşman kuvvetleri, Tuna'yı geçerek kaçmaya mecbur kaldılar. 25 Temmuzda Osmanlı ordusu Belgrad'ı kuşattı. 


Avusturya ordusu kumandanı Valis, Hisarcık mağlubiyeti üzerine sulh istedi. Sadrazam, Belgrad, Varadin ve Temeşvar kalelerinin teslimi kabul edilmedikçe sulha yanaşmayacağını bildirdi. Belgrad muhasarasının uzaması askere bıkkınlık vermişti. Avusturya kumandanı sulh istemeye devam ediyordu. Fransız Elçisi Marki dö Vilnovde Belgrad önlerine gelmiş, iki taraf arasında barış yapılması için faaliyet gösteriyordu. 

Avusturyalılar çok iyi bir şekilde tahkim ettikleri Belgrad'ı teslime yanaşmıyorlar, fakat sadrazam da teslim edilmesi hususunda diretiyordu. Sonunda Fransa sefirinin araya girmesi ile Belgrad'ın Osmanlılar zamanındaki haliyle teslimi hususunda bir anlaşmaya varıldı ve barış görüşmeleri 18 Eylül 1739 günü sona ererek Belgrad sulh antlaşması imzalandı.” 


Avusturya ile yirmi yedi senelik, Rusya ile süresiz olan bu antlaşmaya göre: 

- Belgrad, Osmanlı Devleti'ne kaldı. 

- Avusturya ile Tuna ve Sava nehirleri hudut kesildi. 

- Ruslar; Azak Denizi ve Karadeniz'de donanma bulunduramayacaktı. Azak Kalesi yıkılacaktı. 


- Kazaklar Osmanlı topraklarına, Kırım hanları da Rusya'ya akınlar düzenlemeyecekti. Antlaşma, taraflarca 12 Aralık'ta imzalanarak yürürlüğe girdi.” 

Devletin doğusunu ve batısını anlaşmalar neticesinde emniyet altına alan sultan Mahmud Han, Rusya'nın düşmanı olan İsveç ile 4 Ocak 1740 tarihinde dokuz maddelik bir ittifak antlaşması 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imzaladı. Bunun üzerine Avusturya ile Rusya, ittifaklarını yenileyerek Osmanlı Devleti'ne bildirdiler. Bu iki ittifakın kurulması, dört devletin harbe hazır hale gelmesine rağmen, sulhun otuz bir sene kadar muhafazasını temin etti. 


18 Eylül 1739 tarihinde Abdipaşazâde Ali Paşa, “Sipahsalar” 
unvanıyla Belgrad iç kalesine girdi. Önce Besmele, sonra da Osmanlı sancaklarını çekti. 


Sultan 1 Mahmud Han'ın duaları kabul edilmişti. Çünkü Belgrad'da da artık ezan-ı Muhammedi okunuyordu. 


Avusturya ve Rusya ile ayrı ayrı imzalanan Belgrad Antlaşmalarıyla Osmanlılar 1699'daki Karlofça sonrası ilk defa iki güçlü devletle başa çıkabilmiş ve onları geri çekilmeye mecbur edebilmiştir. 


Osmanlı Devleti bu antlaşma ile daha önce uğradığı zararlarının ve toprak kayıplarının bir kısmını telafi ederken, uluslararası siyasi platformda dönemin önemli devletleri sayılan iki güce karşı aynı anda karşı koyabileceğini ve dünyanın en büyük gücü olduğunu ispat etmiştir.” 


FERMAN-I ŞAHİ 
Osmanlı Devleti, Rusya ve Avusturya ile harp ettiği sırada, İran Hükümdarı Nadir Şah, Afganistan, Belucistan ve Hindistan'ı ele geçirmeye çalıştı. 1743'te tekrar batıya dönerek Osmanlılara saldırmaya niyetlendi ve İstanbul'a elçi göndererek birçok arazi talebinde bulundu. Bu sırada en büyük emellerinden biri Caferiliğin Osmanlı Devleti'nce tanınması meselesiydi. 


Bu itibarla ehl-i Sünnet mezhebi ile İmamiye mezhebinden hangisinin doğru olduğunun ilim yolu ile anlaşılmasını istedi. Bağdat Valisi Ahmed Paşa, devrin âlimlerinden Bağdatlı ebu'l-Berakat Abdullah Süveydi'yi İran şahına gönderdi. 

Abdullah Süveydi, İran ve Buhara âlimlerinin toplantısında meclis başkanı oldu. Abdullah Efendi ilim, akıl ve senetlerle uzun konuşmalar sonunda Şiileri cevapsız bıraktı. 
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Abdullah Süveydi ile İran âlimleri arasındaki toplantıdan sonra, uzun bir kâğıda Fârisi olarak bir ahidnâme (sözleşme) kaleme alındı. 


“Allahu Teala'nın âdeti ve hikmeti şöyledir ki, emirlerini, yasaklarını bildirmek için insanlara peygamberler göndermiştir. Peygamberler arasında sıra, Peygamber-i zişânımız hazretlerine geldi. 
Peygamberlerin sonuncusu olarak, Allahu Teala'nın emirlerini ve yasaklarını bildirip vazifesini yaptıktan sonra vefat etti. 


Bundan sonra Eshâb-ı Güzin, Ebü Bekr-i Sıddik'ın üstünlüğünü, iyiliklerini, işlerinin sâlih olduğunu düşünerek, halifeliğe en layık olduğunda sözbirliği ederek ve birleşerek, onu seçtiler. Seçenler arasında Hazret-i Ali de vardı. Bu da zorlanmadan, korkutulmadan, isteği ile seçti. Böylece, onun hilâfeti, Eshâb-ı Kirâm'ın hepsinin birleşmesi ve sözbirliği ile oldu. Onu seçen Eshâb-ı Kirâm'ın hepsi âdildir. Kur'ân-ı Azimüş-şânda; 'Muhacirler ve Ensâr herkesin önünde, üstünde olanlar..: (Tövbe-100) ve, “Sana ağaç altında söz veren müminlerden Allahü Teala, elbette râzı oldu; (Fetih-18) meâlindeki ayet-i kerimeler ile medhedildiler. Bunları Fahr-i âlem de (aleyhisselâm ); “Eshâbım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, hidayete kavuşursunuz! diye övmüşlerdir. 

Ebü Bekr-i Sıddik'tan sonra, onun tayin buyurduğu Ömer Faruk Hazretleri halife oldu. Hazret-i Ali de, seçenler arasında idi. Hazret-i Ömer, vefat ederken, altı kişiyi gösterdi. Bunlar kendi aralarından birini seçsin buyurdu. Bu altı kişiden biri, Hazret-i Ali idi. Beşi, sözbirliği ile hazret-i Osman'ı halife seçti. 

Hazret-i Osman ise kimseyi göstermeyerek şehit olduktan sonra, bütün Eshâb sözbirliği ile Hazret-i Ali'yi halife seçti. Bu dördü bir arada yaşadıkları zaman, aralarında, hiçbir geçimsizlik, hiçbir çatışma olmadı. Hep, birbirlerini severler, medh ü sena ederlerdi. 

Hatta Hazret-i Ali'ye, Şeyhaynı (Hazret-i Ebü Bekr ile Hazret-i 


Ömer'i) sorduklarında, “Bu iki zat, âdil ve haklı olarak seçilmiş imamlardır, buyurmuştu. 
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İşte dört halifenin üstünlükleri ve hilâfetleri, işte bu sıra üzeredir. Her kim bunlara söğerse, kötüler, lekelemek için dil uzatırsa, çoluk-çocukları ve kanı şaha helâl olacaktır” 


Böylece hazırlanan sözleşmeyi âlimlerin hepsi imzaladı ve mühürledi. 


Bundan sonra Nadir Şah'ın bütün millete karşı çıkardığı (fermân-ı âli) okundu ki, Türkçesi şöyledir: 


Fermân-ı Şahi 


Önce Allahü Teala'ya sığınırım. Biliniz ki, Şah İsmail-i Safevi, 1501 
senesinde zuhur etti. Câhil halktan bir kısmını yanında topladı. Bu alçak dünyayı ve nefsinin isteklerini ele geçirmek için Müslümanlar arasına fitne ve fesad soktu. Eshâb-ı Kirâm'ı söğmeği ve hidâyet yıldızlarına dil uzatmayı ortaya çıkardı. Böylece Müslümanlar arasına büyük bir düşmanlık soktu. Münâfıklık ve saldırganlık bayraklarının açılmasına sebep oldu. Öyle oldu ki, kâfirler, rahat ve korkusuz yaşıyor, Müslümanlar ise, birbirlerini yiyor, birbirlerinin kanlarını, namuslarını telef ediyor. İşte bunun için Megan Meydanı'ndaki toplantıda, büyük-küçük hepiniz beni şah yapmak istediğiniz zaman, bu isteğinizi kabul edersem, siz de, Şah İsmail zamanından beri, İran'da yerleşmiş olan bozuk inançlardan ve boş sözlerden vazgeçeceğinizi bildirmiştiniz. Kıymetli dedelerinizin mezhebi olan ve mübarek âdetlerimiz olan, dört halifenin hak ve doğru olduğuna kalb ile inanacağınızı ve dil ile de söyleyeceğinizi, bunları, sövmekten, kötülemekten sakınacağınızı ve dördünü de seveceğinizi söz vermiştiniz. İşte bu hayırlı işi kuvvetlendirmek için, seçilmiş âlimlerden, dinine bağlı yüksek zatlardan soruşturdum. Hepsi dedi ki, Peygamberimiz'in (Aleyhisselam) hak yoluna çağırdığı günden beri, Sahâbe-i Râşidin olan dört halifenin (radiyallahu anhüm) her biri, din-i mübinin yayılması için, canlarını ve mallarını feda ettiler ve bu uğurda, çoluk-çocuklarından, amca ve dayılarından ayrıldılar, her söze, iftiraya ve oka katlandılar. 
Bundan dolayı, Resülullah Efendimiz Hazretleri'nin (Aleyhisselam) hususi sohbetleri ile şereflendiler. Böylece; “Muhacirlerden ve ensardan, ileri olanlar..” (Tevbe-100) mealindeki ayet-i kerime ile medh ü senaya kavuştular. İyilerin efendisi vefat ettikten sonra 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ümmetin işlerini gören Eshâb-ı Kirâm'ın büyüklerinin sözbirliği ile, hilâfete, birinci halife, mağara arkadaşı Ebü Bekr-i Sıddik (radiyallahu anh) getirildi. Bundan sonra, halifenin tayin ve Eshâb-ı Kirâm'ın kabul etmesi ile Hazret-i Ömer Fârük (radıyallahu anh) ve ondan sonra, altı kişi arasından ve sözbirliği ile, Zinnüreyn Osman bin Affân (radıyallahu anh) ve bundan sonra, Allah'ın arslanı, şaşılacak şeylerin hazinesi, Emirü'l-mü'minin Ali İbni Ebi Tâlib (kerremallahu vecheh) halife oldu. Bu dört halifeden her biri, kendi hilâfetleri zamanında, birbirleri ile uygun ve her türlü ayrılık lekesinden temiz idi. Kardeşlik ve birlik üzere idiler. Her biri, İslam memleketlerini şirkten ve müşriklerin kininden korudular. Bu dört halifeden sonra, Müslümanlar iman ve itikatta birlik idi. Her ne kadar, zaman ve asırlar geçmesi ile, İslam âlimlerinin oruç, hac, zekât ve başka yapılacak işlerde (ictihâd) ayrılıkları oldu ise de, inanılacak şeylerde, Resülullah'ı (Aleyhisselam) ve O'nun eshâbını sevmekte ve hepsini halis olarak tanımakta hiçbir kusur, noksanlık bozukluk ve gevşeklik olmadı. Şah İsmail'in ortaya çıkmasına kadar bütün İslam memleketleri, böyle saf ve temiz idi. 
Sizler selim aklınızla ve temiz kalplerinizin irşadı ile, sonradan çıkarılan Eshâb-ı Kiram'ı sövmek yolunu, çok şükür bıraktınız. 
Din-i İslam sarayının dört temel direği olan dört halifenin sevgisi ile kalplerinizi süslediniz. Bunun için, ben de, bu söz verdiğimiz beş kararımızı, gökler gibi yüksek, karaların ve denizlerin hakanı, Haremeyn-i Şerifeyn'in hizmetçisi, yeryüzünün ikinci Zülkarneyn, büyük İslam padişahı, kardeşimiz, Rüm memleketlerinin sultanına bildirmeyi söz veriyorum. Bu işi arzumuza uygun olarak bitirelim. 
Bu yazdıklarımız, Allahü Teala'nın yardımı ile, çabuk meydana çıksın! Şimdi bu hayırlı işi kuvvetlendirmek için, allâme-i ulemâ (Molla Ali Ekber) molla başı ve başka yüksek âlimlerimiz bir tezkire yazdılar. Böylece bütün şüphe perdelerini yırttılar. İyice anlaşıldı ki, bütün bu iftiralar, bidatler ve ayrılıklar, Şah İsmail'in çıkardığı fitnelerden doğmuştur. Yoksa ondan önceki zamanların hiçbirinde ve İslam'ın başlangıcında, bütün Müslümanların imanları, düşünceleri tek bir yolda idi. Bunun için, Allahü Teala'nın yardımı ile ve O'nun kalplerimize sunması ile, bu şerefli ve yüksek kararı almış bulunuyoruz. İslamiyet'in başlangıcından, tâ Şah İsmail'in çıkmasına kadar bütün Müslümanlar, Hulefâ-yı Râşidin'i hak, doğru 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halife bilirdi. Her birini haklı olarak halife oldu bilirlerdi. Bunları sövmekten, kötülemekten çekinirlerdi. Hatib efendiler ve büyük vaizler, minberlerde ve derslerde, bu halifelerin iyiliklerini, güzel hallerini, üstünlüklerini söylerlerdi. Mübarek isimlerini söylerken ve yazarlarken “radıyallahu anhüm” derlerdi. Derin âlim ve üstünlerin özü Mirzâ Muhammed Ali Hazretleri'ne emreyledim ki, bu fermân-ı hümayunumuzu, bütün İran şehirlerine yaysın. Milletim de işitsin ve kabul eylesin! Buna uymamak, karşı gelmek, Allahü Teala'nın azabına, gazâbına sebep olacaktır. Böyle bileler. 


Abdullah Süveydi şöyle anlatır, “Bu ferman okunup, anlaşıldıktan sonra, şahın huzuruna kabul olundum. Çok iltifata kavuştum. 
Nadir Şah, bu başarıdan çok sevindi ve çok teşekkür etti. Cuma namazının Küfe Camii'nde sahih olarak kılınmasını emir buyurdu. 
İtimâdüd-Devle'ye dedim ki, Bu namaz sahih olmaz. Çünkü Şafii mezhebine göre şehir halkından kırk kişinin namazda bulunması lazımdır. İtimâdü'd-Devle, yalnız hutbeyi dinlemek için çağrıldığını söyledi. Câmi'ye geldim. Beşbin kadar âlim, memur vardı. Minber üzerinde şahın imamı olan Ali Meded vardı. O sırada, Molla başı ile Kerbelâ âlimleri konuşarak, Ali Meded minberden indirildi. 
Yerine, Kerbela âlimlerinden biri çıktı. Hamd ve salavattan sonra, dört halifenin ismini söyleyip, her birine 'radıyallahu anh' dedi ise de, Hazret-i Ömer gelince Arabiyi iyi bildiği halde, Ömer ismini münsarif olarak okudu. (Yani Ömer'e yerine “Ömer'i dedi). Böylece, bu ismi gayr-i munsarif kılan (adl) ve (marifeti) Hazret-i Ömer'den ayırmış oldu. Bunda bir hile olduğu anlaşılıyordu. Nadir Şah'ın emri ile önce Halife-i Müslimin olan Mahmud Han bin Mustafa Han Hazretleri'nin, bundan sonra Nadir Şah'ın şevket ve saadetlerine dua edildi. Birinci rekatta Cuma Suresi okundu. 


Namazdan sonra, Nadir Şah'tan izin alınarak Bağdat'a döndüm. 
Olanı biteni Vali Ahmed Paşa'ya anlattım. İki fırkanın birbirine verdiği itimâdnâmenin sureti ile şah tarafından acem milletine yayılan Fermân-ı Şahi'nin bir örneğini takdim eyledim. Bunlar ve olan bitenlerin açıklanması, İstanbul'a gönderilerek halifeye arz olundu. Bu aciz hakkında, taraf-ı hilâfet-i âliyyeden in'âmlar, 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ihsânlar o kadar çok oldu ki üzerime ölünceye kadar farz olan hayr duâları edadan âciz bulunduğumu itiraf ederim:”” 


.MADEMKİ BEN HAYATTAYIM... 


Nadir Şah her ne kadar dört halife konusunda ehl-i Sünnet mezhebinin hak olduğunu savunsa da diğer taraftan devamlı gönderdiği elçiler vasıtasıyla Caferiliğin Kâbe'de temsili konusunda baskı yapıyordu. 


Nadir Şah'ın elçileri yapılan sulh görüşmelerinde Reisülküttab Ragıb Efendi (meşhur Koca Ragıb Paşa) mükâlemeye memur edilmişti. Şahın elçisi Osmanlıların Caferi mezhebini beşinci mezheb olarak tanımasında ısrar etmekteydi. Osmanlı ulemasının tereddüt ve muhalefeti sırasında Ragıb Efendi, “Mezheb-i hak dörttür, lakin padişahımızın hükmü cari olan kazalarda padişahın Hanefi mezhebinde olmasına binaen dört mezhepten olanların davasını Hanefi mezhebi üzere ictihad ederler ve hüküm verirler. Caferi mezhebi dahi tasdik olunsa yine memleket-i Osmaniyye'de Hanefi mezhebi cari olur. Bu tasdik lafzı murat bir şeydir. Bunun için otuz seneden beri Anadolu harap ve nice yüz bin nüfus telef ve hazine boş kalıyor. Bundan başka devletin Moskov ve Nemçe gibi düşmanları zuhur etti ve şimdi (1743) kuru bir kelam için böyle zarurette şer'in müsaadesi vardır. Umumi zarardan hususi zarar evladır,” diyerek teklifin kabul edilebilir olduğunu ifade etmişti. Âlimler tereddütte, devlet adamları zorda kalmıştı. 


Ne söylemekde selâmet ne ketme kudret var 

Derün-ı âşık-ı şeydâda böyle hayret var 

Bu sırada Darüssaade Ağası Hacı Beşir Ağa idi. Harem ağalarının en ünlülerinden olan Hacı Beşir Ağa muhtemelen 17. asır ortalarında doğmuş olup küçük yaşta zenci köle olarak İstanbul'a getirilmiş ve Kızlar Ağası Yapraksız Ali Ağa'nın yanında yetişmişti. 
Zamanla padişah musahipliğine yükselen Beşir Ağa 1705'te saray hazinedarı oldu. Daha sonra Hicaz'da şeyhülharemlik makamına tayin edildi. 1717'de ise İstanbul'a getirilerek Darüssaade ağası oldu. 
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Hacı Beşir Ağa, I. Mahmud Han'ın kendisine sorduğu bazı şeylere isabetli mütalaalar getirdiğinden dolayı padişahın itimadını kazanmıştı. Bilhassa İran meselesinde âdeta bir hükümdarmış gibi hareket etmiştir. 


İşte şimdi Ragıb Efendi'nin bu sözünü duyan Hacı Beşir Ağa ona, “Bir daha bu kelamı sakın lisanına alma! Mademki ben hayattayım, mezheb-i erbeaya, mezheb-i bâtılı, beşinci olarak koydurmam,' sözleriyle nüfuzunu göstermişti.“ 


Hacı Beşir Ağa belki de mezhep sayısını dörtten zamanla dört yüze çıkaracak bir fitnenin önünü büyük bir basiretle kesmiş bulunuyordu. 


NADİR ŞAH'LA SAVAŞLAR VE SULH 


İlmi yönden bunlar yaşanırken, şah ordusunun bir kısmıyla Bağdat tarafını vurduktan sonra Kerkük üzerine yürümüştü. Kerkük Kalesi önüne gelen ufak çapta bir İran ordusu teslim teklif ettilerse de kale muhafızlarının direnişi ile geri çekilmek zorunda kaldılar. 


Durumu haber alan Nadir Şah sinirlenerek birkaç yüz top ve humbara ile şehri muhasara etti. Şiddetli top atışları sonucu harap olan şehir, saldırılara ancak üç dört gün mukavemet edebildi. Şahın ordusunun sayıca üstünlüğü ve beklenen yardımın gelmemesi üzerine Osmanlı kuvvetleri şehri sulhla teslim etmek zorunda kaldılar. 


Ancak sulh şartlarına uymayan İran askerlerinin şehri yağmalaması üzerine halkın karşı gelmesi sonucunda pek çok kişi katledildi. 


Nadir Şah, 29 Mayıs 1743'te Kerkük'ten hareket ederek, Musul'a doğru ilerledi ve 13 Eylül 1743 tarihinde Musul'u muhasara etmeye başladı. 


Musul Muhafızı Abdülcelilzâde Hüseyin Paşa'nın karşı koymalarına karşılık bizzat kale etrafını gezen Nadir Şah kaleye karşı yaptırdığı on iki tabya ve siperler ile şehri bombardımana tuttu. 
Ardından 4 Ekimde umumi bir hücuma geçen Nadir Şah, hazırlattığı lağımları ateşe verip, hazırladığı bin yedi yüz merdivenle şehre saldırdı. Rüzgârın yön değiştirmesi ile lağımların kendi askerleri 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üzerine devrilmesi sonucunda birkaç bin İran askeri yanarak can verdi. Nadir Şah buna rağmen saldırıyı durdurmadı. 


Fakat kale müdafileri asla korku göstermeden can ve başla mücadeleyi devam ettirdiler. Bu şanlı direniş karşısında Nadir Şah Bağdat taraflarına çekilmek zorunda kaldı. 


Osmanlılar ise Nadir Şah'ın bu saldırılarına karşılık evvelce kendilerine sığınan Safevilerden birinci Hüseyin'in oğlu Safi Mirza'yı İran şahlığına tayin ettiler. Şah Safi, Kars seraskeri tarafından İsfahan'a götürülerek tahta oturtuldu. 


Bu durum üzerine Nadir Şah; Kars Kalesi'ni kuşatmaya gitti. 
29 Temmuzda şehrin güneyindeki üçler tepesi üzerinde ordugâh 
kurdu. Künbed köyü önüne metris kazıp muhasaraya başladı. Kars 
Kalesi çok iyi bir şekilde tahkim edilmişti. Nadir Şah, Kars'ı 72 
gün muhasara etti. Nihayet 9 Ekim günü muhasarayı kaldırmaya mecbur kaldı. 


İran saldırılarına karşılık Çeteci Abdullah Paşa kumandasındaki yaklaşık yirmi bin kişilik bir kuvvet, mahalli aşiret kuvvetleriyle birleşerek İran'a akın yaptı. 


Bu sırada İran seraskeri Şehla Ahmed Paşa hastalığı dolayısıyla bu hizmetten affını istediğinden mazereti kabul olunup Haleb valiliğine tayin olunarak yerine Aydın muhassılı esbak sadrazam Yeğen Mehmed Paşa Anadolu valiliği ile Şark seraskeri oldu. 


Yeğen Mehmed Paşa üstün kuvvetine güvenerek 26 Haziran 1745'te Erzurumdan İran tarafına hareket ederek 11 Temmuz'da Revan yani Erivan'ın kuzeyindeki Yagorvat sahrasına indi. Burada Nadir Şah'ın siperlenmiş ordugâhı vardı. Seraskerin maksadı bu ordugâha taarruz etmekti. 


Osmanlı kuvvetleri gelir gelmez Nadir Şah'ın birlikleriyle çarpışmaya başladılar. Ertesi gün metris almadan Nadir kuvvetlerini ordugâhlarına siperlerinin içine kadar sürmeye muvaffak oldular. 
Üçüncüsü gün ise siper alarak İran metrisleri üzerine yürüdüler. 


Böylece metris, muharebesi üç gün sürüp Osmanlı kuvvetleri siperlerini ileri götürmek suretiyle İranlıları iyice sıkıştırmaya 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başladılar. Düşmanın fena duruma geldiğini anlayan kumandanlar ertesi Cumartesi günü kati hücuma karar vermişlerdir. 


Bu müzakere esnasında ağır hasta bulunan Serasker Yeğen Mehmed Paşa ağır hasta olduğundan bulunamamıştı. Bunu vesile yapan on bin mevcutlu süvari levend binbaşılarından Hacı Nasuh ile deli ve gönüllü kuvvetlerinin arasından bazı müfsitler hücuma geçmek istemeyerek ileri geri konuşmaya başladılar. Bu sırada Yeğen Mehmed Paşa'nın vefat edivermesi kendilerine vesile verdiğinden tam muharebenin kızıştığı öğle vaktinde savaşı terk ederek geri çekildiler. 
Bu hal ordunun diğer kollarına da sirayet etti. 


Böylece tam bir muzafferiyet elde edileceği sırada levendlerin harp sahasını bırakmalarıyla yirmi binden fazla zayiat verilerek geri dönüldü (21 Ağustos 1745). Bozuk düzen Kars'a gelen ordunun idaresini henüz Kars'tan ayrılmamış olan sabık serasker Şehla Ahmed Paşa derhal ele alarak intizamı sağladı. Bunun üzerine ikinci defa serasker tayin olunmuştur. 


Altı aylık maaşlarını hükümetten peşin olarak almış olan levendlerin tam galebe edileceği sırada taarruz etmeyerek geri dönmeleri sebebiyle hükümet bunlar hakkında kararlar aldı. “Muzırrü'n-nas ve sâ'y bi'l-fesad” tabiriyle memleket için pek zararlı oldukları belirtilerek bütün zabit ve neferlerinin katillerini ve bütün mal ve eşyalarının öldürenlere bırakılacağı ilan edildi. Böylece ağır biçimde cezalandırıldılar. 


Merd-i râh olmayana zâd-ı sefer vermezler 


Osmanlı hükümeti Revan vakasından sonra zaten hudutlara asker sevk ederek Kars ve Diyarbekir taraflarında mühim hazırlıklara başladı. Kırım Hanı II. Selim Giray'a da bir sultan kumandasında olarak baharda Kars cephesine on bin Tatar kuvveti göndermesi yazıldı. 


Bu arada İran üzerine Diyarbekir ve Kars taraflarından yapılacak iki koldan taarruzu idare edebilecek muktedir bir kumandanın serasker bulunması zaruri görünüyordu. Bu itibarla ilk defaki seraskerliğinde Tebriz'i zapt ve sonra elden çıkan Tebriz'i ikinci defa 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elde etmiş olan ve Haleb valiliğinden Anadolu valiliğine naklolunan sabık veziriazam Hekimoğlu Ali Paşa, Kars cephesine serasker tayin edildi (Aralık 1745). Ali Paşa'nın Erzuruma gelmesine kadar sabık serasker Şehla Ahmed Paşa'nın vekil olarak Erzurum'da kalması uygun görüldü. 

Diğer taraftan son Revan Muharebesi esnasında ordunun çekilmesiyle büyük bir badireden kurtulan Nadir Şah, Osmanlıların yeniden büyük hazırlıklara başlaması karşısında Payitahta elçilerle birlikte nameler gönderdi. 


Nâmenin birinde Caferi mezhebi ve Kâbe'de rüknü tahsisinden bahsedilerek, “Aklen bu teklife engel olmakicapetmeziken Devlet-i Aliyye uleması mahzurlar beyanıyla muvafakat etmediler. Serasker Yeğen Mehmed Paşa kaziyesinden sonra bu kadar tasavvur ve hayal eyledik ki ehl-i İslam beyninde dostluk ve tahsil-i intizamdan gayri garez ve maksudumuz yok iken bu kadar kan döküldü. Israr eder isek bu kan dökülme daha ziyade olacaktır. Hüsn-i niyet icabı olarak dindarlık yolundan yürüyerek teklifimizden vazgeçtik. İrandan Beyt-i Şerif'e gidenler dört mezhep rükünlerinden hangisinde olursa orada namaz kılarlar. Diğer nâmemizde zikrolunduğu üzere talep olunan şeylerin red ve kabulü sizlere aittir,” denilmekteydi. 


İkinci nâmede ise ehl-i Sünnet mezhebinin İran'da devamından bahsedilip bazı cahillerin de yola getirildiği ve isteklerinden vazgeçtiği beyan edildikten sonra, “Karındaşlığa binaen bildirilir ki Irak ve Azerbaycan memleketleri eskiden Türkmen padişahlarının olmakla bize aittir. Şah İsmail'in devleti zamanında bu yerlerin yarısı Devlet-i Aliyye'nin eline geçmiştir. Mezkür iki memleket ki Azerbaycan ve Irak'tan ibarettir. İttihada binaen birisi iş bu muhibb-i sadıklarına ita ve ihsan buyrulursa öbürünün nısfı ki taht-ı tasarruflarındadır. 
Devlet-i Aliyye'ye helâl olsa gerek,” denilerek bu arazi meselesinin red veya kabulü Osmanlı padişahının arzu ve kararına bırakılıyordu. 

Bu iki nâmenin muhtevasının anlaşılması ve elçi Fetih Ali Bey'le görüşüldükten sonra mesele hükümetçe değerlendirilip Nadir Şah'ın arada problem olan iki maddeden vazgeçmesi ve sonra arazi işini de Osmanlı padişahının rey ve arzusuna terk etmesi İran şahının 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sulhu samimi olarak istediğine delil kabul edildi. Kendisine cevabi nâme ile elçi gönderilmesine karar verildi. 


Nitekim İran Elçisi Fetih Ali Bey ile beraber, mukabil olarak kıymetli hediyelerle ve bir nâme-i hümayun ile Mustafa Nazif Efendi İran'a gönderildi. 

I. Mahmud Han gönderdiği nâmesinde, Nadir Şah'ın iki maddede ısrar etmeyip terk ettiği ve iki İslam devleti arasında kan dökülmesini önlediği için methedici ifadeler kullandıktan sonra, arazi işini kendireyine bıraktığından bahis ile eski hudut üzerine (IV. Murad zamanı) anlaşmaya mani olmadığını beyan ediyordu. 


Osmanlı murahhası nâme ve mektupları götürüp Tahran ile Kazvin arasında Kerden karargâhında bulunmakta olan Nadir Şah'a ve diğerlerine takdim ettikten sonra İran murahhasları ile görüşmeler başladı. Hasan Ali Han ile dört beş celsede nâme-i hümayundaki esas üzerine IV. Murad Han zamanındaki hududa göre mutabık kalındı. İran hacılarına emirü'l-hac tayini, her üç senede bir değiştirilmek üzere devlet merkezlerinde şehbenderler bulunması ve elde edilen esirlerin iadeleri ilave edilmek suretiyle muahede imzalandı 
(4 Eylül 1746). Mustafa Nazif Efendi iki taraftan mübadele edilen mühürlü muahede senedini aldıktan sonra Ekim ayında (Ramazan sonları) geri döndü.* 


VEFATI VE ŞAHSİYETİ 


Ülke içinde ve dışında Osmanlı Devleti'ne azamet devri yaşatan I. Mahmud Han, son yıllarda rahatsız ve halsizdi. 13 Aralık 1754'te çok rahatsız olmasına ve hekimbaşının hareket etmemesini söylemesine rağmen, Cuma selamlığına çıktı. 


Cuma namazını kıldıktan sonra dönüşte fenalaşan padişah Demirkapı'da bindiği atın üzerinde aniden vefat etti. Vefatında elli dokuz yaşında bulunuyordu. 

I. Mahmud Han'ın hastalığı hakkında değişik görüşler vardır. 
Mide rahatsızlığı, kemik veremine bağlı bir hastalık, fistül denilen bir rahatsızlık ve yüksek tansiyona bağlı kalp krizi ya da beyin 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kanaması ani vefatının sebebi olarak gösterilmektedir. Tarihlerde ölümü ile ilgili olarak şu tarih beyti düşülmüştür: 


Feyziyâ dedim du â-birle vefât-ı târihin 

YA ilâhi huld ola Sultan Mahmud'a makam* 

TI. Osman Han'ın tahta çıkış tebriklerinin tamamlanmasının ardından 1. Mahmud Han'ın na'aşı sabah erkenden Hırka-yı Saâdet civarına nakledilerek, yıkanma ve tekfin işlemleri tamamlandı. 
Devlet erkânının merhum padişahı görüp haklarını helâl etmelerinden sonra, cenaze Babüssaade'de kurulan musallaya götürüldü. 
Sadrazam ve ulemanın da katımıyla cenaze namazı Şeyhülislam Mehmed Said Efendi tarafından kıldırıldı. 

Na'aşı, Nuruosmaniye Camii'nin yanında kendisi için yaptırdığı türbeye değil, halefi 111. Osman'ın emriyle Yeni Camii'nde babası 11. 
Mustafa'nın yanına Turhan Sultan Türbesi'ne defnedildi. 


Sultan 1. Mahmud, 2 Ağustos 1696 Pazar günü Edirne Sarayı'nda dünyaya geldi. Doğumu münasebetiyle, diğer hanedan üyelerinde olduğu gibi, özel kutlamalar yapıldı. Babası 11. Mustafa Han, annesi ise cariye kökenli Saliha Valide Sultan'dır. 


Çocukluğu babası II. Mustafa'nın daha çok Edirne'de oturması nedeniyle bu şehirde geçti. 18 Mayıs 1702'de düzenlenen bed-i besmele töreniyle özel eğitimi başladı. 1703 Edirne Vakası sonunda, babası 11. Mustafa ile birlikte hapse konuldu. Dört ay sonra babasının ölümü üzerine, amcası 111. Ahmed Han tarafından, İstanbul'a 
getirilerek sarayda bir daireye kapatıldı. Şehzade Mahmud, 1705 
yılında kardeşleriyle birlikte sünnet edildi. Bundan sonra sarayda yetişecek olan şehzade, büyükannesi Gülnüş Sultan'ın sevgi ve ilgisiylebüyüdü. Bu sayede ve amcası 111. Ahmed Han'ın da kendisine karşı olan iyi niyetli yaklaşımı sonucu kafes hayatını daha rahat ve ilimle meşgul olarak geçirdi. 


Önce babasının hocası Şeyhülislam Feyzullah Efendi'den ders almaya başladı. Daha sonra şehzadeye, hoca olarak Feyzullah Efendi'nin oğlu İbrahim Efendi tayin edildi. Böylece şehzadeliğinde, 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tefsir ve tarih okudu, edebiyat ve şiirle meşgul oldu. Yüksek fen ve din ilimlerini öğrenerek yetişti. 

Çocukluk ve şehzadelik yılları bu şekilde geçen Şehzade Mahmud, Osmanlı cemiyetinin en alt tabakalarından gelen bir ihtilâl hareketiyle, devlet riyasetinden çekilmek zorunda kalan amcası IlI. 
Ahmed'in yerine, 2 Ekim 1730 gece yarısı tahta geçti. 


Saltanat müddeti 24 yıl, 2 ay, 12 gündür. Sultan 1. Mahmud'un çocuğu olmadığından kardeşi 111. Osman Osmanlı tahtına oturmuştur. 


Hatta Sultan 1. Mahmud, “İki şeyden kâm almadım, biri evlâd ve biri mehtab,” ifadesiyle evlat hasretini dile getirmişti. 


Sultan 1. Mahmud'un Osmanlı hanedanının diğer üyelerine çok benzeyen bir yüz yapısı vardır. Düşünceli ve geniş bir alın, kara gözler, siyah ve uzun sayılabilecek sakallar, Osman Bey'in burnuna benzeyen kıvrık bir burun, ince bir bıyık ve dolgun yanaklar ile uzun bir yüz yapısına sahipti. 

I. Mahmud Han, çok zeki, anlayışlı, hamiyetli, lütufkâr ve merhametli idi. Hadiseleri ihmalsiz olarak takip eder, devlet işlerinde mutlaka istişare yapar ve yaptırırdı. Hadiseleri soğukkanlılıkla mütalaa edip, acele etmez ve telaş göstermezdi. 


Yirmi beşsene süren saltanatı boyunca İstanbul'dan dışarı çıkmadığı halde, tayin ettiği değerli kumandanlarla, İran, Rusya ve Avusturya muharebelerini idare etmiştir. Tecrübeli vezirleri sadarette ve ordu seraskerliklerinde kullanarak muvaffak oldu. Yeniliği sever ve memleketi bu yolda yükseltmeye gayret ederdi. Lütfu ve merhameti çok olduğundan, devrindeki İstanbul yangın ve zelzelelerinden zarar görenlerin ıztırabına samimiyetle ortak olup, yanan-yıkılan yerlerin yeniden yapılması için pek çok yardım da bulundu. İstanbul dışında da birçok hayır eseri bulunmaktadır. 1736'da Rus tahribatına uğrayan Bahçesaray'daki Han Sarayı, camisi ve kütüphanesinin tamiri için gerekli malzeme onun tarafından gönderilmiştir. 


İlim, sanat, edebiyat meclislerindeki sohbetlere katılırdı.* 


Sultan 1. Mahmud Han, hemen hemen bütün saltanatı boyunca devam eden İran, Rus ve Avusturya muharebelerini; Hekimoğlu 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Ali Paşa, Topal Osman Paşa, Ahmed Paşa, Yeğen ve İvaz Mehmed Paşalar gibi değerli kumandanlarıyla idare etti. Bilhassa hayatı muvaffakiyetlerle dolu Hekimoğlu gibi cidden yetişkin ve tecrübeli vezirleri, sadarette ve ordu seraskerliklerinde kullanarak muvaffak oldu.” 


Sultan Mahmud Han hizmet edenleri takdir edip, kıymetli vezirlerini ufak tefek kusur ve hataları ve hatta mağlubiyetleri delayısıyla derhal azl ve sair suretle cezalandırmayıp, hatasını tashih için kendilerine müsaade ederdi. Bağdat valisi meşhur Ahmed Paşa ki, padişahın toleransı ile Irak'ın hükümdarı gibi idi. İran seferleri dolayısıyla salahiyeti haricinde devlet tevcihatını istediği gibi yapması sebebiyle azl olunarak Rakka eyaletine tayin edilmişti. 


Ahmed Paşa katiyen ayrılmayacağını ümit ettiği Bağdat'tan uzaklaştırılınca, korkup katledileceği vehmine kapıldı. Bu hususta Veziriazam Hekimoğlu Ali Paşa'ya bir mektup yazarak korkusunu beyan ile yardımını istedi. Ali Paşa bu mektubu padişaha arz eyleyince, Sultan Mahmud kendisine şunları yazmıştı: 


Sadrazam tarafına gönderdiğin kaimen (mektubun) manzur-ı hümayunumı olup, kaimende bazı fikirler olduğun anlaşılmıştır. 
Sen bu kadar zamandan beri seraskerlik ve tevcihat (tayinler) ile kamrev (istediğine kavuşmuş) olup, bundan dahi senden hidemat-ı seniyye (yüksek hizmetler) zuhuru memul olmakla (ümit edilmekle) tahriratına (raporuna) göre hilaf-ı melhuz (istenilene muhalif) hareketin vuku bulmuş olsa dahi affolunmuştur. 


Bu ferman ile Sultan Mahmud, Ahmed Paşa'nın hizmetlerini takdir ettiğini ve ufak bir kusurile en ağır cezanın yapılmayacağını beyan ile kendisini rahatlatmıştır. 


Padişahın bizzatkendi ağzından çıkan şu ifadeleri idare sanatıyla ilgili bilgileri en güzel şekilde yansıtmaktadır: 


Tahtta kaldığım sürece amcamın verdiği öğüdü hiç aklımdan çıkarmadım. Ne babam gibi şeyhülislama ne de amcam gibi sadrazama teslim oluyorum. İşleri hep kendim izliyorum. Bir sadrazamı 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görevden alacağım zaman onun askeri kışkırtma ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Bu nedenle yeni sadrazam olacak kişiyi önce gizlice İstanbul'a çağırdıktan sonra, eski sadrazamı görevden alıyorum. 


HAZİNEYE UZANAN ELLER YANAR! 


Sultan 1. Mahmud, ulemayı destekler, meşhur ve kıymetlilerini mükğfatlandırırdı. Nitekim tefsir, hadis, fıkıh ve akaide dair eserleriyle meşhur olan Ebu Said Hadimi Efendi'yi resmen İstanbul'a davet etmiş ve Ayasofya'da Fatiha'nın tefsiri hakkında verdiği dersi dinleyerek, takdir etmiştir. Yine iffet ve ehliyetine vâkıf olduğu Anadolu Kazaskeri Murtaza Efendi'ye, Rumeli payesi verip, bir müddet sonra da şeyhülislam olarak atamıştır.*“ 


İlmiye sınıfının ıslahı hakkında kendisinin bizzat kaleme aldığı bir hatt-ı hümayununda (1750), “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” mealindeki ayet-i kerimeyi zikrederek, “Ehl-i ilmi nâ-ehilden tefrik ve talebe-i ulümu tekmil-i mevâdd-ı fününa teşvik etmesini”, 


.» « 


“Nâ-ehle ve nâ-müstehakına mülazemet verilmemesini”, “Emanet- 
*)2 CC 


leri ehline tevdi edilmesini”, “Mantuk-ı şerifine riayet etmelerini”, “Medreselere, ehlinin tayin edilmesini” emretmiştir." 


Ulema da Sultan Mahmud Han'ı çok sever ve dualarından eksik etmezdi. Sultan 1. Mahmud Han'ın İran üzerine ordu gönderdiği sırada, Mehmed Emin Tokadi Hazretleri bir sabah vakti talebelerinden İshakzâde Yahya Efendi'nin evine gitti. Mübarek gözleri âdeta kan çanağına dönmüştü, “Benim için bir oda ayırınız!” dedi. 
Sonra kendisi için ayrılan odaya girip, orada tefekküre, murakabeye başladı. 


O gün ikindi namazı vaktinde abdest ve namaz için dışarı çıktı. 
Talebesi, “Bir miktar yemek yeseniz münasip olurdu efendim,” deyince; “Yok Yahya Efendi. Ben senden yemek isteyecek vakti bilirim,” buyurup, tekrar odasına girdi. Ertesi gün ikindi vaktine doğru neşeli bir halde dışarı çıkıp, “Elhamdülillah! Allahü Teala dualarımı kabul buyurdu. Şu anda Mahmud Han zafere ulaştı. 
Sultan Mahmud'dan çok ikram gördüm. Şimdi de ona dua ederek 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zafere ulaşmasına vesile olduk. Böylece hakkını ödedik. Bu günü bu saati bir yere yazınız,” buyurdu. 


Daha sonra Sultan Mahmud'un zafere ulaştığı haberi geldi. Tam Mehmed Emin Tokadi Hazretleri'nin zafere ulaştığını müjdelediği gün ve saate rastlıyordu. 


Sultan 1. Mahmud Han aynı zamanda gayet tutumlu bir padişahtı. 
Döneminde uzun seferler ve masraflar olduğu halde, vefatında iç ve dış hazine dolu bulunuyordu. Buna tasarruf ve tutumundan başka hazine ve maliye işlerini daimi surette kontrol altında bulundurarak muvaffak olmuştu. 


I. Mahmud Han her Osmanlı şehzadesi gibi, daha küçüklügünde bir el sanatı öğrenmiş, kan taşı ve akik üzerine çok kıymetli mühürler kazımıştır. Saltanatının boş zamanlarında hakkaklıkla meşgul olmuş, bunları satarak, alın teriyle kazandığı parayı, fukaraya sadaka olarak dağıtmaktan tatlı bir zevk duymuştur. Bu husus, Osmanlı hükümdarlarının, manevi ve çok derin bir özelliği olarak görülmektedir. Padişahın bizzat kendi dilinden ifadelerle anlatılan bir kaynakta kuyumculuk yapması * ile ilgili yaşanan bir durum şöyle rivayet edilmektedir: “Vezirlerimden biri bunu yadırgamış olmalı ki, bir gün, 'Padişahım, devletin hazinesi sizin demektir. 
Neden böyle çalışıp kendinize eziyet edersiniz; dedi. Ona şöyle cevap verdim, 'Devletin hazinesi benim değil, tebaanındır. Hazine, tebaanın ihtiyaçları için saklanır ve yeri gelince harcanır. Hazineye uzanan eller yanar. İnsanın alın teri dökerek çalışıp kazandığı paranın zevki başkadır. Herkes alın teriyle kazansa hem paranın değerini bilir hem de tebaa zengin olur:”* 


Bu ifade padişahın devlet işleri konusunda ne kadar hassas, adil ve merhametli bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 

I. Mahmud Han'ın önemli bir özelliği ise satranç oynamaktı. Bu hususta oldukça maharetli olan sultanı kimse yenemezdi. 

Sultan Mahmud tebdil gezilerini aksatmazdı. Halkın ve İstanbul'un genel durumu hakkında bilgi edinmek için çıktığı geziler 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bazı aylarda beşi bulurdu. Padişah bu gezileri genellikle yangınların çok çıktığı yerlere, Sur içine ve çarşılara düzenlemekteydi.”* 


ISLAHATLAR VE İMAR FAALİYETLERİ 


I. Mahmud Han, askeri alanda yenilikleri devam ettirdi. Osmanlı Devleti'ne gelmiş olan bir Fransız kumandanı vasıtasıyla Humbaracı Ocağı'nda ıslahata teşebbüs etti. İslamiyet'i kabul eden Fransız komutan, Humbaracı Ahmed Paşa adıyla meşhur oldu. 


Ahmed Paşa, Bosnadan getirttiği üç yüz kadar humbaracı ile Üsküdar Ayazma Sarayı'nda bir ocak kurdu. Timarlı humbaracılardan ölenlerin çocukları, maaşlı olarak bu Humbaracı Ocağı'na alınacaklardı. Her bölükte bir odabaşı ile iki nefer elli başı, üç nefer otuz başı ve on nefer on başı ve bir çavuşile vekilharç, tabip, cerrah, imam ve hoca bulunuyordu. Her neferin yevmiyesi on sekiz akçe idi. 


Muharebeler ve ihmal yüzünden devletin en önemli süvari askeri olan zeamet ve timar teşkilatı bozulmuştu. Padişah bunların önemini takdir ederek ıslahlarına dair kanunlar çıkarttı. Bu kanunların en mühimi, 29 Ocak 1732'de çıkan timar kanunları ile ilgili olan idi. 


Sultan Mahmud Han, devrinde ilim, kültür ve sanat faaliyetleri arttı. İkinci defa matbaa açıldı. Matbaa ve hattatların artan kâğıt ihtiyaçlarını karşılamak için Yalova'da kâğıt fabrikası kuruldu. 


Sultan Mahmud Han ülkede pek çok imar faaliyetlerinde bulunup, ilim, kültür, sanat sahalarında çok kıymetli eserler yaptırdı. 
Kâğıthane civarındaki Bağçeköy ile Balaban köyleri arasından geçen iki çayın sularını toplayan Topuzlu Bendi'ni yaptırdı. Burada toplanan sularla, Taksim'deki depodan, Tophane'deki Meydan Çeşmesi ile Azapkapı'da Saliha Sultan Çeşmesi ve Beşiktaş, Galata, Kasımpaşa, Tepebaşı semtlerinin çeşitli yerlerindeki kırk kadar çeşmeye su verildi. Ahali bol ve tatlı suya kavuşturuldu. 


II. Ahmed zamanında başlayan Boğaz zevki Patrona İsyanı ile kötü bir sonla neticelense de Sultan 1. Mahmud'un saltanatı zamanında da çok arttı ve sahiller yalılarla süslendi. Özellikle Beşiktaş tarafını pek seven padişah, buradaki sarayı 1747'de yeni köşk ve bahçelerle genişletti. Hatta bu sebeple Bayıldım Kasrı ile Dolmabahçe'de 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birer köşk yaptırdı. Bir Mısır hazinesi kadar para sarfı ile yirmi iki sütun üzerine, denize çakılan kazıkların üstüne çok güzel bir mabeyn köşkü yaptıran Sultan 1. Mahmud ilk kez haremiyle birlikte Beşiktaş Sarayı'na taşındı. Padişahın en büyük zevklerinden biri de yazın mehtaplı gecelerinde Boğaziçi'nde kayıkla dolaşmaktı. 


Yine Yuşa Tepesi civarındaki Tokat Köşkü'nü donatıp, Hümayunâbâd ile Kandilli Sarayı'nı imar ettirerek Nevâbâd ismini verdi. 
Kanlıca'da Mihrabad Kasrı'nı yaptırdı. 


İstanbul'da Ayasofya Camii içine, Fatih Camii yakınında ve Galatasaray Ocağı'nda olmak üzere üç, Belgrad'da bir kütüphane yaptırdı. Ayasofya Camii Kütüphanesi'ne sarayın hazine odasın- dan pek nefis, kıymetli, nadide kitaplar gönderdiği gibi, devrin devlet adamları da hediyelerde bulunarak dört bin cilt nadide kitap toplandı. Ayasofya Kütüphanesi'ne İslam âleminin en meşhur hattatlarından Yakut-ı Mustasımi, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman ve Hazret-i Ali'ye ait olduğu söylenen Kur'ân-ı Kerimler de kondu. 
Kütüphanenin masrafını karşılamak için Cağaloğlu'nda çifte hamam yaptırıp, gelirlerini vakfetti. Ayasofya'ya bitişik aşevini yaptırıp, huzurunda tertiplenen merasimle açıldı. Galatasaray Ocağı'nda yaptırmış olduğu kütüphaneye, saraydan kitaplar gönderip, açılış merasiminde, kütüphanenin iki tarafına yaptırılmış olan çeşmelerin hazinelerine şekerli şerbet doldurulup halka ikram edildi. 

Nuruosmaniye Camii'nin yapımını başlattıysa da vefatından bir sene sonra tamamlanabildi. Beşiktaş'ta Arab İskelesi Camii, Rumeli Hisarı'nda İskele Camii, Üsküdar'da Sultan Mahmud Camii ve Kandilli, Defterdarkapısı, Tulumbacılar Odası, Yalı Köşkü ile Yıldıztepe mescitlerini yaptırdı. 


ŞAİR “SEBKATİ” 
Sultan I. Mahmud da birçok Osmanlı padişahı gibi üst düzey bir şairdir. “Sebkati” mahlasıyla Arapça ve Türkçe şiirler yazar, besteler 


yapardı. Şairleri ve sanat erbabını himaye ederdi. Onlarla sohbetten büyük bir zevk alırdı. Bestelenmiş şiirleri de vardır.” 


Padişahın çok güzel bir kıtası şu şekildedir: 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Varalım küy-i dilâraya gönül hü diyerek 
Kokalım güllerini gonca-i hoş-bü diyerek 
Şerbet-i la'li haydli bizi öldürdü medet 
Gidelim küyine yârin bir içim su diyerek 
Gazel: 


Kerem-bahş olmaz ey dil hâlini cânâna söylersin 
Vefa me'mul edersen ger aceb yabâna söylersin 


Sebak-hân-ı cefâdır şimdi ol şüh-ı sitem-güster Heman beyhüde derdin ol cefâ-cüya ne söylersin 


Ne dâniş etdi tahsil “Sebkati” tab'-ı seher pişen 
Ki her nazm-ı neşât-efzâyı sen şâhâne söylersin 
Yine bir başka şiirinden örnek ise şöyledir: 


Cihan hayrân-ı didârın 
Esir-i tal'atın âfâk 

Misal-i Kâbe ruhsârın 

Gören hem görmeyen müştâk 


Salın naz eyle gülzâra 
Letafet ver çemenzâra 
Görüp ruyini hemvâra 
Safa kesb eylesün uşşâk 
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Davudpaşa Kışlası 50 

Davutpaşa 2,35, 89,131 

Debbağzâde Mehmed Efendi 19,47 

Debrecen 104 

Deli İbrahim 216, 217, 230, 232 

Deli Mustafa 216 

Deli Piri 19, 20, 23, 25, 26 

Deli Piri Ağa 19 

Deli Veli 36 

Delvine 31 

Demirbaş Şarl (İsveç Kralı) 150 

Demirkapan 171 

Derbend 28, 206, 207 

Dergezin 197 

Derne 238 

Derühar 210 

Derviş Mehmed Ağa (Miralem) 205 

Deveci Mustafa 23 

Devlet Giray 49, 88, 89, 119, 121-123, 
150-153, 158, 174 

Deyrirahbe 115 

Dinyester 150, 152 

Divane İbrahim Efendi 228 

Divrikli Mehmed Paşa (Mora Seraskeri) 30 

Diyarbekir 62,86, 100, 176, 197, 198, 
236,259 

Dizdar Kapısı 34 

Doğan Kalesi 93 

Dolmabahçe 222, 267 

Don Nehri 94 

Dragmana 45 

Drina 183 

Dubrovnik 108, 110 

Duçum 240 

Dulcigno (Ulgün) 183 

Dursun Mehmed Paşa 90 


Kayı VII: Kutsal İttifaka Karşı 


E 

Ebher 203 

Ebu Said Hadimi Efendi 265 

Edirne 20, 34, 37-40, 42-44, 46, 47, 
49,51,55,59,60, 62,64, 65, 67-70, 
73, 79-84,86,89,91, 94,101, 119, 
122-126, 128-138, 143, 144, 147, 
151, 152, 159, 163, 165, 170, 172- 
175, 179, 182, 186, 219, 220, 245, 
262,271,272, 277,278 

Edirnekapı 143 

Edirne Sarayı 51, 79,80, 137, 143,262 

Edmon De Amicis 221 

Eflâk 41,45, 65,86, 106,151,152, 
158, 167, 171-175, 179, 181,182, 
246, 247 

Eğinli Mehmed Ağa 60, 61 

Eğriboz 30,35,37, 38, 39, 162, 272, 
275 

Eğri Kalesi 27 

Emir Ali 213,214 

Enderun Hazinesi 16, 198 

Enişte Hasan Paşa 129, 147, 162 

Erdel 39, 41, 48, 61, 64-66, 85, 86, 90, 
94, 95, 97, 99, 100, 107, 109, 174- 
176,179, 180, 193, 249 

Erdelan 200, 202, 208, 238, 239 

Erzurum 26, 80, 93, 130, 178, 196- 
198, 205, 209, 236, 239, 240, 242, 
258, 260 

Eski Obraca Kalesi 28 

Eski Saray 80, 132 

Esmihan Sultan 131 

Esterâbâd 204, 206, 209 

Esterhazi 174, 175 

Eşref Şah 201, 202, 203, 210, 211 

Etmeydanı 125, 126,215, 234, 235 

Eyüp 55, 126, 138, 143, 227, 228 

Eyüp el-Ensari Türbesi 227 

Eyüplü Hasan Paşa 196, 199 


F 
Fatih 2,4, 26, 67, 138,222, 227, 268 
Fatma Sultan 186, 279 


İndeks 


Fazıl Mustafa Paşa 17,18, 19, 47, 48, 49,50,51,52,56,57,58,61,74,115, 
230, 271, 276 

Fazlı Paşa 100, 125 

Ferenc Rakoczi 182, 193 

Fethullah Efendi (Nakibüleşraf) 120, 
129 

Fethülislam 37, 49, 180 

Fetih Ali Bey 260, 261 

Fetih Ali Han 210 

Fetvacı Ahmed Çavuş 16 

Fetvacı Hüseyin 17,19,20,21 

Fetvacı Hüseyin Çavuş 17,19,20 

Feyzullah Efendi 19, 26, 69, 71, 80, 81,83,119,120,124-127,129,130, 
135, 136, 138, 219, 262 

Fındıklılı Mehmed Halife 17, 134, 146 

Fındık Mehmed Paşa 27, 63, 64 

Fındık Mustafa Paşa 48, 60 

Filibe 43,84, 175 

Flemenk (Hollanda) 62 

Floransa 63, 69 

Françesco Mocenigo 63 

Fransa 39, 47,61, 62,94, 103, 111, 
113, 124, 174, 187-189, 196, 205- 
207, 245, 248-250 

Frederic Auguste (Saksonya Kralı) 90 


G 

Gabela Kalesi 35 

Galata 26,30, 138, 191,222, 267 

Galatasaray 222, 268 

Galcai 196 

Garb Ocakları 114 

Gavur Ali 213 

Gazze 115 

Gelibolu 131, 174 

Gemlik 71 

Gence 196, 198, 202, 204, 208-210, 
238,239, 241-243 

Geylan 201, 204, 206, 209 

Girit 35,63,64,111, 136, 167 

Göle 39,60,62,64,69,96 

Gördos 164 
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Gözleve 245 

Gradişka 28 

Güğercinlik (Kolombac) 114 

Gülnüş Valide Sultan 80, 136 

Gürcistan 125, 206 

Gürcü İbrahim Paşa (Temeşvar Muhafızı) 28 

Güvercinlik 48, 180 


H 

Habsburg İmparatorluğu 111 

Hacı Ali 17, 19-23, 25, 26, 62, 63, 65 

Hacı Ali Paşa 62, 63, 65 

Hacı Davud Bey 204, 205, 209 

Hacı Davud Han 196, 209, 210 

Hacı Mustafa Efendi 205 

Hacı Mustafa Paşa 171, 198,209 

Hacı Nasuh 259 

Hacıoğlu Pazarı 219 

Hacı Selim Giray 60,85, 88, 89, 92, 
123,173,174, 245 

Hafız Osman 136, 268 

Hafsa 38,133, 134, 135 

Hakkari 112 

Haleb 69,71, 160, 179, 203, 220,233, 
258, 260 

Haliç 188, 228 

Halil Paşa 30-33, 50, 58-61, 63, 64, 
119,169,170,172,175, 179 

Han Sarayı 263 

Hanya 63,64 

Harputlu Ali Ağa 19,20,21 

Hasan Ağa (Yeniçeri Ağası) 213, 214 

Hasan Ali Han 261 

Hasan Paşa 35-37, 69, 71,93, 112, 
129-133, 145, 147, 148, 162, 180, 
196, 197, 199, 200 

Hasan Paşa (Belgrad Muhafızı) 36, 37 

Hasan Paşa Palangası 180 

Hasbahçe 26, 146 

Hasköy 222 

Haşimzâde Murtaza Ağa 127 

Hatice Muazzez Valide Sultan 73 

Hatice Turhan Sultan 51, 147, 221 
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Hayırlı Kapısı 32, 33 

Hazar Denizi 204, 205, 206, 207, 209 

Hazinedar Hasan Paşa 36 

Heisler 90, 91 

Hekimoğlu Ali Paşa 199, 202, 203, 
236, 237, 239,241, 242, 247, 248, 
260, 263, 264, 272, 279 

Helvacı Yusuf Paşa 71 

Hemedan 199-203,208, 211, 236-240 

Heratlı Kabızi 220 

Hersek 35, 36,39, 67,81, 92, 94, 244 

Hırsova 49, 171, 180 

Hırvatistan 94 

Hicaz 55, 74, 243, 256 

Hindistan 251 

Hisarcık 180, 250 

Hocazâde Mehmed Enveri 140 

Hotin Kalesi 114 

Hoy 198, 208 

Humbaracı Ahmed Paşa 187, 267 

Hüdavendigâr (Bursa) 130 


rİ 

Irak 55,114, 197, 199, 200,203, 236, 
238,239, 240, 260, 264 

Irak-ı Arab 114 

Ispanakçı İsmail Paşa 63 

İbrahim Ağa (Kapıcılar Kethüdası) 
168, 230, 233 

İbrahim Efendi (Silahdar) 181 

İbrahim Hanzâde Ali Bey 89 

İbrahim Paşa (Şebinkarahisar Mutasarnfı) 198 

İbrahim Paşa (Tuna Kaptanı) 178 

İbşir Hüseyin Paşa 171 

İftindos 184 

İğne 166 

İlbasan 162 

İlbasanlı Halil Paşa 170 

İlbav 28 

İlma Efendi (Haleb Kadısı) 220 

İlok 28, 107 

İmadzâde Seyyid Mehmed Efendi 
216 


Kayı VIl: Kutsal İttifaka Karşı 


İmam Mehmed Efendi 80, 128, 132, 
133, 147,220 

İnebahtı 31, 63, 107, 110, 138, 162, 
165, 166 

İngiltere 62, 82, 94, 104,111, 113, 
181, 187 

İpek 38, 44, 180 

İran 111-113, 184, 187, 195-197, 
199-201, 203-213, 229, 231,232, 
236-245, 251-253, 255, 257-261, 
263-265 

İrşova 114 

İsakçı 64, 152 

İsakçı Köprüsü 152 

İsfahan 196, 197, 201, 202, 203, 210, 
243, 258 

İshak (İstanbul Kadısı) 191 

İshak (Kars Beylerbeyi) 198 

İshakzâde Yahya Efendi 265 

İskerlet-zâde 38, 105 

İsmail Paşa 22, 25, 36, 47, 63 

İspanya 94, 103, 162, 182 

İstanbul 2, 4, 15-18, 20, 23, 26, 27, 35-37,39,47,50,51,55,63, 64,67, 
69,71, 73,80,84,87,89, 92,95, 
101,104,111,112,118, 120,121, 
123, 125-136, 143, 147, 148, 150, 
151, 157, 158, 160, 162, 163, 172, 
175, 181, 185-191, 193, 197,201, 
203-205, 211-213, 215-217, 219- 
221, 227-232, 235-240, 243-245, 
248, 251, 255, 256, 262, 263, 265, 
266, 268, 271-281 

İstanköy Adası 216 

İstefe (Tep) 30 

İstekin Kalesi 149 

Istendil Adası 163 

İstoni Belgrad Kalesi 28 

İsveç 113,149,150, 155, 157,158,250 

İşkodra 50, 162, 183 

İştip 38 

İvaz Mehmed Paşa 248, 249, 250 

İzmir 52, 196 

İzmit 110,130, 131, 188,221 


İndeks 


İzvornik 175, 179, 180, 247 
İzzet Ali 220 


J 

Jacobus Colliers 104 
Jakob Colyer 104, 181 
Jan Sobieski 28 


K 

Kaçanik Boğazı 46 

Kadı Ali Paşa 59-61 

Kafkasya 93, 198, 204, 205, 241 

Kâğıthane 187, 188, 222, 228, 267 

Kahraman Paşa 30,61, 64 

Kalaylıkoz Ahmed Paşa 92 

Kalkandelen 38 

Kamaniçe 28, 29, 30, 39, 43, 61, 64, 
104, 108, 113, 149, 160 

Kandehar 196, 197 

Kandilli 268 

Kandiye 63, 65, 75 

Kanije Kalesi 48 

Kanin (Kaninno) Kalesi 35 

Kanuni Sultan Süleyman Han 51,73 

Kapalıçarşı 213, 214 

Kaplan Giray 88, 123, 173, 229-231, 
241 

Karaağaç 228 

Karadağ 64,114, 162 

Kara Devlet Giray 174 

Karakaş Mustafa 128, 147 

Karaman 36, 58,179 

Kara Mustafa 36, 42 

Karamürsel 221 

Karası (Balıkesir) 25 

Kara Yılan 213,214 

Karlofça 56, 104, 105, 106, 109-113, 
116-119, 124, 148, 162, 166, 167, 
169, 170, 184,251, 271,277 

Karlofça Boğazı 56 

Kars 197,198,242,243, 258,259, 260 

Kasımpaşa 191, 222, 267 

Kataro 35 

Katerina 154, 156, 157,272, 273,278 
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Kâtib Çelebi 191, 192 

Kavanoz Ahmed Paşa 128, 130, 145, 
147 

Kavukçu İbrahim Paşa 100 

Kaymak Mustafa 215 

Kayserili Mehmed Ağa 221 

Kazak Potocki 151 

Kazvin 196, 197, 210, 236, 237, 261 

Kekeçağzı 152 

Kemankeş Ahmed Paşa 48, 57 

Kerç Kalesi 104 

Kerkük 239, 240, 241, 242, 257 

Kerş (Kere) Boğazı 114 

Kıbrıs 116, 135, 145, 146 

Kılburun 245, 246 

Kılıçlar 196 

Kırım 28, 29, 40-44, 46, 48, 56, 57, 59, 
60, 64, 65,68, 69,81,83, 85, 87-90, 92-94,103,112,118,119, 121-123, 
131, 148-155, 157, 158, 171, 173, 
174,177, 179, 229-232,241, 243, 
245, 247, 250, 259 

Kırım-Çekçeken Geçidi 150 

Kırım Hanlığı 28, 60,112, 118, 119, 121,149,152,174,229 

Kifri Ahmed Efendi 17, 18 

Kili 29, 123 

Kirman 196,239 

Kirmanşah 197, 199, 200, 202, 208, 
211, 236, 238 

Koca Cafer Paşa 90,91, 96,100 

Koca Halil Paşa 30, 31, 50, 58-61 

Koca Mahmud Ağa (Sekbanbaşı) 25 

Kolçak İlyas Bey 175 

Koloszvar 192 

Komanova 38 

Konstantin Kantemir 65 

Kont Broynerde 169 

Kont Malahovski 106 

Kont Ötringen 106 

Konya 91,273, 280 

Korent 63, 164 

Korfu Adası 166, 167, 184 

Korint Körfezi 107 
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Koron 165 

Korta 172 

Kosova 36,38, 44, 180 

Köprülü Fazıl Mustafa Paşa 19 

Köprülüzâde Abdullah Paşa 125, 127, 
198, 200, 211, 241, 242 

Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa 47, 
52,115, 276 

Köprülüzâde Hafız Ahmed Paşa 231, 
248 

Köprülüzâde Numan Bey 89 

Kösem Sultan 51 

Kuban 93,111, 245 

Kudsizâde 232 

Kudüs 115, 183 

Kum 201 

Kurt Paşa 171 

Küçük Cafer Paşa 50, 58, 100 

Küçük Çelebizâde İsmail Âsım 220 

Küçük Hasan (Kapıcıbaşı) 147 

Küçük Mehmed 16 

Kürkçü Manol 217 

Kütahya 188 


L 

Lahsa 244 

Laz Mustafa 213 

Lehistan 28-30,38,41,61,64,65,81, 
101, 103, 104, 106, 119, 136, 149, 
150, 155, 160, 183,219 

Lemberg 28, 64,81 

Leopold 38, 104 

Limni Adası 158,211 

Lipova 28 

Lipve 60,84,85 

Lipve Kalesi 84, 85 

Litvanya 29 

Ludwig 38, 56, 57 

Lugoş 28, 85-87 

Luristan 200, 201, 238,239 


Kayı VII: Kutsal İttifaka Karşı 


M 

Macaristan 27, 28, 36-39, 43, 46, 50, 
59,60, 64, 68, 70,84, 109, 170,174, 
175, 182 

Magravzâde Gürcü Mehmed Paşa 34 

Mahmud (Afgan Emiri) 196 

Mahmudpaşa Kulesi 33, 34 

Mahmud Paşa (Prizren Sancakbeyi) 
50 

Mahmud Paşa (Rumeli Beylerbeyi) 
85, 86 

Maksimilyen 37, 38 

Malatya 116 

Malta 30, 63, 64, 69 

Manavgat 116 

Mansürizâde Fasihi 220 

Manya 30 

Maraş 100, 179, 200 

Marguis de Vilenuvve 245 

Marie Therese 244 

Marguis de Bonnac 206, 207 

Mataban Burnu 35 

Mazenderan 201, 204, 206, 209 

Mazeppa 88, 150 

Mazeppa (Kazak Hatmanı) 88, 150 

Mehadiye 86,171,175,176,179, 180 

Mehadiye Boğazı 175, 179 

Mehmed Ağa (Küçük Mirahur) 169, 
170 

Mehmed Efendi (Şeyh-i Sultani) 219 

Mehmed Emin Tokadi Hazretleri 
265, 266 

Mehmed Giray 151 

Mehmed Kuluhan 198 

Mehmed Paşa (Erzurum Valisi) 178 

Mehmed Paşa (Mısır Valisi) 230 

Mehmed Paşa (Silahdar) 144, 216, 
245, 246 

Mehmed Ragıp Efendi 240 

Melek İbrahim Paşa 102 

Memi Paşazâde Abdurrahman Paşa 
72 

Menekşe 35, 166 

Mengli Giray 247 


İndeks 


Meraga 200, 208 

Merend 198, 208 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa 42 

Meşhed 196,210 

Metroviçe 38 

Mevkufati İbrahim Efendi 163, 170 

Mezemorta Hüseyin Paşa 48, 71,83, 
92,118, 119 

Mısır 31,177, 191,214, 230, 268 

Mısırlızâde İbrahim Paşa 72 

Mihal 156, 173 

Mir Eşref 202 

Mir Mahmud 196, 197 

Mirza Abbas 195 

Mirza Mustafa Efendi 80 

Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi 120 

Modon 165, 166 

Molla Rahim 201 

Montegü 181 

Mora 26,30,31,35,50, 63-65, 80,81, 
103, 106, 110,111, 136, 162-167, 
170, 173, 183, 186 

Moralı Hasan Paşa 129, 145, 148 

Morava Köprüsü 176 

Moroş 109 

Morozini 30, 33,34 

Mostar 35 

Mudanya 131 

Muhsinzâde Abdullah Paşa 231,233, 
246 

Munkacs 28 

Muradiye Boğazı 249 

Murad Paşa (Yeniçeri Ağası) 80 

Murtaza Ağa 127 

Murtaza Efendi 265 

Murtaza Paşa 88 

Musa Dede (Kasımpaşa Mevlevihanesi Şeyhi) 191 

Muslu Beşe 214,230,231,232 

Muslu Paşa 213 

Mustafa Kaptan (Tuna Kaptanı) 59 

Mustafa Nazif Efendi 261 

Mustafa Paşa (Hotin Muhafızı) 174, 
175 
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Muşkara 186, 279 

Müderris Deli İbrahim 217, 230 

Müstercizâde Abdullah Efendi 220 

Müteferrika İbrahim Efendi 175, 
190, 191 


N 

Nâbi 159-162,222, 271, 278 

Nablus 115 

Nadir Ali 210 

Nadir Han 239-241, 243 

Nahifi 220 

Namdar Mehmed Han 203 

Narenta Kalesi 68 

Navarin 169 

Nazmizâde 191 

Necef 244 

Nedim 187,220, 222 

Nemçe 46,47, 57,62, 66,69,94,230, 
249, 256 

Nepluyef 205, 206 

Nevres 194 

Nevşehirli Damad İbrahim Paşa 163, 
186, 279 

Neyli Ahmed 220 

Nezir Ağa 79 

Niğbolu 44, 45, 87, 88 

Nikola 172, 173 

Nil 71 

Niş 37,38,40, 43,44, 48, 49,94, 176, 
178,179, 182, 186,212, 246-279 

Nişancı İsmail Paşa 22, 25, 36 

Nişancı Mehmed Paşa 179 

Nişli Mehmed Ağa 205 

Nogaylar 28 

Novasin 92, 94 

Nove 35 

Novi Kalesi 180 

Numan Paşa 131,162, 175,180, 230 

Nureddin Sultan 119, 179 

Nusret Kerman 89 


O-Ö 
Oduncu Mehmed 213 
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Okmeydanı 221,222 
Oran Limanı 148 
Orbad (Ordu-bad) 202 
Orlik 151 

Orşova Kalesi 193 
Osman Efendi 158 
Osmanlı-Venedik Savaşı 167 
Oukraintzow 111 
Ömer Efendi 158 
Ömer Paşa 45, 198 
Öziçe 37 

Özi (Dinyeper) 88 


P 

Palfi 170, 178 

Paltova 150 

Pançova Palangaları 38 

Papalık 30, 63, 69 

Pasarofça 45, 48,114, 175, 181, 182, 
184,187, 189, 248, 271, 278 

Pasta 166 

Paşa Kapısı 145,162,231,232 

Paşmakcızâde Ali Efendi 147 

Paşmakçızâde Abdullah Efendi 239 

Patçine 180 

Patrona Halil 189, 212-214, 220, 227- 
232,272, 273, 280 

Pehlivan Halil Ağa 230-234 

Petervaradin 68, 104, 107 

Petroviç Mihal 156 

Pirizâde Sahib 191 

Plamota (Palamidi) 164 

Plevne 38 

Poçitel 92 

Podolya 28, 39, 64,80, 151, 245 

Potkalı 122, 155 

Pravadi 135 

Prens Çerkaski 204 

Prens Öjen 97-99, 101,167, 170, 171, 
176-178, 182 

Preveze 107, 165, 184 

Priştine 38, 45, 46, 180 

Prizren 38, 46, 50, 180 

Prokop Boganoviç 106 
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Prusya 113, 187 
Prut 152,153, 156,157,245,273,278 


R 

Raguza 184 

Rakka 162, 243, 264 

Rakoçi 174, 175 

Rami Mehmed Efendi 105, 273, 277 

Raşid Efendi 203, 216 

Raşkova Kalesi 149 

Receb Paşa 174-176, 179, 180 

Reisülküttab Ebubekir Efendi 71 

Resmo 63, 136 

Revan 146, 198, 202, 208, 229, 236, 
237,239, 241-243, 258, 259, 260 

Revan Köşkü 146 

Revan Muharebesi 260 

Rıza Kuluhan 211 

Rodnik 114 

Rodos 119, 123, 146, 147,210 

Romanya 192 

Rubat Kalesi 247 

Ruha 160 

Rumiye 199, 208, 237, 239 

Rusçuk 65, 66,83, 173, 174 

Rusya 87,101-103,106,109,111,112, 
123, 149-151, 166, 187, 205, 207, 
244, 245, 249-251, 263 

Rüstem Paşa 229 


S-Ş 

Saadet Giray 57,59,60,121-123, 174 
Sadâbâd 228 

Safa Giray 60 

Safi Mirza 258 

Said Mehmed Efendi 189, 190 
Sakız Adası 68, 70,81, 271, 276 
SakızLimanı 69, 72 
Salankamen 59, 62 

Saliha Dilâşüb Valide Sultan 51 
Salih Paşa 153 

Samara 155, 240 

Sâmi 220 

Saraç Mehmed 231 


İndeks 


Sarayburnu 87, 144, 146 

Saray-ı Cedid-i Âmire 127 

Sarı Ahmed Paşa 169, 170, 172 

Sarı Mehmed Efendi 170 

Sarı Süleyman Paşa 102 

Sarrac Mehmed 216 

Sava Nehri 28, 37, 49, 56, 62, 107, 
175-178, 184 

Seddü'l-İslam 28 

Segedin 60, 66, 84, 96, 97, 98, 99, 101 

Selim Ağa (Mirahur) 130 

Selim Giray bkz. Hacı Selim Giray 

Selimiye 42, 115 

Selimiye Camii 42 

Selmas 198, 208, 238 

Semendire 37, 38, 44, 49, 114, 176, 
178,180,181,182, 184,249 

Seyistanlı Mahmud 210 

Seyyid Dede Efendi 120 

Seyyid Feyzullah Efendi 19, 80, 83, 
136,219 

Seyyid Mahmud Efendi 126, 127 

Seyyid Mustafa Efendi 120 

Seyyid Vehbi 220, 221 

Sığınak 210 

Sırbistan 114,182, 183,247 

Silivri 15,131, 132,220 

Sipahi Ağası Ömer Ağa 58, 59 

Sipahi Çarşısı 213 

Sivas 90, 179, 243 

Siyavuş Paşa 15-23, 52 

Sofya 36, 37, 44-46, 52, 56, 84, 90, 
105, 179, 182 

Soğuk Çeşme 232 

Sokullu Mehmed Paşa 131 

Stanyan 181 

Sultan Ahmed 16,25,55,62,82,132- 
134, 137,144, 156,159, 170, 184, 
214,218, 220,221,227 

Sultan Ahmed Meydanı 16 

Sultan Kulu Han (Özbek Hükümdarı) 41 

Sultanönü (Eskişehir) 130 

Süleymaniye Camii 51, 234 
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Süleymaniye Meydanı 25 

Süleyman Paşa (İşkodra Sancakbeyi) 50 

Sürhay (Kumuk Hâkimi) 209, 242 

Sürmeli Ali Paşa 67-70, 79, 167 

Sütlüce 228 

Şahbaz Giray 81 

Şah Hüseyin 195, 196, 197,201, 206 

Şahin Kerman 89 

Şahin Mehmed Paşa 86 

Şah İsmail-i Safevi 253 

Şahkulu Han 202 

Şah Mahmud 201 

Şah Safi Süleyman 195 

Şam 90,112,115,244 

Şansölye Şafirov 154 

Şebeş Kalesi 86,87 

Şehirköy 48, 180 

Şehit Ali Paşa 169, 181, 230 

Şehla Ahmed Paşa 258-260 

Şehrizor 112, 200, 241 

Şehzadebaşı 67,279 

Şehzade İbrahim 132, 143 

Şehzade Mahmud 217,218, 227,262, 
263 

Şehzade Mustafa 136, 137 

Şehzade Süleyman 15 

Şenkendorf 48 

Şeremetoğlu 88, 93 

Şeremitiyev 152-154 

Şeyh Hamdullah 268 

Şeyh Mustafa Efendi 135 

Şihink 106 

Şimşirlik Kasrı 137 

Şiraz Han 203 

Şirvan Hanlığı 204, 205, 207, 208, 
209, 238 


T 

Tahmasb 196-198, 200, 201, 204, 206, 208,210,211,236,237,239 

Taksim 267 

Tebriz 188, 196-199, 202, 208, 211, 
237-239, 259 
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Tekeli Ahmed 19, 23, 25,26 
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. i in yediden yetmişe herkesin ilgi ve beğenisini kazanan KAY! serisi, 7. kitabıyla devam ediyor. 


da TI. Süleyman, II. Ahmed, TI. Mustafa, 
TI. Ahmed ve 1. Mahmud Han dönemlerini okuyacaksınız. 


Viyana bozgunundan sonra; önce Karlofça Antlaşması'na kadar süren bir ölüm kalım mücadelesi ve ardından toparlanma çabalarıyla birlikte Osmanlı'ya bu imkânı tanımak istemeyen Batılı devletlerin amansız saldırılarına şahit olacaksınız. 


Bu dönem padişahlarının samimi din ve devlet duygularının yanı sıra 
| dan 'ya, i dan 

ye, ) dan ya, | dan ya iray'dan 'ye kadar birçok devlet ve ilim adamının faaliyetlerini; Lâle Devri'nden Patrona Halil İsyanı'na, büyük İstanbul depreminden binlerce binanın yok olmasına sebebiyet veren İstanbul yangınlarına kadar birçok olayın Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl etkilediğini yine nefesinizi tutarak okuyacaksınız... 
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Bu sırada ihanet ile sadakatin, korkaklık ile cesaretin, zaaf ile metanetin, sabır ile aceleciliğin kazandırdıkları ile kaybettirdiklerine nice örnekler bulacaksınız. 


Tarihin bir ibretler manzumesi olduğunun unutulmaması, düşmanı bitmeyecek olan İslam âleminin, tarihin ışığı ile gözünün açılması ve her zaman açık kalması dileğiyle... 
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